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KİTABIN HAZIRLANIŞI HAKKINDA BİLGİ 


Mustafa Kemal ATATÜRK kısa süren yaşamı boyunca, bir insan ömrü- ne kolay kolay sığmayacak kadar büyük işler başarmıştır. Başarıyla sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi ile dünya tarihi içerisindeki onurlu yerini çoktan almıştır. 

ATATÜRK'ün yaşamı ve yaptığı işlerle ilgili yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından kütüphaneler dolusu eser yazılmıştır. Çeşitli dillere çevrilen bu eserler sayesinde ATATÜRK dünyanın her tarafındaki entelektüel, asker, bilim ve siyaset adamları tarafından çok iyi tanınmaktadır. Eylem ve düşünceleriyle bütün insanlığı etkileyen ATATÜRK'ün, düşünce yapısını tarihi süreç içerisinde hangi olaylar, düşünürler ve yazarlar etkilemiştir? İşte, bu s0- runun yanıtlanmasına katkı niteliği taşıyan ve Gürbüz Tüfekçi tarafından hazırlanan “ATATÜRK'ün Okuduğu Kitaplar” adlı eser istisna tutulursa bu amaca yönelik ayrıntılı bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

O'nun düşünsel alt yapısını araştırmak isteyenler için, satırlarının altını çizdiği, özel işaretler, uyarılar koyduğu, notlar düştüğü veya bazı açıklamalarda bulunduğu eserleri Türkçe'ye çevirerek 20 cilt halinde sunmayı planladığımız bu çalışma da yukarıdaki sorunun yanıtlanması amacına yönelik küçük bir katkı olarak algılanmalıdır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkarılabilmesi için ATATÜRK'ün okuduğu kitapların hepsine ulaşılmaya çalışılmışsa da, bu ana kadar ANITKABİR ve Çankaya'daki ATATÜRK Kitaplığı ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi dışındakilere henüz ulaşılamamıştır. Ulaşılamayan kitapların sayısı mevcut kitap sayısı içerisinde çok önemli bir miktar olmamakla birlikte, yapılacak çalışmaya bütünlük sağlaması açısından önemlidir. 

ATATÜRK'ün Askeri Ateşe olarak Sofya'da görev yaptığı sırada okuduğu kitapların Sofya Büyükelçiliği'mizde olduğu konusunda alınan duyum üzerine elçilik görevlileri ve orada olduğu söylenen kitapların uzmanlar tarafından araştırılması için ATATÜRK Araştırma Merkezi Başkanlığı ile gerek- 


li koordineler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucu daha sonra basılacak ciltlere yansıtılacaktır. 

Ankara Halkevi'ndeki kitapların bir kısmının ANITKABİR'e verildiğini biliyoruz. Verilenler dışında ATATÜRK'e ait kitap olup olmadığının araştırılması amacıyla Kültür Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bu çalışmapın da sonucu beklenmektedir. 

Bu güne kadar tespit edilen ATATÜRK'ün okuduğu kitapların sayısı; 174V'i Çankaya'da, 2151'i ANITKABİR'de, 102'si İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ve 3'ü Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde olmak üzere 3997'dir. Cilt sayıları ile, dergi, harita, atlas ve nota albümleri bu sayının dışındadır. 

Hazırlanan 20 ciltlik eserde; ATATÜRK'ün okuyup satır altlarını çizdiği, sayfa kenarlarına notlar aldığı, özel işaretler koyduğu, açıklamalar yaptığı kitap ve dergilerin bu bölümlerinin tamamına yer verdik. 

“Yalnız bu işaretli yerlerin çok az bir kısmının ATATÜRK dışındaki kişiler tarafından çizilmiş olması olasılığı üzerinde duranlar da vardır. Başkalarının işaretlediği birkaç eser, diğerlerinden, bu konuda araştırma yapan kişiler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. 

Yabancı dilden tercüme edilen metinlerin bugünkü dile aktarılışında öz- gün niteliklerinin korunmasına özen gösterilmiştir. Ancak; bu yapılırken yağ zırt kurallarında ve noktalama işaretlerinin kullanımında özellikle Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı “İmlâ Kılavuzu” ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca benimsenen ilkeler esas alınmıştır. 

Eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinde şöyle bir yöntem izlenmiştir. 

* Çeviride ATATÜRK'ün altını çizdiği, işaret koyduğu veya bir açıklama yaptığı cümle, paragraf ve sayfalar dikkate alınmıştır. 

* Aynı konuya ilişkin iki yer işaretlenmiş ya da çizilmişse daha ayrıntılı olana öncelik verilmiştir. 

* Bütünlüğü ve anlamayı kolaylaştırmak için bir veya iki kelimesi çizili cümlelerin tamamı, bazen de bütün paragraf çevrilmiştir. 

* Altı çizili sözcük, cümle ve paragraflar koyu olarak gösterilmiştir. 

* ATATÜRK'ün el yazılarının çevirisi orijinal sayfanın yanına verilmiştir. 

* Kitap ve dergilerdeki Önsöz, Giriş, Özelsöz ve Açıklamalar planlanan 


cilt sayısını aşmaması için çoğunlukla özet halinde verilmiştir. 

* Köşeli parentezler çevirenlerin müdahalelerinde kullanılmıştır. 

« özellikle Osmanlıca çevirilerde okumayı ve anlamayı zorlaştıracak kelimelerin bugünkü kullanılışları tercih edilmiş ve daha çok okuyucu kitlesine hitap edebilmek amacıyla da o dönem kurum ve kuruluşlarına günümüz terminolojisine yakın bir karşılık verilmiştir. 

* Değişik konulardaki yüzlerce özel isim doğrusuna ulaşıldığı ölçüde günçelleştirilmiş, ulaşılamıyanlar da ise Osmanlıca okunuşları esas alınmıştır. 

« Yine Osmanlıca çevirilerde metnin dili sadeyse kesinlikle müdahale edilmemiş yazarın ifade şekli esas alınmıştır. 

* Kitap ve dergiler konularına göre (Tarih, Edebiyat, Hukuk vb.J ayrılmış ve her cilt aynı konuda fakat farklı alanlarda yazılmış ve okuyucuyu sıkmıyacak hacimde ve konu yelpazesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca kitabın teknik özelliklerini açıklayan bir bölüm hazırlanmıştır. Eserin, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için temel kaynak olacağı inancındayız. 


Recep Cengiz 
Yayın Koordinatörü 
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Sayfa 1 

Önsöz 

“Darül Fünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası" ile "Yeni Mecmua"da ve günlük gazetelerin bazılarında Türkiyatın çeşitli konularına ilişkin yazdığım küçük incelemeleri, dağınık durumlarından kurtarmak için bir ciltte toplamayı uygun gördüm. Bu incelemeye şimdiye kadar hiç bir yerde yayınlanmayan üç yeni inceleme ekledim. 
incelemelerin bazıları daha sonraki araştırmaların sonucu olarak düzeltilerek genişletildi. Ayrıca düzeltilmiş ve genişletilmiş sözcükler- le gösterildi. İleride toplanacak olan bu tür yeni malzeme ayrıca cilt halinde basılacağı için, bu eseri birinci cilt kabul ettim. 

Profesör Avram Galanti 
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Sayfa 3 

Yeni Mecmua'nın 31. sayısında, Ziya Gökalp Bey'in yayımladığı “Turan Nedir?" adlı makalenin baş tarafı aşağıdaki satırları içerir: 

"Bugün Avrupalılar Türk ülkesine Türkiya dedikleri gibi bir zamanlar İranlılar da o zamanki Türk ...... Turan adını verirlerdi. Eski ve yeni Türk vatanlarının bu iki adı, şekil olarak yabancı olmakla birlikte, her ikisi de ulusal bir kaynaktan, yani Türk adından ortaya çıkmıştır." 

Bu satırlar beni Türk sözcüğünün kökeni çerçevesinde söylenilen sözlere ek olarak, birkaç söz söylemeye yöneltti. Bu sorun hakkında burada yürüteceğim yargının ve değerlendirmenin temelini, eskiden beri -ve hatta bu güne kadar- İbrani kütüphanesinde Türkiye deyimini karşılamak için kullanılan "Tuğarma" ve Türk'ü tanımlamak için kullanılan "Tuğar" deyimleri oluşturmaktadır. 

“Ahd-ı Afik” en eski İbranice eser olduğu için, öncelikle ondan başlayalım. Ahd-ı Afik'de "Tuğarma” deyimine dört kez rastlanılır(1). 

“Tekvin Mahlukâtı"nda "Tuğarma” deyimi Sam, Ham ve Yafes soylarının dağılımını gösteren çizelgede yer alır. Bu çizelge gereğince, Tuğarma, Yafes'in oğullarından biri olan Gavmir'in oğullarından biridir. “Tevârih-i ewel”, Tekvin Mahlukâtı'nın bir tekrarı olduğu için, ondaki Tuğarma deyimi, Tekvin Mahlukâtı'ndakinin aynıdır. “Hezkıyal"ın 27. bâbında geçen Tuğarma hakkındaki fıkra (sayfa 4) aşağıdaki gibidir: “Tuğarma hanedanından senin çarşular ki atlar ve süvariler ve katırlar getirirlerdi." Yine, aynı kitabın 38. bâbında adı geçen Tuğarma hakkındaki fıkra da şu şekildedir: "Gavmir ile bütün orduları, Tuğarma hanedanı, Kudüs'ün kuzeyi ile bütün askerler, türlü türlü kavimler, senin yardımcın olacaklardır.” 

Bu bilgiyi verdikten sonra, Tuğarma deyiminin bulunduğu bütün kitapların fıkralarını çözümleyelim: 


Tekvin Mahlukâtı'ndaki soylar çizelgesine göre, Tuğarma doğru- 


. 
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dan doğruya Yafes yani bugünkü Hint-Avrupa denilen soya ait değilse de, Yafes'in oğullarından biri olan Gavmir'in çocuklarından biri olarak gösteriliyor. Oysa Tuğarma olduğunu sandığımız Türk'ün, dil bakımından, Sam, Ham ve Yafes dil ailelerinden birine akraba olmadığını, bugünkü dilbilim kanıtlıyor. Zaten Tekvin Mahlukâtı'ndaki soy çizelgesinin bazı kısımları, etnografik olmaktan çok coğrafi ve siyasidir. Örneğin siyasal olarak Asuristan'a bağlı olan Elamlılar ve Ludliler adı geçen çizelgenin Ham şeceresinin içinde ve aynı şekilde Mısır ile doğuyla ilişkili olan Kenaniler, Ham şeçeresinin içinde gösterilmiştir. Oysa Elamlılar ile Ludliler ne birbirleri ile ne de Asurlular ile akraba olmadıklarından Sami kavminden ayrı değildirler. 

Hezkıyal (2) kitabında bulunup yukarıda geçen ve kendilerinde Tuğarma kelimesi bulunan iki fıkradan birincisi, Sur şehrinin güç ve şanının sona ermesine dair yazılan mersiyede adı geçendir. 


1- Birinci kez Tekvin Mahlukât, Bâb 10, Fıkra 3; İkinci kez Tevârih-i evvel, Bâb 1, Fıkra 6; Üçüncü kez Hezkıyal, Bâb 27, Fıkra 14; Dördüncü kez Hezkıyal, Bâb 38, Fıkra 6. 

2- Beni Hezkıyal, milâddan tahminen 458 sene evvel yaşamıştır. 
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Oğuz Efsanesi, İbrani kitaplarında aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

“Türklerin babası olup Tuğar (İbranicede Tuğr yazılır) yahut 

- Turağ (İbranicede Turğ yazılır; Yahudilerin Türk kavmini ifade et- 

© mek için kullandıkları Tuğar ve Tuğarma tabirleri bu kelimeden alınmıştır) adı verilen saygın (sayfa 6) bir zâtın altı oğlu vardı. Oğullarını kıra gönderdiği gün, kırda buldukları üç ok ile bir yayı babalarına getirdiler. Babaları yayı kırarak üç büyük oğluna verdi. Bunlara Bozok adı verildi. Üç küçük oğluna da okları verdi. İşte bunun içindir ki bunlara da Üçok dendi" 

Yukarıda Tuğr ve Turğ adları geçti. Bu iki kelimenin harfleri aynı fakat ğr ve rğ hecelerindeki harfler yer değiştirmiştir. Acaba bunun nedeni ne olabilir? Fikrime göre, bunun nedenini Ahd-ı Atik'in Septante/3) yani "Yetmişler" çevirisinde aramak lâzımdır. 

“Yetmişler" çevirisinde Tuğarma, Thorgama şekilinde gösteril - miştir. Şimdi bu kelimenin üç harfi dikkate alınmazsa Thorg kalır ki o da yukarıda adı geçen "Turğ” kelimesinin aynı olur ve böylece Turğ Kelimesi Türk olur. Bundan başka İbraniice'de Turğama v ile yazıldıği gibi Vsiz de yazılır. Aynı durum Türkçe'de de vardır. Türk kelimesi hem v'li hem Viz yazılabilir. (Arap harfleri ile) 

Tuğarma kelimesiyle tarihi ve etimolojik değerlendirmeleri yaptıktan sonra, bu defa Tuğarma kavminin coğrafi konumunu tayine çalışalım. Dillmann'ın, Tekvin Mahlukâtı'nın nesil cetveli hakkında verdiği bilgide, Tuğarma'nın coğrafi konumunun Ermenistan olduğunu gösteriyor. De Lagardel4|) Isayfa 7) Dillmann'ın fikrine katılıyor. Dellitzsch(5/'in , Tuğarma olduğunu iddia ettiği Til-Garimmu mevkiini, Cappadocia'da Toros dağının kuzeyinde gösteriyor. Til-Garimmu adı, bu dağda bulunan Kamano mevkii civarında Sargon(6) tarafından dikilmiş olunmuş bir kitabede adı geçendir. Halevy(7) Til-Garimmu mevkiini, Cappadocia'da bulunan Melitene yani Malatya'da gösteriyor. 
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Açıklamadan anlaşıldığına göre, Tuğarma ülkesinin yeri, Küçük Asya'nın orta ve doğu taraflarında gösteriliyor. 


3- Milâddan yaklaşık 260 sene önce, 70 çevirmen Ahd-ı Atik'i İbranice'den Yunanca'ya çevirdikleri için, bu çeviri "Yetmişler" adıyla bilinmektedir. 

4- Armenische Studien, 5.257 ve Gesammalte Abhandlungen 5.865. 

5- Wo lag das Paradies, 5.246. Bu eserin ismi "Cennetin Yeri Nerede İdi" demektir. Bu cennetden amaç, Tevrat'a göre, Adem'in ikâmetgaâhına tahsis olunmuş yerdir. 

6- Sargon Asur hükümdarıdır. Asur tarihinde biri milâddan 2000 sene önce, diğeri 705-723 sene önce yaşamış iki hükümdarın ismidir. Burada konu edilen Sargon, Asur sınırını Küçük Asya'ya kadar genişleten Il, Sargon'dur. 

7- Melanges de Critigue, s. 163. 


Sayfa 11 
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Sayfa 

Eski İran'ın doğu ve kuzey taraflarının steplerinde yaşamış Bedevilerin büyük bölümü, bu Bedevileri idare etmiş olan rüesanın laskefi şefi isimleri İranidir. Mayer, “Oksus(Oxus) ve Yaksartes(/Yaxartes) nehirlerinin geçtikleri arazide ve biraz kuzeyinde yaşamış olan Sakler (Sakes) veya Saces belki vaktiyle bir Türk kabilesi idi” diyor(8). Yine aynı tarihçi "Eski zamanda Yaksartes'in kuzeyindeki steplerde yaşamış Masacetler (Massagetesl'in ve daha sonraları batıya göç eden Savurumatlar (Sauromates| ile İskolatlar(Skolotes)'ın İrani olduklarını iddia ediyor. Yunanlılar, bütün bu kabileler ile Hazar Denizi'nden doğu İran'ın sonlarına kadar uzanan arazide ikâmet etmiş olan kabilelere “İskit” (Scythes) adını ve İraniler ise Sak” adını vermişlerdir. Bu iki ta- 

: bir, milliyetden çok bunların örf ve âdetlerine işaret eder. 
8- Eduard Mayer'in Geschichte des Altertums'un 2. cildinin 905. sayfası. 


Sayfa 13 
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Sayfa 13 

Yukarıda verilen bilgilerden anlaşılacağı üzere, Sak ya da İskit, yahut Turan steplerinde yaşamış olan kavimler, belirli etnoğrafya sinırından mahrum bir karışık toplum oluşturmuşlar ve Aryenler ile Turaniler, döneminin yaşam koşullarının etkisi altında kalmışlardır. İran masalı, Bedevi olmayan Aryenlerin düşmanlarına "Tura ve Turan” ismini vermiştir. Masal, Turan ile İran arasındaki düşmanlığın hissiyatıyla doludur. Bu iki düşman birdiğerini hor görür ve her biri kendisini üstün ve düşmanını ise daha aşağı bir mertebede görürdü. 


i 
Sayfa 17 Ay 
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Sayfa 17 
© Avesta'da, bir kabile ismi(9) olarak "Turan" ve sıfatı "Tur" kullanılması, asıl anlamı "dağ" ve mecazi anlamı "yüksek" demek olan Arapça "Tur" kelimesi değildir. Çünkü Arapça'daki "tur" Sami bir kelimedir. Sami dillerinden yalnız Ramca ve Arapça'daki "tur", dağ ve 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Arapça'da "Tur-ı Sina” ifade eder, Bundan başka, coğrafi durum ve tarihteki varoluş zamanları itibariyle, Araplar ile Ramilerin, step kavimleri ile kelime değiştirmedikleri bilinmektedir. Hâlbuki Numan Nuri Efendi'nin eski Türkçe olan atasözlerinde, hiç ilişkisi olmayan ve hiçbir şey ifade etmeyen Arapça tur kelimesi ne aramaktadır? Atasözlerinin dilinin eskiliği dikkate alınır ise, hicri tarihten daha eskidir. 
Bununla beraber tur kelimesi, Türkçe'dir. Bu doğrudan doğruya Turan kelimesiyle ilgilidir. 

Fikrime göre "Tuğra" kelimesi "Tura" ile birdir. Kanun manasında kullandığımız töre (ture) kelimesi dahi, tur'dan başka bir şey değildir. 
Vaktiyle fermanların ve resmi belgelerin üstündeki Tuğra kelimesi ile kanun manasıyla herşeyin fevkini, lüst, maddi-manevi ifade eden töre kelimesi dahi, mecâzen yükseklik manasını ifade ederler ki Numan Nuri Efendinin Tür kelimesine vermiş olduğu "Mevki-i li"(Yüksek mevkiil manasını teyid ederler. Malumdur ki Tura'nın doğru telaffuzu yukarıda söylendiği gibi Toura'dır. Türkler, Arapça yazıyı kabul etfikleri zaman, Arapça imlâsını da kabul ettiklerinden ve Arapça imlâda vezin usülü mevcut olduğundan Toura gibi telaffuz olunan Tura kelimesine (sayfa 18) “Suğra" vezni üzerine telaffuz olunan Tuğra vezni verilmiştir. Suğra, Tuğra kelimelerindeki ğ harfi r'den önce geldiğinden Toura, Soura şekillerinde telaffuz olunur. İşte buna göre, bir tarafı Tuğra'yı, diğer tarafı yazıyı içeren altın, gümüş ve bakır paralarla oynanan oyun, halk dilinde “Tura-yazı" oyunu adıyla bilinmekte olup, tuğra-yazı olarak bilinmemektedir. Bu kaide gereğince mağrib (batıl kelimesi M'arib gibi telaffuz olunur. Sonuç olarak Tuğra, Tura, Töre olduğu ortaya çıkıyor. İşte buraya kadar yaptığım açıklamalara dayanarak Tuğra ve Töre'si olan Türk milletinin Turan ile bir olduğu yahut Türk ile Turan arasında ilişki olduğu kanısını taşıyorum. 

Bu fikrimi, hicri altıncı asırda yazılmış bir eser teyid ediyor. Şöyle- ki: Hicretin altıncı asrının sonlarına doğru yaşamış olan Muhammed bin Muhammed bin Abdülcelilü1-Amri, “Cevâhirü'l-Kalayid ve Zevâyidü'-Ferâyid" adlı inşâ kitabında, Yuğnak şehri hükümdarı olan Dâd Sipahsalar Bey'den üstü kapalı olarak bahsederken kullandığı Mevlana Veliyyü'n-niamü'l-emirü"l-isfiharü"-edli"l-kebirü'l-âlemü”- âdil el-müeyyidü'l-muzafferü'l-mansur ihtiyarü'd-devletü ve'd-din nasaratü'l-islâm ve'l-müslimin tâcü'l-ümerö-i şeref-turan Tuğrul Kılıç isfihsârlar beg bin Sücâ Muhammed bin el-Hasan bin Abdurrahman Hüsan emirü'l-mü'minin lâ-zâlet -i râyât-ı devletü mansure ve âyâtü savletü menşure"(10) cümlesindeki “Şeref-turan" kelimeleri dikkat çekicidir. Hükümdarı tavsif (vasıflandırma) eden yazar onu “Şeref-turan" vasfıyla tavsif ediyor ki bu vasıf göçün altıncı asrın- da Türk'ün Turan'a olan oranının ne kadar zinde olduğunu gös- 
. termeye yeterlidir. 


9- Almanca'da kabileyi ifade eden kelime, ırkı da ifade eder. 


10-Bu Arapça cümle "Habbetü'l-Hakayık" eserinin onüçüncü sayfasının girişinden alınmıştır. Bu eserin yazarı Ahmed bin Mahmud Yuğnaği ve Türkçe'ye nakleden Dârü'l-fünün müderrislerinden Necib Asım Bey'dir. 


Sayfa 23 
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Sayfa 23 


Geschichte des alten Morgenlandes, 4 FE. Hommel (1) 
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Sayfa 23 

Ur şehrinin Şen'ar yani Şumer memleketinde bulunması ve Avası'n (Oğuz'un) Ur'da ikamet etmiş olması durumu, efsaneyi efsaneden çıkarıyor ve bazı ulema arasında tartışma konusu oluşturan Şumerce-Türkçe akrabalığı meselesini kuvvetlendiriyor. 
Humel, Türkçe'nin Şumerce'ye akrabalığı olduğunu söylüyor(!)) . 

En eski Şumer hükümdar listelerinde (12) Patesi ünvanlı Uş (Ouch) ve hükümdar ünvanlı Okuş (Okouch) adında iki hükümdarın ismine rastlanır. Ouch ve Okouch kelimeleri, telaffuzda Avas ve Oğuz kelimelerine benzediğinden, Eski Türkler ile Şumeriler arasında mevcut olduğu iddia edilen ilişki doğruluğunu göstermeye yardım ederler. 


1- F. Hommel'in “Geschichte des alten Morgenlandes”, adlı eseri, 8.35. 

12- Eduard “Meyer'in Geschichte des Altertums” adlı eserinin birinci cildinin 500. sayfasının ve $ numaralı Şumerce'ye benzeyen Türkçe kelimeler ünvanlı çalışmasına müracaat. 
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Sayfa 125 


z Memleketimiz Kültür ve Medeniyetce pek eski bir yerdir. Tarih, genel savaştan sonra bize kalmış topraklarda bile, milâttan ondört yüzyıl önce yaşamış ve isimleri ancak pek yakın bir zamanda bize malüm olmuş olan kavimler hakkındaki belgeleri kaydetmiş ve korumuştur. Bu belgeler 1906'da, eski Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan ve Yozgat'ın 20 km batısında bulunan Boğazköy'de bulunmuştur. Bunlar Komana Prensleri ile Mitani İmparatorlarının birbirlerine yazdıkları bir takım mektuplardan ibarettir. 

Eski doğu kavimlerinin tarihini günden güne zenginleştiren kitabelerde, yeni ve eski haritalarda isimlerine tesadüf ettiğimiz çeşitli şehir ve bölge isimleri zikrediliyor. Bu gayet doğaldır. Zira, onlarca yüzyıl önce harap olmuş memleketler, şehirler, mevkiler ya insanlığın hafızasından tamamiyle silinmiş yahut çarpık telaffuzlar ile zamanımıza kadar gelebilmiştir. 
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FRANSA'DA İKTİSADİ GELİŞMELER 


Çankaya Atatürk Kitaplığı Bilgileri 
Envanter No : 524 
Yazar 1— 
Cild : Bordo 
Ebadı 
En :23.5 cm. 
Boy :38 cm. 
Sayfa Adedi : 90 yaprak 
Not : Müsvette halinde Elyazmasıdır. 
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Sayfa 1 

Burada eğer bir gün -ve bugün, farz ettiğiniz kadar uzak değildir- siz ve ben aynı ortak menfaat, aynı kardeşlik dairesinde bu memleketin hükümet şartlarını yakalayıp ele geçirmeyi başaracak olursak, o zaman Fransa için ve Fransa adına oradan gitmeyeceğiz. 
Ordu adına teşekkür ederim. Eğer fırsat elverecek olursa memleketin selameti için hizmet vermeye karar vermiş (bugün 800 subaya sahip) bir askeri birliğin Paris'te bulunduğunu söylemekten korkmuyorum. Hangi mahiyette olursa olsun ve herhangi bir grev, dahili ve harici bir buhrandan doğmuş bulunsun, Paris'te vahim bir buhran ortaya çıkacak olursa bu birlik bütün üyelerini Vagram Salonu'nda toplanmaya davet edecek ve aynı zamanda sizi de davet edeceğiz. 
Siz buraya güvenlik altında sakin ve azimli olarak gelmek gerektiği- 
“ni söyleyeceksiniz. Bir askeri kıta gibi ortaya çıkacak ve o gün Fransa'nın dehası bizi nereye yönlendirecek olursa oraya gideceğiz. 
Mösyö Piyu (sayfa 2) “mücadeleler için, her türlü mücadeleler için hazır olalım!” Dinsizlik okulunun savunması hakkındaki kanun proiesinin tartışılmasının fikirleri heyecana getirmiş olduğu doğruydu. 
“Hakkıyla Fransız olan gençlerden her ne bahane olursa olsun hürriyeti müdafaa etmelerini ve eğer kanun kabul edilecek olursa bu kanunu ihlâl edeceklerine dair yemin etmelerini talep ederim.” Çocuklarımızın ruhlarını incitenler ve onları sıkıştıranlar aleyhinde mücadele etmek için bu kuwet aracılık eder. Zafer ancak cür'etkâr olanlara gelir. Karşı saldırı kararlaştırmasını bileceğiz. Genç Serbest Cumhuriyetçileri olarak hürriyet eğitimi aleyhindeki haksız kanunlara karşı gerekirse zor ve kuwetle mücadele etmeyi bileceğiz. 
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Sayfa 3 
Hükümet idaresini siyaseten serbestlik idaresine tercih edenler 


4 bile halihazırda varlığı gerekli olan hürriyetleri savunmak zorundaö dırlar. 


Çirkin bir şekilde tasarruf sahibi olan Katoliklerin serbestliğini savunuyorsa bunu açıktan açığa ifade eder. Kalabalıkların sahte ithamlarından korkacak kadar alçalmaz. O bütün iyi niyet sahibi insanlara yardımcı olur. 


Birlik ancak büsbütün açık ve meydanda bir birlik. Kraliyet taraftarlarına diyorum ki; siz bizim müttefiklerimizsiniz sizinle aynı saflar- da savaşacağız. Cumhuriyetçilere de dedim ki; bizim yardımımızı, dostluğumuzu, arzu ediyorsanız bunu size bağışlıyoruz. Genel seçimlerin arefesinde özellikle 1902 senesinde Serbest Halkçı Hareketi, sağ unsurların gerekli olduğunu takdir etmişti. 

Isayfa 4) Bugün, Fransa, istenilsin ya da istenilmesin iki partiye ayrılmıştır. Bir cephesinde bütün zor ve şiddet taraftarları, bütün ja- 

* kobenler, "collectiviste'ye dayanan bütün tutucu aşırılar (sectaires) ve diğer tarafta vatanseverler, bütün bağımsızlar, bütün hürriyetseverler, Muhafazakârlara yaslanan bütün ılımlılar bulunmaktadır. 
Bundan böyle bu iki partiden birini veya diğerini seçmek lâzımdır. 
Birlikten uzaklaşma zamanları geçmiştir. 

Ancak "Serbest Halkçı Hareketi" hâkimiyetini bütün muhalefete kabul ettirmeye çalışmıyor. Muhalefetin bir kısmını teşkil etmektedir. 
Eğer bir orduda çeşitli üniformalar, silâhlı piyade, topçu ve süvari gibi çeşitli savaş araçları ve etkenleri olabileceğini kabul etmemiş olsaydık, biz vatanperver adamlar olmuş olmayacaktık. Bununla birlikte Halkçı Hareket ne ise o kalmak, kişiliğini korumak fikrindedir. 
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Bilhassa meslek ilkelerine ve programının tamamına kayıtsız ve şartsız onay vermeyi telkin eder. Gerçekten Serbest Halkçı Hareketi kuvvetli bir parti teşkilâtı şeklinde kendini ortaya koyar. Öyle bir parti ki teşekkül et- 

,mek için gayret sarfediyor. Unsurlarından ve mücadele zemininden şüp- 
>.heli, karanlıkta etrafını yoklayarak gidiyor. 

Serbest Halkçı Hareketi on seneden beri partiyi kurmaya çalışıyor. Bu partidir ki meşrutiyet sayesinde karşımızdakini yenecek ve günün birinde onun yerine geçecektir. Serbest Halkçı Hareketi şu anki durumda biricik çıkar yol, iktidarı elde etmek için şiddete başvurmadan mücadele edecek, ancak bir hükümet partisi kuruluşundan ibaret olduğunu daima düşünmüştür. 

. İsayfa 6) Serbest Halkçı Hareketi'nin asıl gerçek fikri ve varlığının prensibi hürriyetin savunulmasıdır. Vicdanların, kişilerin ve milletin hürriyeti fevkalâde bir tehlike içindedir. Saygıya lâyık hiçbir hisle çatışmayan hürriyet prensibi adına davet... İşte Serbest Halkçı Hareketi'nin varlık nedeni Serbest Halkçı Hareketi mücadeleye devam ediyor. Memleketin Hıristiyan ve vatanperver vicdanlarından, gelecek için bir karar vermeyi rica ediyor. 
Eğer ümitlerimizi kuşatan gecede, ızdırap veya alaycı bir ifadeyle ile "Ge- 

, cene yapıyorsun?" diye soracak olursa sadık bir nöbetçi gibi bu cevabı veririz: "Memleketi bekliyoruz.” 

Isayfa 7) Serbest Halkçı Hareketi şiddetle masonluk aleyhtarıdır. Çocuklarının zekâ ve kalpleri, vicdan ve fikirleri üzerine prensip itibariyle pederin mutlak egemenliğini yerlere atmak ve sonra da bu doğa üstü bilgi yanında "herkes için hürriyet" diye bir siyasi kural koymak ve anarşi tohumu atmak demektir. 

Bütün pederlerin hukuku eşit olduğu için, sendikaların çocuklarına il- 
-kokul eğitimi yanında kendi bakış açılarına ve kendi ümitlerine uygun özel eğitimde bulunulmasını isteyebileceklerdir. Zaten şimdiden, küçükler için Fransız Tarihi başlıklı Mösyö Herve'nin bir broşürü bulunmaktadır. Birlik okulları meselesi “Genel İşçi Birliği" tarafından daha ewelce sözkonusu edilmiştir (Bu birliğin 450.000 üyesi vardır). Okulların kısmen ayrılması kanunlarımıza konulacak olursa, bunlar öğrencilerinin sayısına orantılı olarak parasal yardımdan paylarına düşeni talep etmeyecek midir? 
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Sayfa 10 

Ancak ruhsal durum açısından bir sendikalistin bütün fikirlerine olan iştirakini görmek arzusu, Katolik, Protestan, Musevi ve Serbest fikirli bir peder hakkında olduğu kadar saygıya lâyık değil midir? Bazı odaklarda devrim fikri pek aşırıya kaçmış değil midir? Buralarda kahramanlarının ismi ve şehitlerinin adı hatıra getirilemez mi? 

Basit formüllerin tehlikesi buradadır. Okul meselesi yalnız başına “okullarda kısmi ayrılma” heyeti tarafından halledilemiyecek kadar karışık ve naziktir. 

Serbest Halkçı Hükümeti, müstesna kanunların aleyhindedir ve herkes için ortak bir hukukun uygulanmasını talep eder. Son kırk sene zarfında parlamentolardaki fili idarelerde Avrupa'nın her tarafında uygulanan kanunları özel vaziyetlerle kaynaştıracak bir şekilde özelleştirmek endişesi hakim olmuştu. Genel hukuk kilise, için serbest bir biçimde ve istediği gibi oluşmaya uygun bir ortam sağlamaz. 

(sayfa 11) Bir toplumun, vekili bulunan hükümet için varlığını tehlikeye koyacak bütün zümre ve cemiyetlere karşı kendini savunma hakkı vardır. 

iyi veya kötü olan istisnci kanunlar için de vaziyet aynıdır. Ve hiç kimseye meçhul değildir ki 1894 senesinde yayılan anarşist tahriklere ait kanunlar ile, 1911 senesinde ordudan uzaklaştırılanlar aleyhindeki kanuna bazı odaklarda “caniyane kanunlar” adı verilmektedir. 
Hâlbuki bu kanunlar halkın selamet ve ahlâkı için az gerekli değildir. 

iktisadi sahada Serbest Halkçı Hareketi'nin bakış açısı pek yüzeysel olmakla beraber ihtimal ki bir parça soyut ve teoriktir. Bundan başka işçilerin pek çoğu bugün bir dine bağlı değildir. 

Nihayet, toplumsal konuların halkın tamamının güvenini kazanmak için bir araçtan başka bir şey olmadığı söyleniyor. 
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Sayfa 12 

Son olarak en ziyade samimi olanlar arasında, siyasi endişenin, dini duyguların hakiki surette uygulanamadığını görmek pek üzüntü verici oluyor. 


Serbest Halkçı Hareketi iş ve vazife kuvvetine el koymuş olanların (patronlar, tüccarlar, sanayiciler ve emlâk sahipleri) -bunlardan pek çoğu Katolik olup, Katolik olanlar bile hizmetlerine alacakları adamların dindar adamlar olmasını arzu ediyorlar) ve sermaye kuvvetine sahip bulunanların vazifelerini yarine getireceklerini ve şahsi tercihlerini ve tavsiyelerini (sayfa 13) dostlarına ve dindaşlarına ve Serbest Halkçı Hareketi üyelerine hissettireceklerini kesin kabul ediyorlar: Bu talimat harfiyen uygulanacak olursa; Serbest Halkçı Hareketi'ne dahil olmayan işçi ve memurlarla tüccardan, birincilerin iş bulamayacakları, diğerlerinin de işbu gruba eğilimli olan odaklarda müşteri tedarik edemeyecekleri şüphesizdir. 

Zannımıza göre Serbest Halkçı Hareketi Fransa'da iktisat âlemi- ne bu tür yorumları getiren ve böyle mücadele yöntemlerini başlatan ilk siyasi teşkilâttır. 


Eski Siyon ve Genç Cumhuriyet 


Siyon, bir hareket, bir hayat, bir ortak ruh olmuştur ki en temel prensibi "bütün ruhuyla gerçeğe doğru gitmek"ten ibarettir. Hiçbir zaman bir parti olmamıştır. Amacı, Fransa'da demokrat, namuslu, adil bir cumhuriyet meydana getirmekti. > 

(sayfa 14) Başlıca prensipleri şunlardı: Ewelâ,Katoliklikle cumhuriyetçilik arasında tam bir uyum bulunduğu, demokratlık ve cumhuriyetçilikle de namuslu, yasal ve yüce her ne iyi özellik varsa bunların hepsi bir yönden hıristiyanlıkta bulunmaktadır. 
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1894 senesinde İstanisles kuwvetleri, yer altı mahzeninde ve 1895- 
96 senelerinde Politeknik Okulu'nun koğuşlarında verilmiş olan konferanslardan başlayarak en büyük Siyon adı altında taksim etti. Eyaletlerdeki Siyonlar Paris'teki merkezi Siyon'a bağlıydılar. Bu teşkilât ” 1909'da Papa'nın müdahalesi üzerine ortadan kalktı. Bu müdahele- nin her vakit Siyon'un en hararetli rakiplerinden olan bazı sağcı siyasi ve dini grupların teşebbüsü ile gerçekleştiği söylendi. 

Bu hareketin liderinin o zaman yeni bir partinin kuruluşunu temenni ettiği zannedildi. Bu reform projelerinin, bugün partilerin izah ettikleri engeller dolayısıyla ancak ortak çalışmada bulunabilen bu kadar iyi niyet sahibini bir yere toplayacak kadar açık düşünceye sa- 

— hip, yeni bir siyasi bir grubun esasını oluşturmaya aracı vasıta olarak kabul edilmesi hususunun düşünülmemiş olması üzüntü vericidir. 

Isayfal9) Bu yeni partinin doğuşu daha önceden bildirilmişti. Bu saatte Fransa'da mevcut olan çeşitli partiler, hemşehrilerimizden büyük bir kısmını tamamen tatmin etmiyor. Fransa'da yeni bir parti için yer vardır. Bütün odaklarda, muhalif odaklarda olduğu kadar radikal 

gruplar ile bazı bağımsız sosyalist odaklarda bir gençleşme lüzumu hissediliyor. Fakat bunun zamanı henüz gelmemiştir. Yeni bir partinin oluşturulmasını düşünmeden ewel, toplumun gelişmesine ve buna uygun bir duruma gelmesine izin verilmelidir. 

Bununla beraber şimdilik kurmak istediğimiz sadece “Birlik"tir. 
Öyle bir siyasi ve iktisadi birlik ki alelâde bir seçim hareketine değil, memlekette ihtimal ki henüz falan veya filanın adaylığını başarmak değil memleketin genel ahlâkını düzeltmek ve meydana getirmek gayesine yönelik toplumsal bir hareket yapmak fikrindeyiz. 

Bu yeni birliğin dayanacağı esaslı prensipler, Siyon prensiplerine benzemektedir. Eğer milletvekili ve ayan medlislerini ıslah etmek istiyorsak, öncelikle kendimizi ıslah etmekle işe başlamalıyız. Bu reform yalnız özel (sayfa 20) ve bireysel hayatımıza değil genel hayatımıza da yayılmalıdır. Bundan başka ahlâki ve manevi bir hayatın da gerekli olduğunu zannediyoruz. 
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Cumhuriyet ve demokrasinin hemşehrilerimizin çoğunluğunun manevi kuwvetlerini elinde tutan kaynaklara da hürmet etmelerine, eğer yeni parti bir gün teşekkül edecek olursa Hıristiyanların ve bilhassa Katoliklerin -mademki bunların Fransa memleketinde sayıları en fazladır- cumhuriyetin müşterek ve genel olan hanesinde acze düşmeksizin ve hiç kimse tarafından aşağılanmaksızın başları yukarıda olarak çalışmak hakkına sahip olmalarını talep etmeleri lâzımdır. 

Bu, dini ve gayr-ı dini propagandaları yasaklamayacak, fakat hemşehrilerin cumhuriyet sahasında toplanmalarını ve sonra bu siyasi bağın Katoliklik düşüncesine düşmanlık telkin etmek için kullanılmasına engel olacaktır. Hatta Katoliklik, bu dini bağı cumhuriyete karşı bir kin aracı olarak kullanmalarına engel olacaktır. 

Nihayet bizim genç Cumhuriyet Birlikçilerinin istedikleri şey, özel hayatlarımızdaki eylemleri icra için sarf ettiğimiz aynı namuslu bağlılık ve özen çerçevesinde politikacılık yapmaktır. Jsayfa 21) Bu sadakat ve siyasi hedefi elde etmek için son derece şiddetle mücadele efmeyi arzu ederim. 

Birliğin maksat ve gayesi: Bizim istediğimiz cumhuriyetin sevilebilmesi ve cumhuriyetin Fransa ruhunun canlı bir organı özelliğini kazanabilmesidir. Ülkeye, milli gelenekler ile bağını kesmemiş bir gelecek için olan ümitlerimizden feragat etmemiş bir cumhuriyet, demokratik, pratik ve aynı zamanda mefkureci bir cumhuriyet teklif etmek çaresi- ne sahip olmamız lâzım gelir. 

Esasen demokrat olan birliğin, siyasi açıdan programı şöyledir: Kamuoyu bile söz konusu olsa özel bir şekilde "nisbi temsil” isteriz. 
Bu bize pek demokratik geliyor. Mümkün olduğu kadar süratle memurlar hakkında bir kanun çıkarmalıyız. Bunu da demokratik bir hale getirilmiş olan orduya kadar yaymak gerekmez. Vergi konusunda yapılacak reformlarda da demokratik bir düşünceye sahip olmamız lâzım gelir. Bu ancak demokratik bir tarzda ıslah edilmesi gereken seçim yöntemine kadar genişletilmelidir. İşçileri koruyucu özel bir kanun çıkarılması lâzımdir. 

Iktisadi açıdan: 
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Sayfa 22 
İşçilerin kendi işlerini bizzat öğrenmeleri laâzımdır (Sendikalizm- 
© Korperasyon). Özel mülkiyet yanında aynı imalâthanede çalışan el ve fikir işçilerine ait bir genel mülkiyetin ve kamu yararı için yapılan girişimlere yönelik bir mülkiyetin gelişmesi gereklidir. Bu iktisadi deöişiklikler bir çeşit vücut gelişimi sonunda olmalıdır. 

Hükümet bireye aykırı olmamalı ve milli faaliyetlerin bütün çarklarını tekeline almamalıdır. En çok, Fransa'nın gelişmesi için zaman 

” harcayalım. Birlik programını araştırarak eksikliklerini kongrelerle tamamlamak ve tespit etmek niyetindeyiz. Bu vazifeye seçilmemiş olanları, madencileri ve kadınları davet ediyoruz. 

Bu birliğin hareket noktası, teşkilâtı neden ibarettir? Birliğin gazetesi, günlük olarak çıkarılan Demokrasi Gazetesidir. Merkezi Paris'te Raspoy Bulvarı'nda 34 numaradadır. 1 Temmuz 1903 tarihli kanunun 

sözel maddesine dayanarak beyanname vermiş bir dernektir. 

Isayfa 23) Her sene bir defa toplanan genel meclis, 4 sene müddetle, üçte biri tekrar seçilmek hakkında sahip 21 üyeden ibaret bir milli meclisi seçer. Bu meclis birliği temsil eder ve çeşitli seçimlerde birliğin yardımda bulunacağı adayları gösterir (madde 6). 

İşte genç Cumhuriyetçiler inançlarından ve bağlı oldukları baş rahiplere karşı taahhütlerinden hiçbir şey feda etmeksizin genel işlerin idaresine katılıyorlar. Kilise gizli siyasi amacını terk etmedikçe, yeni birliğin varlığına değilse bile, bağımsızlığına zarar vermeye çalışacaklarından korkulur. 

Demokratik Cumhuriyetçi Partisi: 

Demokratik Cumhuriyetçi Partisi 1 Mayıs 1901 tarihinde (Fransa 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Günleri| gazetesi idarehanesinde Mösyo A. Kartu, Pollu dö la Boriyer ve Aşpilen tarafından kurulmuştur. 

Siyasetin almakta olduğu şekilden korkarak, yükselmekte olan Yahudi aleyhtarlığı ve hükümet, huzur ve genel güvenlik ve bizzat cumhurbaşkanının şahsı, milli tehditlerden (sayfa 24) mahcup ve etkilenmiş olarak, dağınık olan cumhuriyet kuwetlerini bir araya toplamak çarelerini düşünmek için toplandık ve maksadı; “Demokrat Cumhuriyetçiler Birliği” kelimeleri ile ifade olunan derneği oluşturmayı başardık. 

Fakat, aslında bizi tehdit eden irtica aleyhinde oluşturulan grubumuz, devrimci bir anarşi tehlikesine karşı kendilerini koruyamıyordu. 

Demokratik Cumhuriyet Birliği'nin Mefkuresi Nedir? 

Herkes için eşit bir adalet, herkes için hütriyet, toplumsal barış, reformcu cumhuriyetin durmaksızın gelişmesi ve vatanın yükselmesi; büyük bir milletin maddi menfaatlerden daha başka yaşama nedenlerine sahip olduğunu memlekete hatırlatmak, onu alçakça ve kötü ihtirasların üstüne çıkarmak, bireysel gayret ve faaliyetleri uyuşuk bulundukları yerden çıkararak harekete geçirmek, Fransız gelenekleri kavramını yosun tuttuğu her yerden meydana çıkarmak, milletin biricik namus ve kuwetini (sayfa 25) meydana getiren yüce fikirleri devam ettirmek ve cumhuriyetin bütün asalet ve bütün mane-Vi kuvwwetini iade etmek! 

Karakteri ve ön plana çıkan özellikleri nelerdir? 

O aynı zamanda gelişme ve kanuna uygunluk isteyen cumhuriyetçilerin önünü açmıştır. Cumhuriyetçi olmuştur. Ancak bu yalnız memleketin kanuna uygun yönetim biçimini kabul etmiş demek değildir. Bu cumhuriyetin birer isimden ibaret olmayıp prensipleriyle ve bilhassa bu prensipleri uygulamaya koyan kanunlarıyla bir kıymete sahip gibi kabul edildiğini anlatmıştır. 
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Sayfa 27 

Memleket intizam ve kanuna uygunluk çerçevesinde istikrar istiyor. Eylemlerinde azimli, sorumluluklarında cesur ve yaşamak endişesine varlığının onurunu ve muhakeme kuwetini feda etmeye eğimli olmayan bir hükümet olmasını diliyor. 

Demokrasinin cumhuriyetçi birliği öyle bir siyaset uygulamıştır ki buna irtica ile ve ne de onların hiç biriyle çelişmeyen ve hakikaten dinsiz bir fikirle beslenmiş olan ve demokrasiye karşı mecbur olduğu görevlerinin farkında olan solcu cumhuriyetçilerinden başkasına elini uzatmamıştır. Adı geçen birlik ilerlemeyi, kendisinden korkanlarla buna engel olmak isteyenlere karşı ve düzeni de karışıklığa düşürmek ve anarşi müjdecilerine karşı vatanı, onu inkâr eden ve ona ihanet etmekle tehdit edenlere karşı savunmak için müdahalede bulunmuştur. Bütün iyi hemşeriler için kendisini göstermek, söylemek ve hareket etmek zamanı gelmiştir. Karışmış ve yönünü kaybetmiş olan memlekette şiddetli bir itiraz ve saldırma devresi baş- 

« lamıştır. Fransa'dan ümidini kesenler bizzat onun katilleri sayılırlar. 
”  Isayfa 28) Hükümetin görevi nedir? 

Hükümet olmak, halkı yönetmek ve hürriyeti sağlamaktır. Ancak intizam dairesinde ve kanuna itaat etmek şartıyla. Kanuna karşı gelen bir hemşehri millete karşı da gelmiş olur. Hükümetin birinci ve en şiddetli görevi her tarafta kimseyi ayırmaksızın kanunu hakim kılmak ve vatandaşları korumaktır. İkinci derecede hükümetin işleri idare edebilmesini temenni edelim. 

Yapılacak en birinci reform nedir? 

Cumhuriyetçi Parti, ruhban mallarının devlet mallarına çevrilmesi ve sosyal çalışmalar ile pek meşgul olduğu için hükümet politikalarının ıslahı (sayfa 29) sorununa henüz el atamamıştır. 

Cumhuriyet düşmanları, hükümetin merkeziyetçilikten uzak bir 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yönetimi uygulamaya gücünün yetemeyeceğini iddia ediyorlar. Gerçek şudur ki Restorasyon devresinden beri bütün partiler muhalefet konumunda bulundukları sırada yönetimde reform istemişlerdir. 

Memurların görevleri hakkındaki nizamnameler hakkında da böyle olmuştu. Adli rezaletler, memurların isyanı siyaseti, adam kayırmacılık, mahalli zulümler, resmi adaylıklar, bütün bu fenalıklar ve suistimallerin biricik bir sebebi vardır ki o da Cumhuriyetçi hükümet şekliyle kısır bir hükümet konusu arasındaki esas çelişkidir. 


Eğitim Konusunda: 


Bütün solcu Cumhuriyetçiler gibi, Dinsiz Okulu da lâyık olmadığı saldırılara karşı savunmaya; Biz, Klarikalizm'e karşı hoş görünmeye çalışmakla suçlanamayız. (sayfa 30) Ancak, okulun kendisine verilmiş bütün görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için, yalnız fikirleri değil karakterleri de düzeltmeye ve terbiye etmeye kendini adamalıdır. Bütün Cumhuriyetçiler dinsizlik prensibini, demokrasinin güzel bir sonucu ve gereği olarak varsaymaktadırlar. Din, papazın görevidir. Bu, hiçbir şekilde öğretmenin görevi olamaz. Zira bu konuda kendisi hiçbir şekilde yetki sahibi değildir. Aile hukuku ile millet hukukunun birleştirilmesi söz konusudur. 

Vergiler Konusu: 

Doğrudan doğruya tahsil olunan vergi usulümüzün eskimiş olduğunu, içimizden hiçbirimiz inkâr etmeyiz. 

Vergi koyma, siyasi cesaret şekillerinden biri ve belki en kolay olanıdır. Siyasi cesaret bütün şekillerinde zayıflamış olduğu için bunu canlandırmaya mecburuz. Eskimiş olan vergi usulümüz gerçek durumlara uygun değildir. Fransa, bütün devletler gibi askeri ve sosyal harcamalar gibi iki seçenekli yüke tahammül etmek zorundadır. 
Henüz kendisine bunlardan birini seçme izni verilmemiştir. 
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Sayfa 31 
Teknik Açıdan: 


Hukuk ve düzenin korunmasından, kanunların uygulanmasından daha az önemli olmayan bir görevi vardır ki oda kanun çıkarma meselesidir. Her şeyi çürüten, geçici izlenimleri kesintisizce devam etmiş yorumlar gibi varsayıyor olmamızdır. Çoğunlukla Fransa'nın geleceğinin maddi ve manevi zenginliğinin , dünyadaki nüfuz ve hakimiyetinin bizim elimizde olduğunu bazen pek kolaylıkla unuturuz. Biz kendimizi sınırsız bir kuwet ve iktidar sahibi zannetmekle, pek kendimizi beğenmiş insanlar oluruz. Boş ve âcizane hareketler- le yetinmeye mecbur kalmak ihtimaline rağmen, daima memleketin geleneklerini ve hatta batıl fikir ve inançlarını düzenlemeye dikkat etmek zorundayız. 


Ekonomi alanında Demokrat Cumhuriyetçi Birliği milli ekonominin bütün kaynaklarını elde etmeyi temenni etmektedir. 


Bu şekilde bir yönetimde bulunmaya azmetmiş bir hükümet, yalnız faydalı yeni reformlar yapmak değil, memleket faaliyetlerini geliştirerek servetini artırmaya hizmet etmek için istikrarını sağlamaya çalışmış da olur. 


(sayfa 32) Demokrat Cumhuriyetçi Birliği iş âleminin hakim fikirlerine tam bir sadakatle tercüman olmakla övünebilir. Mösyö Mora, yazmış olduğu parlak sahifelerde Cumhuriyetçilerin devletçiliğe olan eğilimini eleştiriyor. Ancak, kraliyet veya cumhuriyet taraftarı olsun, bütün dünya hükümetleri bugün aynı prensiplerden ilham almaktadır. Bu devlet hareketinin gelişimi “Kollektivizm'e” doğru ciddi bir gidiş olarak nitelenemez. 


Sosyalist partisinde özellikle memnun olmayan sesler işitilmekte ve bu parti prensiplerini terk ederek yapılmaktadır. Bunların katılımcı fikirleri sınırlı yerlerde geçerli olmakta, başka yerlerde, özellikle demokratik odaklarda bireycilik bu prensiplere üstünlük kurmaktadır. 


Iş meclislerine, daimi hüküm medlisleri gibi yasal bir yetki vermek istiyoruz. Ta ki bir grevden bir mücadele çıkaracak yerde bir tartışma meydana getirsinler. Vergilerle kanun adamları üzerine çökmüş, engellerle mahvolmak derecesine gelmiş olan araziyi kurtarmak mümkün olabilsin. 


Isayfa 33) Sosyal Alanda: 


Fransa, cumhuriyetten pek büyük şeyler bekliyor. Ancak bunların arasında birisi vardır ki.bunu herhangi bir diğerinden daha kuwetle umuyor ve bekliyoruz. Bu da toplumsal barıştır. Çünkü bu olmadan hiçbir şey yapılamaz. Zira toplumsal barış ilerleme ve refah için çok gerekli olan bir koşuldur. Hayat, ihtiyarlık, işsizlik, kaza, hastalık ve sakatlığa karşı sosyal sigorta sistemimiz henüz taslak halindedir. 
Bunların faaliyete geçmesi konusunda tembellikten kaçınmamız gerekmektedir. Nakdi yardım toplumsalcılıkta öyle bir kötü gidiştir ki basiretsizliğe bir mükâfat verilmiş olur. Sigorta, tasarruf için çalışkan halk arasında istikbal fikrini sağlıyor. (sayfa 34) Birlik, insanlar için aralarındaki doğal eşitsizlikleri hiçbir şekilde izale etmek mümkün olacağını zannettirecek sihirli ve marifetli bir kelime olarak varsayılmiyor. 


Üçüncü Cumhuriyet, gün geçtikçe toplumsal sahada babalarımızın hiç tanımadıkları yeni bir hak oluşturuyordu. Meslek sendikalarına tasarruf hakkı vermek, kollektif sözleşmelerin anonim şirketlerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. İdari işlerin takviyesi hakkındaki kanun hükümlerinin değiştirilmesi ve işçinin katılımda bulunabileceği şirketlerin oluşturulması işçiyi şirketin ortak bir üyesi haline getirecektir. (sayfa 35) Sermaye ile işçiliği birbiriyle kaynaştırmak için 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bundan daha iyi bir yöntem bulunamaz. 


Demokrat Cumhuriyetçi Birliği'nin Programı Nedir? 


Bu program son seçimlerde halka açıklanmıştı. Programda bulunmayan uygun temsil meselesi hakkında çelişkili görüşler bulunmaktadır. 


Vergiler Hakkında: 


İstediğimiz şey, servetleri değilse bile vergilendirmede eşitliği mümkün kılacak bir programımız olmalıdır. 


Teşkilât 


1911 senesi Temmuz'undan beri 1901 Mayıs'ında kurulmuş Cumhuriyetçi Birliğinin parti teşkilâtını esas teşkilât olarak kabul eden bir Cumhuriyetçi Parti mevcuttu. (sayfa 36) Yönetim birliği, bir partinin birinci varlık koşulu ise, bu büyük cumhuriyetin bu büyük sıfata ta- 

. mamen layık olduğu söylenebilir. Cumhuriyetçi Parti bir parti olmuş- 

“tur. Daha sonra Cumhuriyetçi Demokrat Partisi'nden bahsedildiği zaman, onun yalnız adının söz konusu edildiği bilinmelidir. Biz bir parti olmak istiyorduk ve olduk. Zira, açık ve diğer partilerin programlarından ayrı bir programa sahibiz. Teşkilâtımızı yapalım. Kendimize has fikirlerimizi savunalım. Bizzat kendimiz ölelim. Demokrat Cumhuriyetçi Birliği, bugün Mösyö Karto'nun başkanlığında, Genel Sekreter ve yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Bu heyete, bir Komiteler Katibi (her eyaletten bir kişi) olmak üzere genel delegelerden oluşturulan bir yüce Meclis eklenmiştir. Bu, çeşitli üyeler ve bir parça karışık olan bir şekil çerçevesinde ve fiilen kendi aralarında daha önceden onayları alınmış olanlardan seçilir. 
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2 Sayfa 37 
Parti ne şekilde oluşturulmuştur? 


Öncelikle mevcut birliklerimizi ve komitelerimizi yeni bir motivasyonla taksim etmek laâzımdır. Sonra yeni komiteler oluşturmak ve bu komiteleri aralarında nahiye, kaza ve eyalet itibariyle birbirine bağlamak gerekir. Her eyalette acilen bir merkezi komite oluşturulmasının gerekli olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Gerek parlamentoya mensup olsun gerek olmasın; bütün delegelerimizden bu teşkilâtı meydana getirmek için aracılık etmelerini talep ediyoruz. Diğer üyelerimizi de nahiye ve kazalarda yerel komiteler oluşturmaya, derhal geçici bürolar, eyalet komitesi, yerel delegelerimiz ve partinin genel sekreteriyle temasa geçmeye davet ediyoruz. Demokrat Cumhuriyetçi Birliği'nin yayın organı nedir? Haftalık bültenden başka: 


Nahiye, kaza, sancak ve eyaletlerdeki dernekler, bulundukları yerlerde, kulüpler, gece dersleri, toplantı salonları, kütüphaneler, eğlenceler vs. oluşturarak medeni terbiye ve toplum hayatını her türlü araç ile geliştirmeye gayret edeceklerdir. 


Isayfa 38) Demokrat Cumhuriyetçi Birliği'nin noksansız parlak bir kurmay heyeti ve arkasında hiçbir şey olmayan bir cephe oluşturduğunu söylemişlerdir. Ancak hiç olmazsa seçim zamanında birçok seçmen birliğin, fikirlerine katılmıştır. Çünkü, 1911 senesinde birlik, Milletvekilleri Meclisi'nde 140 sandalyeye sahipti. Bunlardan 71'i demokrat sol, 50'si radikal sol ve 15 kadarı da radikal sosyalistlerin sol 
partilerindendi. Ayan Meclisi'nde Cumhuriyetçi Birliği'ne dahil 80 
milletvekilimiz vardı. Bununla beraber özel bir grup oluşturmayan parlamento seçmenleri belirli ve sınırlı görünmüyordu. 


: 
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Demokrat Cumhuriyetçi Birliği'nin önemini daha çok artıran, gerek radikal ve gerek ılımlı Cumhuriyetçilerle işbirliği yapabilme ihtimalidir. 


Diğer partilerin adaylarının seçmenlerle karşı karşıya geldikleri zaman, bizim tarafımıza geçerek başarıları için gerekli gördükleri yardımlarımızı istiyorlar. Bu durum, programımızın, son senelerdeki politikalarımızın gelişmiş olduğunun (sayfa 39) parlak bir göstergesi değil midir? Cumhuriyetçi Birlik mensuplarının sayısı tahminimize göre yayımlanmış değildir. 


Demokratik Cumhuriyetçi Birliği, prensiplerinden ilham almış olan ve fikirlerine iştirak ettiklerini açıklayan bütün hükümetlere yardım etmiştir. Birlik, irtica tehditlerine olduğu kadar, devrim tehlikesinden de endişeli olan bütün sadık cumhuriyetçilerin birleşmesini beklemektedir. O, özellikle 1911 senesi Temmuz'unda cumhuriyetçi kuvvetlerin bir birliği şeklini almıştır. Sosyalist radikallere karışmaktan şiddetle kaçındığı için, bazen bağımsız radikaller ve bazen de ılımlı veya Terakkiperver Parti üyelerine iştirak etmiştir. Zannediyoruz ki “solcu cumhuriyetçiler" şeklinde yapılan yeni tanımlama özellikle kendi üyeleri için oluşturulmuştu. 

Hükümet dini kongreler ve kilisenin ayrılması hakkındaki kanunlarını medliste onaylattığı zaman, radikallerle radikal sosyalistlere yakınlaşmıştır. 
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Sayfa 40 
Eleştiri 


İşte tam bir sistem ve ilkelerin, yeni fikirlerin harekete geçiricisi olacak ilkelerin, iyi kurulmuş bir an' anenin ortadan kalkması, demokrat cumhuriyetçilik birliğini gerçekten büyük bir siyasi parti olarak kabul etmemize engel olmuştur, zannında bulunuyoruz. Radikaller tarafından düşünülmüş olduğu şekilde Kalerikalizm aleyhtarlığını kabul etmek,onların iktisadi ve sosyal programlarını reddeden genel bir siyaset kuralını, özellikle bunalım ve sıkıntı zamanında hükümetin durumuna uygun bir yöntem gibi kabul etmek olursa da bu, farklı ve özel bir ilkeyi uygulamak demek değildir. 


Şüphesiz memleketin önemli bir kısmı bu programı onaylıyor görünüyorsa, bu, (sayfa 41) çeşitli zümreler tarafından kendilerine yapılan müracaattan yönlerini kaybetmiş ve şaşırmış olmalarından kaynaklanmaktadır. 


Ilımlı ve demokratik iki partiden hangisi Cumhuriyetçi Federasyon ve Birlik partilerinin hangisinin teşkilâtı, varlığını kanıtlamaya çalıştığımız, fakat ikisinden birini diğeriyle aynı şekilde zannettiğimiz, bu muhafazakar ve ilerlemeci partinin yerini tutacağını burada arama- ya çalışacak değiliz. Ne kadar ehliyetli olursa olsun, din meselesi diğer her konuda aynı ilke ve aynı programa sahip olan iki siyasi teşkilâtı birbirinden ayırt etmeye yeterli olmayabilir. 


Kilisenin savunmasını halihazırdaki bütün sorunların üstünde tutan ılımlı cumhuriyetçiler, ihtimal bir gün sağa doğru yani, gerek liberal harekete ve gerek genç cumhuriyet partilerine doğru yöneleceklerdir. Kendilerine Gambeta/Julferi adını verdikleri ikinci tarz görünüşe göre, artık Cumhuriyetçi Birlik ile birleşmek için önemli nedenler bulamayacaklardır. Ancak radikal sosyalistler arasında bir 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ayrılık ve çelişki ortaya çıkmasın; bunların içerisinden tekellerden, son derece devletçilikten ve birleşik sosyalistlerle anlaşmaktan feragat etmek isteyenler, kalabalıklar aleyhtarlığı alanında birleşmiş ve cumhuriyetçi demokratlarla pek fazla yakınlaşmış bulunacaklardır. 


Isayfa 42) Bu iki ihtimalden hiçbirisi de gerçekleşmeyecek olursa Demokratik Cumhuriyetçi Birliği, komşuları bulunan teşkilâttan ne biri ve ne de diğeriyle birleşemeyecek olurlarsa, bu birlik muhtemelen daha bir müddet için siyasi kuvvetlerin merkez noktası olarak kalacaktır. Radikal sosyalist partileri arasında, 1901 senesinden beri, Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi bir taraftan, Ilımlı Cumhuriyetçi Partisi ve Cumhuriyetçi Demokrat Partisi, diğer taraftan Birleşik Demokrat 

— Partisi arasında bir de Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi bulunmaktadır. 


Bunlar her şeyden önce Fransız, cumhuriyetçi ve reformçı kalmayı arzu eden sosyalistlerdir. Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi'nin teşkilötı pek yenidir. Zira bu teşkilât, 1910 senesinden geriye gitmez. Bu partinin temsil ettiği fikirler, yaklaşık yarım asırdan beri Fransız demokrasisini tahrik etmiş olan prensiplere uygun düşmektedir. Birbir-Terine rakip olan eski sosyalist teşkilâtı yanında parti mücadelelerine katılacak yerde, daima reform peşinde koşan Sosyalistler bulunmuştur. 


Isayfa 43) Özellikle uluslararası Amsterdam Kongresi'nden ve yabancı sosyalistlerin istek ve uyarısı üzerine Toplumsal Birlik adını verdikleri harekete yöneldiklerinden beri, o vakte kadar kendilerinin- ki gibi olan siyaseti az bir zaman içinde terk etmekten geri duran, kendilerine Fransız toplumsalcılığının, gelenek, ilke, özellik ve kuwetini oluşturur gibi görünen özellikleri değiştiren birçok mücadeleci sosyalistler bulunmuştur. Nihayet, her gün halihazırdaki ekonomik ve sosyal sorunların samimi bir şekilde araştırılması, sosyal sonuçlara götüren fakat yapılması mümkün olmayan bir eser ile, çelişkili 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bir eseri birbirine karıştırmaktan çekinen demokratik etkenler pek çoktur. Bunlar hareketlerini çağdaş Fransa'da da mevcut olan demokratik ve cumhuriyetçi ortamdan soyutlamaktan çekinmektedirler. 


Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi nasıl ortaya çıkmıştır? 


1910 yılındaki milletvekili seçimlerinin hemen ertesinde, bu fikirleri temsil eden önemli bir grup, mecliste (Cumhuriyetçi Sosyalist Grubu) adı altında ortaya çıkmıştır. (sayfa 44) Aynı tarihte eski Fransız Sosyalist Partisi teşkilatının kurucuları olan cumhuriyetçi bağımsız sosyalistleri Sen vilâyetinin reformcu sosyalistleri tek bir eyalet birliği şeklinde birleşiyorlar. Bu birlik Sen Eyâleti Cumhuriyetçi Sosyalistler Birliği adını alıyordu. Eyâlette 1905 senesinde Birleşik Sosyalist Partisine katılmayı arzu etmeyen özerk taşra birlikleri vardı. 9-10 Temmuz 
1911 tarihinde yapılmış olan bu konferansta, Cumhuriyetçi Sosyalist 
Partisi'nin kurulması ve bu partinin ilk ulusal kongresinin 1911 senesi Kanun-ı eweli'nin 24 ve 26. günlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. 


Partinin başlıca prensipleri nelerdir? 


Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi, sosyalizm ile cumhuriyetin, çözülmeleri mümkün olmayan bir birlik olduğunu açıklıyor. 
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Sayfa 45 

Hemşehriler! cumhuriyetçi sosyalist davası için çalışmakla, Fransa için kendi davasını hiçbir vakit medeniyet davasından ayırmamış olan gerçek Fransa için de çalışıyoruz. Cumhuriyetçiyiz; zira biz cumhuriyeti toplumsal reform için gereken sosyalistliğin doğal bir aracı olarak düşünüyoruz. Cumhuriyetçiyiz, çünkü irticanın karşısındayız. 

Nasıl sosyalistiz? İşçi ve sanatkârlar, bir imalâthanenin ücretli işçileri, tüccarları, beden ve fikir işçileri, işte Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi'nin kurucuları bunlardır. Partinin “kendi kurucuları" adını verdiği işçilerdir. 


Biz kelimenin gerçek anlamıyla ve bu kelimeye yüklenmek istenen müthiş anlamıyla bir sınıf yaratmış değiliz. Biz bütün faydalı ve aktif sosyal tabakaların partisi, demokrasi ve toplum partisiyizlal. 

Isayfa 47) Acilen yapılması gerekli olan reform için istisnasız bütün isçileri, aralarındaki farkları gözetmeksizin bütün sosyalistleri davet ettiğimiz gibi, demokrasi geleneklerini korumuş ve sosyal adalete tutkun ve bağlı olan bütün cumhuriyetçileri, kısaca iyi niyet ve inanç sahiplerinin tamamını davet ediyoruz (b). 

Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi'nin ekonomik ve sosyal konulardaki yöntemi nedir? Bu konulardaki açıklaması parti programıyla karıştırılıyor. 


Cumhuriyetçi, verdiği bütün vaatleri yerine getirmeyecek ve uyandırdığı bütün ümitleri vücuda getirmeyecek olursa hiçbir şeydir. 


a- Doğunun Kalkınması Dergisi, bu kongrenin zabıtlarını 1911 senesi Kanun-ı evveli'nin 26/28 ve 29 tarihli nüshalarında ve İnterfederal Konferansı'nın tutanaklarını da 10 Temmuz 1911 tarihli nüshasında yayımlamıştır. 

b- Mösyö Zevaves'in adı geçen Nutku, Broşür, 5.9-14 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Fransa'da İktisadi Gelişmeler 


Medeni eşitliğe, siyasi eşitliğe ve toplumsal eşitliğe bir katkıda bulunmayacak olursa yine bir hiçtir. 


(sayfa 48) Bu toplumsal eşitlik kavramından kastımız, sefalete ve orta halliliğe yol açan bir eşitlik değil, bütün halk çocuklarına ve milletin fertlerine her açıdan ilerleme fırsat ve araçlarını sunan bir eşitliktirlc). Oldukça güç olan toplumsal reform, ancak refah ve mutluluğa ulaşmış ve genel hizmetlerin son derece iyi bir şekilde sunulduğu memleketlerde mümkün olabilir. Fransa'nın büyüklüğünü, refah ve mutluluğunu sağlamak için vergi sistemini, yönetim organlarını düzeltmek, memurların ve derneklerin yönetim organlarını düzeltmek, memurların ve derneklerin yasal haklarını düzenlemek, işçiler arasında işbirliği yapmak partinin önem verdiği işlerdendir. 

Ulusal bağımsızlık aleyhinde yapılacak her türlü tahrike karşı azimli olmakla beraber parti, açıktan açığa barışçı bir politika izleyeceğini beyan eder. (sayfa 49) Bütün sol partilerin ortaklaşa çalışmalarını sağlamak emelinde bulunan parti, mensuplarına cumhuriye- 

” tin yüce menfaatlerinden ilham alan taahhütleri hiçbir şekilde unutmamak vazifesiyle mükellef bulunduklarını açıklar. 


Ekonomik Alanda: 


"Esas" teşkil eden bu noktada hepimiz aynı fikirdeyiz; Burada halihazırdaki kapilalist yönetim uzun süre daha devam edemeyecektir. Zira bir cemiyetin sayıca ve iktidaren birbirinden pek farklı olan iki camiayı (kollektivite) yan yana yaşatmakta devam etmesini anlayabilmek mümkün değildir. 


Bir taraftan sayıları günden güne azalan (sayfa 50) bir azınlık, onun yanında emekçiler ordusunun kendisine bağlı bulunduğu par- 


c- Mösyö Zevaves'in adı geçen Nutku, Broşür, s5 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tinin huzur ve rahatından endişeli gündelikli işçi... Bu iki tür toplumsalcılar arasında daha bugün de orta bir sınıf mevcuttur. Fakat büyük gelir sahipleri, zayıfların bazı spekülatörler tarafından yok edildiğini gördükleri gibi küçük tacirler de büyük mağazaların acımasız rekabetine kurban gittiklerini de görmektedirler. Küçük patronlarla sanatkârların makinecilik ve büyük sanatın gelişimiyle mahvolduklarını söylüyorlarld). Makineciliğin gelişimi ve sermayelerin toplumsal katipleri ücretli işçi derecesine indirdiği sındi, ticari ve zirai teşebbüslerde herkesin tasarrufa katılımı, yalnız kollektif veyahut toplumsal bir şekilde takip edilebilir. Bu katılım bütün işçilerin sendika ve kooperatif teşkilâtlarını geliştirmekle sağlanabilir. 


d- Mösyö Zevaves'in Nutku, Broşür, 5.9-11 
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Sayfa 51 


Ne görüyoruz? Milli bir kurum olan bankanın, birkaç maliyecinin 

. © Elindeolduğu; yinefaydalı bir ulusal girişim olarak kabul edilen tren- 
— — yollarının, hâkim bir oligarşinin (sınırlı bir zümrenin) elinde bulunduğu, ulusal zenginliklerden olan madenlerin “Fransa Maden Kumpanyaları" adı altında sendika oluşturmuş kuwetli şirketlerin elinde bulunduğu görünmektedir. Şeker üretim haneleri, Fransa'da piyasayı belirlemek ve yönlendirmek için aralarında anlaşan 4000 adet büyük ve kuwetli ticarethanenin malıdır. Herhangi bir yerde bir tekel kurulmuşsa, Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi'nin hak ve görevi bu tekel 

ve tekelcilerle mücadele etmek ve yerine milli menfaatleri koymaktır. 


Isayfa 52) Toplumsal Alanda: 
Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi küçük toprak sahiplerini hiçbir şekilde rencide etmek niyetinde değildir. 


Tuluz Kongresi'nde gerçekleşen bir tartışmadan sonra sendikalar ve kooperatiflerin ekonomik teşkilâtlarının fikir ve yorumları her neden ibaret olursa olsun, bütün işçiler açık olan müstakbel toplumsal organların partiye katılması için davet edilmesi kararı verilmiştir. 


Isayfa 53) Partinin diğer siyasi gruplarla ilişkisi nasıldır? Radikal parti, özellikle kalerikalizm, kilise ve konfederasyonlar aleyhinde mücadele etmek için, kurulmuş bir partiydi. Dinden uzak kanunlar ortaya konup onaylandığı için artık partinin varlık nedeni ortadan kalkmıştır. Halihazırdaki ekonomik uğraşlar ve diğer sorunlar önünde, güya kendisine karşı güvensizliğe uğramış gibi, ahengini bozmuş, konumunu kaybetmiştir. 

Birleşik sosyalistlere, programlarına ve özellikle yöntemlerine başka türlü eleştiriler yöneltmek hakkına sahibiz. Biz, onlar gibi bir 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sihirbaz değneği darbesinin veya feci bir musibet ve felaâketten yardım ummanın, mevcut sorunlardan en büyük ve en önemlisinin çözümüne yeteceği gibi hayaller peşinde koşmayız. Onların her zamanki asker aleyhtarlığı, vatan aleyhtarlığı mücadelesine, doğrudan doğruya taarruzlara, suikastlara gelince, bunların açıktan açığa karşısındayız. Yüksek sesle beğenmediğimizi, onaylamadığımızı ifade ederiz. Biz, ne grev sırasında buna katılmak isteyenleri onaylarız, bununla beraber ne radikalleri ne de birleşikleri isteriz.le) 


(Sayfa 54) Teşkilât: 

Partinin iç teşkilâtı bir parça birleşik sosyalistler teşkilâtını andırmaktadır. Bu siyasi grubun önemi nedir? Bu parti henüz oluşmak üzeredir. Mensuplarının sayısı henüz açıklanmamıştır. 1911 yılında meclisteki grubu ancak 22 üyeden oluşmaktaydı. 

Eleştiri: 

Bu grup, gerçekte bir parti değildir. Siyasi hedeflerinde prensipleri, teorileri, esaslı bir yol ve yöntemleri yoktur. Toplumsal ve ekonomik alanlarda yeni icat şekillerde bulunduğu da mümkün değildir. 
Fazla büyük tekelleri millileştirmek veya ortadan kaldırmak progra- 


mının iki esaslı maddelerini oluşturuyor. Hâlbuki bunlar diğer partilerin programlarında da aynen bulunmaktadır. 


Nihayet cumhuriyet ve sosyalizmin birliğini sağlamak için iyi niyet sahiplerinin tamamından yardım istiyoruz. 


d - Mösyö Zevaves'in Nutku, Broşür, 59-12 * 
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Sayfa 55 


Bu tabirler, bir çok hemşehrilerin ağzından çeşitli şekillerde işitilmiş şeylerdir. Bu partinin en önemli özelliği, pratik ve olumlu reform- 

< (o Culuğu büsbütün objektivizm ve realizm (hakikiyyun mesleğil'i ve > — toplumsal işlerle ve toplumsalcılık aleyhtarı işler arasındaki açıklıktır. 
Kendini radikal sosyalistlerden ayıran mesafe ondan büyük değildir. 


Devrimci Sendikalizm 


Sendikalizm, hâlen hiçbir şekilde siyasi bir partinin prensibini oluşturmadığı gibi, genel işbirliği hiçbir şekilde bir parti teşkilâtı olmamakla beraber, yeni sendikalizm veyahut devrimci sendikalizmi ivedilikle incelemeden, bu yorumumuzu tamamlamak istemiyoruz. 


Ekonomik alanda (ani olarak ortaya çıkan grev, demiryolları gibi kuruluşlara saldırı, boykotlar, grevden kaçınan işçiler hakkında yapılan baskılar) ve nihayet toplumsal alanda (aşırıya kaçan demokratlik, çoğunluk kanununu eleştiri, cüretkar ve faal azınlıklerin müdahalesi). 


(sayfa 56) Yeni sendikalizm kendisinin gerçek sosyalizm olduğunu, patronlara ait imalâthaneleri başka bir şekle koyarak dünyayı yenileştireceğini açıklıyor. 

Bu ekonomik toplumsal bir kuwet, bir fikir hareketi, kelimenin özel anlamında olduğu kadar burada durağan olması lâzım gelen milli anlamı ile siyasi anlamda büyük bir yankısı olan önemli olaylardandır. 


* 


Sendikalizm kelimesine bugün çeşitli anlamlar verilmektedir. 


1. Genel anlamında sendikalizm aşırı ferdiyetçiliğin aleyhine hareket ederek, aynı toplumsal sınıftan olan şahıslar arasındaki gereksinimlerdeki benzerlik konusunda olduğu kadar, ekonomik faydalardaki iştiraki açığa kavuştuğu gibi, bazılarını savunur ve diğer kısımlarını da (sayfa 57) uygulamak için etkili ve toplu bir harekete teşvik eder. 


2. İkinci bir anlamda, çalışma şartlarında bugün (mecburi toplu sözleşme) medeni ve ticari kabiliyetin artması gibi yarın (asgari ücret, kâra iştirak vs.) gibi değişiklikleri kanuna uygun ve barışçı bir şekilde talep eden meslek ve esnaf teşkilâtlarının harcadıkları gayreti gösterir. 


İşçi ve memurlar için de gelişme noktasında çeşitli beklentiler... 


Hâlihazırdaki hükümetin güç ve sınırlarında gelişen bu hareket, Serbest İşçiler Birliği'ne (mensupları 15.000 kişidir) serbest iş birliklerine (üye sayısı 200.000) ve tarafsız sendikalar ile memur derneklerine dayanmaktadır. Bunların yeni sendikalist okulu ile teorik bakımdan hiçbir ortak benzerlikleri yoktur. 


(sayfa 58) 

3. Diğer bir kabul edilmiş yönteme göre sendika hareketi, çeşitli toplumsal görev ve memuriyetler üstlenmiş olan özerk ve sorumlu bir camia ile evvelce birleşmiş ve sendikaya mensup sanatkârlar marifetiyle ortaya çıkmış bir teşkilât demektir. 


Çeşitli toplumsal sınıflar aynı zamanda kendi özerklik ve bağımsızlıklarını sürdürürler. Bunlar sendikalizm aracılığıyla kendilerine belirli bir yasal açıklık vermekte ve hatta kendilerine yüklenen toplumsal görevin idaresini ele geçirme eğilimindedirler. Bunlar, muhtemelen pek yakın bir gelecekte hükümet görevini sade bir kontrol ve gözetime bırakma konusunda mecbur olacaklarından, merkezi hükümetin etki ve kuwetini şimdiden sınırlamışlardır.le) 


e - Toplumsal Hukuk, Kişisel Hukuk ve Hükümetin Değişim Şekli, 5. 02; 
1908 senesi Sendikalist memurluk adına Karnevil tarafından 1908 yılında 
parlamento ve Politika Dergisi'nde yayımlanmıştır. Mösyö Bertelmi tarafından 51-65. sahifelerinde karşılık verilmiştir. 
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Sayfa 59 


4. Sendikalizm hareketi ve devrimci sendikalizm veyahut da işçi sosyalizmi mücadele etmek, hükümet ve patronları devirmek ve mevcut cemiyetlerinin yerine yeni bir cemiyet koymak, özellikle kendine ait kuruluşlardaki işçi sınıfına ait bulunduğu prensibi koyuyor demektir. Biz, burada yalnızca devrimci sendikalizm ile meşgul olacağız. Körtnüs'e göre bunun uzak esasları ve yeni felsefenin ortaya koyduğu sorunlar, özellikle Mösyö Bergoso'nun "Yaratıcı Gelişme ve Vicdan ve Bilincin Mutabakat Edişi" adlı eserinde bulunabilecektir. 


Mösyö Sorel'e göre; Pesimistlik (kötümserlik)(f), çoğunlukla tasvir ettikleri karikatürlerden büsbütün başka bir şeydir. Isayfa 60) Emekçilerin şiddete yönelmesi, her türlü mücadelenin manzarasını değiştirmektedir. Zira burjuvazinin kuwetini inkâr ve bunun merkezi çekirdeğini oluşturan hükümeti yıkmak iddiasında bulunur. Büyük toplumsal hareketlere katılan insanlar bağımsız eylem ve hareketlerini kendi kendilerine, davalarına başarı ve zafere yaklaştıracak bir savaş şeklinde gösterirler. 


Bu bilgilere sahip olmak bir tarihçi için o kadar önem arz eden karışımlara, efsane adını vermeyi teklif ediyorum. Sendikalistlerin genel grevi ve Marks'ın felâkete yol açan efsaneleridir. Bu efsanelerin dikkat çekici örneklerini, ilk Hristiyanlık, Luther ve Kalven'in reformculuk devresi devrimlerinde ve İtalya'daki meşhur Korbonazi Cemiyeti'nin Marzini Partisi mensupları tarafından kurulmak istenilen hareketlerde gözlemledim. Bu tür tasvir ve örnekleri analiz etme- 


f- “Şiddet Üzerine Görüşler”, adlı eserin önsözü Mösyö Jorj Sorel tarafından Mösyö Halevi'ye mektup. Sosyalist Hareket sene 1907 Üçüncü seri, $.127. Bu eser, Serbest Sahifeler Kitabevi tarafından yayımlanmıştır. 
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ye çalışmamalıdır. Bunları tarihi kuwetler gibi kitle halinde olmalıdır. 
Genel grev efsanesinin, bütün içeriği açısından akıllı insanların pek çoğunu soğuttuğunu anladım. Sosyalizm tamamen insana yönelik bir inanç halinde kaldıkça, onu daha makul bir yöne doğru çevirmek mümkündür. Fakat kesin bir devrim anlamını içeren genel grev efsanesi (sayfa 61) açık bir şekilde mümkün görünmemektedir. Bu efsane sosyalizme o kadar büyük bir manevi kıymet ve o derece büyük bir cesaret bahşetmektedir. İnsan düşüncesi eşyanın içeriğini ve nedenini öğrenmek ister. Hâlbuki Ahlâkçılık, şahsımızda, gerçekten esaslı olmak üzere mevcut olan şeyler hakkında hemen hiçbir vakit herhangi bir yargılamada bulunmaz. 


Mösyö Bergson, bilakis bizi işin iç yüzüyle uğraşmaya ve yaratıcı hareket sırasında gelip geçeni araştırmaya davet ediyor. Bu hareketle çeşitli iki Moi” bulunmaktadır ki bunların biri diğerinin dahili ve adeta toplumsal bir örneği olacaktır. Hareket ettiğimiz zaman, halkın önüne konulmuş ve bizim iktidarımız altında bulunan hareketten oluşan tamamen yapay bir alem yaratmış oluruz. Bu yapay dünya, genellikle hiçbir anı bırakmaksızın kaybolur. (sayfa 62) Fakat kitleler bağlılıklarını ortaya koydukları zaman, toplumsal efsaneyi temsil eden bir levhayı temsil etmek mümkün olur. Bilakis hurafeler, bütün toplumsal bünyeler gibi tartışılabilir. Uzun müddet sosyalizm tarafından başka bir şey yapılmamıştır. Bu, hükümeti ve tasarrufu yok etmek isteyen büyük sanayide istihdam edilen kitlelerin bir çeşit hazırlamasıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra, insanlar gelecekteki mutluluktan faydalanabilmek için nasıl bir tavır almaları gerektiğini arayacaklardır. 


A 
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Sayfa 63 

Sendikalist olan anarşistler gerçek bir düşmanlığa sahip olmuşlardır. Bunlar özellikle işçilere şiddetli fil ve hareketten dolayı kızarıp mahcup olmak gerektiğini öğretmişlerdir. Bu yeni sendikalistler bu şiddetlere, mücadelenin doğal bir şekilde ortaya çıkışı gözüyle bakmış olan ve bunun sonucu da Ticaret Birliği'ne karşı beslenen düşmanlıktan vazgeçilmiştir. Şu halde devrimci sendikalizm gençliğin bir hatası değil, burjuvazi eğilimlerine karşı bozulmayıp tavsif etmeye gelen insanlar tarafından meydana getirilmiş bir kurtuluş ürünüdür. 

Mösyö Tebert “İrfan ve Siyaset Tacirleri" başlıklı makalesinde yeni sendikalizmden farklı bazı olaylara işaret etmiştir. 

“Sendikalizm çağdaş hükümet alanında kalmakla beraber hükümetçi aşırılıklar içinde tahrif edilmiş ve boğulmuş toplumsal hayatı bulmak istemekle beraber Mösyö Bergson gibi büyük ve ünlü bilim adamlarına dayanarak aşırlıklar arasında bozulmuş ve ihlâl edilmiş derin hayatı bulmak istiyoruz. 

Manevi hayatın hükümet zulmünden azat edilmesi gerektiği gibi (sayfa 64) üretimin de mübadele gaddarlığından kurtulması gereklidir. Fakat bu üç çeşit kurtuluş her ne şekilde olursa olsun duygusal, feodal veya ekonomik bir kişisel menfaat düşüncesine hücum etmemelidir (g). 

Kurtuluş ve düzen, harici (bir partiye yabancı olan şahsı) burjuva- nın dediği gibi tacir bir toplumun esas ihtiyacıdır. Sendikalist şiddetler, yalnız toplumsal kurtuluş, hâkemlik ve barıştan başka bir şey arzu etmeyen Parlamenter burjuva sosyalistlerinin küçük düzeltmelerini fazlasıyla ihlâl ederlh). Parlamento demokrasisi ilâhi bir hak değildir. Kraldan, güya milli hakimiyeti yorumlamakla görevli partilere 


g- Sosyalist Hareketi, yıl 1907, Üçüncü Seri, 5.6-8 h- Aynı yer. 
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geçen kuwet ve kudret de değildir. Çağdaş yaşama yöntemi eski bağlılıklardan daha esir edici bir kimliğe sahiptir. Devrimci sendikalizm, işte bu yasama yöntemine karşı isyan etmiş ve halihazırdaki parlamentarizme karşı doğrudan doğruya etkide bulunmuştur (1). 

Böylece sendikalizmin teorik esasları Mösyö Marks'ın tarihi maddeciliğinden başka, emekçilerin şiddet hareketi (Proleteryen) ve genel grev efsanesidir. Sendikalizmin başlıca prensipleri aşağıdaki satırlarda sunulmuştur: 

Isayfa 65) 1. Sendika, sınıf mücadelesinin doğal bir aracıdır. Sınıf mücadelesi bütün sosyalizm ise, denilebilir ki bütün, sosyalizm içinde bulunmaktadır. Zira sendikalizm haricinde sınıf mücadelesi yoktu. 

2. Doğrudan doğruya olan etkisi: 

İşçi sınıfı kendisi için bizzat kendisi çalışmak, harekette bulunmak istiyor. Doğru hareket, cüretkâr azınlıkların doğrudan doğruya etkide bulunmasını tasawur ediyor. Halen (demokraside olduğu gibi) kanunu yapan sayıca üstünlük olmasına rağmen, çokluk nizam ve 

- kural değildir. Ancak bunlardan seçkin bir zümre oluşur ve özelikle- 

> riyle kitleyi arkasından sürükler ve toplumu mütadele yoluna sevkeder. Bunlar arasında bir sınıf meydana gelir. Etkili olmak için faaliyette bulunan —ancak manevi bir kuwete sahip olup zorlama gücünden yoksun olan- bu azınlıklar, kitlelerin samimi duygularıyla temas halinde bulunmalıdırlar. Doğrudan doğruya faaliyet, özellikle imalathane içerisinde emekçilerin daimi bir devrimci hareketi demektir. 
Sendikalizmin gelişmesine en uygun olan ulusal ortamlar, tarihi ve siyasi şartların, emekçilerin en büyük aşırılıklarına ve diğer sınıflarla ayrılığa uygun olanlardır. 


- Sosyalist Hareketi, yıl 1907, Üçüncü Seri, s.1 
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Sayfa 66 
Bu ne büyük talim ve terbiye kudretidir. 


Sendikalizmin ön plana çıkan özelliklerinden biri de hayat üzerinde kendisini kabul ettirmek şeklindeki daimi endişesidir. Sınıf mücadelesinin sınıf teşkilâtı tarafından yönlendirilmesi ve yerine getirilmesi gereklidir. Bu yeni buluş ve anlayış (genel idareleri ele almak sorunu değil) emekçiliğin tabiatından kopup geliyor. Hergün ona hayat veriyor. Eğer bir defa tıpkı hayat gibi mahcup ise her şeye rağmen bu faaliyet ateşiyle aydınlatır. Hayatta yalnız faaliyetlerin önemi var. Bize yönelen bazen direnemeyeceğimiz, (sayfa 67) hatta hayatın bile direnemeyeceği bu tecrübe size de yönelecektir. Sendikalizmi, yüksek yaşam kurallarını (demokrasi hayatı) oluşturan bir işçi hareketi olmak üzere göz önüne koyuyorum. Demokrasi yeni değerler oluşturmaya muktedir değildir. Sendikalizm hayatı takviye eder. 
Hâlbuki demokrasi onu düzenleyecek güce sahip değildir. 


Sendikalizm bu şekilde üstünlüğünü kanıtlar. Zira hayat çarpışmalar ve mücadelelerle doludur. Artık ne inanç, ne şekil ne de kurallar! Artık gelecekteki toplum için tartışmalar yok! Bunun yerine pratik ile hayat bulan yeni bir mücadele yöntemi uygulanmalıdır. 


Isayfa 68) Yeni Sosyalizm; Realist (gerçekçi) ve pratik, deneysel ve işçi sınıfına has hükümet aleyhtarlığı! Kaza ve kadere inananların aleyhindedir. Her şeyden önce gereken şey, uzak ve gerçekleşmesi imkânsız gelecekteki toplum üzerine bilgiççe düşünce değişikliği değill Mümkün olmadığını bildiğimiz ani devrim için bilmem hangi davetler de değil! Arkası gelmeyecek siyasi ayaklanma ve isyanlar da değil! Ancak sosyalizm damgasıyla damgalanmış günlük bir hareket icrasına ve sosyalist fikirlerle beslenmiş bir harekete yönelmektir. 
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Sosyalizm her türlü hurafeden uzaktır. Bu nedenle konumu, daha önceden belirlenmiş şartlar tarafından düzenlenir (i). Sosyalizm; her gün varlığını bir parça daha ortaya koyar. Sendikalizm için işçilik ve teoricilik özellikleri birbirine karışır. Devrimci olan söz değil, eylemdir. 
Yalnız günlük bir fiil ve hareket devrimci bir değer kazanır. Toplumsal imkânsızlık bir gün olup da meydana gelecek ancak, bu fiil ve hareketin genelleştirilmesi şeklinde ortaya çıkacaktırli). (sayfa 69) Bizim için peygamberce iş görmek mümkün değildir. Onsekizinci asrın düşünürleri, yazar ve filozofları feodal yönetim şeklini kökünden nasıl baltalamışlarsa biz de bugünkü idareyi öylece baltalayacağız. 
Onlar bir devrim hazırladılar. Biz de hazırlayacağız. Onlar burjuvazi toplumunun kadrosunu daha ewelden çizmekten aciz kaldılar. Biz de bir sürü bağımsız toplum ortaya koymak için öyle olacağızlk). 


Asıl lâzım olan şey sermayedar şirketin sosyalist şirkete geçişi 

uzun bir taahhütler serisinin aynı zamanda uzatılmasından başka 

” bir şey olmayan ve uygulanması mümkün olmayan bir iş gibi işçi kitlesi marifetiyle vücut bulmasıdır!I). 


i- 1908 senesindeki Sosyalist Kongresinin Tutanakları, 5.252-256. 
İJ: Sendikalizm ve Sosyalizm Broşürü, 5.7, 

k- Sınıf mücadelelerinin hedefi, 5.264-268, 

E Sınıf mücadelelerinin Hedefi, s.35-50. 
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Sayfa 70 

İşçi tecrübesi sendikacı (Sendicaliste) sosyalist politikası hakkında pratik bir fikir ve anlayış vermek için bize kesin bir tanım sunuyor. Biz burada fakir halk sınıfına (proletariat) ders yazdıracak değiliz. Onun ortaya koyduğu yöntemlerden yararlanmaya ve dünyaya getirdiği yeni prensipleri de genel kültür alanında uygulamaya çalışacağızl!). 
Fakir halk sınıfı halkçılığın (democratic) olumsuz tecrübesini yaparken aynı zamanda kendi sınıfına mahsus eylemlerin de (action) olumlu tecrübesini icra etmiştir ki biri bireysel diğeri zıt ve yararlı bu iki tecrübe gereğince kendisine sendikacı terbiyesi demiştir(2). 


İşçi sınıfına (Classe ouvriere) mahsus durum şudur: 


Sendika, doğrudan doğruya gerçekleşen (action directe) eylem, genel tatil, işgal (greve generale) gibi üç sendikalist gereğinden bir sonuç çıkarıyor ki bunlardan birincisi toplumsal yapıyı değiştirmek istiyor. Yani hedef işçi hareketinden kaynaklanan sosyalist düşünce ve sistemini meydana getirmektir. Ondan sonra bir takım sosyalist olan şeyler ve sosyalist olmayan şeyler vardır(3) . 


S Aracısız eylemden maksat, fakir halk sınıfının(4) kendi teşkilâtını © bizzat meydana getirip kurmaktır. Üretici sınifla siyasetçilerine karşı daimi bir (sayfa 71) fikir ve isyan hareketi ile kırılgan işçi sınıfının kendi doğal kadrolarının yenilenmesinin ve kendisi için ayrıca her türlü teşkilât yapmak, umde ve mefkureler yaratmak işçi sınıfı tarafından üstlenilmiş bir sınıf mücadelesidir(5). Her Sınıf kendisi için bir kurtuluş yolu, bir araç yaratarak kendi olumlu üretimlerini geleneksel kurumlara karşı tutmakta ve kullanmaktadır!6). Biz ilim ve irfanla aydınlanmış bir topluluk veya işçi sınıfını düşünen bir sosyalist zümre görü- 


1- 1918 Senesi Kongre Tutanağı, 5.254-263 2-Sendikalizm ve Sosyalizm, $.40-51 
3- Sınıf Mücadelelerinin Hedefleri, 4.264-268 
4- Sınıf Mücadelelerinin Hedefleri, s.264-268 
5- Sendikalizm ve Sosyalizim, 5. 46-52 
6- Sendikalizm ve Sosyalizim, s. 46-52 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nümünde değiliz. Biz, bizzat işçi sınıfının karşısında bulunuyorduk. 
Bu sınıf kendi deneyimleri çerçevesinde bir takım yepyeni ufuklara yükleyemediği ümit dolu manzara ve istikametlere şüpheden uzak gizli yöntemlere tesadüf etmiş, kısacası taze hayat için taze kaynaklar bulmuştu. Bir işçi ancak kendisine güvenebilir. Bu nedenle birinden lişyeri sahibi-patron) faydalanmalar, diğerinden (hükümet sahibi-Le tat) azatlıklar (Les Libertes) talep ve iddia etmek için işçi sınıfı hareketleri daima bu sınıfın ihtiyacı, ön plana çıkan özelliği olarak kalması gerekir. 


Sendikacılık kanun ve düzene düşman lanti-legataire) olmak demektir. 


Isayfa 72) Hükümetçiliğin ve muhafazakarlığın şiddetle inkarcısı ve aleyhtarıdır (antiatatiate- antiprovidentieli. 


“İşçi sınıfının kişiliği, bizzat terbiyeden ve mücadeleci özelliklerin elde edilmesi konusunda yaptığı aşırılıklardan dolayı bağımsız, uzlaşmacı ve ılımlı işçilerle açık ve kesin bir çelişki oluşturuyor. Toplumsal siyaset ve sessiz toplum siyaseti sınıf mücadelesi terbiyesi hedefine hizmet eden devrimci sosyalist bir politika olmayıp ancak, toplumsal çelişki ve muhalifleri bastırmaya mahsus muhafazakar bir halkçılık politikasından ibarettir(7). Sendikacılık bizim işimize yaradı; çünkü sosyalist partisinin radikal partilerden aynen almış olduğu hükümetçilik yerine olumlu ve pratik bir hükümet aleyhtarlığı koydul8). 
İşçi sınıfı daimi bir devrim fikri ile meşguldür(9). Elverir ki fakir halk sınıfı savaşçı özelliklerini mütemadiyen uyanık durumda saklayabilsin ve fatihler yetiştiren maceraperestlik gücünü ve ruhunu kaybetmesin. Eğer sosyalist düşünceler etkili olur ve halk kitleleri içinde bu düşüncelerin etkisiyle oldukça fazla isyan eğilimi yayılırsa o vakit bütün bunların ne hüküm ne önemi kalır! 


7- 1908 Sosyalist Kongresi, s.266-271 
8- Sendikalizm ve Sosyalizm, s.51-55 
9- Sendikalizm ve Sosyalizm, s.51-55 
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Sayfa 75 

Hür düşünce ve yorum, semavi izin sınırı dışında işçinin yaptığı ve yapacağı kişisel eylemlere delalet eder. Kendi irademize ve Allah'ın ve hükümetin diye tarif edilen fiillere boyun eğmek ve bağlı olmak kanunu yerine sendikacılık, toplumsal devrim istikametine, gündelikçiler (salaries) tarafına yönelen dosdoğru fiiller koymuştur. Bu şekilde sendikacılığın, Allah fikrine ve hükümetin kurtuluşçuluk değer ve özelliklerine şiddetle karşı olduğu görülmektedir. Şu halde işçinin hükümetten ve işletme sahibinden bekleyeceği hiçbir şey yoktur. İşte bu karşıtlık ve saldırı yüzünden mücadeleler çıkıyor. Fakir halk sınıfı kurtuluş sahasına varmak için mücadele çabasını elde etmek zaruretindedir. 

Sendikacı sosyalizmin gelecek için hayalleri hiç gerçekleşmemiş ve şimdiye kadar içimizden hiçbir kimse tarihin bu karanlık esrarına girememiş olmasına rağmen sendika elebaşıları kehanetlikle fikirlerini onaylatmaya çalışıyor. Pek çok gerçekçi (realiste) tavır alıyorlar. 

Genel iş tatili; toplumsal üretimin durdurulmasıdır, deniyor. Bu düşünce acaba ham bir hayal midir? Bir rüya mıdır? Bunu iddia etmek bir cinnettir. Böyle bir peygamber işini yapmak mümkün değildir. 

Isayfa 78) Pek gariptir ki kendisini pratik gerçekçi ve fecrübi bir işçici (pratigue realiste epherimental) olduğunu bildiren sendikacılığın doğal hukuk ilkelerinden olan bir çeşit yüce adalet anlayışından yardım istediği görülmektedir. 

İşletme sahibine ait bütün haklarına karşı sendikacılık ayaklanarak işletme sahibinin güç ve nüfuzunu kısaltmak ve ayrıcalıklarını azaltmak, fabrikanın havasını tasfiye etmek, yeni haklar kazanmak, kurtuluş ve özgürlüğün tamamına yaklaştıran yeni güvenceler ele geçirmek için fakir işçinin çalışmasının, sahip olduğu doğal hukukun gereklerinden olduğunu ilan ediyor. Hükümet hukukuna karşı yapılan her eylem ve harekete karşı da fakir işçi (proletoirel'nin sendikacılık yöntem ve kurallarına uygun hareketle mücadelelere hazırlan- 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Fransa'da İktisadi Gelişmeler —————— e * “ransa da Iktisadi Gelişmeler 


masını ve hükümetçe konulan kuralların ancak fakir işçiyi koruyan ve 

ona yardım eden durumlara göre göz önüne alınabileceğini açıklıyor(12). 

Sendikalizm teorisyenleri dünyaya getirecekleri yeni haklardan 

p bir çok münasebetle bahsetmişlerdir. 
hi "Doğrudan eylemler (action directe) işletme sahiplerinin, işçilerin çalışma saatlerini tanzim konusunda kullandıkları hukukun ve işçilerin bizzat çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusunda sahip oldukları hukukun genişlemesine (sayfa 79) delalet eder ki bu hal her sahada işçi hukukunun, işveren hukukunu baskı altına almakta olduğunu gösterir"(13). 

İşletme sahibinin fenalığı ve gündelikçinin fenalığı, ortak kötülüğü, bütün diğer kötülükleri doğuran şey, ekonomik haksızlıktır. Sendikacılık da ekonomik haksızlıktan türemiştir. Şu halde ahlâki duygular bizi yalnız müteessir etmek, gayrete getirmek için değil, belki gönüllerimizi ve duygularımızı hak ve adaletten ilham alan bir insanlık gayesine yükseltmek için bize lâzımdır. 

Sendikacılık Nedir? 

“İşletme ve imalathanelerde haklarına tamamen ulaşmak isteyen işçi sınıfının harekâtıdır. Bu harekât gösteriyor ki mesainin azaltılmasını gerçekleştirmek amacına yönelik olan bu yoldaki fetihler ancak işçiler tarafından yapılacak kişisel ve doğru gayretlerinin ürünü olabilecektir”(14). 

Sendikacılığın Amacı Nedir? 

“Sosyalizmin amacı bir işletmeyi, sahibinin hüküm ve nüfuzundan, toplumun tamamını hükümetin egemenliğinden çıkarmak ve kurtarmaktır. 


10- Sınıf Mücadelelerini Hedefi, 5.34-66 
11 Sınıf Mücadelelerini Hedefi, s.34-66 
12- Sınıf Mücadelelerinin Hedefleri, s.214-242 
13- Sınıf Mücadelelerinin Hedefleri, 5.214-242 
14- Sınıf Mücadelelerinin Hedefleri, 5.214-242 
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Sayfa 81 


Hükümet denilen tehlikeli kabarcık dahi insan topluluğunun rahatına engel olmamak için üstünden kalkmazsa o üretici halk varlı- 

£ ğını nasıl koruyabilir? Sosyalizmde ortaya konulan bütün problem- 

7 ler toplumsal ilişkilerin bütününü esasından değiştirebilme kudretini 

işçi sınıfı nasıl elde edeceğini bilmemektedir. Üretime bir düzen vermek yoluyla üreticinin işten kurtulabilmesi amacı fakir halk teşkilatının (organisation proletariannes) devrimci hareketi (pratigue revolutionnaire) sayesinde meydana gelmedikçe işçi sosyalizminin emeli gerçekleşmiş olamaz. 


Sendikacı her hareket, sermayeciliğin (capitalisme) çabuklaştırdığı yöntem ve kurallar yerine üreticilerin (producteurs) arzularına bağlı bir yöntemi koymaktan başka bir amaç gözetmez. 

Isayfa 82) Her toplumsal devrim işletmenin bahsedilen dönüşümü içinde gerçekleşebilir. 

“Sendikacılığın yaydığı ve telkin ettiği işçi isyanı ve işten kaçınma düşünceleri, hükümetin yıkılıp tamamen parçalanması, siyasi otoritenin tamamen ortadan kaldırılması, işletme sahipliğinin de yok edilmesinin sağlanması ve sonra da ayrıntı ile uğraşmaksızın “geleceği hazırlamaktır.” 


“Hayat için böyle bizzat yaratılan şeyler kuralcı fabrikatörlerin ilkelerinden daha zengin ve büyük olacaktır". 


Hangi durum ve koşullar sendikacı hareketinin doğmasına neden olmuştur: 


“Sosyalist ve anarşistlerin rekabetini birçok zamandan beri parçalanmış ve hayal kırıklığına uğramış olan fakir ve çileli halk kendisini yüceltmek için sahiplendi. Sendikacılık ilk önce Mesai Borsaları 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Birliği (Fedaration des Bourses du Cranail) tarafından kısmen tasarlanmış ve bir şekil almıştır. Adı geçen birliğin sekreteri Pellotiye (Pellocitier), 1895 tarihinde kurulan C.G.T. komitesi teşkilâtında hazır bulduğu kadarını alarak aynen uygulamıştır. O tarihte (sayfa 83) demokratlığa karşı gerçekleşen bir tepki üzerine bu parti tehlikeye girmişti. Parti, hükümetin etkisiyle yönetilmek isteniyordu. Her türden devrimci işçiler kendiliğinden toplanarak yekvücut olmuştu. İşte bu birleşmeden sendikacılık adı verilen bu yeni hareket doğmuştur(15). 
Bütün unsurların aynı hareket dahilinde (action communej birbiriyle kaynaşmasından meydana gelen gelişim ve bir de geçmişte kalan ve hâlâ yaşayan bir takım durum ve uygulamaların maruz kaldığı çöküş sonucunda işçi hareketleri ortasında ne parlamentocu sosyalist (socialiste parlementaire) ve ne de parlamentoculuk karşıtı anarşist (anarchiste antiparlementcire) olan bir yeni sınıf siyaseti ortaya çıkmıştır. Bu siyaset tamamıyla sendikacı ve fakir çiftçi halka hastır. 
Fakir halkın çoğunluğu üstünde hakim olan bu yeni siyaset en sonunda sesini çıkarabilmiştir: "Yalnız ben; artık yeter!” 


İşte böylece sendikacılık tarih nazarında aynı zamanda hem işçi hem de devrimci bir hareket gibi ortaya çıktı. 


Siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda sendikacılığın yol ve yöntemi nedir? Sendika sınıf mücadelesinin bir aleti, bir aracıdır. 
Isayfa 84) Sendikalizmin esas ve birinci fikri budur. Bunun da nedeni şudur: Çünkü bu araç ile üreticiyi toprağında tutar, kendi sınıfı sınırları içinde hapseder. Üretici olmayanların hepsine karşı onu gözetir. Bundan başka işçinin hizmet başında olduğunu varsayar. Öyle bir surette ki bir insan gücünün hayret verici bütün görünümleri bu hizmet sayesinde imkân bulur. Üreticilerin ve hatta işletme sahiple- 


15- Sendikalizm ve Sosyalizm, 5.7 
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rinin takipçisi olan sendika içerisinde ortaya çıkacak aradaki bağlantıyı kurar, üreticileri birbiriyle kaynaştırır. Bu sayede onların donuk ve durağan kitlelerini canlı bir kümeye çevirir. Sendikacılık işçi sınıfi- 

: nı mücadele teşkilâtı içinde saklar. Her sınıfın kurtuluşu için kendisine gereken çare ve araçları araştırır ve yaratır. Sendikalar yalnız menfaatleri savunmak için değil, belki yeryüzüne getirecekleri yeni hukukun düzenlenmesi düşüncesiyle de (sayfa 85) hareket etmektedirler. Yeni hukuk... Evet; iş için serbest bulunmak. Serbest toplum içinde serbest işe dair böyle bir ilke sendikacı zümreden başka nerede var olabilir? 


Devrimci sendikalar özgürlük üzerine kurulmuş bir teşkilâtın canlı bir örneğini arz etmektedirler. Sendika içinde sendikaya mensup serbest birey, federasyon içinde serbest sendika, konfederasyon içinde serbest federasyon!16). 


Sendikaya bağlı bireyler tarafından yapılan eylemlerin siyaset alanında bazı etki ve yansımaları vardır. İşçi sınıfı bir gün işletmede sermayedarlığı devralmak, aynı zamanda hükümet yandaşı dalkavuk kesimin elinden toplumun tamamını kurtarmak düşüncesiyle donatılmış olmalıdır. Sendikacılığın ikinci esas hedefi mücadeleci fakir işçi halkı girişim ve sorumluluk isteyen işlere davet etmektir. Ayrıca işçinin kişiliğini yüceltmek ve kudretini artırmak da bu hedeflerdendir. 


İki hedef birbiriyle mücadele ediyor. Bunlardan biri demokrasinin ve bunu izleyen parlamentocu sosyalizmin hedefi olan dosdoğru olmayan eylemlerdir ki temsil edeni temsil edilmeyenin yerine geçiriyor. Sendikalizmin hedefi olan doğru fiil ise iradeli aracı kaldırıp atı- 


16- Sosyalizm ve Sendikalizm, 5.47-48 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yor. Yalnız alakalı (interresse)'yı, yani pratiği bırakıyor, koruyor. Sendikacılıkta pratik ile teori birbirine karışıyor, bu karışımdan pratik, hem de devrimci bir pratik çıkıyor.(sayfa 86) Bunun için işçi kitleleri- nin zihninde genel tatil (greve generale) düşüncesi siyasi devrim düşüncesinin yerini almıştı. Doğru eylem işçilerin her kanuni düşüncenin, her dinsel izin ve yetkinin sınırı dışında bulunan kişisel eylemine delâlet eder. Çalışan kesimler ancak kendisine güvenebildikten sonra harekete geçebilir. Doğru eylem, hareket ve mücadeleden başka bir şey değildir ki bu da sendikacılığın hedeflerinden biridir. 


Fabrika sahibi ve hükümet üzerine sendikacılığın kullandığı başlıca baskı araçları, iş bırakma, makinelerin tahrip edilmesi, boykotlar ve genel grevdir. 


Çileli işçi sınıfı (proletariat) üyelerindeki hayat yükünün ağırlığından sıyrılmak için mücadele pratiğini kazanmalıdır(17). İş bırakma ve işgal, toplum tarafından işçi sınıfının eline verilen en önemli silâhtır. 
Adı geçen sınıf bütün varlığını helâk edercesine harcadığı fabrikada, tatil, işgal gibi eylemlerle işini yoluna koyar, harekete başlar, reform istediği fabrika sahibine doğrudan doğruya darbe vurur. Bu dakikadan itibaren işçi, fabrika sahibinin egemenliğini hiç tanımaz(18). Hâlbuki işçinin fabrika sahibine karşı güveni vardı. Sendika tarafından yapılan tahriklerin amacı bu güveni, saygı ve bağlılıktan kaynaklanan bu güveni yok etmektir. Bu itibarla (sayfa 87) iş bırakma en güzel bir mücadele şekli demektir. Bununla beraber iş bırakma ve işgal, rakibi sarstığı, işçiyi kışkırttığı, yetiştirdiği, savaşçı yaptığından dolayı işçi sınıfı için çok lâzımdır(19). 


17- Sınıf Mücadelelerinin Hedefi, s.23-26. 
18- Sınıf Mücadelelerinin Hedefi, s.23-26. 
19- Sınıf Mücadelesinin Hedefleri, 557 
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İş bırakma bir eğlence, bir oyun ve oyuncak değildir; bir ihtiyaçtır; gerekli bir kötülüktür. İşçi sınıfı iş bırakma eyleminin ardına takılınca, onları arzularının aksine, sürükler götürür. 


2 Makinelerin tahrip edilmesi nedir? İş bırakma eyleminin zıddı 
Ğ olan, işçiye mahsus bir mücadele şeklidir. İş başında yapılan bir eylemdir. Bu türlü mücadele ancak fabrika sahibinin az yarar elde etmesini gerektirecek şekilde gündelikçinin az iş görmesinden ibarettir(20). Nasıl ki tüccarlar, sanatkârlar bir takım hileli yöntemlerle tüketici ve müşterileri zarara sokuyorlar, sendikacılıkta makine tahripliğine (sabotage) bir düzen vermek istiyor. Daha bilinçli bir hale getirmek için tembellik ve kayıtsızlık usulünden (ki daima eline geçen paraya göre yaptığım yeter, fabrika patronu kazanacağını kazandı) gibi yorumlardan ibarettir. Daha mantıklı bir şekil uygulamak ve meydana getirmeye çalışıyoruz. Bu uygulamada pek az ve nadiren başarılı oluyoruz. Fakir işçiler tarafından yapılan günlük mesaide, sendikacılık, iş bırakma ve makinelerin tahribi yöntemlerini birer silâh gibi değerlendiriyor. 


20 Sınıf Mücadelesinin Hedefleri, 5.57 
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Sayfa 88 

Teşrin-i Sani 1908'de Marsilya'da C.G.T. komitesi tarafından yapılan kongrede özellikle askerlik aleyhtarlığı ve savaş sırasında İşçi sınıfının durumu hakkında uzun bir tartışma gerçekleşmiştir. Konuşmacıların çoğu vatancılık ve askerlik karşıtlığı lehinde söz söylemişlerdir(22). 

Ebers diyor ki: "Sendikacının görevi vatan ve askerlik karşıtı olmak ve vatanı inkar etmektir. Saatlerce söz söylenebilir ki bu bir hafa ve unutkanlık eseridir. Kudretli olanlar için vatan mevcut değildir Bizim övecek bir şeyimiz yoktur. Yanlış inançları ortadan kaldırmak laâzımdır. Asıl yanlış inanç vatanseverlik denilen batıl inançtır. Sen dikacılık yalnız ivedi olan ilgi ve menfaatleri sağlamak ve korumal için yapılmamıştır. Sendikacılık bir okuldur. Size orada vatana lâne: ve ihanet etme yolları öğretilecek. Bize karşıt olanlar yalnız burjuva: zi, sermaye ve hükümet değil; vatan fikirlerinin kurbanı olan birçok çilekeş fakir işçi de bu düşman gruplarına dahildir. Dünyada uluslararasıcılık taraftarları olsun da bunlar vatansever olsunlar, bunu an- 

X layamıyorum. Size miras kalmış bir malınız olmadıkça bu vatanı sa- 
© vunmak neye yarar?" Bordaki ise, şöyle diyor: 

Isayfa 89) "Biz askerlik karşıtlığı yapıyorsak bu öncelikle iş bırakma eylemlerinde katliamlardan korunmak ve bir de anlaşmazlık çıkması halinde işçilerin hâl ve durumuna hakim olmalarını sağlamak içindir. Bu ayaklanma ve devrimin başarılı olabilmesi için eğer yanınızda silâhınız yoksa rüşvet ve suistimalleri söndürmeyi nasıl başarabiliriz?* Giran Juan (Grand Jouan) da şöyle diyor: “Vatan sermayeciliğin duygusal bir şeklidir. Vatan bizim düşmanımızdir. Vatan karaborsacıların sığınağı, sendikasıdır." Trotebas: “Askerlik karşıtlığı baş- 


22- 1908'de Marsilya'da düzenlenen kongre tutanakları, 5.177-179-183 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ıca vatan karşıtlığına bağlıdır. İkisi tek bir vücut gibidir. Vatanseverlik işçi sınıfının doğrudan doğruya düşmanıdır.” Janviyon (Janvion):"Askerlik nedir? Vatan denilen şey harita çizgileri ile sınırlandırılarak verilmiş bir arazidir ki ordu tarafından savunulan emlâk ve arazi sahibi bir sermayeyi temsil etmektedir. Kısacası vatan silâhlanmış bir sermayedir. Sendikacılık bir meslek ve inanca, bir topluma mahsus ilgi ve müttefiklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Onun bencilliğinin yerini devrimci bir terbiye alınca toplumun dar kadrosundan çıkacak, derhal etrafa dal budak (sayfa 90) saracak ve aynı zamanda sağında sosyalist siyaseti, solunda doğrudan ve aracısız eylem (Action directe) ile donanmış olarak askerlik, vatan ve parlamento aleyhtarlıklarıyla kendisini temsil edecektir(23).” Korts (Cortes)'a gelince: "Mademki ordu işçileri müdafaa, hayır müdafaa değil, tam tersine zulüm altında ezmek için oluşturulmuş bir şeydir. O halde, biz bu orduya katılmaya çağrıldığımız gün isyan etmeliyiz" diyor. Şaber (Chaber| de "Bizim müttefikimiz asker ve vatan karşıtı olanlardır"; Tomas (Thomas ise: “Sermaye sahibini idare eden ve koruyan ordudur" fikrindedir. 

Vatanın şu andaki şekliyle koruyacak hiçbir kimse ayağa kalkmamıştır. Yalnız birkaç konuşmacı askerlik ve vatan aleyhtarlığının sendikalizmi işgal eden ve siyasi teşkilafi meydana getiren iktisatçılık mahiyetinden mahrum birer sorundan ibaret olduğunu ispata çalışmışlardır. 

Boden (Bodin) şöyle demiştir: "Vatan öyle bir şeydir ki onu kimse inkâr edemez. Biz eğer bu vatanı kendimize işçi vatanı yapmak istiyorsak, vatanı sermayeciliğin malikanesi olmaktan kurtarıcı çare ve araçları araştırmalıyız, bu görev bize düşer”(24). 

Şu halde işçi sınıfı vatanın durumunu göz önüne almadan önce kendi menfaatlerini savunmalıdır. Niyel (Niel) şu şekilde (sayfa 91) 


23-. 1908'de Marsilya'da toplanan kongre tutanakları, s.192-196 
24 1908'de Marsilya'da toplanan kongre tutanakları, s.192-196 
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anlatıyor: "Savaş zamanında isyan çıkarmak meselesini sendikaya 

sokmaya hakkınız yoktur. Sonuç itibariyle sendikacılık din ve savaşa 

karşı rıza göstermek düşüncesine, vatanseverlik duygusuna veyahut # da batıl vatan inancına karşı daimi bir savaş demektir.” 


1906'da Amiyens (Amiens) şehrinde, bütün politikalara karşı alınan kararlar çerçevesinde tartışmalarımıza bu sorunu da ilaâve etmek imkânı yoktur. Eğer bu meseleleri de karıştıracak olursak, vatan aleyhtarlığı gibi bütün toplumsal olayların gerçekleştiği yere sendikacılığı sürükleyip götürürüz. O zaman vatan aleyhtarlığı da sendikacılık tarafından siyasi partiler tarzında işçileri kendi etrafında toplar. Bu mesele benim gözümde siyasi bir meseledir. Benim nazarımda bütün karşılıklı siyasi fikirler ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Sendikacı usulüyle genel iş tatili yapmak istiyorsanız, ekonomik konuların dışında bunu yapmaya hakkınız yoktur derim. İşçinin kurtuluşu sorunu pek karışıktır. Çünkü bu kurtuluş, çeşitli alanlarda, çeşitli çare ve araçlarla, çeşitli adamlarla olacaktır. Sendikalizmin bu işte payı vardır; ancak bu işin tamamını yapmak onun elinden gelmez. Öyleyse onun faaliyet payı nedir? Ordunun grevlere müdahalesine karşılık (sayfa 92) askerlik aleyhinde propaganda yapmak ve bütün ülkelerdeki sendika teşkilatları arasında uluslararası ilişkiler kurmaktır. 
Rönar (Renard) bu konuda bir fikir yürütüyor: "Askerlik yükümlülüğünü protesto ediyoruz. Fakat biz toplumsal ve mesleki alanda yalnız sendikacılıkla ilgili sorunlarla meşgul olmak istiyoruz. Siyasi ve felsefi işlere dalarak askerlik ve savaş karşıtlığını bırakıyoruz, unutuyoruz. 
Siz ise savaş durumunda genel iş bırakma eylemi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu ne güç bir şeydir. Zira savaş çıktığında toplumsal faaliyetler kesintiye uğrar”. Öte taraftan Gera (Guerard) şöyle diyor: “Askerlik ve vatan aleyhtarlığı sendikacılığın sorunlarından değildir.” 
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Sayfa 1 

Şu anki toplumun iki sınıfı arasında azaltılması pek mümkün olmayan bir düşmanlık, bir zıtlık hüküm sürmektedir. Siyasi ve toplumri sal gücü ne olursa olsun dünya tarihinde yeni bir toplumsal olgu 

z olan avam tabakası (proletariat) zafere ulaşarak toplumun idaresini ele aldığı ve sonuç olarak bütün sınıf mücadeleleri ortadan kalktığı zaman bu düşmanlık sona erecektir. 

Bugün bir sınıfın diğer bir sınıfa karşı sahip olduğu güç ve kudretten başka bir şey olmayan devlet yıkılacak ve yine bütün bu şeylerin geniş ve kapsamlı bir idaresi gelecektir, 

Kapitalist yönetimin yıkılıp tamamen yokoluşu muazzam bir karışıklık sayesinde sağlanabilecek olmakla birlikte, ortaya çıkacak suistimaller, aşırılıklar ve düzensizlikler biribiri arkası gelen buhranların doğmasına neden olacaktır. 

Bu ekonomik ve toplumsal devrim avam tabakaları tarafından genel kuwetin kazanılması ve çeşitli memleketlerde ücretli olarak çalışanların işbirliğiyle ivedilik kazanacaktır. 

. Bu teoriden sosyalizmin başlıca kuralları ortaya çıkar ki o da "üretim ve ekonomik değişim araçlarının toplumsallaştırılması, socialiatin, çalışanlar ve işçiler arasında uluslararası bir birlik oluşturulması, sınıf partisi şeklinde oluşan avam tabakalarının bütün kuwetlere el koyması.” 

Fransa'daki tarife göre de şöyledir: 

"Bir sınıf partisi olan Sosyalist Parti'nin maksadı üretim ve değişim araçlarını toplumsallaştırmak, topluma mal etmek yani kapiikincilst toplumu kollektivist ve komünist topluma dönüştürmektir. Ayrıca ve adıgeçen araçları da avam tabakalarının siyasi ve ekonomik olarak ele geçirmesidir. Sosyalist partinin amaç ve ideali ve kullandığı araçlarıyla bütün sınıflar tarafından talep ve iddia olunan yenilik ve reformların gerçekleşmesini takip etmekle beraber bir reform 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(reformel partisi olmayıp, mücadele, sınıf ve devrim partisidir.” 

Bu durumda parti başlı başına bir sınıfın, ücretle çalışanlar sınıfının partisidir. Parti bu sınıf için yaşar ve onun istekleri doğrultusunda hareket eder. Partinin varlığı, bu sınıfın varlığına bağlıdır. Ondan başka bir şey olamaz. Biz bu kongrede onun için müzakere ediyoruz ve yalnız onunla meşgul oluyoruz. Daima tekrarlamak gerekir ki biz avam tabakasının terbiyecileri, rahipleri rolünü yerine getiriyoruz, çünkü bütün herşey onun üzerine kurulmuş ve ona dayanmaktadır. 
Sosyalist Partisi isçi sınıfının partisidir. Biz onun sayesinde ayakta duruyoruz. Varlığımızı sürdürüyorsak onun fikrini de bilmek ve anlamak zorundayız. Onun dilini konuşmalıyız. (sayfa 2) Faaliyetlerimizi onun şu an ki gereksinimleriyle uygun olarak sevk ve idare edelim. 
İşte o zaman o bizi anlamış olacak. Biz, avam sınıfıyla işbirliği içinde olmalıyız. Ondan bir takım boş nutuklardan, formüllerden başka ne kalır? Bu parti işçi sınıfı partisidir. O, avam tabakasının ne üstünde ne de altındadır. O siyasi hareket için hazırlanmış, düzenlenmiş ve sıraya konmuş avamın (proletariat) kendisi olmalıdır. İşçi Derneği'nin (C.GTJ yüce bir yansımasından başka bir şey olmadığımız gün, Sosyalist Partisinin hali ne olacak? C.G-T. işçi toplumunun genelinin açıktan açığa oynadığı rol gibi sendikadan mahrum bir takım işsiz ve sınıfsızlar kulislerde rollerini oynamış olacaktır . 

İşçi Sınıfının partisi olmakla beraber Sosyalist Partisi şu an ki toplumu tamamıyla değiştirmek ve çeşitli unsurlarından hiç birine lâkayt ve ilgisiz kalmamak ihtiyacını his ve kabul etmektedir. 

"Biz, bizzat işçi sınıfının sınırlarının son noktasına kadar göz atmak göreviyle yükümlüyüz. Çünkü sınırlarının ötesinde işçi sınıfının kurbanı olduğu “kapitalizm” denilen bir takım sefaletler mevcuttur. 
Bir takım etkisi olmayan tedbirler teklif etmek maksadıyla değil “kapitalizm" hakkında lözim gelen bilgi ve haberleri vermek için küçük tüccarlara gideceğiz. Küçük emlâk ve arazi sahibi köylülere giderek seni besleyen toprağın değildir, onu besleyen sensin. "Kollektivizm”de kaybedeceğin şey çalışmaktan başka bir şey değildir. Sınıfının zevk ve mutlulukları hayat ile karışacak ve bilim dallarının herkes için faydalı olacağı bu yeni toplumda bilim ve sanatların herkes tarafından değer kazanacağını düşünce sahibi insanlara giderek söyleyeceğiz. Biz gerçekten bütün insanlık için bir nisbet dairesinde mücadeleyi toplumun bütününe yayarak vicdanen ve aklen mazbut olanları kurtarmak istiyoruz. İşte sosyalizmin büyüklüğü. Sosyalist Partisi bir devrim partisidir. 

"Kongre sınıf mücadelesi üzerine kurulmuş olan parlak usul ve mesleğimizi değiştirmeye ve burjuvazi aleyhine ortaya olunan yüksek mücadele siyaseti yerine tolere edici bir siyaseti koymaya yönelik bütün girişimleri şiddetle reddediyoruz. 

Böyle bir durumun sonucu, burjuvazi toplumunu mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde sosyalist topluma dönüştürme amacını güden ve sonuç olarak kelimenin en iyi anlamıyla devrimci olan bir partiden burjuvazi toplumunu yenilemekle yetinen bir parti meydana getirilmiş olacaktır. 

- Bundan dolayı meseleyi yeniden incelemek için, varolan eğilimin 

© — tersine olaraksınıflar arasındaki kin ve düşmanlıkları azaltmak Şöyle dursun bilakis daha fazla şiddetini artıracağına emin olan (sayfa 
3) ve hâkim sınıfın bütün gücüyle iktidarda kalmasını sağlamaya yönelik araçların hiç birini onaylamayan kongre sosyalist demokrasinin burjuvazi sınıfına mensup bir hükümete iştirakini kabul edeceği gibi burjuvazi partileriyle işbirliği yapılmasını kolaylaştırmak maksadıyla daima sınıflar arasında var olan ve gittikçe artan düşmalığı gizlemek şeklindeki herhangi bir teşebbüsü reddeder ve kınar * 

Sosyalist Partisi hâkim sınıf mensupları arasında bulunan ihtilâflardan, çalışanların yararına olarak istifade etse veya avam tabakasının hak ve menfaatlerini savunmak ve korumak için bir siyasi partinin faaliyeti ile kendi hayalini gerçekleştirebilmiş ola. Esas itibariyle bütün burjuvazi sınıfına ve onun egemenliğindeki hükümete karşı 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bizzat aykırı ve muarız bir parti olarak kala. 

Bu beyanatı aşağıdaki hükümler izlemektedir: 

Partinin seçilmişleri parlamentoda bulunan bütün burjuvazi partilerine karşı birleşmiş bir zümre oluşturur. Parlamentoda bulunan sosyalist grup, parlamentoda burjuvazi hâkimiyetini ve onun iktidarda kalmasını sağlayacak bütün araçları ve bunların bütününü hükümete karşı redde mecbur olduğu gibi, çalışanların siyasi hürriyet ve haklarını savunmaya ve genişletmeye ve işçi sınıfının mücadele ve yaşam koşullarını düzeltmeye gayret etmelidir. 

Parti esas itibariyle meseleyi yeniden inceleme ve teftiş etme taraftarı olan sosyalistler ve radikal sosyalistlerle herhangi bir birliği reddettiği gibi, reform taraftarı konfüzyonizm mesleğini de şiddetle yasaklar. ; 

Parti enternalist (enternationalist) barış ve huzur taraftarı olup aynı zamanda askerlik karşıtıdır. 

Ana kurallarından biri “çalışan kesimin ve işçilerin uluslararası hareket ve eylemler ile işbirliğine girebilmiş olmalarıdır. Bu nokta Fransız sosyalistlerini üçe ayırır gibi görünüyor. Öncelikle "Herve", hali © hazırdaki şekline göre vatan kavramını inkâr ederek diyor ki: “Vatan, yoksulların anası gibidir. Vatanımız sınıfımızdır. Vatanlarımızdan nefret ediyoruz. Biz vatansever değiliz. Seferberlik ilânında evimizde oturacağız. Biz ihtiyatlık görevini yapacağız. Silahlı kuwetler sınırlarda çarpışırken biz hep birden ayaklanacağız ki bu da topyekün bir isyana neden olacaktır.” İkinci olarak diğer Sosyalistler de şöyle diyor: 

Isayfa 4) Vatan kavramı gerçek değildir. Milletler vardır, fakat milliyetler yoktur. Gerçek durumda vatan yoksa, vatanseverlik ve bunun sonucu olarak vatan düşmanlığı da olamaz. Binaenaleyh yalnız bir gerçek vardır ki o da milleti meydana getirir. Bizi bir diğerine bağlayan gelenek ve duygular ile hep birlikte oluşturduğumuz kanunlarımızdır. Biz işçi Enternasyonali'nin Fransız şubesiyiz." Sınıflar arasındaki kin ve düşmanlık işbirliğine engel olur. Sosyalistlerin görevi Fransa veya yabancı bir memleketten gelen herhangi bir baskı ve kötülüğe karşı koymaktır. Biz ne vatana sevgi duyan kişileriz, ne de vatan düşmanıyız.” Üçüncü olarak Partinin çoğunluğu büsbütün başka bir anlam vermek koşuluyla vatanseverliğe bağlı görünüyor." 
Partini görevi milli muhiti korumak ve devam ettirmektir. Biz mantıken askerlik karşıtıyız. Zira hükümet fethetmek usul ve siyasetini gerekli görmekle beraber, egemenlik kurmanın bir aracı haline gelmesini şiddetle reddediyoruz. Grev usulü işçinin eline bir silâh gibi intikal ettiği günden beri avam tabakası da bir vatana yöneltilmiş oluyor. Ondan istifade etmesinden doğan hak ise ona Gittir. Ona vatanı olmadığını söylemek yalan söylemekten başka bir şey değildir. 
Biz, bir geçiş dönemindeyiz. O devre de henüz ortaya çıkmış olduğundan uluslararası işçi toplumu tarafından henüz ihzar olunmuştur. 


1907'de İstonfaret'te (9) toplanan uluslararası kongrede, aşağıda gösterilen kararlar alınmıştır: 

Militarizm aleyhine gerçekleşen hareketin kapitalizme karşı meydana gelen faaliyet ve hareketin bütününden ayırt edilemeyeceğini kongre hatırlatır. Kapiikincilst hükümetler arasında gerçekleşen savaşlar dünyadaki pazar paylarını artırma çabalarının bir sonucudur. Bu savaşlar işçi sınıfının siyasi ve ekonomik açıdan esaret ve mahkümiyetini sağlar. Yine bu savaştan, burjuvazinin hâkimiyetini gerçekleştirmek için en esaslı aleti olan militarizmin güçlenmesi- ne yol açar. Savaşlar avam tabakasının sınıfıyla bütünleşmesine ve hâkim sınıfın menfaatlerini korumak uğrunda mücadeleye katılmasına neden olur. İşçi sınıfı bu tür mücadelelerinin doğal rakibidir. 
Avam tabakasına mensup gençleri "milli kardeşlik"e yönelik sosyalist fikirlerinin etkisi altına almak ve onları aydınlatmak da görevleri arasındadır. Bir savaş tehlikesi doğrultusunda sınıf mücadelelerinin 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şiddetiyle doğal olarak değişen genel siyasi duruma göre en uygun görünen bütün araçlara başvurmak suretiyle savaş tehlikesinin önüne geçmek için bütün gayret ve kuvvetlerini sarf etmek işçi sınıfları için bir görevdir. Bununla beraber (sayfa 5) savaş çıktığı takdirde, savaşı durdurmak için derhal aracılık yapmak ve müdahale etmek en ziyade derin ve yoğun halk tabakalarını tahrik ederek kapiikincilst hâkimiyetin çökmesini çabuklaştırmak için bütün kuwvetiyle savaş nedeniyle ortaya çıkan bütün siyasi ve ekonomik çıkarlardan istifade etmek göreviyle mükelleftir. 

Donti koloni elde etme politikasına karşıdır. 

Kongre, haddizatında kapiikincilstlere hizmet eden her türlü politikayı reddeder. Hiçbirini ayırt etmeksizin her türlü zulüm idaresini kınar. Hak, kuweti daha fazla olanındır şeklindeki görüşü ve buna uygun her türlü politikayı reddeder. Parti, alınan örtak kararlar çerçevesinde uygulamada bulunur. 

Avam tabakasının baskısı altında uluslararası egemenlik biçimi burjuvazi partilerinin her türlü girişimi yerine uygulanmalıdır. Bu şekilde kurtuluşun sağlanacağına ve yeni sistem nimetlerinden milletin yararlanabileceğine kongre tamamıyla emindir. 

Partinin izlediği metod nedir? 

Parti propagandasını ve mesleğini, ekonomik ve siyasi gelişmelerden dolayı ortaya çıkan bilimsel olaylar ve bunların sonuçları üzerine kurar. 

Gayesi nedir? 

Sosyalizm, Fransa'ya yüce bir şey teklif ediyor. 

Siyaseten demokrasiyi, ekonomik açıdan çalışma ve üretimi ve dünya barışını sağlamak. İnsanlık çok az bir gayret ile bu amaca yönelecektir. Fransız sosyalistleri, bir yıldır, hedefe doğru giden kafile- nin başında Fransa'nın olması için ellerinden geleni yapmakta kusur etmeyecektir. 
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Partinin siyasi ve ekonomik mesleği nedir? 

Siyasi alanda Sosyalizm Karl Marx'ın ayırdığı devlet kavramını henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşturmadı. Devlet ortadan kaldırılarak yerine bütünün idaresi geçecek. 1907'de İstonfaret'tel?) interparlamenter Sosyalist komisyonunun toplantısında üyelerden Mösyö (sayfa 6) M. Tıvelstra ayrı bir siyaset projesinin mevcut olmamasından doğan tehlikeli durumu ortaya koydu. 

Sosyalist Demokrasi, gerek mücadelesi gerekse gayesi için bur-İuvazinin siyasi yöntemini uygulamış olmalıdır. Bu mesleğin ne kadar noksan olduğunu anlamak mecburiyetindedir. Ayrı bir siyaset sistemininin bulunmaması partinin birliği ve propaganda kuweti üzerindeki etkisini pekiştirir. Bizim politika sistemimizin esası ekonomik menfaatlerde toplumsal katılım üzerine kurulu bir teşkilât oluşturmaktan başka bir şey olmamalıdır. Bu menfaatler arasında sendika teşkilâtı en önemli yeri işgal eder. Azınlıklar arzu ve isteklerini kabul ettirmek için bu teşkilâtın oldukça nüfuz ve gücü olması ve bunun üstünde milletin arzu ve menfaatlerine hizmet eden bir organın, bir aletin bulunması gereklidir. 


Mösyö Jores, cevap olarak yaptığı konuşmada “Trvelstra tarafından ortaya atılan mesele, sosyalizmin uğraşacağı meselelerin özellikle en müşkillerinden biridir” demiş ve bu mesele komisyonun sonraki ilk celsesinde incelenmek ve tartışılmak üzere ertelenmiştir. 
“Sosyalist Toplum ve Amaç Üzerinde"nin altında gelecekteki toplumun siyasi ve ekonomik surette oluşumu hakkında ufak bir eser yayımlamıştı. İşte orada kaydedilmiş olan ihtilâlci ve asi iki sosyalistin kişisel düşüncelerini okuyucuları bilgilendirmek üzere aynen aktarıyoruz: "Devletin esası, temeli artık seçimler değil, nahiyedir (Communel, yegane hâkim nahiyedir. Bağımsızlığının tesadüf ettiği yegane sınırlar bağımsızlık sahası dahilinde bulunan havalinin daha genel menfaatleri tarafından ona tahsis edilmiştir. Havali de nahiyelerden ibaret bir federasyondur. Bir havalinin varlık nedeni bağımsızlığının tesadüf ettiği yegane hudutlarda, milletin daha genel mentfaatleri tarafından ona tahsis olunmuş ve millet de mıntıkaları federasyonlardan oluşan bir konfederasyondan ibaret bulunmuştur. Artık kanun ve ilke yoktur. Bugün olduğu gibi hemen hemen baskıcı bir nüfuz ve kudrete sahip memurlar da yoktur. Ancak bir takım özerk zümreler vardır. Az çok yeknesak, az çok devamlı, fakat daima düzeltilebilir ve belirli noktalara yönelik olarak bu zümreler arasında sözleşmeler yapılmış olduğu görülmektedir. Amatör ve gölgelerden ibaret vatandaşlar... Artık bunlar da mevcut olamazlar. Komün (Commune| toplumun savunmasını, adalet toplumsal hukuku, ulusal savunmayı ordu sağlayacaktır. Kısacası ekonomi ve toplumsal hayata geniş ölçekte müdahale sözkonusudur. Komün'ün yetkili memurlarından ibaret bir idare meclisi olacaktır. Her belediye meclisi aynı zamanda fsayfa 7) üyelerinden birini meclise gönderecektir. Aynı zamanda işçi konfederasyonu temsilcileriyle tüketici konfederasyonu temsilcilerinin bulundukları Milli Meclis üyelerinden bir veya daha fazlasını gönderir. Bu meclis, millet hakkındaki bütün önemli kararları alır ve yabancı devletlere karşı devleti temsil eder. 

Bu anlayış çerçevesinde sosyalist toplum nahiyeler, sendika (çaışma ve üretim), kooperatiflerden oluşan bir üçlü birlik amacıyla donanmış bir nahiyeye, bir üretim sendikasına, bir tüketim kooperatifi- ne mensup olacaktır. Daha ayrıntılı bilgiler elde edinceye kadar bu siyasi teoriyi, teorisyenlerin kişisel görüşleri gibi değerlendirmek z0- rundayız. 

Sosyalist Partisi, bütünsel açıdan şu anki hükümet şekline bağlı olmakla beraber bir çokları cumhuriyet usülünden başka bir hükümet şekli temenni etmeye ve bunlardan özellikle sendikalistler, ileride tekrar göreceğimiz demokrasi aleyhinden ziyade demokrasinin mevki'inde bir takım teoriler ortaya koymaktadır. Demokrasi ile sosyalist hareketi arasında şüphesiz bir takım muhalefetler olduğu gibi 

ilişkiler de vardır. Sosyalizm, demokrasinin yeni bir şekline, demokrasinin yüksek bir şekline dönüşecektir. Demokrasi esasen şiddetli bir korkudan doğan kuwvetli bir hareketin sonucu olup bu hareket ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. Partinin büyük çoğunluğu, seçim propagandası ve parlamentoda yapılan hareket ve faaliyetlerin sonucu olarak, bütün kuwetleri terbiyeci surette elde etmek taraftarı olarak görünüyor. Partinin ne seçimler ne de parlamento partisi olmayıp seçimlerden ve parlamentodan istifade eder bir parti olmadığını bir taraftan ilân etmekle beraber, yalnız bazı ihtilâlcilerle Mösyö P. Lafarge isminde ihtiyar bir sosyalist, kendilerini parlamento aleyhtarı ilân etmişlerdir. 

Uluslararası kongreler bu hareketin amaç ve hedeflerini belirleyerek ortaya koydular. 1904 yılında Amsterdam'da toplanan kongrede aşağıda belirtilen hususlar dile getirilmiştir: 

Parlamentolarda parti temsilcilerinin sayısının çoğalmasından dolayı (sayfa 8) seçmenler artan nüfuz ve kudretlerinden istifade edeceklerdir. Sosyalistlik amacının kurulması üzerindeki propagandalarında sebat etmek ve programlara uygun olarak olarak kesin- 

»* — likle işçi sınıfının menfaatlerini korumayı, siyasi hürriyetleri genişletk meyi, herkes için hukuken eşitliği talep etmek, militarizmin kolonici ve emperyalist politikalarına, her çeşit adaletsizliğe ve esarete karşı mücadelede devam etmeyi, toplumun gelişmesi için elinden gelen gayreti göstermeyi ve işçi sınıfına ekonomik ve siyasi her türlü imkâni vermek için seçmenlerin temsilcilerini takip etmek kongrenin kararları arasındadır." 

Fransa'da 1905 yılında toplanan birleşik kongrede şunlar görüşülmüştür: 

“Parlamento'ya giren parti mensupları, burjuvazinin egemenliğini sağlayacak her türlü aracın ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır." 

Özellikle 1908 kongresinde partinin hareket ve eylemleri üzerine cereyan eden tartışmada, partinin içerisinde birbirinden ayrı üç grup 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bulunduğu anlaşılmıştır. Şurasını da kayıt ve işaret etmeli ki eğer ihtilâf, sosyalist yahut diğer bir partide açık bir şekilde ortaya çıkmış ise bütün farklı düşüncelerin sayısı kadar komisyonlarda ifade ve temsil edilmelidir. 

Mösyö P. Lafarge işçilerin sahip olduğu hürriyetlerin geliştiği ve zorunlu askerlik hizmetinin bulunduğu İngiltere ve Amerika'yı da kastederek pek fazla reforme (reformel olan bu muhitlerde bile işçilerinin yaşamının dayanılmaz boyutlarda olduğunu göstermeye kalkışmıştır. Diğerleri de en önemli düzenlemelerin sosyalistler tarafından değil burjuvalar tarafından yapıldığını ve daima etkili olan sonucun da birçok bölgeyi anarşi içine düşürdüğünü ve reform sahiplerinin en şiddetli sendikalistlere tesadüf ettiklerini, reform ile son amaç arasında zıtlık olduğunu, işçi sınıfını tamamıyla kollektif ve aracısız reform propagandasını temsil etmek kabiliyet ve iktidarına sahip olmadığından ve bunların daima sınırlı oldukları, gerçek ve biricik reformun fsayfa 9) sosyalistlerin bütün kuvvetlere hâkim ve sahip oldukları zaman yapılabileceğini söylemektedirler. 

Federasyon taraftarlarının önemli bir kısmı tarafından "yeni fikir, yeni sosyalizm” ismiyle anılan bu fikrin sağladığı şey aşağıdaki satırlarda sunulmaktadır: 

“Devrim şu durumda daima bir gerçek olup biz de onun sonuçlayla yaşamaktayız. Bu devrim, gittikçe aydınlanmış ve düzene sokulmuş olan proleteryanın bütün imkân ve hareketleri ve kapitalizmin egemenliğine karşı ara vermeksizin açılan mücadele ile yapılır. 
Partinin bu genel eylemleri ile her gün bu devrim vücut bulmaktadır", 

Burjuvazinin diğer partileriyle özellikle reform taraftarı sosyalizm ile karışmaktan çekinerek partinin bir gün gerçekleştirmek istediği gelecekteki toplum idealini daima hatırlatmak, çalışanların hayat şartlarını ve mücadele biçimlerini değerlendirmek için bütün önlemleri almak, patronların güç ve nüfuzlarını sınırlayarak işçilerin haklarını genişletmek lâzımdır. Parti bütün bu kazanımlarına rağmen tatmin olmayacak, kazancını artırdıkça daha fazla kazanmak isteyecek kısacası kazandıkça .daha fazlasını isteyecek, kazanamadığı takdirde elindekinden fazlasına ulaşmak için gerekeni yapmaktan çekinmeyecektir.” 


Mösyö Joers diyor ki: 

Sosyalist devrimi yalnız bireysel, sert ve kurtarıcı bir hareket değil aynı zamanda düzen getirme eğilimine de sahiptir. Sosyalist partinin olağan eylemleri arasında devrimci özelliği de bulunmaktadır. 
Derinlikli ve gerçekçi bir sosyalist partisinde gerçek devrim fikrinin etkili bir hükümet yenilenmesi ile uygun düşeceğini söylüyoruz, Evet! 
Çünkü Sosyalist Partisi aslında devrimcidir. O, bütün faaliyeti gerçek reformda gören bir partidir. Biz kendimize memuriyet nüfuzu ve hissiyle etkilenmiş bir "burjuva reformizm'i değil bir mücadele fikriyle aydınlanmış ve tam bir sosyalist idealiyle donanmış ve korunmuş, ciddi bir toplumsal kurtuluş öneren reformizmi getireceğiz". 

Bununla beraber partinin giriştiği bütün eylemler (propaganda, proleteryanın eğitilmesi, seçimler, parlamento sorunu, reform vb.) 
Isafya 10), çalışma saatlerinin düzenlenmesi, sermaye, işçiler arasında bulunan problemlere müdahele, sendikalar, kooperatiflerden ibaret ekonomik ve sosyal bir hareket olacaktır. 

Parlamento hareketi büsbütün sosyalizm demek değildir. Çalışanları korumak ve savunmak için gereken sendikal hareketin kooperatif hareketine dayanarak toplumsal alanda sosyalist yöntem ve idaresini, şimdiki yönetimin yerine koymak için işçi sınıfını hazırlamaktadır. 

Sosyalist hareketlerin birincisi ve en gereklisi, kooperatifleri ve sendikaları içeren büyük bir gayret ile işçileri bu harekete davet etmektir . 


1900 yılında yapılan kongrede, partinin mesleğini, eylem ve hareketlerinin tamamının sahip olduğu alan üzerine yapılan teklif aşağıda belirtilmiştir: 

“Sosyalizmi teşvik ve parlamento kuwetini artırmak" için siyasi egemenliği, seçim faaliyetlerini kazanmak gerekir. İkinci olarak proleterya, ancak kollektivist ve komünist idaresinde tam bir mutluluk içinde yaşayabilecektir. Bu düşünceyi daima hatırlatmak ve bu konudaki mücadelelere her zaman destek olmalıdır. Üçüncü olarak; devrim partisi, devrim ve reform üzerine kurulmuş etkin bir parti olmak itibariyle bu iki tezi birleştirmek ve dördüncü olarak üretici unsurların gereksinimlerine cevap vermektedir. Günümüzde bu kuvvetler küçük azınlıkların yararına olarak ücretliler sınıfı tarafından uygulama alanına konulmuştur. Beşinci olarak parti birtakım mücadeleleri ve kollektif sisteme sahip işçi sınıflarının ortaya koyduğu toplum esasını olduğu gibi kabul eder. Altıncı olarak, parti bu mücadelelerin sonuca ulaşması için bütün eylem araçlarını hâkimiyeti altına alır. Partinin siyasi ve ekonomik diğer zümreler ile ilişkileri hakkında önemli bir sorun sözkonusu oluyor. Birleşik sosyalistler ittifaka yakın bir çoğunlukla "konfüzyonizm reformist" adı altında radikaller ve bağımsız adıyla bilinen sosyalistlerle işbirliğini kınıyor. Büyük oranda anarşist özellikleri taşıyan “konfüzyonizm"i reddetmekte ve devrimci unsurların partiden çıkarılmasını talep etmektedir. Adıgeçen unsurların ihracı hakkındaki bu istek başarıyla sonuçlanmamıştır. 

(sayfa 11) Sendika şeklinde oluşmuş olan proleterya ile Sosyalist Parti'sinin eylem birliğinden doğan menfaatlerinin gereğinden olarak onların özerkliğini ve serbestliğini onaylamaları ve güçlendirmeleri gerekir. Bu bağımsızlık hareketinin maksat ve gayesine uygun olarak sahip olduğu serbestlik, teşkilâtı itibariyle gerçeğe yakındır. 
Bazı memleketlerde sendika teşkilât ve hareketi, siyasi hareket ve teşkilâta sıkı bir şekilde bağlıdır. Uluslararası sosyalist birliği açısından 1907'de kongre tarafından alınan kararları aşağıda belirtilmiştir: 
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"Parti ve Sendikalar"ın her biri ekonomik ve siyasi açılardan birbirlerinden ayrılmışlardır. Bunlar bu saha dahilinde hareket ve faaliyetlerini tamamiyle bağımsız bir şekilde düzenlemeye mecburdur- 

i lar. Fakat proleterya sınıfları arasındaki mücadele o kadar önem kazanmıştır ki daha fazlasını elde etmek ancak parti ve sendikaların işbirliğine girmeleriyle mümkün olabilir. Bütün memleketlerde sendikalar ile parti arasında sıkı ve daimi ilişkilerin kurulması işçi sınıfının yararına olacaktır.” 

Diğer taraftan aynı kongrede kadınların oyu hakkında verilen kararlar aşağıda belirtilmiştir: 

“Sosyalist Partileri ehliyet, vergi ve tasarruf gibi koşullarla sınırlandırmamak koşuluyla bütün kadınlara bahşedilmiş olan genel oy yönteminin uygulanması için mücadele etmektedirler." 

Yine başka bir bakış açısından da şunlar söylenebilir: Sosyalist Partisi, genel hizmetlerde çalışan gruplara, bunların ortaklarına ve sendikalarına tanınmış hakların işçilere de tanınmasını istediği gibi aynı biçimde memurlara da sağlanmasını talep eder. Niçin? Çünkü-İşçi Partisi idarecileri ve memurları tarafından seçilen temsilcilerinin eline bütün devlet idaresinin verilmesi gerekmektedir.” 

1912 Şubatında toplanan Lion Kongresi, sendika hukukunu ve 
memurların düşünce özgürlüklerini korumak için parti ileri gelenlerini davet etti. 

Aynı kongreye dört teklif sunularak, Parti ile Farmason Derneği arasındaki ilişkiler hakkında tartışmalar yapıldı. Federasyona katılanların oluşturduğu grup tarafından verilen ilk teklif şudur: Farmasonluğun burjuvazi sınıfının ve radikal partisinin gerçek bir parçası olması itibariyle partideki Farmasonların bu dernekten altı ay zarfında istifa etmelerine (sayfa 12) karar verilmiştir. Rusya'da ise bu mesele bütün toplumsal sorunlara hâkim olacaktır. 1896'da Uluslararası Londra Kongresi meseleyi çözmek için yeni bir kongre toplanmasına karar verdi. Fransa'da 1909'da toplanan kongre meseleyi uzun boylu tartışarak, sonuçta bu konuda özel bir komisyon kurulmasına karar verdi. Sorun henüz halledilememiştir. Bu durum küçük tüccarın dükkanını ve küçük sanatkârın imalâthanesini mahvedeceği gibi, ekonomik gelişmenin önünü keseceği açık olmakla beraber sermayenin terkinin daha önceleri zannedildiği gibi öyle kolay kolay gerçekleşemeyeceğini onaylamak zorundadırlar. Birçok yerlerde özellikle Herault'da mükemmel aletlerle donanmış olan büyük mülklerin küçük araziler halinde parçalandığı görülmektedir. 


Tarımsal sosyalizm, sosyalist tarım programını meydana getirmelidir. Bunun için şehirlerde propaganda yapılmalıdır. 

Isaya 13) Parti üyeleri, her çeşit gruplarda sosyalizm propagandası yapmak, proleteryanın eğitilmesi ile siyasi ve ekonomik alanlarda örgütlenmelerini sağlamak için gayret göstermelidirler. 

Parti üyeleri, konumları gereği, işçi sendikalarına, bulundukları yerlerin kooperatiflerine ve Farmasonluğa üye olmakla yükümlüdürler. 

Kongre, proleteryanın biricik sınıf partisi olan Sosyalist Partisi'nde toplanmak göreviyle yükümlü olduklarını bilmekle beraber üyelerinin bütün faaliyetlerini yalnız siyasi faaliyetlere ayırmasını anlamadığını ifade eder. Elverir ki bu faaliyet partinin mesleği, prensipleri ve kararları üyeleri arasında bir zıtlık doğmasına neden olmasın. Kongre düşünce serbestliği esası üzerine dayanan Formasonluk, halk üniversiteleri, hukuk gibi siyasi egemenliği kazanmak gayesini takip etmeyen felsefi yahut ahlâki derneklere, üyelerinin katılıp katılmadığını bilmekle alakadar olmadığını ve bundan başka kimi eksiklikler ortaya çıktığı takdirde bu düzenlemenin kayıtsız ve şartsız partiye bağlı olduğunu ifade eder. Çeşitli zeminler üzerinde kişisel kuwetler ve beşeri kişiliklerin gelişmesini sağlayan çeşitli kişilerin bağımsızlık ve özerklik prensibini ve parti mensuplarının farklı derneklere karşı 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR - Sosyalizm ve Kapitalizm Konusu 


olan eğilimleri onaylanmıştır. 


Birleşik Sosyalist Partisi'nin yolu ve ekonomi alanındaki görüşleri nelerdir? 

Birçok sosyalist, bazı noktalarda Karl Marks'ın gözlemlerinin isabetli olmadığını kabul etmekle beraber, diğerleri de bilakis üstadın fikirlerinden hiçbirini terk ve ihmal etmemişlerdir. 

Partinin başlıca amacı değişim ve üretim araçlarının toplumun bütününe kazandırılması ve üretimin değerlenmesidir. Üretim ve tüketimin eşit şekilde dağıtılmasına yönelik bir çok sorunun çoktan beri ihmal edilmiş olması dikkatleri çekmeye başlamıştır. Gerek Uluslararası Sosyalizm ve gerekse Fransız Sosyalizm'inin çözüme kavuşturamadığı başka bir sorun daha vardır ki o da küçük emlâk ve arazi sahipleri olan köylülerdir. 

1895'te Preslad (?) Kongresi'nde Alman Sosyalizm'inin sıkıntı içinde kaldığı görüldü ve bütün kongrelerinde bu sorunun çözüme kavuşturulması mümkün olmadı. Bizim gibi tarımsal demokrasiye sahip olan İtalya'ya gelince, Sosyalist Partisi 1895 Kongresi'nden beri 

- — tarım sorununa eğilmedi. Belçika Partisi de bugün tam bir kararsızlık içinde bulunmaktadır. 

Isayfa 14) Başka sosyalistler bilakis, küçük arazi sahiplerinin sermaye sahiplerine teşmil olmasını kollektivizm aleyhinde bir tez olduğunu ve sermaye ile çalışanlar arasında çekişme olmayıp üretim araçlarının toplumsallaştırılmasını sosyalistler için mümkün olmayan bir iş olarak kabul etmektedirler. Sonuç olarak bu durum sosyalistlere karşı bir karşı-devrim iddiasına yol açacaktır. Bahsedilen çelişkinin nedenlerini Marks taraftarları arasında bazılarının tarım muhitlerine sınai muhitleri teşmil ve sosyalist düşünce ve birliğinin bölünmesinin mümkün olamıyacağını ilân etmelerinde aramak lâzım geliyor. 

Gelişme ve yenileşme partisi olmak itibariyle yalnız köylerde ve 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şehirlerdeki emlâk ve arazi sahiplerine değil aynı zamanda onlara mücavir olanları da kendimize yaklaştırmak zorundayız. Ekonomik gelişmenin tabi olduğu aynı teoriyi şehirlerde ve köylerde de destekliyoruz. Partimizde özel bir sosyalizm, bir tarımsal sosyalizm var olamaz; sosyalizmde ayrıcalık yoktur. 

Diğer sosyalistler tam tersine köylü muhitiyle işçi muhiti arasında bütünsel bir farkın olduğunu iddia etmektedirler. "Muhterem arkadaşımızın yaptığı gibi sanayi muhitini zirai muhite uygulamak tehlikelidir.* Tarımsal üretimdeki yöntem, sanayi üretiminde uygulanan yöntem ile karşılaştırıldığı zaman aralarında önemli farkların bulunduğunu görüyoruz. Sonra tarımsal üretimde kullanılan alet ve donanım gelişmiş olmakla beraber ufak bir alanda kullanıldığı ve ilkel denilebilecek düzeyde kaldığı söylenebilir. Daha esaslı olmak üzere bir üçüncü fark daha vardır ki o da dikkat ve zaman sorunudur. 

Bir başka grup oluşturan sosyalistler daha da ileri giderek şunu söylüyorlar: 

“Bugün dikkati çeken bir sorun vardır ki o da birbiriyle çelişen menfaatlerinden dolayı üretici ile tüketici arasında bulunan düşmanlıktır. Sosyalizm, sanayi bölgelerinde ortaya çıkan kapitalizmin bir ürünüdür. Burada biz, kapitalizm karşıtı bir ortamda bulunuyoruz. İşçi sınıfının elinde toprak yoktur. Arazi sahibi köylü ise, toprakta yetişen herhangi bir bitkinin kökleri sayesinde toprağa tutunması gibi o da öylece toprağına tutunmaktadır. O, ruhen sosyalizm karşıtıdır. Sahip olduğu küçük malikanesi ona sosyalist olmayan bir hayat tarzını yaşamasına olanak sağlamaktadır. 

Isayfa 15) Yanyana iki Fransa, gerçekten dikkate değer ve önemli iki sınıf görüyorum. Bunlardan biri, menfaati ve özel durumuyla gelişmeden büsbütün farklı bir derecede kendine has bir zihniyete sahip küçük arazi sahibi köylülerdir. Diğer tarafta da sanayi alanında çalışan sınıfları görüyorum.” 
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Çiftçi unsurlar arasında beş çeşitli sınıfın bulunduğunu bütün sosyalistler kabul etmektedirler. Bunlar da büyük, orta, küçük arazi sahipleri, çiftçiler, ortakçılar ve ücretlilerdir. Büyük ve orta arazi sahipleri, zengin çiftçiler için sıkıntı yoktur. Bunlar sermaye sahibidirler. 
Ücretlilere gelince, onlar da proleterlerdir. Ancak kullandıkları araçları kiralayan küçük çiftçiler ile ortakçılar bir veyahut iki işçi çalıştıran ya da ailesiyle birlike çalışan ve zaman zaman diğer arazi sahiplerinin yanına giderek çalışmaya mecbur olan küçük çiftçiler ile ortakçılar bütün sosyalistlerin ilân ettikleri şekilde sermaye sahipleri olmadığı gibi mesleklerinde kullandıkları araç ve gereçlere sahip olmamalarından dolayı da proleter (proletaire) değildirler. Bunlar ücret alıp ücret veren kâh işçi, kâh patron olan bir sınıftır. Bunların saısı Fransa'da bir buçuk milyona ulaşmaktadır. Sosyalistlerin tümü bunların yaşam koşullarının sefalet derecesinde olduğunu ve kapiikincilstlerin egemenliğine karşı mücadeleden aciz bulunduklarını, çünkü bunların asgari ihtiyaçlarını karşıladıkları zaman tatmin olduklarını söylemektedirler. Bu sosyalistler, köylünün, kapitalizmin kurbanı olduğunu söylüyorlar. Köylü artık ne kendisi için ne de civardaki pazar için üretimde bulunuyor. Sonuç olarak artık köylü fiyatlara hâkim değildir. O, aracısız olarak müşterinin elindedir. Değirmenci, şekerci vs. onu boğazından yakalamıştır. Tarım, büyük bir sahada tatbik olunursa o zaman köylünün parası yoktur. Fakat piyasanın kontrolünü elinde bulunduranlar, onun elindekini ve avucundakini almak için beklemektedirler. Bundan sonra artık köylü kendisi için çalışmıyor. Ortakçı, çiftçi, küçük arazi sahipleri gibi tarım kesiminin alt tabakalarındandır. Bunlar toprak sahibine kira öderler, 

Isayfa 18) Eşya, harcanan emeğe göre değer kazanır. Bu emek, işçinin işidir... Patronun kârı sermayesini oluşturacak, toplanan sermaye kârların birikmesini sağlayacaktır. Sermayenin herkese Git olmasını istemek sermayeye sahip olanları yok saymak değildir. Bu hiçbir şeyi olmayanlara karşılıksız olarak vermek ve etrafımızda gördüğümüz herşeyin herkesin eseri olduğunu onaylamak demektir. 
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Çalışma ve üretim kollektiftir. Çünkü bireyler eşya ile topluma girebilirler. Bu aracılar ortadan kalkacaktır ve ekonomik alanda demokrasi sonunda gerçekleşecektir. Üreticiler ile tüketiciler arasında bulunan aracıların kaldırılması sorununu kooperatif hareketine büyük bir ilgi ile bağlı sayan parti, sosyalist düşünceyle beslenmiş olan gerçek kooperatifleri gerçek olmayan kooperatiflerden ayırt etmektedir. 
Gerçekten bunlar kapiikincilst yönetim biçiminin adi birer örneklerinden başka bir şey değildir. 

Gelecekteki kooperatif, toplumun küçük ölçekte ve herkes için bir suretidir. Mensuplarından düzenine uymalarından başka hiçbir şey istememesiyle ismiyle uyum içinde olduğunu gösterir. Bunun için kooperatif mensupları serbestçe buna girmek hakkına sahiptirler. 
Fazla olarak, kooperatifler demokrasinin bir organıdırlar. 

Isayfa 19) Kooperatif ş 

1901 Kongresi'nde bu durum övgüye değer bulunmuştur. 

Kooperatif işçi sınıfını, şu anki idarenin yerine sosyalist idaresini koymaya hazırlar. Bu, en küçük yerlerde başlar. Sonra, bu şekilde toplanan kuvvet gelecekte sosyalist olacak birleşik toplumu oluşturacaktır. Bu kooperatif sayesinde köylüleri sosyalizme sokacağız. 
Kooperatifler ile sosyalizm arasında bağlantı bulunmaktadır. Her kooperatifte sendikaya yardımcı olacak bir grup kurulmalıdır. 

1909 Kongresi'nde çeşitli konuşmacılar sosyalist olmayan kooperatifin tehlikesi ve yetersizliğinden bahsetmişlerdir. 

Kooperatiflere katılan köylüler, orada menfaatlerinden başka bir şey görememektedirler. Bu menfaatler işçi sınıfının menfaatleriyle parellellik gösterdiğinden, kooperatif proleteryasına hayatı daha pahalıya mal etmek tehlikesi bulunmaktadır. Aynı şekilde bağımsız üretim kooperatifleri kendilerine çıkış noktası bulamadıklarından dolayı ya ölürler veyahut proleteryaya düşman olan kapiikincilstlerin aleti olarak varlıklarını sürdürebilirler. Bağımsız sanayi kooperatiflerini artık istemiyoruz. Biz üretim kooperatiflerinin tüketim kooperatiflerine bağlı kalmalarını istiyoruz. Üretici köylülerin kooperatifleri sosyalist kooperatifler tarafından düzenlenmiş olan işçi sınıfının aşamalı olarak egemenliği altına girmesini görmek isterim. Parti, işçi sınıfının idaresi altında bulunacak olan tarımsal sendika ve kooperatifler- le alâkadar olabilir. 

Üretim kooperatiflerinin sosyalist şekilde düzenlenebilmeleri için ihtiyatlı davranmak gerekir. Çünkü küçük köylünün arayışını artırarak onun desteklemiş ve takviye etmiş olacağız. Mal ve mülkünü artırıp genişletme özelliğine sahip olmayan işçinin menfaatini sendika bir ıslah aracı olmakla beraber köylü için sorun büsbütün başkadır. 
Tarımsal kooperatifler çoğunlukla emlak ve arazi sahibi olmayan işçinin menfaati ile çelişen kuralları belirleyen nedenleri ve araçları araştıran köylünün mal varlığını genişletmeye hizmet etmektedir. 
Bunun için biz sosyalistlerin bu küçük tasarruf sahiplerine ayrıcalık sağlamaktan kesinlikle kaçınmak zorundayız. Bundan başka köylünün problemlerini çözemeyen sosyalizmin gereği yoktur. 

- Sosyalizmin bizden istediği şudur: 

Üretim için bir takım yeni teşkilât şekilleri oluşturmak, patronun egemen olduğu kapiikincilst sistemi kaldırmak, monarşi ve patron sistemindeki üretim biçimi yerine kooperatif (sayfa 20) şeklini koymaktır. Patron kâr için çalıştırır. Herhangi bir kâr sağlamayan ve maliyeti olan herşeyin bir tarafa bırakılması büyük bir ihtimal dahilindedir. Patron kendine uygun yöntemleri geliştirmeye çalışır. Bu şekilde ayrılan patron ücretlilere bıraktığı idari hizmete, sermayenin korunması suretiyle iki esası göstermektedir. Yapmak istediğimiz tecrübe üretimin şeklini koruyarak devletin patrona yardım etmesi yerine bizzat işçi sınıfını bu çalışma ve üretim biçiminin idaresini devretmesini sağlamaktır. Üretimin kollektivist biçimde olması için tasarrufun da kollektivist olması gerekir. 
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Bu şekilde parti, gelecekteki toplumun esasına yönelik olarak üretim araçlarının toplumsallaştırılmasının ortaya koyabilir mi? 

Sosyalist toplumu geniş bir sanayi toplumu olarak kabul edelim. 
İnsanlar üretim araçlarına müştereken sahiptirler. Onlar herkes için bizzat üretim yapmaya çalışırlar. Seçim yöntemiyle muntazaman kurulmuş olan bir genel kuvet, üretilenleri doğruluk ve adaletle dağıtır. Bireyler tarafından yararlanabilecek şekilde değerlenen üretim, bütün üyeler arasında idare memurları tarafından dağıtılabilecektir. 

Asi sosyalist toplumun ekonomik şeklini nasil ifade ediyor? 

Çelişki ve çatışmanın ortaya çıkması durumunda, hâkime başvurulması ve üretim ve tüketimin yönetimsel olarak ayrılması prensibi derin ve geçerli bir esas gibi görünmektedir. Gerek üretici, gerekse tüketici bunlarla bir şekilde ilgileri olmayıp yalnız tüketici sıfatıyla Isayfa 21) menfaatlerimizi son derece eşit bulmaktadır. Aynı adil ekonomik nedenlerden dolayı sendikalar onlar için kapiikincilst olan araçları ve toprağı ellerinde tutamazlar. Yalnız kollektivite yani komünler, üreticiler ve tüketiciler konfederasyonu üretim için gereken sermayeye ancak sahip olabilirler. Üretim sendikalarından meydana gelen meslek kuruluşları bu sermayenin idaresiyle meşgul olabilirler. Bu tüketim şubeleri suretiyle genelleştirilmiş ve topluma yaygınlaştırılmıştır. Komün ve rejyen (regions)'lerle kooperatiflerden oluşan milli konfederasyon haline getirmiş olan bu dernekler ülkenin bütünü için üretim yapmakta ve siparişleri yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Meslek federasyonlarından oluşan ve milli konfederasyon halinde toplanan sendikalar gerek idari ve gerekse teknik açılardan dış ülkelere yönelik üretim de dahil olmak üzere ulusal üretimi sağlar. Harcanan emek ve süre, eşyanın kıymetini belirler. Harcanacak gayret ve faaliyet daha önce yukarıda gösterildiği şekilde düzenlendiği takdirde bu sınır dahilinde üretim için tek bir fiyat ortaya çıkar. 
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Partinin toplumsal programı nedir? 
Bütün sosyalist hareket ve faaliyeti sınıflar arasında bulunan mücadele esasına dayanmaktadır. Partinin küçük sanatkârlar, küçük : tüccarlar ve küçük tasarruf sahiplerinden oluşan ve kapitalizm (sayi fa 22) aklıyla malum olan genel ekonominin gelişmesini er geç mahvedeceğini patrondan daha çok proleterya'ya daha yakın olduklarını ispata çalıştığını görmüştük. 

Üretimin kollektivist şekilde olması için toprağın ve mülkün de kollektivist olması gerekir. Bu sosyalizm tarafından konulan ikinci prensiptir. Fakat şu şartla ki; 

Emlâk ve arazinin toplumun bütününe verilmesi ve toplumsal tasarruf konusunda sosyalizmin hedefi olması ve bireysel tasarrufun ortadan kalkacağına inanılmâsının yanlış kabul edilmesi, üretim araçlarına insanların hep birlikte sahip olmalarıdır. Üretim onlar arasında eşit olarak dağıtıldığı andan itibaren kişisel malları olmaktadır. Yani her türlü üretim sonucunda ortaya çıkan mallar kişilerin istifadesine sunulmuştur. 

Şimdiki toplumun gelecekteki topluma dönüştürülmesinin yegane aracı sendikalardır. 

Sendikalar aynı mülk ve meslek erbabının biraraya gelmesinden oluşmaktadır. Kanun onların ekonomik menfaatlerinin korunması için sendikaların toplanmış olduğunu söylemektedir. Sendika, fabrikanın içindeki faaliyetlere, çalışma yöntemine henüz müdahele efmiştir. O şimdiden alâkadarların serbestliğini, diktatör patronların pek geniş olan kudret ve nüfuzu yerine koyuyor. Patronun nüfuzunun bölündüğü ve azaltıldığı, yerine imalâthane ve fabrikalarda sendikanın sözü hâkim olduğu gün gelecektir. Sendikalar tarafından kontrol altına alınan üretim araçlarının henüz toplumsallaştırı!- dığı yanılgısına düşmemeliyiz. Sendikalar işçileri birleştirmenin yöntemleri üzerinde çalışmaktadırlar. İş olmayan yerlerde işçiyi alıp işçinin bulunmadığı yerlere nakletsin. İşçiyi işin ihtiyacına göre (sayfa 
231 dağıtmaya gücü yeten sanayi bütün teşkilât ve techizata sahip 
bulunmuş olacaktır. Sendika bir değişim programı değildir. Zira bu şekil altında sıkı bir korporatizm lcorporatizmel'i doğuracak ve bireysel tasarruf, düşünce ayrıcalığını genişletmek şartıyla işçi için bir refah ve kurtuluş aleti olabilecektir . 

Aşağıdaki üç eğilimin sendika hareketi hakkında Sosyalist Partisi içinde başka bir anlamı vardır: Ewelâ Mösyö Guesde, bütün işçilerin sendikalara yönelmelerini ve bu sendikalardan siyasi düşüncelerin tamamıyla dışlanmasını, işçilerin ekonomik problemlerle uğraşmasını arzu etmektedir. 

Ücretlilerin biricik görevi sendikaya gitmekten ibaret olmalıdır. 
Çünkü onlar sendika sayesinde günü gününe ücretlerini, bağımsızlıklarını, tatillerini ve gururlarını koruyabilme imkânı bulacaklardır. 
İkinci olarak, diğerlerinin tam tersine sendikanın günlük bir devrim hareketinden ibaret olduğunu ve üyelerinin sayısı ne olursa olsun bütün işçi sınıflarının hakkıyla oluşturduğunu ve sendika halinde bulunan sosyalistlerin önemli diğerlerinin ise bir takım alçaklardan olduğunu iddia etmektedirler. 

(sayfa 24) Üçüncü olarak, iki farklı zümre arasında parti çoğunluğunun durumunu tayin etmek pek güçtür. 

Sendikalar, işçi hareketleri tamamıyla sosyalist fikirlerden ilham almış olduğu takdirde, işçiler tarafından takip edilen devrimci mücadelelerde görevlerini tamamıyla yerine getireceklerdir. Sendikalar mücadeleden daha fazla yararlanacak ve üretimi sağlayacaklardır. 
Kongre, Sosyalist Partisi'nin mücadelesini özellikle ve proleteryanın ekonomik alanına kaydırabildiği takdirde parti ile sendikaların faaliyetlerinde birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini ifade etmektedir. 

Gelecekteki toplumun biçimlendirilmesi ve düzenlenmesi hakkında son zamanlarda bir plân çizilmemiştir. 
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Isayfa 25) Parti, prensip itibariyle pratik, ayrıntılı ve şimdilik mümkün olmayan bir programın şiddetle aleyhinde bulunuyor. Bununla beraber bazı sosyalistler ümitlerini böyle bir programa bağlak mışlardır. 


Gerçekten de sosyalistlerin ümitlerinde dört devre açılır gibi görünmektedir. Şimdilik ilk devrimde hazır bulunan sosyalistler (zor kuwetiyle yapılabilecek olan bu devrim sanayi ve ticari alanlarda kurulabilir) en az önemlisi siyasi olarak yaşamaktan ibaret olmayan birçok zorunluluklardan sıkılarak reform (reforme) denilen genel harekete katılanleri tehlikeye koymamaya çalışmakla beraber şu an ki toplumu güçlendirmeye devam ederler. 


Küçük köylü bir tasarruf sahibi ve aynı zamanda kapitalizm tarafından çalınmış küçük bir üreticidir. Küçük üretici olmak itibariyle lehine alınan tedbirler onun durumunu güçlendirebilir. 


—— <<. 
1- 1908 Kongresi'nde yapılan görüşmelerin tutanağı. 
- 2- 1906 Kongresi. 
3- 1907'de yapılan Uluslararası Kongre. 
4- 1908 Kongresi'nde, Mösyö Jores tarafından verilen beyanat. 
5- 1909 Kongresi Tutanakları. 


zman al ———— 
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Giriş (Özeti 

Anayasa Hukuku, bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde en önemli kaynak ve dayanaktır. İnsanlığın mutluluğu bu hukukun gereklerinin adil olarak uygulanmasına bağlıdır. 

Anayasa Hukuku ile İdare Hukukunun Karşılaştırılması: Çoğu kimseler, İdare Hukukuna ilişkin konuları Anayasa Hukuku, Anayasa Hukukuna ilişkin konuları da İdare Hukuku içinde görmekteler. 
Hâlbuki, yasama işinin olumlu sonuçlar vermesi için kuwetler ayrılığı ilkesine gereksinim vardır. Bundan dolayı hukuk dallarından doğru şekilde yararlanmak için aralarındaki farkların ve sınırlarının belirlenmesi gerekir. 

Şunu belirtmeliyiz ki Anayasa Hukuku ile İdare Hukuku konularıni birbirinden ayırmak güçtür. Çünkü çoğu zaman Anayasa Hukukunu oluşturan unsurlara, İdare hukukunda da rastlanmaktadır. Ancak yine de bu iki hukuk dalını ayıracak ölçütleri belirtmek gerekirse bunlar aşağıda gösterilmiştir. 

1- Bir fert aynı zamanda birçok merkezlere bağlı olabilir. Örneğin bir sancak, vilâyet, kasaba, nahiye veya bakanlığa bağlı olabilir. 
Fakat bundan öte bu fert devletin malıdır. Devlet, sınırları içerisindeki bütün yurttaşları içine alan daha kapsamlı bir örgütlenmedir. İşte Anayasa Hukuku yalnız devletten bahseder. İdare Hukuku ise diğer yönetim birimleri ve bireylerin o birimlerle olan ilişkilerini içerir. 

2- Kurumlar ve devlet organları arasında bazıları vardır ki, yetki sınırlılıkları ve fonksiyonları ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ederler ve bu çıkarları genel olarak gözetirler. Diğer taraftan bazı kurumlar vardır ki bu işleri yerine getirmek için özel olarak uzmanlaşmış kurumlardır. İşte yukarıda belirtilen birinci ayrım Anayasa Hukukunun konusunu, ikinci ayrım ise İdare Hukukunun konusunu ilgilendirmektedir. 

Anayasa Hukukunun konusu, yukarıda ki ölçütlere göre İdare 

Hukukuna karışmamak şartıyla devletin genel kurumlarıyla ilgilidir. 

a Anayasa Hukuku devletin kurumlarını, örgütlenmesini tanımlamakla yetinmez. Bu kurumların bireylere karşı müdahale sınırlarını da belirler. 

Anayasa Hukukunun amacı ülkelerin iç ve dış esenliği ve bireylerin mutluluğudur. Bu gayeye varmak için kullanılacak araçların belirlenmesi konusunda farklı görüşler vardır. Bazıları siyaseti büsbütün ahlâktan soyutlayarak amaca varmak için her türlü aracı meşru kabul etmişlerdir. 


Sayfa : 39 
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Sayfa 39 

Ancak bu kanunları nasıl bir debdebe ve merasim ile ortaya çıkarıp uyguluyor ise yine aynı debdebe ve merasim ile feshetmesi ne akla ne de tabiata aykırıdır. Toplumun kendi ayağına takabileceği zincir bundan ibarettir. Bundan dolayı anayasa, anayasayı vücuda getiren heyet tarafından ve yine anayasada tayin olunan usul dairesinde değiştirebilir. Bu usul oylama ile kurulduğu iddia edilen toplum sözleşmesinin esasına da muhalif değildir. 
Çünkü anayasanın değiştirilmesi yine ilk anayasa için verilen oyların sonucudur ve bu eğilimin verdiği yetki ve şekil çerçevesinde gerçekleştirilir. 


Sayfa : 45 
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Sayfa 45 

Zira yeni anayasa, yalnız kendinin uygulamaya koyduğu maddeler hakkında anayasalık sıfatını tanır. Eski kanunların anayasaya uygunluk durumu doğal olarak ortadan kalkar, kendinden başka bir anayasa tanımaz, ancak bu yeni durum eksi kanunla benimsenmiş maddeleri sürdürmeye kâfi gelmez. 
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Sayfa 49 

Bununla birlikte bu problemi sırf teori çerçevesinde açıklamak 
hatadır. 1293'de bir ihale ve sunma özelliği taşıyan anayasa 1324 
Temmuz'unda zor ve kuvvet ile ulus tarafından geri alındı. Zor ve kuvvet ile hukuki problemler halledilemez ise de o sırada ulusun olağanüstü teşviki, zor kullanılmasını geçici olarak hoş gördüğünü gösterdi. Hiçbir taraftan itiraz meydana gelmemesi, ulusun bu yeni durumu hep birlikte kabullendiğine dair önemli bir işarettir. 
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Sayfa : 57 
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Sayfa AR 
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Sayfa 57 

(Devlet hakkında görüşler) 

Eflatun'a göre siyaset, devlette birlik meydana getiren bir bilimdir. Siyasetin oluşmasında aşırılık ve çeşitlilik vardır. Bu çokluk ve çeşitlilik birliğe ters düştüğü için bir eksikliktir. Zaten ona göre mükemmellik birliktedir, birlik evrende ve ilâhtadır. Bununla birlikte birliğe ne kadar yaklaşırsa, mükemmellik o ölçüde meydana gelir. Ne kadar çok kişi devlet denilen birliğe yaklaşırsa, toplumda o kadar mükemmellik olur. Bununla birlikte amaç canlı bir birlik meydana 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getirmektir. Kişiler bu birliğin üyesi ve etrafında olmalıdır. Bununla birlikte “her şey herkes arasında ortak olmalıdır” (Hatta gözler, kollr ve eller). Eflatun'aa göre kişi önemli değildir, her şey devlet içindir. Siyaset ahlâkın geniş ölçüde uygulamasından şahıslarla ilgili durumların toplumla ilgili bir duruma yansımasından başka bir şey değildir. Bu esas, toplumları şimdiki sosyalizm denilen halin daha aşırı bir derecesine düşürebilir. Ne var, ne yok ise devletin eline geçer, kişiler basit bir fert gibi genelin elinde yıpranır ve perişan olur. Eflatun'un izlemek istediği amaçta iki önemsiz engel görüyor. Bunlardan biri senlik benlikten oluşan tasarruf hakkı ve diğeri ise aile yapısıdır. Bunlar ise ahlâkın izin veremeyeceği bencillikten başka bir şey değildir. Bundan dolayı devletin yani genelin mutluluğu için tasarruf hakkını ve hatta aileyi kaldırmalıdır. Eflatun, toplumu o zamana göre üç sınıf halka (sayfa 581 ayırıyor. 
Hâkimler insana göre akıl, savaşçılar gönüllü kuvvet işçileri, çiftçiler de iyi zevk sunanlardır. Eflatun hiç olmazsa savaşçılar arasında kadinin ortak olması ve bencilliği meydana getiren ailenin kaldırılması fikrindedir. Doğacak çocuklar da ana-babanın değil devletin olacaktır. Dolayısıyla devlet onları terbiye edecektir. Sonuçla Eflatun terbiye ile siyasetin aynı şey olduğuna karar veriyor. Ondan önce Isparta'da likorog, hemen hemen bu şekilde uygulamaktaydı. Mal ortaklığı hiçbir zaman Isparta'da olduğu gibi uygulanmamıştır. Zira tarihçilerce bilindiği üzere bütün vatandaşlar bir arada yemek yerlerdi, bununla birlikte Likorog hep uygulamada kalmadı. Isparta'yı tarihte görülmemiş bir kahramanlık derecesine ulaştırmıştır. Eflatun ise sırf amaçladığı bir düşün peşindedir. Cumhuriyet adlı eserinde zamanımıza göre pek garip teori peşinde ahlâk ile siyasetin aynı şey olduğuna karar veriyor. 

Eflatun'a göre en iyi devlet ancak bilginler ve hâkimler tarafından yönetilebilir, (Çin'de de hemen hemen bu kaide geçerlidir), zira devletin esas amacı adalettir, adalet ise ancak hikmet ve felsefe ile idrak edilebilir. Eflatun'un bu görüşü diyelim ki doğrudur, ne yazık ki adaletin bu derecesi hiçbir zaman uygulanamamıştır. 
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Hep durum ve şartlar, çeşitli çıkarlar düşünülmüştür. Yoksa asıl hak ve hakkaniyet, mutlak adalet, hükümetin asıl görevi şeklinde hiçbir zaman uygulanamamıştır. 

Siyaset denen şey bir devletin içinde adaleti hâkim kılacak unsurların en iyisini araştırır. Şu takdirde adalet hakkında açık bir kanıya varmaksızın, gerçek özgürlüğün ve insanlık yararının ne demek olduğunu tam manasıyla anlamaksızın Isayfa 59) iyi bir siyasetçi olmak mümkün müdür? İşte bunun için Eflatun, filozofların reisi başa geçmedikçe ve devletin başında bulunanlar gerçek filozof olmadıkça ulusun sefaletinin azalmasına ve insanlığın mutluluğuna olanak yoktur diyor. Bu iddia cesurâne ve biraz hayal mahsulü olmakla beraber gerçekten büsbütün uzak değildir. Bilimsiz uygulama olmayacağı gibi, devlet gerçeğindeki hükümet anlaşılmadan memleketin iyi yönetimine olanak olmaz. Eflatun'un kurduğu teori bir ülküdür. Ülkü (ideal) ile saf hayali birbirinden ayırmalıdır. Hayal ile gerçek ilişkili bulunabilir. Fakat gerçek ile ülkü birbirine ters düşmez, aralarında bir paralellik oluşabilir. Ülkü, aklın tasarladığı amacın tamamlanmasıdır. Doğa zaten bu ülkü ve amaca doğ- 

» Tu yola koyulmadır. Bundan dolayı ülkü son derece doğal bir şey- 

” dir. Henüz insanlık bunu gerçek şekilde tamamen anlayamadı. Fakat yavaş yavaş bu safhaya ulaşmalıdır. Hayal ise yanlış ve eleştirilebilir. Eflatun aile ve tasarruf hakkının kaldırılmasını istediğinde işte bu hayale düşüyor. Zamanımızdaki anarşistlere işte bu yüzden ütopist dediler. 

Eflatun diğer bir noktada isabet edememiş, zira bütün düşünce ve fikrini birlik esasına oturtan bu kanı, ahlâk ile siyaseti de birbirinde eritmiş ve bir etmiş (Zaten zamanımıza kadar bu hataya düşen çoktur). Bu sebeple Eflatun bir devletin kanunlarını söylerken takip edeceği amaç erdemi korumaktan ibaret olacağını söylüyor ve siyasi erdemin adaletten ibaret olduğunu öne sürüyor. Toplum düzeninin korunması ise özellikle adalet denen erdemin geçerli olmasını gerektirir. Erdem dairesi siyaset tarafından genişletilince zorbalık gibi bir sonuç doğurur. 
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(sayfa 601 Eflatun aldanmış, devletin görevlerini iyi tayin edememiş. Devlet halkını iyi ahlâklı ve mesut kılmakla görevli değildir. Devletin bir görevi var ise o da herkesi hür bulundurmak ve adaleti sağlamaktır. Herkes özgürlükte eşit olmalı ve bunun s0- nucunda da hakkına sahip olmalı, işte devletin düşüneceği şey Erdemi sağlamak devlete değil, kişilere ait bir görevdir. Maddi ve manevi çıkarları bulmak ve sağlamak görevi kişinin kendisine Gittir. 
Bundan dolayı hükümet kuweti kişi tarafından kötüye kullanılmadıkça veya toplum düzenini bozmadıkça kullanılamaz. Diğer bütün yaşantımız, ister kendi nefsimize kötülük etmiş olalım, ister Cenab-ı Hakk'a isyan etmiş olalım, ister etrafımıza şefkatte hata etmiş olalim, bunlar için ceza tayin edilemez. Bunlar yaratan ile yaratılmış arasında hallolunur vicdani problemlerdir. Eflatun küfür edenlerin idamını isteyecek kadar ileri gitmişti. Hâlbuki hocası da böyle bir inanç probleminin kurbanı olmuştu. 


Sayfa : 61 
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Sayfa 61 

Aristo, Eflatun'dan pek çok önemli noktalardan ayrılır. Eflatun, içindeki kişiler yüzeysel şeylerden ibaret bulunan devleti, bir ülkünün özü zannettiği halde, Aristo daha ileri ve bundan dolayı da daha liberal olarak devleti "hür ve eşit kişilerin toplanmasından oluşur” (Sayfa 62) diye tarif ediyor. Bütün husus ailelerin enkaz yığınından genel ve tek bir aile meydana getirmek, hiçbir yeni sevgi ve şefkat meydana getirmeden, zaten olan sevgi ve şefkati yükseltmektir. O zaman cile sevgisi birkaç damla bal kokusu hoşluğunun denizde kaybolması gibi, toplumda boş yere yayılıp gider. Mal ortaklığı hakkında da aynı görüş ve itiraz vardır. Evlâda bakıldığı gibi mala da bakan olmaz. Geniş olarak bu görüşü dikkate almaksızın ortaklık ile birlik meydana getirmek ve bir devleti oluşturmaya kalkışmak, yalnız bir ses ile ahenk meydana getirmek gibidir. Aristo itiraza devam ile diyor ki “bir sınıfın diğer sınıfa feda edildiği bir devlette nasıl bir mutlulk düşünülebilir?” Eflatun'a göre devlet mesut olduktan sonra kişilerin mutlu olmasına gerek bile yoktur. Fakat devleti oluşturan kişilerin mutluluğu olmazsa devletin mutluluğu ne demektir. 
Gerçek ve canlı mahluklar mutsuz olduktan sonra, düşünce mahsulü olan bir fikirden çıkan devletin mutluluğu ne demektir?" 

Eflatun'un diğer bir hatası aileyi devlete benzetmesi ve onu temsil etmesiydi. Aristo bunu da şiddetle reddediyor. Onun fikrine göre ilk önce devlet aileden çıkmıştır. Bununla birlikte bu iki çeşit toplumun birbirinden tamamen ayrı oldukları da inkâr edilemez. Öyle bir emniyettir ki bir kısmı hür bir kısmı vesayet altındadır. Devlet ise, bilakis hür, ve eşit olanların toplanmasından oluşmaktadır. Bir hâkimin hüküm ve nüfuzu bile bir eşitin diğer bir eşite tesir etmesinden (sayfa 631 başka bir şey değildir. Bu hökimiyet de sınırlıdır, sonsuz değildir. Fertlerden biri sıra ile yönetir ve emreder, herkes hem hükümdar hem de genelin mahkümudur. 
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Hükümet bir vekalet ve geçici görevdir ve bir baskı değildir. Devleti aile ile karıştırmak zorbalığa yönelmek ve teoriyi kabul demektir. 
Bundan dolayı Eflatun pederi, çobanı, kralı birbirine karıştırarak bunlara ait unsurların birini diğeri üstüne çıkarmakla hata etmiştir. 


Sayfa : 65 
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Sayfa 65 

Bu ifadelerin doğru kısmı olduğu gibi yanlış bir kısmı da var (lisan el-hak, nida el-hak) görüşü işte bu temelden dal budak salar. Vox populi vox dei, fakat tecrübe gösteriyor ki halk çoğunlukla aldanır. 
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Sayfa : 66 
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Sayfa 66 

Hükümdarlık konusunda; kanun mu, şahıs mı hükümeti yürütecek sorusu soran Aristo'nun birinci şıkkı yeğlediğini söylemeye gerek bile yoktur. Kanunun hâkimiyetidir (Tabii hukuk ve güzel düşünceye sahip kanunlar için bu ifade şüphe yok ki olumludur). Kralın hâkimiyeti ise şahsındır. En doğru ise şahıstaki pürüzsüzlüktür. 
Bununla birlikte kişiye sunulan bu egemenlik geçici bir zaman olsa yine iyi, fakat bunu miras yoluyla elde ediyor. Aristo diyor ki " Eğer kral-zadelerin hepsi böyle gördüklerimiz gibi ise kalıtımın ne kadar zararlı olduğu göze çarpar.” Bununla birlikte Aristo dahi hükümdarları bu kaideden istisna ediyor. 
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S'ayfa 67 
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Sayfa : 68 
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Sayfa 67 

Aristo'nun ihtilâller ve ihtilâllerin sebepleri hakkındaki görüşleri de dikkate değer, olağanüstü bir kabiliyet ve fikre sahip olduğunu gösterir. Onun fikrince anayasada devlet ve toplumda eşitliğe ayrılması icap eden özel bir durum vardır. Eşitsizliğe, bölünmüşlüğe yol açması gereken diğer bir durum daha vardır. Her ihtilâl işte bu iki önemli unsur ve esasların açık olmayan suret ve miktarda bölüşülmesinden doğmaktadır. İzah edelim: 

Bir taraftan siyasi eşitlik ve hukukça eşitlik tüm fertlere aittir (Hür olan, fert demektir). Diğer taraftan kişiler arasında kabiliyet, 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zekâ gibi doğal durumlar ve yaratılıştan gelen eşitsizlikler vardır ki bunların gerektirdiği hürmet, saygı, haysiyet ve servet birikimi eşitsizliğe yol açar. Bundan dolayı eşit olması gereken şey eşitsiz kılınır veya bunun aksine eşitsiz kılınması gereken şey eşit kılınır ise ihtilâller zorunlu olarak davet edilmiş olur. Ortaya çıkan herhangi bir ihtilâl eşitliğin eşitsizliğe veya eşitsizliğin eşitliğe karşı az çok isabetli, az çok hak istemekten doğmaktadır. Aristo ihtilâlin önünü almak için kanuna sarılıyor. Yalnız bir noktada biraz şaşıyor. Kanun ile adaleti eş sayıyor. Her kanunun adalete (sayfa 68) uygun olmadığı ve pek çok kanunların tam aksine zor ve sıkıntıya neden olduğunu bugün herkes takdir eder. 
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Sayfa 69 

Yalnız bir kısım sözlerini nakledeceğimiz önceki hâkimlerin bu düzenleme bilgileri eski hükümetlerin, eski biçimlerinin tesirinden 

» geri kalmamış ise de, gerek Atina'nın gerek Roma'nın her zaman felsefeni takip ettiği bilim çerçevesini dalma sürdürememiş olduğunu söylemeye gerek bile yoktur. 

Atina'da Solon, Isparta'da Likorog gibi kanunlara rağmen yine zorbalık olmuş, Atina'nın ve Yunanistan'daki diğer küçük hükümetler, cumhuriyetle idare edilmiş olmasına ve Aristotales Dalikarnas gibi kanun koyuculara rağmen zulüm ve baskı dairesinde siyasi hareket eksik olmamıştır. Bununla birlikte daha sonraları ortaya çıkan ahlâk bozukluğu sebebiyle, önce İskender'in ve daha sonraları Romalıların istilâsına uğradığı biliniyor. 

Roma'ya gelince: Önceleri krallık tarzında yönetilmiş ve daha sonraları, yetki ve nüfuz asilzadelerde olmak şartıyla, cumhuriyete dönüşmüş ise de, daha sonra yavaş yavaş yetkilerini genişletmelerine rağmen yine imparatorluk şekline bürünerek, zorba hüusulü genellikle Doğu'da geçerli olan baskıcı yönetimlerle karşılaştırılmayıp imparatorluk doğu, batı diye iki parçaya bölününce- ye kadar bütün imparatorlar bu, miras kalan kaide gereği seçim ile tayin edilirlerdi. Doğu Roma İmparatorluğu'nda bile hükümet şekli imparatorluk halinde kalmakla beraber, (sayfa 701 yine bu kaide ile uygulaması mümkün olmayan usullerin hiçbirine temas edilmemiştir. Miras büsbütün geçerliliği kalmamış bir kurala bağlı kalarak oluşur, fakat saray entrikaları ve facialar eksik olmazdı. 
İran ile Avrupa arasında köprü olan Bizans, Roma İmparatorluğu ile alâkalı gösteriş, tantana, debdebe ve Doğu'nun debdebesinin de ilâvesiyle her ikisinin bir araya gelmesiyle bin seneyi aşan bir müddet zulüm ve sefahat, rezalet, entrika, fesat gibi her biri bir devletin yok olmasına ve çökmesine yetecek olan büyük kötülükter bb em 
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İslâmiyette o kadar önemli bir yer tutan hilâfet meselesi için dahi Kur'an'da Hz. Davud'a hitaben söylenmiş olan "Ene ce'lineke halifeten fil-ard" ifadesinden başka hiçbir ifade bulunmadığından, bu da siyasi hükümlerde akıl ve gereken duruma göre 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hareket hususunun tarafgirlerce tercih edildiğine bir işarettir. 
Kur'an'da, yalnızca burada geçen bu konu hakkında Peygamber'in hadislerinde yalnız bir ifade vardır ki "el-imetü men kuriş" Peygamber'in meşhur sözüdür. 
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Sayfa 104 


Tabiat kanunları ile diğer bilimler arasındaki bu karışıklık XV. 
ve XVll. yüzyılda nihayet sonuçlandı. Bu iki yüzyılda bilim adamları tabiat kanunu ekolünü kurdular ve öğrettiler. Genellikle “eco- 

» ledudroitdela nature et du droit des gens" ünvanı altında anı- 
> lırlar. 
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Sayfa 105 

28) Hobbes: Kur'an'da tanınmış olan Epikür'ünfelsefesini bütün özel problemler ve madde sayfa 105) üzerine oturtarak menfaat teorisini en makul bir mantıki netice olmak üzere göstermiştir. 
Hobbes'un fikrine göre kaynakta cisimden başka bir şey yoktur. 
Maddeden meydana gelen bütün olaylar ise hareketten başka bir şey değildir. Güzellikler bile dimağın hareketinden başka bir şey değildir. Şu durumda herhangi bir hareket, yaşamı oluşturan ödevlerin tümüne uygun düşerse ona zevk, aksi halde elem deriz. Zevk arzuyu ve bundan dolayı da yayılma ve araştırmayı gerektirir. Elem ise aksine toplanmayı ve kaçmayı çağrıştırır. İstek ve bu arada kuwetli bir arzudan diğer arzulara üstün gelen bir eğilimden başka bir şey olmadığından, zorunlu olarak faaliyetine devam eder. Manevi hürriyet, yani bir şeyi arzu edip etmemek özgürlüğü hayaldir. Zira maddi hürriyetten başka bir şeye sahip değiliz ve o da en fazla şiddetle arzu ettiğimiz şeyi, yapma kuvvetini bize verir. 
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Sayfa 106 
Karşı karşıya gelen insanlar için en büyük çıkar ve menfaat barıştır. Bu olmaz ise hiç kimse için emniyet kalmaz. Bundan dolayı barış ve huzuru aramak kanunun mantıklı bir sonucudur. İşte “ — toplumaliçin birinci doğal kanun budur. 


Barış ve huzuru aramak ne kadar mantıklı ise, eşya üzerindeki mülkiyetten olmaktan kaçınmak da o derece makul ve mantıklıdır. 
Toplumda bulunan insanlar için işte bu ikinci doğal kanundur. 
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Sayfa 107 

İşte bu kuvvet, medeni kuvvet ve sosyalliktir ki doğal kanunları koruyor. Şimdiye kadar gördüğümüz fikir sıralaması Hobbes'un esas felsefesi kabul edilmek şartıyla oldukça mantıklı ve itiraz edilemez. İnsanları hayvanlar gibi zevk ve güdüleriyle hareket eden varlıklar olarak düşünülünce yukarıdaki sonuca ulaşmak zorunluluğu ortaya çıkar. Bunun XIX. yüzyılda Darwin Isayafa 108) tarafından düzenlenen yaşam için kavga kavramından pek farkı yoktur. Hobbes hürriyet ve iradeden ve güzel ahlâktan yoksun ve yalnız zevk ve en kötü elem ile uyarılmış insanlar tarafından yapılabilecek toplumun, ancak böyle bir temele dayanması gerektiğini kanıtlamaya çalışmakla beraber, sonuçta anlaşmaya gitmiş ve anlaşmayı ise insanların arzusuna uydurmakla, hürriyet ve iradeyi yine onaylamıştır. 
Daha sonra diğerleri bu toplum anlaşmasını sırf bir mantıki zaruret ve bir şiddetli arzudan öte hürriyet ve iradeye ve ahlâka tâbi tutarak, bu görüşün içeriğini ve manevi kıymetini yükseltmişlerdir (Locke ve Rousseau gibi). 
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Sayfa 110 


Bundan dolayı insanlar doğal halde iken her şeyi Hobbes'un iddiasına göre yapmaya haklı değillerdir. Belki yalnız hürriyetlerini yaymak ve onu savunmak ve iki temelden yükselen eylemlerini uygulamak hakkına sahiptirler. 

Locke, bu şekilde düşündüğü insanı üç sıfatla üstün farz ediyor. 
Mülkiyet hakkı, kişisel hürriyet ve bu iki hakkı savunma. Mülkiyet hakkı ona göre çalışmanın ürünüdür. Locke bu gerçeği iktisat denilen meşhur ekolden önce açıklamış ve tartışmıştır. 
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Kişisel hürriyete gelince bu da doğal olarak tutsaklığın zıddıdır. Doğal olarak bütün şahıslar hür ve eşit olduklarından, hiçbirinin diğeri üzerinde hak iddia etmesi söz konusu olamaz. Bundan dolayı ne ana-baba hakkı, ne siyaset hakkı zorbalık manasını ifade etmez. Onun kudret ve nüfuzu yalnız geçici bir araçtır. 
Amaç çocuğun büyüyünce hürriyetini elde etmesidir. Bu şekilde baba nüfuzu bir haktan öte, bir vazife olmuş olur. 


"Sayfa : 112 
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Sayfa 112 
Şirkete girmek için imzalanması lâzım gelen anlaşmanın gayesi tabii hukukun hükümdar uğrunda bozulması değil, belki bu huku- 
” kun sağlama alınmasıdır. Anlaşmada amaçlar tabii hukuktan ancak p yeni şirket ve toplumun oluşmasıyla açıklaması gerekmeyen bazı durumları terk edebilirler. Şimdi, Locke'un fikrince siyasi toplum ve medeniyet fikirlerinde açıklanamayan bir şey varsa, o da herkesin tabii halde iken bizzat geçerli olan ceza hakkı ve haddini bildirmeyi toplumdan sonra da yapabilmesidir. Bir toplum ki fertleri kendi haklarını kendileri almaya yetkilidir. O toplum tabii halden kurtulmamıştır. Bu çekişmenin tek sonucu fertler arasında her zaman savaş olmasıdır. Şu halde fertlerin topluma terk edebildikleri tek hak, ceza hakkı veyahut yargı hakkıdır. İşte Locke kuvvetli toplum ve siyaseti, yani devletin yetkilerini özellikle, de bu adaletin uygulaması noktasına dayanmaktadır. Gayet derin bir düşünce ürünü olan bu yargı hakkı başka yetkileri de sınıflandırıyor. 
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Sayfa 113 

locke'a göre “hükümet, tüm kuwet kendilerine verilmiş insanların tamamıdır”, Bir hükümet Hobbes'un iddiasına göre egemen mi olmalı. Locke'a göre kesinlikle. Zira onun görüşünde egemenlik usulünde sosyal ve medeni bir hükümet şekli bile yoktur. 
Aksine hükümetin egemenliğini devam ettiren bir usul zorbalık ve baskıdan başka bir şey değildir. Gerçekte doğal olarak uğranılan zulümler için başvurulacak bir organ idare ve yargı yoktur. Şimdi hükümetin egemenliği halkın hükümdara karşı durumu da aynen böyledir. Hükümdar olanlara göre normaldir ve fertler de ona göre savunma durumundadırlar. Bu ise açık veya kapalı bir savaştır. Fakat herhalde bir savaştan ibarettir ve Locke'un ifadesince millet güçlü 

j olunca, kendisini esir eden kuweti elbette devirir. 
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Sayfa 119 

Cumhuriyet ve demokrasileri yaşatan maddeye gelince siyasi erdemdir. Buradaki erdemden amaç vatan sevgisi ve eşitliktir. 
Ahlâkın erdemi ve Hristiyanlık erdemi söz konusu değildir. Baskı ve mutlakıyet idaresinde, hükümeti devam ettirmek için çok yön ve erdeme gerek yoktur. Birinde hükümetin kuweti, diğerinde kanunun kuweti her şeyi kuşatır ve içine alır. Fakat ulusal bir devlette fazla bir zemberek lâzımdır ki o da erdemdir. Ahlâk ve erdem sahibi hü- 


kümdarlar bulunabilir, fakat baskı rejimlerinde ulusun da erdem sahibi olması güçtür. 
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Sayfa 120 

Montesgiue hükümetlerin şeklini tayin ettikten sonra hükümetler- de adaletin sağlanması ve kuwetin kötü niyetle kullanılmasına karşı koyacak araçları araştırma ve İngiltere meşrutiyetine hayran olarak kuwetler ayrımı hakkındaki meşhur nazariyesini söylüyor. Montesgiue İngiltere'deki hükümet şeklini örnek olarak almış ve kuvvetler ayrımı esnasında baskı , egemenlik ve demokrasiyi bir hükümet içinde kaynaştırmak istemiştir. Ancak bütün bu şahitliği ve alıntıları yüzeysel olmuş, kuwvetler ayrımını pratik olduğu için beğenmiş ,yoksa insanlıkta esasen böyle bir eğilim olmadığını görememiştir. 
Zira önce de söylediğimiz gibi Montesgive kişisel hukuku, tabii hukuku, toplumsal uzlaşmayı değil, tarihi incelemiştir. Bununla birlikte bu konudaki felsefesi de bir hukuk felsefesi olmaktan ziyade hükümet tarihidir, bir gözlem ürünü ve tecrübedir. 
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Sayfa : 123 
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Sayfa : 124 
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Sayfa 122 
Bununla birlikte bu eksiklik, görünüştedir. Zira esasen o zamanlar devletteki kuvvetin esası hakkında gerçek ve açık bir bilimsel görüş yok idi. Montesgive ise siyaset gerçeği teorisine girişmek istemiş, gördüğü İngiltere meşrutiyetini inceleyerek, kuvvetler ayrılığında içerik meselesinden öte siyasetin yararını gözetmiştir. Çeşitli kimselere bir çeşit görev dağılımı çerçevesinde görev verilmesi; işte Montesgiue'nun en fazla göz önüne aldığı en açık nokta. Bu şekilde Montesgive devletin üç çeşit temel kuwetini tayin ediyor. Ancak devletteki kuwetin içeriğini şüpheli bir şekilde tahlile gidiyor ve kendisinden önce gelen Locke'a göre biraz tabii olarak teoriye göre şüphesiz bir bölünme yapıyor. Diğer tabirle adalet kuvvetini feda ederken başka bir bakışla kuwetin içeriğini, tahlil bakışını gözettiği halde adalet, kuwetine ayrı ve bağımsız (sayfa 
1231 bir yer verdiği zaman asıldan fazla şekle, içerikten fazla fayda- 
ya, teoriden fazla uygulama kabiliyetine kiymet veriyor. Kısacası gerek bu kısımda ve gerekse diğer kısımlarda Montesgive'nun incele- 
© mesi tarihi bilgi gözüyle bakıldığında dikkate değerdir, fakat felsefe hakikatleri gözüyle bakıldığında Locke'tan ve Hatta Rousseau'dan pek noksandır. Zira bu kuvvetler ayrılığı konusuna bile tarihi örneklerle yetinerek, üç şekil hükümetin çıkmasını, bu üç kuvvetin ayrılığında aramış, yani üç kuvvet bölünmesine tâbi olan, devlet yani zamanla hükümet çeşitlerinin üçünü de toplamıştır. Gerçekte o sırada İngiltere'de krallık, asiller ve halkın çeşitli hukukunu toplayıp birleştirerek bir çeşit iç ittifakla yönetiliyordu ve kral, Lordlar ve Avam kamarası bu üç çeşit kuvvetin ayrı oldukları halde birlikte hareket etmekte olduklarını gösteriyordu. 
Fakat insan tabiatında daha fazla araştırma yapılırsa görülür ki kuvvetler ayrılığı, aksine insanın kendi yapısında vardır. Hür olan bir adam öncelikle yapacağını düşünür, karar verir. İşte bu 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kararı kanundur. Sonra bu kararını yine kendisi uygular. Ve bu da uygulama kuvvetidir. Bazı anlarda bu uygulama esnasında bir engele rastlar ve kendini savunma durumunda kalır. Bu şekilde Locke'un teorisine göre yasama yetkisini kendi üretmiş olur. Hür ve normal olan bir kişinin, toplum içinde de aynı şekilde hareket edeceği normaldir. 

Montesgive'nun araştırdığı önemli problemlerden biri de hükümette asıl görevdir. Bu konuda söylediği umumi kuralın özeti şudur: "Ahâli kendi kendine yapacağı işleri bizzat kendisi yapmalı ve fakat bizzat iyi yapamayacağı şeyleri başkalarına ve örneğin kendi tarafından tayin edilmiş (sayfa 1241 bir görevliye yaptırılmalıdır. Hür ve bununla birlikte kendine has aydın fikirli bir cumhuriyette halk, kuvvet ve nüfuzunun bir kısmını kendilerine devredeceği kişileri dikkatli bir şekilde seçer. Örneğin savaş konusunda tecrübe kazanmış ve işini iyi yapan bir generali bu işler için atayabilir. 

Diğer bir yerde Montesgiue bu fikrini şu şekilde genişletiyor. 
“Hür bir devlette, hür bir ruha sahip olmakla bilinen her kişi kendi kendini yönetmek gerektiğinde, ulusun genelini seçme kuvvetine sahip olması gerekir. Ancak bütün devletlerde bu mümkün olmaz. Halkın kendi kendine yapamadığı şeyleri temsilcileri aracılığıyla yaptırması gerekir ve bütün ulusun fertleri hiçbir azim ve idareye sahip olamayacak derecede ahlâksızlığa düşmekle ünlü kimseler ayrı tutulursa, temsilciyi seçmek için rey hakkına sahip olmalıdır." 

Bu noktada göreceğiz ki Rousseau büsbütün başka bir yol takip ediyor. Bununla beraber yine göreceğiz ki Montesgive'nun fikri bugün bile birçok ulus gözünde faydalı olmak zannıyla tercih edilir olmuştur. 
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Sayfa : 132 
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Sayfa 132 

Bir de hâkimiyet kabul edilmez şekilde terk olunduğu gibi, aynı nedenden dolayı kabul edilmez bir cezalandırmadır. Her ne kadar birbirinden ayrılmış olan kuvvetler, örneğin kuvvetler ayrılığı ve uygulama ile olmakta ise de, içeriği her zaman tamdır ve her türlü noksandan arınmış olarak ulusta saklı ve korunmadadır. 
Hükümet, halkın egemenliğinde yetkiye sahip birçok kimseler ve gruplar arasında paylaşılabilir. Fakat egemenlik bundan dolayı kesintiye uğramış olmuyor. Uygulamada pek faydalı bu paylaşımdan amaç, bütün kuvvetlerin aynı kişilerin elinde toplanmış olmasına engel olmaktır. 
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Sayfa : 136 
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yi # 
Sayfa : 136 — 
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- Sayfa 135 

Rousseau'dan önce devlet ile hükümet birbirinden gereği gibi ayırt olunmamakta idi. Rousseau ise yalnız devletin hükümeti de içine aldığını, hükümetin ise genelin arzusu üzerine kendilerine görev verilen kimselerden meydana geldiğini söylemiştir. 

Hükümet ne demektir? Halk ile hükümdar arasında, bunlar arasındaki ilişkiyi tayin için kanunları uygulamaya ve toplumun hürriyetini ve siyaseti devama memur bir vasıta kurum, hükümeti yürütenler yani memurlar, ulusun altında hükümette memurlardır. 

Rousseau'nun gözünde her ne kadar geçerli olan hükümet şekli cumhuriyetin olması gerek ise de, kendisi için cumhuriyet hükümdarı ve hanedan hükümdarı ile kabul edilemez bir ayrılık olarak görmez. Gerçekte hükümetin tek temeli halk tarafından seçilmesidir. Yönetimi gösteren hükümet, kendilerini seçenlere 


230 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hukuk-i Esasiyye 


her zaman bağlı olduktan sonra her ne şekle girerse girsin uygundur. Seçen kuwet olan millet, onun nazarında ulusal egemenlik gibi terk edilemez olduğu gibi vekalet dahi kabul etmez. Bundan dolayı ulus doğrudan doğruya kanunu yapmalı ve seçimini uygulamalıdır. Yönetim ise küçük memleketlerde bile halk tarafından doğrudan doğruya yerine getirilemeyeceğinden, bunu asıl egemenliğin görünüşünde, yani ulusun seçimi yerine getirmesi halinde, altta kalmak şartıyla özel memurlar yerine getirir. (sayfa 136) Bu bağımlı memurun en büyüğüne hükümdar ünvanı verilebilir. Hatta veraset usulü dahi kabul edilebilir. Seçim kuweti, yani gerçek hükümdar ulus olunca bunda bir yanlışlık yoktur. Rousseau, görülüyor ki vekalet usulünde Montesgiue'dan pek fazla ayrıldığı gibi yönetimi alt kabul ettiğinden dolayı, hem Montesgive'dan hem Locke'tan uzaklaşır ve bu şekilde kuvvetler ayrılığı konusunda da dolayısıyla kendine has bir görüş takip ediyor. Kuvvetlerin ayrılığı asıl kuvvetin, devletin yani, egemenliğin ayrılması manasını asla ifade etmez. Yalnız bağımlı olan hükümette paylaşmaya izin vardır. Bununla birlikte seçimde temsil görevi ve vekalete izin vardır. İngiltere ulusu, parlamentoya sahip olmakla kendini hür kabul eder. 


Hâlbuki onun hürriyeti yalnız seçim günü ortaya çıkar. O gün ulusun gerçek bir seçme egemenliği vardır. Fakat sonraki günler- de artık meclisi seçenlerin vekalet ve temsil sıfatı kalmaz ve bun- 


dan dolayı İngilizler bir sonraki seçime kadar hürriyetlerini terk etmiş oluyorlar. 


Sayfa : 138 
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Sayfa 138 
Kuwvet ve siyasi gücün kaynağı hakkında ortaya konulan teorilerin haddi hesabı yoktur. Bununla birlikte en son yazarlardan birisinin görüşüne göre bu son görüş iki önemli şekilde yorumlaz nabilir; teokrasi ve demokrasi. 


” 


Sayfa : 141 
ag Hiçmi ia — oi SA ye geni SN el Lala, SY ON sağl e ele 
PE PE yi iy 4 zlar ziy 6 dal örn 
İYİ KABI pl lay OYA giye 3 ği yi» 

wi PAP OYAİ gali Lb yü YE Dal 3 Gö 3 

bilin Mrs lar Sa söz .İz5 ef Colleetivit ) 
ek (31-9) le Iİ Mes az 

2 İKE GESİ OYA gl gz EET 


Sayfa : 142 
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; Sayfa : 142 
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Sayfa : 143 
NA öğ AYAŞ ea 


Sayfa 141 

33) Demokratik Teoriler: Yani siyasi güç kaynağını asillerde ve halkta arayan fikirlerin, sonraki sonuçlarına, türevlerine gitmek hata olur. Bu teori taraftarlarına göre "kaynağı halk ve asiller olan siyasi güç geçerlidir, zira bu gücü veren, bu gücün etkisine bağlı olan geneldir (collectivitel" derler. Bir de asiller hükümeti demek, mutlaka cumhuriyet demek olmadığını bilmelidir. Rousseau'nun da iddia ettiği gibi kaynağı halk olan siyasi gücün hükümet şekli (Sayfa 
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1421 tamamıyla açıklanabilir. XIX. yüzyıl siyaseti başlıca bu fikir ile 
bilindi. Her kuvvet ve gücün halktan geldiğini söylemekle ve doğrudan doğruya bir parlamento seçmekle her türlü güçlüğün savuşturulmasının mümkün olduğuna inanıldı. Bundan başka cumhuriyeti, demokrasi usulünün tamamlayıcısı zannederek, toplumun cumhuriyete doğru meyledeceği zannedildi. Fakat olaylar bu karışık problemin bu kadar kolay çözülüp açıklanamadığını gösterdi. En fazla keyfi uygulamalarına karşı ihtiyatlı bulunmak gereken bir hükümet var ise, o da asiller hükümetidir. Hükümdarın baskısına karşı parlamentolar karşı durdukça baskı yavaş yavaş onlara geçiyor ve bu defa kişilerin hukukunu, şimdi bu yeni kuwete karşı savunma ve koruma gerekiyor. 

Bu teorinin öz ve özeti Fransa'nın 1789 anayasasında yer bularak, halen geçerliliğini korumuştur. “Her türlü egemenliğin esası ulustadır. Hiçbir şahıs açıktan açığa ulustan çıkmayan bir güç ve hükümet yönetemez" (İnsan Hakları Beyannamesi, madde 3). 

"Egemenlik birdir, saldırılamaz, zaman aşımına uğramaz, terk ve emanet edilemez, ulusun malıdır, devletin hiçbir kısmı ve hiç- 

— bir kişi bunun azalmasını isteyemez Isayfa 143)” (1791 Anayasası). 


Sayfa : 145 
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Sayfa : 146 
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Sayfa 145 

Bununla birlikte insanların açık ya da gizli toplantı yapmak için bir mukavele yapmalarına gerek (sayfa 146) olmadığını; gerek sosyaloglar gerek psikologlar açıklamaya çalışıyorlar. 


Sayfa : 150 
2 dil üye zi dit 
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Sayfa 150 

Ulusal egemenliğin esası bir hakka yakın olarak sabit olmadığı gibi, ispatı mümkün bile değildir. Bununla beraber böyle bir şeye aslında gerek bile yoktur. Bu ulusal egemenliğin esasen böyle meşruiyet ve hakkaniyet görüntüsüyle meydana çıkmaktan ise bunu uygulanabilirliği kabul ve bağlanma zorunluluğundan oluştuğunu kabul etmek elbette daha uygundur. 


Sayfa : 152 
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Sayfa : 152 
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Sayfa 152 


En makul şekilde ortaya çıkan ulusal egemenlik usulü ile baskı usulü ve mutlakiıyet karşılaştırılınca, insana olan getiri ve faydası itibariyle ulusal egemenliğin üstünlüğü açıktır. Nihayet, ulus hükümetin değil, hükümet ulusun hizmetindedir. Pek açık ve itiraz olmayan şu gerçek bize gösteriyor ki en makul tarz, hükümetin elden geldiğince, ilgilisinin mutluluğunu, yani ulusun arzusunu yerine getirmeye bağlıdır. 


AMI 334 pg yene sile gl lg İŞ 
EM al AN GL play > ya vey 
Sok! igili Glges KE veliye 
PAPA gin ekili üye oliazaiyf yazik Zöyiteliiliri, KARMIZ İŞ yle ğe Kep yaa 
İN öğe lez alis 3 2 Mya gi 
PA AE MANİLA İŞİ kai g3 yle 
SİST 3 O Rl YA ll 3 a 
...l Se a gli s3 yleğ dağa das, —0slıl Şüy 


236 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hukuk-i Esasiyye 


, 


Sayfa : 153 
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Sayfa 153 

O halde devletin tüm kuwetinin kökü nedir ve bunda ne dereceye kadar hak ve geçerliliği vardır? En son yazarlardan Devkiyet bu konuyu ilerde hallediyor. 

"Gerçekte genel ve siyasi kuwetin araştırılması meşru mudur, değil midir?, yönlerini araştırmak boştur. Bu kuwet gelişen toplumun bir ürünüdür. Bunun şekil ve unsurlarını ve sebeplerini tayin toplumlara Gittir. Devlet diye isimlendirilen sosyal grubun kafesinde ister en basit ve iptidai olanlar, ister en yüksek ve oluşumu yoğun bulunanlar olsun, bu önemli nokta göze çarpar ki o da fertlerden bazılarının diğerlerine göre daha kuwvetli ve arzularını frenlemeye ve yönetime daha lâyık ve yeterli bulunmasıdır. Kuwetçe olan bu farklılığın çeşitli şekilleri vardır. Bazen sırf maddi olur, bazen manevi ve mezhebi veya fikri olur. Genellikle meydana geldiği üzere bu fark ekonomik de olabilir. Bundan başka bu son zamanlarda büsbütün ortaya çıkan yeni bir kuwet vardır ki o da adet yani çoğunluktur. Şu 

— halde madden, ekonomik, manen ve mezheben, fikren adet olarak yüksek olanlar arzularını kendilerinden (sayfa 154) aşağı olanlara teslim etmişlerdir. Zaman zaman yönetime daha layık ve kuwvetli olanlar olagelmiş ve öyle olacaktır, hatta bunlar çoğunlukla şu kuwvet ve farklarına birer meşruluk rengi vermeye çalışmışlar, fakat şimdiye kadar iki çareden başka bir şey bulamamışlar. Ya kendilerine tabii bir kuvvet şekli vererek mezhep inanışı, Allah vergisi gibi durumların geçerli olduğu yüzyıllarda kuvvet ve iktidarların bu gidişte faydalanmaları doğaldır. Fakat son yüzyılda inanışlar bozulmaya başladığında, bu inanışlardan faydalanma olanağı kalmadığında, ulusal egemenlik sözünden faydalanma yoluna gitmişlerdir. 
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Sayfa : 154 
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Sayfa 154 
Aslında bu teori yeni olmamakla beraber şüphesiz (Sayfa 155) oldukça önemlidir. Bundan önce tarihçi Şehyir Nizov "Vesait-i Muha- 
“ lif adlı eserinde buna benzer ve buna nispetle daha makul diğer © bazıgörüşleri ileri sürmüştü: “Hür, bağımsız, birbirine karşı her türlü zaruri fikri söylemekten çekinen ve yalnız ortak menfaatler ile birbirine bağlı insanları alınız... Bu ortam içinde siyasi güç, yani devlet nasıl doğar? Siyasi güç bunlar içinde yönetme gücüne, yani ortak menfaati temine en fazla yeteceği kanısını doğuran kimseye düşer, yönetim ve olayların gidişini bozan bir dış sebep ortaya çıkmadıkça, cesur olan emir iyi idare eder. Kendi kendileri- 


aciz olurlar ise veyahut bu menfaati anlamayarak siyasi kanunları ve neticelerini yalnız kendi lehlerine çevirmeye çalışırlarsa, o zaman ya toplumun yıkılmasına veya siyasi gücün yer değiştirmesiyle sonuçlanan bir kavga başlar... Siyasi durum çığırından çıkmış olur (sayfa 156 veya toplum aleyhine dönmüş yeni yükselişlerden kaynaklanan, becerilerini kanıtlayan yeni yükselenlere geçmiş olur. İhtilâllerin bütün sırı budur ve siyasi hükümetin aslı, kural ve hedefi aslında bu noktadadır; zira bu şekiller hükümet ve toplum ile siyasi gücün gerçekte olmadığı durumlarda hukuken dahi var olmasına engeldir" (Eisemenn, 5. 36). 
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Sayfa 163 


Mösyö Eisemenn bu ve buna benzer teorileri red ve iptal için bazı esaslar söylüyor. Onun görüşüne göre devlet, ortaya çıktığı günden beri hâkim kuwet denilen güce dayanmıştır. Bu hâkim kuwet devletin geçerli ayrıcalığıdır. Yalnız ona hastır. Diğer göstergeler ile devlet başka insan kümelerine benzer ve bunlar da devlet gibi insanların mutluluğuna ve insani durumlarının gelişmesine yardım eder, fakat egemenlik noktasında benzersiz ve kendine hastır. 
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Sayfa : 164 a 


Sayfa 164 


İkinci olarak, devlet haline gelen toplum yalnız emretmez, belki o emri zor ve maddi baskı ile sağlayan toplumun başka bir şekli de yoktur. Toplum mal ve insanları elinde tutar. Şahısları tutar ve cezalandırır. Bazı yazarlar bu zor ve baskıyı geçerliliği olmayan, gereksiz olarak göz ardı ederler ve hak kuvvetsiz geçerli olabilir derler. Fakat hak sahibinin baslıca yapı ve içeriği budur. Ahlâk mezhebinden ayn olan insan, hak ve kuwete muhtaçtır. İnsanlar arasındaki ilişkileri oluşturan kurallar, yine o insanlar tarafından onay ve bir onan kuvvetle desteklenmedikçe hak ünvanını alamaz. Bu onay kuweti elde edilmeden evvel hak resim halindedir, henüz oluşmamıştır. Örf ve adet bunun kurallarını az çok belirlese de onu zorla kabul ettirmedikçe tamamlanmış olmaz. 
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Sayfa : 170 
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, Sayfa : 171 
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Sayfa 170 
Ulusların şimdiki durumları almalarında şüphe yoktur ki sözünü ettiğimiz'unsurların etkisinden uzak değildir. Fakat bunların etkileri h herhalde ikinci derecede kalır. Ulusun birliği nedenlerini araştırmak icap ederse, araştırmaları başka sahalara yöneltmek gereklidir, ör- a neğin bir ulusun övünülecek bir geçmişi, ortak anıları, ihtiyaçları, i geleceğe ait emelleri (sayfa 171) ulusun fertlerini birbirine yaklaştı- 
| ran daha kuvvetli bir dürtü olmuştur. Mevcut insanlık gelecekten zi- 
i yade ölülerden oluşur. 
i 
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Sayfa 172 

Sosyal yardımlaşma veya sosyal birliktelik dediğimiz doğal olaylar ulusların oluşumunda önemli bir görev yaptıkları için bundan biraz bahsetmekte fayda vardır. İnsanların bağlı oldukları medeniyette birlikte yaşadıkları ve hemcinsleriyle toplanmaktan başka çareleri olmadığı artık kesin ve sabit olduğu toplumun durumu, yaratılıştan ve doğaldır. İnsan fertleri böyle istemişler ve onun için böyle olmuş değildir ve bu özellikle Rousseau'nun ulusal ant teorisine bakmadan önce buna yakın olarak ve buna adeta bir giriş olmak üzere İngiliz hâkimlerinden Hobbes ve Locke ve Fransız hâkimlerinden Vorgo tarafından öne sürülen teori olayların özü ve kanunların uygulaması yaratılışa uygun görülmez bu nedenle her fert bir insan topluluğuna, bir insan kümesine bağlı, eskiden beri bağlı olmuştur. Bununla birlikte insanlar bu zorunlu toplumsal ihtiyaç ile beraber kendi kişiliklerinin oluşmasını az çok düşünmüşlerdir, toplumsal ihtiyaçlarından başka gereksinim ve eğilimler Isayfa 173) ve kişisel amacı anlamakla beraber bunları ancak diğer fertler ile birlikte yaşayarak elde edilebileceğinde takdir eder, insan toplumsal kabiliyeti ile beraber nefis galibiyeti ve bencilliğini okşar. 
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Sayfa : 183 
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Sayfa 182 


Fransa'da konvansiyon usulü ihtilâl yönetimi oluşuncaya kadar Rousseau'nun nüfuzu tam oluşmamış idi. Fakat 1792'de artık Roussedu'nun ruhu şad oluyordu. O zamanki anayasanın 27. Maddesin- de "egemenlik bütün ulusundur, her kişi bu egemenliğin oluşmasında Isayfa 183) eşit hakka sahiptir" deniliyordu. Seçimin hem hak ve hem eşitlik olduğu ilân ediliyordu. 3. sene anayasasında da « — aynı görüş kabul ediliyordu. Bununla birlikte konvansiyon hükümeti ulusal egemenliğin bir parçası olan kadınlardan seçme hakkını kaldırmakla kendi siyaset ilkeleriyle ters düşmüş oluyordu. 


ARİ İRİ 23 S3 İİ seli Glee 
Gz0y3 Sai Oy eee bi le Bal 
Sey, Rİ ye gelmeye bö gel öy 

$$ pal Bİ Söz ğe Sİ o düz AY a eyi. ğa esin 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hukuk-i Esasiyye 


“Sayfa : 243 
ur ve eyl aliğ elal dsi 4JAS 
ŞAN See e şel e İl e Gİ yl 
İSA diy. 3d $ solak yyl Skal 
MK> Al na il e bla 23 
geye Op İl e ey eze özi yi” ooAl AN Giz 
SE Beleş A iz in e DUM ölse e ime Vel 
4 KEN göş <zesiasl elimi ME e şi 
Se Yel Sali Sepil yi e gül öle 5 öl ea O e 
ll gi A isle 03 
esli del ii 5 al OYA delal! 
HE YAS e Yİ eğil « prn 
> & Sali ğişi söle b. Şa ie vie 
2 3AS Ali ağ Oy gl çiy Zee lal 
SU oy göle el ğe İS Yi 
EŞ göle de TÜ e sp uYgb diy cal 
ŞE — arş il e yola üzel KA öğe ai 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hukuk- i Esasiyye 
— — ——— ATAR * Hukuk-i Esasiyye 


Sayfa 242 
Bununla birlikte şurada özellikle dikkat çekmek gerekir ki devletin siyasi gücü için maddi gücün oluşmasına olan gereksinim, mai nevi güçten uzak durmayı gerektirmez. Bir hükümet yalnız maddi, kuru bir güce dayanırsa, kuwetini kendi sarsmış olur. Maddi güce dayalı olanlar, bu gücü ne kadar (sayfa 243) arzu ve istekleriyle kabul ederlerse, maddi güç o derece meta olur. İşte devlet adamının,, hükümet etmeyi sanat kabul edenlerin kabiliyeti bu noktada görülür. Devletin emirlerini bıktırıcı olmaması ve bu emirleri kolaylıkla dinletmek konusunda hükümet adamının özel kabiliyeti bulunması gerekir. 

Siyasetçi, insanları kendi şahsi çıkarları için değil, halk için çalıştığına ikna etmek için çaba sarfetmelidir. 

Baskıdan olan nefret işte bu gerçeğin ihmal edilmesi sonucudur. 
Zira zorba ve baskıcı olanlar, halkın değil kendilerinin menfaatine çalışırlar. Fakat şurası da unutulmamalıdır ki zor ve baskı asiller hükümetine büsbütün yabancı değildir. Seçilen kimseler ulusun faydasını gözetmeyip yalnız kendilerinin ve hatta yalnız kendini seçenlerin menfaatini gözetmesi uygunsuzdur. 

64. Hükümet ile ulus arasında zıtlık var mıdır ? Baskıcı hükümet ne şekilde olursa olsun devam etmez. 
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Sayfa 249 

Serbestlik bir memlekette ise kanunlara hemen genellikle itaat ediliyor, itaat etmek koşuluyla hükümeti eleştirmesi ve paylaması olağandır. Bununla birlikte bazı durumlarda vardır ki eleştiriye meydan olmaz. Örneğin bir inzibat memurunun jandarmaya, bir subayın bir ere verdiği emri eleştiri konusu yapmaz. Burada da makine gibi itaatle, insan gibi itaat arasında fark vardır. Bir er askerlik şerefini, vatanseverkat olur. İnce bir düşünceden yoksun bir kesime gider gibi savaş meydanına doğru hiç şüphe etmeksizin gidebilir. Fakat şerefi hiçbir zaman birincisinin seviyesine ulaşamaz. Vatan duygusu, yabancı bir esir gibi olan askerin üzerinden kırbacı, korkuyu kaldırdığımız ilk fırsatta sizi istilâya kalkar. Hür adam ise vereceği en kıymetli şeyi isteğiyle verir. 
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Sayfa : 252 
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Sayfa 251 

Hükümet tarafından kullanılan unsurlar yani memurlar ancak kanunun ve kanuna tâbi hükümetin emrine hizmet etmelidir. Bu ikinci şarta askerlerde dahildir, ordu devletin siyasetine tâbidir. Yoksa devletin siyaseti orduya değil. Roma'daki pretoryan askerleri, Abbasilerdeki Türk askerleri, Rusya'daki setirliç ve özellikle bizdeki yeniçeri askeri işte bu kurala aykırı hareket ettikleri için devletin hayatını tehlikeye atmışlardır. Şimdiki yöntem kesinlikle buna uygun değildir. Ordunun görevi devletin gücünü en son noktaya kadar geliştirmekten başka bir şey değildir ve her halde bu vazife uygulamalı bir görevdir. Uygulama ise her zaman emre tâbidir ve bu itibarla aslında devamıdır ve ikinci derece öneme sahiptir. Takip olunacak siyaset ve amaç ve aracı belirlemek, bu amacı elde etmek için barış severliğimi şiddet mi kullanılacaktır? Bu yönleri belirlemek siyasi güç, diğer deyişle mülkiyeye aittir. Supremalie du pouveir civil surle pouvoir militair. 
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Mülkiye gücünün, askeri güce üstünlüğü işte bu demektir. Mülkiye gücü düşünen beyin, askeri güç ise düşünen beyinin kasasındaki kılıçtır, kısaca kişisel özgürlüğe hizmet eden Isayfa 252) tüm zor ve baskının çerçeve ve araçlarının üretimini ve kimler tarafından yapılabileceğini gereği gibi belirlemelidir. 

Hükümetin mesuliyeti, kanuna karşı koyma şeklinde olan zor ve şiddet eylemini doğal olarak sanki hiç olmamış gibi kabul edilir. Bununla beraber doğacak zararın çerçevesine göre ceza veya sorumluluğu devam etmekten geri kalmaz. Memurlar tarafından yapılan zor ve şiddet kanuna aykırı olduğu takdirde, memur için derecesine göre cezayı ve sorumluluğu gösterir. Fakat memurlar bazen kendi şahıslan için değil, şirketlerde de geçerli olan devlette de geçerli olabilir. 
Devletlerde şirketler gibi tüzel kişilik olduklarından, memurların bazı hâl ve davranışlarından madden sorumlu tutulurlar. 
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Sayfa 255 

Bazen ulus, daha doğrusu ilk seçmenler ulusal egemenliklerini kendilerine uygular. O zaman aracı hükümet usulü uygulanır ve bu sayede vekillere ve temsilcilere lüzum kalmaz ve Jean Jacgues Rousseau'nun dediği gibi bizzat memurlar bulunur. Ulus yani seçmen doğrudan doğruya, açıkça arzu ve isteğini yerine getirmek için memurlar tayin eder. Bu memurlar temsilci gibi millet adına rey beyan etmez, belki yalnız ulusun emirlerini yerine getirirler. Hiçbir temsil sıfatları olmaz, yalnız yönetimden ibaret kalırlar. Fakat bu usül istisna ve geçici olarak uygulanır Isayfa 256) ve hemen her ülkede vekil ve temsilci usülü kabul olunmuştur. Şu takdirde milletvekili ve ulus memuru arasında ne gibi farklar bulunduğunu belirlemek gerekiyor. Bu ayrımın gerek teoride gerek uygulamada özel bir önemi vardır. Teoride önemi vardır. Zira teoride gerçeğine hayli yaklaşılmıştır. Uygulamada da önemi vardır. Zira yalnız Fransa da değil hemen hemen bütün ülkelerde bu eğilim kabul olunmuştur ve milletvekilliği usülü meşrutiyetin kilidi gibi olmuştur. 

69 Nüvvab: (Repesentants) (milletvekili ve temsilci) ulus adına 
emir ve istek edenlerdir ve arzu ve istekleri sanki doğrudan doğruya ulus tarafından verilmiştir. Vekiller fikri vekalet kuralına dayanır. Sanki ulus bir insan, seçmen de insanın ağzı... fakat bu usülle doğrudan doğruya egemenliğini göstermez, bir veya daha çok temsilcileri bulunur. Milletvekillerine gelince bir arzu ve istek belirtmedikleri takdirde arzu ve istek kendilerinindir. 

Kendi beyinleri, bilgileri ve düşünceleri ürünüdür, uygulamada da böyledir fakat hukukça, hukuk teorisince ulusun arzu ve isteği gibi sayılması gerekir. (Basit temsilde olduğu gibi) Bu nedenle ulusun arzusu, isteği (sayfa 257) ne gibi sıfatları, nasıl bir kuwete sahip ise temsilcilerin arzu ve istekleri aynı sıfat ve isteklere sahiptir. Şu takdirde vekiller ve temsilcilerin sözleri, eylemleri ılımlıdır ve ölçülüdür. Emir veya reddettikleri şey ulusun emir ve reddidir. 

Milletvekillerinin arzusu, ulusun arzusu sayıldığında bunun mantıki sonucu şudur; temsilciler, ulusun temsilcileri olduğundan emir ve istekleri teftiş ve kontrole girmez, zira ulusun egemenliğin üstünde bir şey yoktur. 

70. Memurlar: Memurlara (agents) gelince bunlar bilakis milletvekillerinin etki ve teftişine tâbidirler, hiçbir vekillik sıfat ve temsilcileri yoktur. Bundan dolayı yaptıkları işler ulusun arzusu değildir. Bu- 

“nunla beraber memurların yalnız maddi eylem ve icraatta bulunduk- 

“larını söylemek istemiyoruz. Bunlar da emir ve istekte bulunabilirler. 
Fakat bu yetkileri sonsuz olmayıp belirli bir sınırı vardır. Milletvekilleri tarafından verilen genel emirler duruma göre serbestlikleri vardır. 
Zira millet meclisinin emri yani düzenlediği kanunlar geneldir ve tekrarında içine alabilir. Bazı eylem ve hareket tekrar ettikçe, emirler de tekrar etmiş sayılır. 

Bundan dolayı o hâl ve hareketin tekrarı anında, tekrar millet meclisinden izin istemeye gerek kalmaz. Medlis bir defa da (Sayfa 
2581 genel isteğini kanun şeklinde düzenler. Memurun emir ve isteği 
ulusun emir ve isteği olduğundan, sırf emri uyguladıklarından doğal olarak kontrol ve gözlemde bulunurlar. Fakat memurları yalnız millet meclisi kontrolde tutmaz. Üstleri de aynı yetkiye sahiptir, silsile kuralı işte bu esastan sınıflara ayrılır. 
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Sayfa 259 

Yani vekil ve temsilcilerde arzu ve isteklerini (sayfa 260) ancak genel olarak açıklayabilirler. Bu ayrımın özel önemle belirlenmesi ve kişisel özgürlüğün daha güçlü şekilde devlete karşı korunması gerekmektedir. Gerçekten vekil ve temsilciler eğer halk çizgisinden 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çıkarak kişisel emir ve eylemlere girişirler, kişisel ilişkilere girerler ise keyfi davranışlarına karşı her türlü garanti sona ermiş olur. Zira temsilcilere karşı bir yol bulunsa dahi bu yol kendilerinin sonu olur. Zira ulusun daha sonraki arzusu , egemenliği onların şahsında şekillenmiş ve temsil edilmiştir. Bu şekilde temsilcilerin haksızlık ve tecavüzlerine karşı gidecek başka yer yok demiş olur. Bundan dolayı onların görevi halkın arzusunu dile getirmek,maddi ilişkiye girmemek, kısaca kanun koymakla sınırlı olmalıdır. Memurlar aksine kontrol ve teftiş altında tutulduklarından, şahis bunların keyifleri- ne karşı kendini koruyabilir. Bundan dolayı memurlara şahsi eylemlerde bulunabilme yetkisi verilebilir. 


“Sayfa : 265 a 
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Sayfa : 266 “ 
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Kayfa : 266 
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Sayfa : 267 
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Sayfa 265 

74) Doğrudan doğruya hükümet ve devletin üç gücü, doğrudan doğruya tam egemen ve tam anlamıyla anlarsak seçilmiş olanın görev ve devlet gücü yani kanun yapma, yönetme ve adaleti bizzat kendi yapması (sayfa 266) gerekir. Seçmenin görevi,bütün kural ve kaideleri ayrıma tâbi tutması ve bu hususların gerektirdiği titizlik ve dikkati göstermesidir. Doğrudan doğruya hükümetin en ileri gelen savunucularından Rousseau bile kesinlikle demokratik (halk) bir hükümetin, yani devletin görevlerinin kişiler tarafından yerine getirilmesine müsait bir hükümetin olanaksız olduğunu itiraf ediyor. 
Eğer meleklerden oluşan bir ulusun olduğu var sayılsa, o zaman böyle bir hükümet olabilirdi. Zira devlet güçlerinden her biri vardır ki tartışma ve konuşmayı düzenlemek itibariyle ister istemez toplanmayı ve çok olmayı gerektirir . Ulusun seçme sıfatı da böyledir. Fakat diğer bir güç vardır ki içeriği, onun doğrudan doğruya kişi tarafından yapılmasına engeldir. Yönetim ve yürütmeyi içine alan bütün konular çabukluk ve hiddeti gerektirir. Yürütme tedbirlerinden birinin yapılması gerektiği zaman çabukluk ve z0- 

»  runluluk durumunda, seçmenin toplanmaya davet edilmeleriyle © bizzat o tedbirlerin gereğinin yerine getirilmesine kesinlikle buna engeldir ve buna mantıken ve maddeten olanak yoktur. 

Zaten doğrudan doğruya hükümet şeklinin en büyük savunucusu Rousseau, bu durumu gördüğü için ulusal egemenliği yalnız ISayfa 267) yürütme ve adliyeyi asıl ve egemen olan seçmene tâbi kılmıştır. Bundan dolayı asıl egemen kanun koyma konusunda asla vekil ve temsil kabul etmediği halde, ayrıntı saydığı yürütme- de her türlü şekli ve bunun neticesinde atama, tayin ve seçimi kabul ediyor ve bunu doğrudan doğruya hükümet şekline karşı saymiyor. 
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S ariö : 268 
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Sayfa 268 

Şu anki devletlerde kanunların doğrudan doğruya halktan oluşan meclis de düzenlenmesi durumu, konunun ciddiyeti ve nüfusun çokluğu hesaba katılırsa olanaksızdır. 

Zaten temsil hükümeti usülünün birçok memlekette kabul ve onay görmesinin esas sebeplerinden biride budur. Bununla birlikte Avrupa'da bazı küçük hükümetler vardır ki halen kanunları doğrudan doğruya halk tarafından kabul ve tasdik ediliyor. Bu cümleden olarak Ori?, Suayç?, Onter? ve Elden? Kantonları. Bu küçük hükümetlerde halktan oluşan meclis, senenin bazı günlerinde toplanır, kanunları kabul eder. Genelin faydasına ait bütün konular hakkında kararını söyler, hâkim ve memurlarını tayin eder. 
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Sayfa : 274 i 4 
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Sayfa 274 

76) Rousseau ve doğrudan doğruya hükümet. Bu konuya Git tar- | tışmanın en önemlisi, yine tarihçe en eskisi olanıdır ki Montesgive ile Rousseau'nun bu meseledeki birbirine zıt görüşlerini gösterir. Rousseau sırf mantığı ve İsviçre örneğine tâbi olmakla mantıken kendisini susturmak güç olduğu gibi Montesgiue'nun alıştığımız gibi toplumun faydası mantığını tercih ederek bu görüşten temsil şeklini, doğrudan doğruya hükümete üstün tutmuştur. | 


Sayfa : 275 
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Sayfa : 276 
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Sayfa 276 
“Vekalet ve temsil fikri, geçen yüzyıllarda ortaya çıkmış feoda- 
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Sayfa : 278 
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Sayfa 277 
Bağımsız bir devlette, özgür bireylerden oluşan ulusun tamamının seçme hakkına sahip olması gerekmektedir. Ancak büyük devletlerde bu olanaksızdır ve küçük devletlerde ise birçok karışıklığa sebep olduğundan, halkın kendi kendine yapamadığı işleri temsilcileri aracılığıyla yaptırması gerekmektedir. Temsilcilerin en büyük faydası devlet işlerini tartışmaya yetkili olmalarıdır. 
Halk ise bunu asla becerebilecek kabiliyette değildir ve işte demokrasilerin en büyük kusuru budur" 

Montesgive diğer bir yerde aynı fikri şu şekilde açıklıyor. 

“Eski cumhuriyetlerin büyük bir kısmında bir kusur var idi ki o da halkın bu kararlara katılması idi. Az çok uygulanması (sayfa 
278) gereken kararlar halk tarafından tam anlamıyla uygulanamıyordu. Ulus hükümete ancak temsilci seçimi için karışmalıdır. 
Bu görevi az çok yapmaya kabiliyetidir. İnsanların iktidar ve gerçek yeteneği takdir edip seçmesi güç ise de, her kişi seçtiği kimsenin, herkesten değilse de pek çok kimselerden daha aydın fikirli olduğunu anlamaktan aciz olamaz. 


Sayfa : 293 ( 
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Sayfa 293 

Yukarıdaki değerlendirmede toplumsal uzlaşı teorisinin dayanaktan yoksun olduğunu söylemeye gerek yoktur. Fransa gibi eski bir devlette, toplum ve devleti meydana getiren şey, yeniden düzenlenen anayasa olamaz. Belki o aksine var olan durumu ifade eder. Anayasa kanun: içerik olarak diğer kanunlardan farklı değildir. Yalnız devletin dayanağı önemine bakılınca özellik gösterir. Bu nedenle normal kanunlar için izin verilmesine gerek yoktur. 
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Sayfa 303 

Özetle referandum, kanun teklif etme hakkı, halkın doğrudan doğruya kanun koyması gözüyle bakılınca, hâl olmaktan öte eylem ve toplumun faydası uygulanabilirlik gözüyle bakılıp tartışılması gerekir. Bir memleket halkı kültürce düşük, siyaset geleneği ve siyasi hukukunu ortaya koyamazsa, öyle yerlerde yukarıdaki tarz yolların denenmesine kalkışmak çok kötü sonuçlar doğurabilir. Diğer taraftan memleket genişliği ve nüfusun çokluğunu da dikkate almak gerekir. 

Ülkeler büyüdükçe referandumun çapının daraltılması ve sınırlanması şarttır. Orta büyüklükteki ülkelerde olsa olsa anayasanın yeniden düzenlenmesi için bu yolun denenmesine izin verilebilir. 
Büyük ülkelerde buna da izin verilmez. 
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Sayfa 304 

TEMSİL HÜKÜMETİ : 

93) Siyasi Temsil Esası- Doğrudan doğruya hükümet etmenin uygulamada zorlukları olmasına rağmen, şimdiki güvenilir hükümetlerin büyük kısmı temsili hükümet şekline başvurmuşlardır. 
Ulus egemenliğini, çeşitli eğilimlerini vekil ve temsilcileri aracılığı 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ile açıklar. Bir başkasından gelen arzu ve istek, başkasının arzu ve isteği gibi sayıldıkça, temsil var kabul edilir. Diğer deyişle temsil arzu ve isteği ve bu arzu ve isteğin meydana getirdiği tesirler, temsil ettiği kişilerin arzusu, (sayfa 305) bu arzunun etkisi şeklinde kabul edilir. Bu gerçek özel ilgili ve normal durumlarda olduğu gibi genelle ilgili ve siyasetle alâkalı kabul olmuştur. Temsilde kabul edilen temel şudur: Yerel halkın temsili ulusun bir kişi gibi kabul edilmesi fikrine dayanır. Bu teoriye göre ulusal egemenliği şahsında toplamış olan kişi, o şekilde görülür. Bu şahıs diğer bir kişiye üst temsili veriyor ki o diğer kişilik parlamentodur. Parlamento bu temsili, ulus adına işte bu şekilde eyleme döker. Sanki temsil anlaşması şu şekilde oluşuyor: Kişilerin birliğinden meydana gelen ulus, parlamentoya, beni temsil et diyor. Parlamentoda bu temsili kabul ile bir anlaşma meydana gelmiş olur. İşte bu anlayış içerisinde parlamentonun bütün eylem ve hareketi sanki ulustan gelmiş gibi sayılarak etkisini gösterir. Egemenlik ne parlamentonun çeşitli üyeleri arasında bölüşülüp paylaşılmakta ne de temsilcileri seçen seçmen arasında bölünmektedir. 
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Sayfa : 315 
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Sayfa 314 

Tudor hanedanı kralları parlamentoların hukukuna tecavüz etmeyerek ilişkilerini bozmadı, ancak Üstüvarat hanedanı zamanında krallara ilâhi hukuk teorisi düzenlenmiş ve Fransa'da baskı usulü ortaya çıkmış olduğundan, Jack ve sonraki 1. Charles parlamento ile uzun süre savaşmış ve üstünlük parlamentoda kalarak 1. Charles idam edilmiş ve hatta Lordlar Kamarası kaldırılmıştı. Pek az zaman sonra Lordlar Kamarası iade olunduğu gibi Üstüvarat hanedanı da geri dönmüş fakat çarpışma azalmayarak sonuçta Il. Jack tahttan indirildi (1688). Gerek 1. Charles zamanındaki 1629 tarihli (hukuk isteği) fermanı ve gerek 1688'deki ferman İngiltere parlamentosunun kuvvetini kanıtlamış ve kralın yukandaki yetkilerini kısmış ve parlamento ile kral arasında karşılıklı ilişkiler kuralları düzenlenmiştir. 
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(Sayfa 315) 99) Siyasi temsil ve normal temsil: Bu pek yoğun tarihi bilgilerden sonra yukarıdaki açıkladığımız temsilin temeli ve temsil konusuna geri dönelim. Bu konuda öncelikle (vekalet) temsil sözcüğünün ne derece açıklanmaya değer olduğuna bakalım. Doğal olarak burada genel manada kullanılan temsilin kural ve şartları olamaz ve bundan dolayı vekalet ve temsil sözcüklerini burada ortaya atmak uygun olamaz. Ne Mecelle'nin Kitabü”!-Vekâle'sindeki kural ve şartlar ve ne de çeşitli yabancı memleketlerdeki medeni kanunlarda temsile dair açıklayıcı kayıt ve sıfatlar bu sözcüğün tam anlamına uygulanamaz. 
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Sayfa : 318 
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Sayfa 317 

Ancak bütün parlamentonun tek vücut ve ayrımsız bir ulusa karşı birleşerek kişilik gibi temsile sahip olmasında bir engel yoktur ve işte bundan dolayı temsilciler topluluğunun tamamını milletin vekili sayabiliriz (sayfa 318). Bununla birlikte söylediğimiz gibi bu töbiri zorunlu ve de kolaylaştırıcı bir ifade şeklinde kullandığımızı söylemek gerekir. 
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Sayfa 318 


Siyasi temsil sözcüğünü tamamen inkâr etmemekle birlikte, bu temsilin ulusun isteğinden ibaret olduğunu söylüyor ve diyor ki: "Temsilci kendisini seçen dairenin temsil sıfatını kazanmıyor- sa, bunun nedeni o seçmen topluluğunun değil bütün ulusun temsilcisi olmasıdır. Eğer seçmen topluluğu temsil sıfatını verir ve ihale ederse, ulusun diğer kısımlarının hukukuna tecavüz etmiş olur. Zira yalnız ulusun tamamının temsili söz konusu olabilir ve ulusun isteği şeklinde bulunan bu temsil bölünme kabul etmez. 


.* 


Sayfa : 321 


jlasl ge “iy çu «ie ya 
JA ,b 2 Ks e yaa. İzal el dol “yal 
| SİNE LE a iel lal 
j «Ul SV Sk ll özi 3 dok EE ŞER i Sala gi oi gal AZI Km a Pe 
23E LORİ AS Slaşai YI Jöle alyş > 
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321 


Sayfa : 


Ji ayin YI İzi «ig sel v6 yü ei lir AE örüyim Syf İİ öl e» İİİ ze gele gieş öleli kA Saç 
SY Müzeyi öaieş ii 325 
İyiler gr GP ÜY OE yda gyz sale sam ALENİ 3 yaa gön İma 434.0! 
İZLİ SİSE ÇİY eN 


Sayfa 321 

Bu nedenle genelin faydası neyi gerektiriyorsa onu yerine getirirler. Bu konuda sanki ulus tarafından seçilmiş hâkim ve iş memurlarıdır. Bu sebepten kararları hâkim hükmü gibi çoğalan kararlardır. Ulusun bütün fertleri ona uymaya zorunludur. Bu nedenle vekil seçilirken yayınladığı programa dahil olan söz ve vaatleri kendisi için kanuni bir zorunluluğu ifade etmez; olsa da manevi bir zorunluluk anlaşılabilir ancak manevi zorunluluktan kasıt devletin bazı önemli ve şiddetli gereksinimine ve yüksek faydasına uygun olmalıdır. Hiçbir gerçek zorunluluk ve genelin faydası yok iken fikrini değiştiren ve yoldan çıkan temsilci için kanunen 

yapılacak hiçbir iş yok ise de manen sarsılır ve yeni seçimde seçmen onun hakkında lazım gelen kararı verir. 


Sayfa : 323 
İp ar PİR OZ. 
Sil SAA GAİN lt lal ae 


Vel Rl İS ös abi GEN esl İl ek 
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Sayfa 323 

Fakat meclis bütün ulusa karşı hesap vermekten uzak sayılamaz. Millet meclisi ancak kendi ulusal çıkarlarına uygun kararlar almak şartıyla tayin ve temsilci seçilmişlerdir. 


Sayfa : 325 
ALENİ: saa EŞ Sy Lİ day 
YAYA va İLE laa SE ya ii 
DELEN Mae Ay. dal Pİ 2 < ola halay ya ğe 233 gülerler ii ği vE 2 EN a Sy Zal İt e ŞE saklan) elisa yaa 3 yi GELİ 


* 


Sayfa 325 


Bundan anlaşılıyor ki temsil konusunda seçmenin teoride hiçbir ağırlığı olmadığı halde, uygulamada dönüp dolaşıp yine seçmende sonuçlanır. Bu sebeple temsilciler ile seçim ve seçmen arasında zorunlu ve sıkı bir bağ ve ilişki oluşur ki bunun önemini söylememek olanaksızdır. Müvekkiller ile vekiller arasında bu ilişki bazen temsilciler için tahammülü yıpratan bir dereceyi bulur ve ona muhtaçlığı fazlalaşır. O derece ki vekiller seçmenlerine karşı minnetlerinin karşılığını vermek ve ikinci defa seçilmeye layık olmak için kapıcılık etmekten temsilcilik işine vermesi gereken kıymetli zamanını görüş salonlarında boşa harcamaktan adeta telef olur. 
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Sayfa SE 
; Yaza öle AŞ YE sir 
| ve gili Ke azla DAİM SE sn 
il : ipek ye PEN e“ dir 3 vir. ğ- gi le 5 
Hi li sale 2, pey dil. Yep Lie. 

| GAİN SAL Ne) İl yla ales öle 


kakma 


Jayfa : 354 
OE gö) des jaesal glial saz SL Mİ 
ALİ Aİ 3yli by gp İle yan pal 
Yag izl gl KES Elçi göle ye 3 3 
JS iz A a ei $ ez es lele ye Bl le in api Sİ 


Sayfa 353 


Memleketteki akımların temsil oranıyla ayan seçilen hükümetlere örnek olur veyahut memlekette bir asâlet ve tutucu sınıfı bulunup o sınıfın maddi çıkarları ve ruhi haline tercüman olduğu sanılabilir veyahut da bir ülkede çeşitli ekonomik çıkar grupları ve fikri akımlar olur ki onların (sayfa 354) seçilme konusunda açıklayacağımız şekilde gösterir ve açıklar. Bazen bu konuşulanlardan hiçbiri geçerli olmaz. Ayanın varlığından başka fayda aranıp ona göre teşkilatını oluşturuyor ve örneğin İtalya'da ve bizde olduğu gibi soylu ve genellikle pek çok ülkede görüldüğü gibi seçilen meclisi ayanlar oluşturur. 


354 


Sayfa : 
Hal SİN ia ge Sİ Şpileli bal | 
EŞ ya Ol 83 VAZ b Şal ağı! 
Es s4İ43 3124p iel arm 
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:355 .. 
m” Srs Jel 


S3 ya AE ll ili eş ğa di 
Sil ğ yan ME iy ŞI s23 ahsle e Malz ÜS 
Eği gen eril 5 > e 3 EE 
GA gel pi Uy özeğigl Lİ 3 ili 
DAİ Via Şort li) yal sile 5 gal le 
TE AY A Ür 
İRİ İNEN e eyszgk si ğnsi di gi 
SİNİ İYİ saz SUE yare Alena Yaş 
ALİ İğ iğez siğil Fe lal Zezi 
3 öy peni Şer gk spa A İB3İ; 
&3l3 ay. Elis Aİ EYA Sy yel 
& vee Zİ lal EL öl 
*1705, GAİŞİ 48 Üreme gale Ez GESİ; 
İN YE 3 $ el ii ayi Sey OYA eği 
İğ ASİ hel etek! İyilik  OUğ 
De da) 3 ül şü 


Temsil taraftarları olduğu gibi İngiltere'yi mükemmel kabul edip parlamentonun ikiye ayrılmasını dahi şiddetle tercih eden Montesgive'nun bu konuda gösterdiği sebepler şudur: "Bir devlette Isayfa 355) zengin olan ve saygıyla anılan bazı kişilere rastlanır. Eğer bunlar halka karıştırır ve bunlar da herkes gibi oya sahip olurlarsa, ortak özgürlük onların esaretine sebep olur ve bundan dolayı özgürlükleri savunmada hiçbir çıkarları kalmaz. Zira birleşilecek kararların büyük kısmı kendi aleyhlerine olur. Şu halde meclislerdeki özellikler devletin sahip olduğu çıkarlarla uyumlu olmalıdır. Bu ise ancak ulusun girişimlerini durdurmaya yetkili bir heyet oluşturmalarıyla mümkündür. Nasıl ki ulus da onların girişimlerini durdurma yetkisine sahip olur. Bu suretle mecliste hem asalet sınıfına hem de ulusu temsil edecek vekillere verilir. Bunların her biri meclise ayrı tartışmalara ve ayrı çıkarlara sahip olmuş olur." 
Asalet bir ülkede doğal olduğu bir sırada yazılmış olan yukarıdaki halkın kuvveti o yere göğe inkar edilemeyecek bir gerçeği içerirse de esas teşkilatı eşitlik ve hukuku halka dayandıran bir toplum için bu görüşlerin geçersiz olduğunu söylemeye gerek yoktur. 


Sayfa : 357 


ÜYE SÜ önay vay gel rl 


di Sey le el de ğ> yakar! 307 ela yili 4 Y 


Sayfa 357 

Meclisin oluşmasını ülkenin rahatı ve:çıkarları için en gerekli saymıştır. Şu halde hiçbir akıllı ve mantıklı, kanıt da olsa meclisinin genel sebepler örnek gösterilerek lüzumlu olduğunu tasdikte 
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“Sayfa : 359 
SİMA gizil eli 6g üyeler 
335 SN ASRİ öl Gö iŞ e 
YE OY Ses NAVe ül Şeağlğ NARA 
“ EN. gal İL . YU) dil LANA ve Aly 


Sayfa : 360 
“ll İyi ras 


İCE ŞER ne EK işle İyel anla e 
.ğeldT Me al öğe yy sy e erik 
SİİE S İe333 2s $ . Ye e GLelzil 
AŞ O e gajY ll ol ie 5 
ASİL gli $ öze e Al ll yle gel GE ŞAŞI al Oz ös ys b dsi Mes baz SİRA Ge, yla bala yle bl) 
le, Sh vaz 5 ÜYE sail (e öy 3 
dey İF DAL al gr san ga Sİ 
.yallıl BL duy MN > Elie ÖAl Jai 


Sayfa 359 

Restorasyon, Louis Philip ve 3. Cumhuriyet dönemleri iki meclis usulünün kabulüne rastlanmıştır. Bilakis terör 1848 zamanındaki amele anarşisi, 1870'teki Komün Meclisi birliğin geçerli olduğu zamanlara rastlar. Bu tarihi (sayfa 360) örnekler bir meclis usulü aleyhinde pek müthiş kanıtlar oluşturursa da bundan büsbütün görünüşe aldanmak da insaflı değildir. Yukarıdaki karışık dönemleri yalnız 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görüntüleri ile değil güzellikleriyle de ölçmek lazımdır. Bu karışıklık zamanlarında meclisin bir olması işinin, daha çabuk gösterilmesi ve ülkenin iç ve dış belâlardan bir an evvel kurtarılması neticesi olmuştur (Zaten tek meclis taraftarlarının dayandıkları en koyu fiili kanıt budur). Fransa'da büyük devrim sırasında bir meclisin ulusal egemenliği elinde toplaması her taraftan ülkeyi sarsan kötülüklerin savuşturulmasının en büyük sebebi olmuştur. 


Sayfa : 366 k ğa ls EM Şile Gy la 
A İl Eyi saz gl da yl ls 
Sn 62, Aİ PA all eş çe 
YGS akl epik göre MEN yak GT vel 
Se izl gere 3 vel öleli e el 5 
ley ğin ŞE Bl EN 3 


2338 İN Sie EMME Şİİ m 
Uzi. görki ee yin Saygi — ge > işi 
GAS ALA le li İT! 
205 gel ği Me ES eş ey Ğİ 
EU söy AİLE ee Sez e il e 
Şal ii eş ee o vie 


i 


Sayfa 366 

Bazen zıtlık meclisin iki kanadı arasında olur. Bunun da kötülüğü vardır. Fakat o vakit de hâkimlik ve sağduyu görevini yapar. Kesinlikle medlislerden biri seçilmiş ise onu doğuran yeni seçime başvurur, feshedilemeyen ayan meclisi ise henüz ulustan doğan, güç ve 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kuwet bulan bir vekiller meclisi karşısında geri adım atmak kanuni zorlamasında değilse bile manevi olarak geri adım atmaya zorlanır. 
Zira çoğunlukla ağırbaşlı sayılan ayan meclisi kamuoyu önünde ve ulusal egemenliği zedelemeyecek kadar basiretli olacağı, aksi takdirde aşağıdan yukarı karşı konulamaz şiddetlere sebep olacağını anlarlar. 


İsayfa :368 
YANE GELİ aş el Ee İlel (A) 
al gz Bar İŞ gö el ölel le (0) 
ald İSA özal! EN) 
Öyü «yüzle ğsele Bill ele Se: Yaya bs yzl &lıu pr Oy el £ Saliiy 
İİ AZ ME ar EY ET 
Am leğY a ze Dal 3 a gs gl 
Gİ AŞA oya ii Elele gn sare elele çe Seral KE iz Sü ee ede si Mİİ öğlğ slm gi yla 3 ye ya mlm EA Keli ya SSİ 2 ğin & vine bes öy iğ'ğe a Arl le 5 geveöoli 
ME yle iy ÖĞ GE ül skn 
3 Üyee git al YE gü ela eği 
SİLA yi Öl İS gl e ve Sip öl mn 
“iş. e hal öleli İN SL yi emi giye 
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Sayfa 368 

1) Ayan medlisi ulusal egemenliğin birliği temeline zıttır. 

2) Ayan meclisi reformları erteler ve ülkeyi gevşekliğe iter. 

Birinci itirazı öne sürenler fikirlerini şu şekilde açıklıyorlar. Ulusal egemenlik, ulusal yönetimden oluşur. Kanun bu yönetimin şekillenmiş bir oluşumudur. Mademki ulus birdir ve ulusal egemenlik onun bir parçası, terk edilemez, vozgeçilemez. O halde bir ulusu temsil eden bir mecliste bir olmak lazımdır. Hele ülkede hiçbir asalet akımı yoksa ikinci meclisin ülkede ne gibi bir şeyi temsil edeceği belli bile olamaz. 

Bu konuda milli irade bir şey hakkında oluşunca o şey hakkında ya olumlu ya olumsuz bir oy ve karar verir, diğer deyişle bir şey hakkında ya evet ya hayır diyebilir. Şimdi ulusun bir şey hakkında hem evet hem hayır demesine olanak yoktur. Halbuki parlamento ikiye bölününce ulusu temsil eden temsilciler meclisi bir şey hakkında evet dediği halde yine ulusu temsil eden ayan medlisinin aynı şey hakkında hayır dediğine her zaman rastlayabiliriz. Bu ise en açık bir zıtlıktır. 


Sayfa : 370 
3 gel gi Bilir — eli 0) 
Dünde zi Şem maz kl Mel 
AM göle! y ala Hüljel g pim ÖV 
İLOR MUA Di fl siz Bİ 
Me, e azlşl Çİ öd 


Ml e DAN 

az Yel kiz el Aİ 3 aze. 

Dy > 1 .. jel Fs DI öY3 EEE) 
yağ üz 
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1) Fiili itiraz: Ayan meclisinin erteleyici ve hatta reformları kaldıran bir organ olduğu görüşü bilimden değil uygulamadan çıkmıştır. 
İtirazın içeriğine gelince, bu itirazı en güzel bir örnek ile dile getiren zat Amerika'nın 18. yüzyıl ileri gelenlerinden Franklin olmuştur. Sözü edilen zat: "İki kola ayrılmış bir kanun yapma kuvvetinin, biri önde biri arkada fakat ters tarafa giden hayvanlar tarafından çekilen arabaya benzer" demiştir. Zaten seçim esasına dayanan ayan meclislerine olan en güçlü itiraz budur. Bu da gerçekten üzücüdür. 


Sayfa 271 


EŞ İİ EE esi YY 
ES AĞ AŞ AŞA Yy le wi 


Sayfa : 372 
iel İzin vrv 


JİN 5253 3 ŞE al nel sök Ek EA y silaj 


gl yaakl gezi sl) gilin ee edi 
x Made ES çete İN EY> el Rİ 53 
pe sal 38 sakla SE salsa EY; 
İİ 52 0S ser ala göz GAZİ D3ye3 ie 
Me A GEN zy 3 öyb öğ0 g3İğ 
Sp dalikeş OĞİLel elli (67 Ü3iy 03 za 
- lal göz köle 
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Sayfa 371 

122) İki meclis konusu yeni değildir. Meclisin bir mi, iki mi olması gerektiği konusu yeni değildir. Fransa büyük devrimi (sayfa 372) zamanında bu konu pek fazla derinleştirilmiş ve o zamanki kamuoyu aşırı derecede ulusal meclisin ayrı olması oyunu seçmişti. O zaman dayanılan en önemli kanıt ulusal egemenliğin boyunduruksuz olması idi. Diğer bir kanıt da şu idi: Yalnız meclisin tarz ve seçim şekli birdir ve o halde ikisinden biri gereksiz ve lüzumsuzdur; yahut da tarz ve seçim şekilleri başkadır. O takdirde bunlardan biri gerçekte asilzade ve mükemmelden oluşan bir meclisten başka bir şey olmaz. 


Sayfa : 389 ğ 
İİ | Memi geli Süz 
! 8 — eieie Yİ. dal e Şal ii ağa AE ie al 


4393 


Sayfa 


Ja ANE ef Pa ele e eya 
MD 4 «eb yasal Ass dsmalai 
: pi Y! zasle zi je A sayi e 41 Apa 

I Aİ m 
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Oral öl) ye saa. Jaa eye e 

öl Sili Vole İ alaz” De Aim 

JE 3) iğ Sale Gişe iliği spa 
Pe rağ se 


Sayfa 393 

Özellikle aday dairenin değil bütün ülkenin temsilcisi olduğundan seçmen o kadar tanımasına bile gerek görülmez. Seçmen ile aday arasında pek sıkı ilişki iyi bir şeye sembol olamaz. Ve herhalde bu şekilde tayin edilen vekil, seçmenlerin fiilen esiri ve onların adeta kapıcısı olur. Günlerinin çoğunu üyesi olduğu mecliste değil, bakanların salonlarında geçirir. 


Sayfa : 395 
PE 5 
Sİ) BAN diz ya al, SÜR gl ser alay 429 gla zi e İKİZ yedeği Ws 
AM, WS ei > “il ygi yl gel Ayly 
ON) —— M3 lal yay acilan Slike Zar 
3 OYA öle Sy Wİİ Sİ) SAYI 


gal öle gi llizle De gm 2 ..€ 6 1) 
Ba KN e öl ey sair gla SİN ab öğEl Salyoz ie Eg Zal). pi il KE Sil Sele i a 

« »S. hm Seden ye e Yi 
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Sayfa 395 

Zira bu gibi toplumlarda halk bizzat düşünür değildir. Sözü geçen adamlar oyuna adeta dirençsiz bir çekme ile töbiidir. Olgun ve reşit bir ulusta bu usule uyulursa hiçbir şey görülmez ve toplumsal yaşam kesin bir gevşekliğe düşmüş olur. En hâkim ve zeki olanların oyunu kabul etme konusuna gelince; bu hâkim ve zeki olanların üstün seçme yeteneklerinin nelerden ibaret olduğunu araştırmaya değer. Yalnız geri kalmış toplumlarda bu üstün seçme yeteneğini de bulmak mümkündür. Zira o vakit ihtiyarlık akıl ve dirayetinin düzeltici olduğunu görürüz. Herhalde görülür ki çoğunlukla kanun aklın ve hayalin kabul edebileceği basit bir fikirdir. 


“Sayfa : 397 
ai OYl io Rin Ge Sy YU Cc 

Hee iz e vip le hizüll ra ii ye Vİ yal ya GİRİ Yİ ol 
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Sayfa 397 

Bununla birlikte her biri evrenin ayrı bir sayfası demek olan insan için böyle dirençsiz ve çekingen yani bir karar kılınan idraksiz bir hamurunu teşkil etmek düşünülemez. Fert kimliğini, menfaatlerini bildikçe, özel, şahsi bir eğilime tâbi olmaktan kendini alamaz. İnsanlar fabrikalardan çıkmış kuklalar gibi birilerinin olamayacağından her biri kendi aleminde bir özgürlüğe kavuşmak ister. Bu çeşitli özgürlüklerin basit olması mümkün olduğu halde birbirine zıt da olabilir. Bütün fertlerin aynı bir noktada, ortak ülküde olması pek az görünen bir durumdur. Çoğunlukla insanların birbirine ters düşmesi zorunludur. Ve işte bu zıtlık en güzel bir usul olan insanların ortak paydada olması için pek az durumda başarılı olmasına sebep olmaktadır. 


Sayfa : 469 


GANİ YE diyete 4 

4 ME . di İİ 6 ea 
YT e a) «kö ek ba esya day BL ğa 
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Sayfa : 469 
oy kal küller lal sende Mİ e yz İL 
«ily « yalan ip sala li u 
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Sayfa 469 

Ulusal egemenliğin halk cumhuriyeti şeklinde açıklandığı fikri inkar edilemez. Hatta cumhuriyet ulusal egemenliğin fiili sonucu ve doğalı kabul edilir. (Eisemenn) Bu takdirde bütün ulusal güç, ulusal bir topluluk tarafından doğrudan doğruya veya aracılı geçici bir süre için cumhurbaşkanına verildiğinde.Ulusal egemenlik faaliyetini devam ve muhafaza ederek zaman zaman fiilen meydana çıkar. 

Ancak ulusal egemenliğin hükümeti, katılım olarak ve mantıken açıklanamaz olduğu inkar edilemez gerçektir. Gerçekten de ulusal egemenlik bütün egemenliğin ulusta, yürütmenin ise egemenliğinin kişisel iktidarda var olması gerektiğidir, bu ise iki zıttır. Bu iki zıttın yalnız bir şekilde açıklanması mümkündür ki oda egemenliğin asıl sahibi ve zorunlusu olan halk bu egemenliğini hükümdar çocuklarına terk etmiştir. 
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Sayfa 474 

Ulasal egemenlik bütün ulusa ve ulusu nefsinde toplamış olan devlete, diğer deyişle yek diğerini yücelten bütün geçmişteki ve gelecekteki nesillere aittir. Bugünkü adamların bu egemenliğe ortak olmakta ne kadar hakları var ise dünkülerin de o kadar hakları var idi ve yarınkilerinde o kadar hakları bulunacağından, bu kutsal emaneti bütün nesiller ve bütün birbirlerine devrederek geçirirler. 

Bazı kanunlar bu konuyu açıklıyor. Bu cümleden olarak Fransa'nın 
1791 kanunu, orada egemenlik yakın bir bölünme, terk edilemez, vazgeçilemez, zaman aşımına uymadığı açıktır. 

Biçim anayasamızda teori ve çeşitli siyasi akımların açıklanmasına gerek görülmemiş ve bu gibi gerçekler biliniyor sanılmıştır. 

İfade edilen bu açıklamalar ulusal egemenliğin bir hükümdar veya onun soyuna terk etmiş olduğuna dair söylenen teorilerin geçersizliğini ispat ettiğinden saltanat şekli (monarşi) ile ulusal egemenliği açıklamak için sarfedilen diğer teorilerden de sözedelim. 
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Sayfa 475 


Kanun yapma kuweti (yani ulusal egemenlik) bütün ulusun elinde bulundukça yürütme yetkisinin bir hükümdara verilmesinde bir sakınca görmez ve bu şekil hükümdar bir olduğu halde, cumhuriğ yet demekte tereddüt etmez. 


Sayfa : 476 
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Sayfa 476 
Russo'nun kendine özgü teorisi anlaşıldıkça yukarıda ifade edilenler anlaşılamaz. Zaten Russo'nun bu konuda kurduğu esaslar hiçbir zaman uygulanmak için söylenmemiştir. 
167) Temsil şeklinde hükümdarlık; o Bununla beraber bir çok anayasa da ulusal egemenlik esasını kabul ve ilan etmekle bera- 
| ber tekli hükümet (monarşi) şekliyle açıklanmaya çalışılmıştır. Şu 
kadarki bu şekilde açıklama devrimler arası anayasalarda vasıtasız değil vasıtalı hükümet kuralı kabul edildiğinde Russo tarafından söylenen teoriden uzaklaşmış oluyordu. Keza ulusal hükümet Russo'nun düşündüğü gibi yalnız kanun yapma gücünden ibaret sayılmıyor, kanun yapma o egemenliğin yalnız en belirgin sıfatından biri sayılıyordu. Yürütme gücü onun son sıfatı oluyordu. 
Bununla birlikte bu anayasalarda egemenlikle ilgili yalnız yürütme hükümdara verilip, egemenliğin kontrol ve sahipliği söz konusu olduğunda ve bu egemenlik ulus da kaldığından bu bakış noktasından Russo'nun fikri kabul ediliyordu. 


Sayfa : 479 
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Sayfa : 480 
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Sayfa 479 

169) İngilizlerin Bakış Açısı; İngiltere'de hükümdarlık hakkında fikir ve düşünce daha başkadır. İngilizler uygulamada şüphe yoktur ki ulusal egemenliği en üst noktaya ulaştırmışlardır, ulusu ulus yönetiyor fikri herkesin zihnine yerleşmiş ve herhalde hükümetin uygulamaları hep bu çerçevede olmuştür. Bununla beraber ingilizler hükümdarlık şeklini kabul etmişler. Sonuçta çok iyi biliyorlar ki son söz ulusun sözüdür ve kraliyet ancak bu sözün varlığıyla vardır. Kanunları ulusal egemenliği uygulamaya koymaktan başka birşey yapmazlar. Ulusal egemenliğin Isayfa 480) sembolünün parlamento olduğunu bilirler. Daha ötesine bakmazlar, teori ile uygulamayı mantık dairesinde açıklamaya kalkışmazlar. Her hal ve hareketlerinde olduğu gibi bunda da sözden fazla işe bakarlar. 

170) Bu kanunun çürük noktası: Hükümdarlık usulü ile ulusal egemenlik usulüne açıklamaya kalkışan kanunlarda teoride önemli hata ve noksanlıklar vardır ki adeta bir zıtlık oluşturur. Burada inceleyeceğimiz konu, bir ülkede cumhuriyet usulü mü geçerli olur ise hürriyet daha güzel olur maddesi değildir. Uygulamayla ilgili olan bu noktayı tarih daha güzel ortaya koyar. Bununla birlikte hiç kimse iddia edemez ki örneğin İngiltere'de kişilerin Amerika'dan daha az hürriyeti vardır. Bununla birlikte bu iki ülkede hükümet şekli zıttır. Burada inceleyeceğimiz zıtlık şudur: 


Yani bir anayasa ulusal egemenlik kuralını söylemekle beraber tek hükümet usulü ithal olunur ise bu iki durum birbirine ters olur. Burada zan edilmesin ki anlaşmazlık sadece bir sözdür veya meslek ve teoride bir anlaşmazlıktır. Siyasi organların fikirleri gibi mantıkları, uygunlukları var. Bir yerdeki fikir tutucuları ve âdet savunucuları pek kuvvetlidir, orada siyasi organlar birbirine ters ve karşıt kurallar ve kaypak bir zemin halinde bulunsa bile yine uzun müddet yaşayabilir. Ancak böyle bir hayat (sayfa 481) mevcut olunamazsa böyle bir açıklama ve oranlama mümkün olmayarak çeşitli kuvvetler ve zıtlıklar zorunlu olarak çarpışır ve bunlardan biri kendisiyle uyumlu olmayan çeşitli güçleri içine almaya ya da ortadan kaldırmayı ve dengeyi lehine çevirmeye gayret eder. 


Sayfa : 481 
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Sayfa 481 

Örneğin ulusun temsilcileri için yalnız bir sorumluluk var olabilir ki Isayfa 482) aracısız olmakla birlikte gerçek ve tesirlidir. Bu sorumluluk yetkilerin sınırlandırılması ve görevinin sınırı seçim dönemiyle paraleldir. 
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SAV o Jel 


Oazlideği «Zel Olazl zy Bala iyii 
! v6 JE am laa ee gel 
- LAS gel bie İİ ul UL 
Eği il İyi yi Sally öyle Sea 
EE LAR İğ da dl il Şİ 


OE 4iy yine) iğ. 323313 yE zayi 
İl Haça Hi Zİ OE 3 enin 
A YA diyel dal Sİ oJ6 AZ ilkim SİZİ AS İLİ yüz sali 
“jig ği PA A ey 
ÜL dll Se ayi zil alyş YE 
IME 35 ss üye ii imdle 
Te OY3İ ye gi İN M3 ie sal yn Üyeler! DAİ eol gil «eşe e yep 
Mİ vw pi UYala dr * KN epra duya Oğel salla aki kya . UL gl Ls Si. dal 


sane gil “ak öy 


Sam Oki eaelyil OYg Jül se İsa 


3 (e A ğa gla İADE b dalz Eği ie 


Ee iyi sü iza Arai  çişil pEYAÇEYY 


eme KR ZA SAM 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hukuk-i Esas iyye 


Sayfa : 488 
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Sayfa 486 
Hükümdarlık bir bilim gerçeği değil, bir tarihi gerçektir. Buraya kadar verdiğimiz açıklamaya rağmen ulusal egemenlik ile hü- 


Ancak siyasette bir eylemin, tarihin, eski adetlerin pek çok etkisi vardır. Yalnız insanın uygulamalarında değil siyasetin öz ruhunda bile adet ve geleneğin kuvvetli parmağı işe karışıyor. Uygulamada herbir adet, akıl ve mantık dairesine vurmaya uygun olmadığı gibi, siyasetin özellikle böyle binlerce sene devam etmiş 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organların da akıl ve mantıktan öte göreneklerin etkisini incelemek gerekir. 

Hükümdarlık yüzyıllardan beri görüle görüle halk buna o kadar alışmıştı ki hükümdardan yoksun olmak halkın gözünde âdeta bir doğal haktan yoksun olmak gibi sayılıyordu. (sayfa 487) Tarihi olaylar bir hak oluşturmaz, fakat oluşturduğu âdet bazen hakka üstün gelir. 

Hak, özgürlüğün fazlasıdır, yoksa önceki olaylar değil. Tarihi olaylar ve insanlığın hareketlerinin doğuşuyla sağlamlaştıran durumları hak saysak ve örneğin ulusal egemenliğin hukuk felsefesinin hükümdarlık fiili hakkı ve tarihiyle kabul olduğuna inansak, kişisel hukukun dayandığı kaideleri de tamamen yıkmış ve kuvveti herşeye egemen kılmış olacağız. 

Bununla birlikte hakkın bile, olan şeyler ve olaylara göre oluşacağını ve tarihi gelişimle oluşan hükümranlığın da bir meşru egemenlik olduğunu iddia eden bilim adamları vardır. İnsani ilişkileri hakka değil, hakkı insani ilişkilere dayandıran mesleğe göre artık siyasette ulusal egemenlikten bahisle artık tabii hukuktan bahsetmek boştur. 

Yeniden hayat ve özgürlük bulan uluslarda hükümdarlık organına bazen lüzum görülmüyor. Fakat eski uluslar, bir taraftan kendi hukukunu yavaşça (sayfa 488) üretmekle beraber diğer taraftan genişleyen ve eskinin hatırası olan hükümdarlık organını doğal saymakta sakınca görmüyor, yapacakları bir şey varsa o da hükümdarın yetkilerini kısarak ancak kural ve kaidelere uyan hükümdarları kabul etmesidir. Bu konuyu deşersek, hükümdar ile ulusal egemenlik arasında bir bağ var mıdır? 
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Sayfa : 499 
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Sayfa 499 

Teori ve ticaret gösteriyor ki; elime sinda denge oluşturmak, meşrutiyet usulünden daha fozla kullanışlıdır. Bu usulü meydana getiren şey, teori bilgisi değildir, hiçbir yazar çıkıpta buna tam anlayarak yazmış ve açıklamış değildir. Yazarlar aksine bunu anladıktan sonra incelemişler ve bundan hükümler çıkarmışlardır. Açıkladığımız bu yönetim şekli sırf tarihin, uygulamaların, çeşitli deneyimlerin ürünü, mantıklısı ve en son gelişmişidir. 
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Sayfa 504 

Şu şekle göre kuvvetler ayrımı tabirini kesin kabul etmesek bile hiç olmazsa görev ayrım ve dağılımını daha doğrusu eylem ve devletin yönetimine katılmak şeklini kabul edebiliriz. 


"Sayfa : 506 
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Sayfa 506 

Amerika'da kuvvetler dengesi: Kuvvetler arasında sıkı bir aynim yapmanın karışıklık ve devrim olduğuna dair Fransa tarihinde pek çok örnekler vardır. Direktör devri güçler aynımı kuralına en fazla uyulan bir anayasa düzenlemişti. 1848'deki Fransa anayasası dahi yürütme gücü ile meclis arasında ilişki ve temas, karşılıklılık ve önemli olanakları kısmış idi. Fakat her iki hükümet şeklinin baskı ve karışıklık ile uğraştığı bilinir. Bununla beraber güçler ayrımı bütün hukuki sonuçlarıyla beraber pek çok yandaşları da vardı ve bunlar Birleşik Amerika'da olan hükümet şeklini ör- 


yo'nun fikirlerine katılarak düzenlenmiştir. Isayfa 5071 Şu kadar ki bir yüzyılı geçen zamandan beri devam eden deneyimleriyle Birleşik Amerika ile onu taklit eden Orta ve Güney Amerika hükümetlerindeki güçler ayrılığı hukukunun pek açık görüldüğü ve gerçekte yürütme ile meclisin birbirleriyle gizli ilişkiden, birbiri üzerine karşılıklı olarak etki ve tesirden geri kalmadıklarını gösteriyor. İşte bu şekilde sabit oluyor ki maddenin doğasında olan sonuçları kanuni sözlerle durdurmak olanaksız ve zararlıdır. 
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Sayfa 508 


Gerçekte ise bir çok gereksinim bazı uygulamaları doğurmuş ve doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na bağlı olmaları gereken bazı görevlileri, meclis temsilcileriyle fakat pek dolambaçlı bir yolla devamlı temas halinde bulunmaya sevk etmiştir. Zorunlu bir gereksinim karşısında bulunan bakanlar bu gereksinimi karşılaya- 


cak kanunun düzenlenmesini arzu Isayfa 509) ederlerse komisyonlara girip anlatırlar. 


Sayfa : 516 
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Sayfa : 517 
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Sayfa 516 


“Yürütmenin pek çok komisyonları vardır ancak kabine bu komisyonların en büyüğüdür. Bu komisyona, bu en büyük gruba 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Isayfa 517) dahil olanları meclisin en fazla güvenilir kişileri sayılır. 
Bunlar meclis tarafından doğrudan doğruya seçilmez fakat dolaylı olarak bu grubu da seçecek kuvvet ve tam yetkiye sahiptir. 


Sayfa : 518 
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Sayfa 518 

Çoğunluk ise kabinede kendi müdür ve rehberleri olarak tanıdığı kişileri görmedikçe desteğini esirger. Ancak bu kötü eylem ve tam oluşmamış organlar şeklinde olursa, yahut çoğunluk kesin olmayan ve tereddütlü bir şekilde olursa veyahut çoğunlukça hatırı sayılır ve gruba söz geçirecek bir kişi bulunmazsa o zaman hükümdarı temsilcilerin serbestçe seçmesi açıkça ortaya çıkar ki bunu Mösyö Bajahuda onaylar.” 
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Sayfa :519 
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Sayfa : 520 
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Sayfa 519 

180) Bu kuralın Osmanlı ulusuna uygulanması: Osmanlı meşrutiyetinin ortaya çıkmasında da kabineyle ilgili bu kural iyi düşünülmemiş ve sadrazam ile bakanlar kurulu, medlis-i mebusan, daha doğrusu meclis-i mebusanın çoğunluk grubu tarafından resmen değilse bile özellikle seçilmiş olmak lazım gelir zannedilmişti. Mademki bakanlar kuruluna milletvekilleri güvenecek idi, meclis bu güvenini kabinenin oluşumundan sonra vermekten ise (sayfa 520) oluşumundan önce vermesi basit bir mantığın gereği sayılmış idi. Seçme işi meclisin kanunen yetkisinde olmadığından, sadrazamla arkadaşlarının meclisin açık görüşmelerinde seçilmesi gibi bir kanunsuzluk yapılmadı, ancak meşrutiyet ruhu, gereği gibi anlaşılmayarak çoğunluğun oy toplamak usulü olarak anlaşılmıştı. 31 
Mart'tan sonra Hüseyin Hilmi ve Hakkı paşalar partinin özel toplantısında sadarete en fazla oy kazanan nazırlardan idiler. 
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Sayfa 522 


Bu usulün sakıncaları görüldüğünden dahili nizamnâmenin bu maddesi kaldıldı. Ancak hükümetlerin değişim zamanlarındaki karışık dönemlerde hırs, haset, emniyetsizlik gibi durumlar siyasilerin üzerinde son derece yıpratıcı etkisi olduğundan yukardaki usul dahi bu kötü ruha bağlamak lâzım gelir. Bu örneklerde gösteriyor ki sosyal bilimler ve siyaset matematik kuralları ve mantık ile değil, birçok manevi konularla ancak ortaya konulabilir. Deneyimden ziyade mantığa, eylemden ziyade söze uymaya alışık çevreler için her toplumsal olayı mantığın toptan kalbine sokmaya çalışmak bir gereksinimdir. 


Sayfa : 534 
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Sayfa 534 


” — Parti üyesinden kabineyi oluşturmak olanağı olsa dahi hiç ol- 
“ mazsa bu işi yapabilecek ve kullanacak kişiye başvurmak gerekir. 


Zileli öğün ŞİŞİ 
SY OYA A Şİ ga el 33 ğü 

po jp eilağal 2S e EĞİ ya pe LEY 
İASS ga YA ai la GbYZALİ 
İSİN O Y3 Jaa Eğ yale YA EZ 
Sİ S3 iy» 45. gal aile şe Zu ve 
.g3Uyi ci “eğe 35 LU 

La — 


pe 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hukuk-i Esasiyye 


Sayfa 541 
Hükümdarlık ve saltanat hukuku: 


Görevleri bu derce siyasi yani değişime tâbi olan kişilerin hükümet uygulamalarındaki başarılarının sebeplerine gelince onu daima müsteşarlarda aramak gerekir. Daimi müsteşarlar kabine değişimine tâbi değillerdir. Bakanlığın memuriyet kademelerine uyarlar ve bütün İngiltere'nin âdet ve geleneklerini, korurlar. Gerek bunlar ve gerek alt kademeleri siyaset barometresine tâbi olmazlar. 


Sayfa : 544 
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Sayfa : 545 
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Sayfa 544 

Bununla birlikte en fazla geçerli olan usuller seçim ile geçerlidir. 
Zamanımızda kalıtım büsbütün genelleşmiştir. Seçim ne kadar teorik ve ilmi bir gerçek olur ise olsun (ulusal egemenlik ve hükümdarlık konusuna bakıla) kalıtım dahi pek çok sosyal faydayı temin edebilmektedir. Seçimde alığın değil güçlünün iktidar makamına geçmesi mümkündür. Seçimde iki ya da daha fazla kişinin seçilmesi ve bu nedenle fitne ve çekişme kapısının açılması olabilir. 
Seçim ile hükümdar atansa, ülkede hükümdar hanedanları çoğalır, saltanat isteklileri artar, seçilen her hükümdar daima seçim usulünü değiştirip (sayfa 545) erki kendi evlâdına vermek için anayasayı değiştirmeye kalkar. 
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Sayfa : 556 


sie “, dal a1 el a sald. ki, AŞ ss) abi 3 sAN 5-3 YE ves PEK iy! 
Da) vay İG saye ir 3 gile e 


SH eh aka SEN azl 3 le OYA 


ve air m mn .. 
po 
4 paşa 
Mai 


vale 3, le ğ 335 ön S ylamiş ve İG 
| İD ani 7 iğ yl güle ra ag 0 yi 


yali El ş23 ye ue ab » İm kene çinekii Pe e e şel gil, Yailb 03913. 7 2 ,> > e ge33 Ele DE 


bi yağ İzel Öloyi e galinei Rİ bi Bö 


az ve Ve şe 


557 
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Sayfa 556 

Hangi parti üyesi hangi zat vardır ki, belirli bir zaman için ülkenin en büyük bir çoğunluğunu arkasında sürükleyip devleti idareye muktedir olsun? Hangi zat vardır ki belirli bir zaman için çeşitli partileri eli altında birleştirecek bir şöhret ve iktidar ile işe sanlabilsin? Bir de ülkede sahte ve yüzeysel akımların yanında gerçek ve gürültüsüz akımlar da vardır. Gerçek akımları sahtelerinden ayırmak, böyle bir sahte akım meclise girmiş, mecliste çoğunluk meydana getirmiş olsa dahi meclisin halkın fikirlerini gerçekten temsil etmediğini takdir eylemek ve bu nedenle böyle bir çoğunluğu meclisten aklayıp ve fakat tekrar millete gerçek bir çoğunluk oluşturan partilileri davet eylemek ve hatta gerekirse bu azınlık partisini adamlarıyla sunan ve gerçek dışı bir şekilde halkın fikirlerine tercüman olan meclisi iptal ettirip, yeni seçime mü- 

» racaat eylemek hükümdarın sayılan ve sayılmayan en dakik ve 

© siyasetin ince sanatına gerek duyulan hallerdendir. Hükümdar bir sadrazam tayin etmekle bir ülkenin temel taşını koymuş ve âdeta devlet gemisinin devamını elinde tutmuş olur. Vapurda bizzat kaptanlık etmez fakat kaptanı kendi tayin eder. Kaptan geminin beynidir fakat (sayfa 557) kaptanın da esas beyni, özü ve ortaya çıkaranı hükümdardır. 

Hükümdar devletin siyasetinin yönünü değiştirmek konusundaki bu tesirli ve etkin yetkisini diğer yetkileri gibi bir yetkili kişinin eliyle düzeltir. Ancak kendisi için yetki verilecek kişiyi seçmek ve tayin etmek diğer yetkilerinden oldukça farklıdır. 
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561 
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Sayfa 561 
Hükümet başkanı, bir cumhurbaşkanı olduğu takdirde vekiller üzerinde diğer bir etki daha gösterir ki o da doğasına ve meslegine uygun gelmeyen veya ke çin thlklive sakıncalı kararla nı söylemek ve imza etmektense istifayı tercih veya hiç olmazsa istifa tehdidinde bulunmasıdır. 


Sayfa : 566 
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Sayfa : 566 
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Sayfa 566 

İnsan yalnız kendi eyleminden değil kefil ve sorumlu olduğu kişilerin eyleminden de sorumlu olabilir. Veli ve sorumlular suç işleyenin eyleminden sorumlu olmazlar bir şirket memurlarının yaptığı zararlardan malen sorumlu değildir. Mecelleden vesair kurallardan çıkarılan bu hükümler, yeni gereksinimlerden dolayı Şarkda geçerli olamamış, bununla birlikte başkasının yaptığı za- 

» — rardan dolayı mali sorumluluk kuralı konulmaya başlanmıştır. 
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Sayfa 572 

Tahtın miraslığı ve halkın güveninin oluşmasıyla daha fazla yerleşmiş ve kökleşmiş olan hükümdarlardan kurtulmak, görevinde başarılı olmuş cumhurbaşkanları hakkında bile bu yola başvurmak pek zor ve hatırsızlıktır. 
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pa yonga k3 çi sl 9 AE SE . 
Myo iy A gel) p 2730 İs $ il 
EA YY de il 3 ARŞ öm 
- ya da» gi iy * S3 ese İl 


4zyye ast ay İZ ie 27 Aİ al a3” 06 ULE > bali el 
MZŞ İİ Gök db önü > ğkdel zlar e ei 

# 


Sayfa 582 

İşte bu kurala uyan herkes eşit muameleye tâbidir. Başbakandan en basit bir memura kadar yargılanarak maddi ve nakdi cezaya çarptırılmış küçük ve büyük memurların sayısı pek çoktur. Görevlilerin yalnız bireysel olarak işledikleri adi suçlar yanında hizmetlerini yerine getirirken görevi kötüye kullanma ve yetki aşımı gibi suçlarda cezayı gerektirir. Bunun için astın, üstün emrini yerine getirdiğini söylemesi bile mazeret olamaz. 
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Sayfa : 588 
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Sayfa 588 


Meşrutiyet usulü ve hatta geçerli kuralların olduğu ülkelerde siyasi sorumluluk sık sık hakemlik ombudsmanlık usulündeki cezdi sorumluluğa başvurmayı gerektirmiştir. Bu şekilde hakemlik kurallari paslanmaya mahkum bir alet seviyesine inmiştir. Engeller ve zor- 

” lamalar makamına geçmiştir. Görünüşte düşünülmüş olan bu © mahkumiyet ve izinli olmaktan, çekilmeye zorlamak daha elverişli ve ülkenin düzen ve asayişi bakımından daha faydalıdır. 


Sayfa : 590 
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Sayfa : 590 
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Sayfa 590 

İşte krallık, bir yabancı ülke bakanı ile konuşma esnasında İngiltere Dışişleri bakanının bulunması âdeti bundan ileri gelir. ingiltere kralı ile yabancı devlet vekilleri arasında oluşacak her türlü özel haberleşme meşrutiyetinin geleneğine ve ruhuna terstir. 
Görünüşte en şahsi hareket bile örneğin af istemek bile bakanın zorunlu olarak müdahale ve oluruyla olmaktadır. Bütün bu kurallar ve gelenekler İngilizlerin şu sözlerinden çıkmaktadır ve kral hiçbir zaman kendi başına hareket edemez." 
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Sayfa 591 

Kral birisinin hapsedilmesini dahi emredemez, her ne kadar askeri gücün kumandanı ise de ll.Corc (George) zamanından beri hiçbir İngiliz hükümdarı sefere çıkan bir orduya kumanda etmemiştir. Aksi şekilde hareket etmiş olan bir kral, İngiliz meşrutiyetine ters iş yapmış olur. 
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, 
Sayfa 4 
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Sayfa : 599 
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Sarfa : 599 
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Sayfa 597 

Cumhurbaşkanlarının sorumluluğu hakkında zamanımızda açık olmayan kaide yoktur. Fransa'da cumhurbaşkanı meşrutiyetle idare olunan bir ülke hükümdarı gibi sorumsuz, devlet ve idare ile ilgili bütün sorumluluklar bakanlara ait iken diğer deyişle siyasi sorumluluktan masum iken cezai sorumluluk konusunda hükümdarı ile kıyas edilemez. Bugün geçerli olan 1875 anayasasının altıncı maddesinin 2.fıkrasında “Cumhurbaşkanı ancak, ihanet Isayfa 598) halinde sorumludur" deniliyor. Cumhurbaşkanı adi suçlardan dolayı adi suç cezasından masum olmadığı kesinlikle bellidir. 
Şu halde cumhurbaşkanının Fransa'da sorumluluğuna göre başlıca 
3 vaziyette bulunur. 

1) Siyaset ve idareden dolayı asla sorumlu olmamak 

2) Göreviyle alâkalı olmayan adi suçlardan tamamen sorumlu olmak 
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3) İhanet suçundan dolayı sorumlu olmak 

Son iki sebepten dolayı kişilerden bir farkı var ise, o da kendisini mahkeme edecek kurum dolayısıyladır. Gerçekte cumhurbaşkanı adi suçlardan ve ihanetten dolayı meclis ve yüce divanca oluşturulacak medlis tarafından mahküm edilebilir (Fransa Anayasasının 12.maddesi). 

Bununla birlikte ihanet suçunun içeriğinin tespiti konusunda Fransa hukukçuları arasında önemli ayrılık vardır. Fransa ceza kanunun- da ihanet adı altında bir suçun varlığı açıklanmadığı gibi konularda ihanet söz konusu olduğu ve kanunda mevcut olmayan bir suçun cezası da olmayacağından var olmayan cezanın nasıl uygulanacağı hususunda tereddüt gözüküyor. Hatta bundan dolayıdır ki yazarlar Mösyö Dugul bu maddedeki ihanet kelimesinin hiçbir hüküm (sayfa 
599) ifade edemeyeceğini ve hatta buna dayanarak yüce divanın cumhurbaşkanını görevden almaya bile karar veremeyeceğini iddia 
ediyor. 5 

Yazarların büyük kısmı ve özellikle Mösyö Aysmın ve Mösyö Moro, kelimenin yokluğundan dolayı üretilmesi yoluna giderek bir tercih ediyor ve Amerika'yı taklit ederek cumhurbaşkanının bu gibi durumda yüce divan tarafından görevden alınmasına karar verebileceğini iddia ediyorlar. 

Amerika'da cumhurbaşkanı hem siyasi, hem cezai sorumluluğa tamamen sahiptir. Amerika anayasasının 2.maddesinin 4.fırkası şu şekildedir: "Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı vekili, Birleşik Amerika'nın bütün memurları sonuçta ihanet, rüşvet, cinayet, görevi kötüye kullanma gibi suçlarla itham ve suçları sabit olursa görevden alınırlar. Senato medlisinin üyelerinin dörtte üçünün oyu olmadıkça hiçbir mahkumiyet kararı verilemez." 

Bununla birlikte deneyimler gösteriyor ki Amerika gibi cumhurbaşkanının direk hükümet ettiği ülkede bile bu tedbir o kadar da etkili olmaz. Amerika'da cumhurbaşkanı meclislere karşı siyasi ve cezai sorumluluğundan sıyrılmak için bakanların imza usulü olmadığından itham edilmeleri kolay değildir. 
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Sayfa 77682 
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Sayfa 632 

Ancak bu sorumsuzluk tabirini çok iyi şekilde anlamak gerekir. 
Gerçekte milletvekillerinin öncelikli bir sorumluluğu, cezai sorumluluğu vardır ki, hiçbir şekilde kaçınılamaz: Milletvekili kasıt ve kötü niyetle anayasa ve normal kanunun açıkladığı yetkisini aşar- sa... işte o zaman bu sorumluluk oluşur. Burada ister yürütme yetkilileri, ister meclis temsilcileri, ister hâkim olsun, tam sorumluluk esası, gerek ahlâk ve gerek toplumun faydası adına belirleyici olur. Yalnız bu sorumluluğun sonucunu yani cezasını- doğal olarak (sayfa 633) görevden alınmayı gerektirecektir- verecek olan komisyonun kimlerden oluşacağını söylemekte zorluk vardır. 
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Sayfa : 633 
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Sayfa 633 

Cumhuriyetlerde de cumhurbaşkanları hakkında görevden alınma tabiri kullanılamaz ve onlara yalnız cezai sorumluluk düzenlenir. 
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Sayfa : 640 
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Sayfa 639 

Robespiyer, meclis üyeleri dahil bütün devlet memurlarının zorunlu ve doğal sorumluluklarını kesinlikle gerekli görerek: "Bir ulus ki vekilleri görevlilerinden dolayı kimseye karşı hesap vermeye mecbur değiller, o ulusun anayasası yoktur. Keza bir ulus ki memurları yalnız iyi niyetli bazı vekillere hesap vermeye mecburdur. (sayfa 640) O ulus da hiç anayasası yoktur zira o vakit bu vekiller hiçbir ceza korkusu olmayarak kendileri ihanet edebilecekleri gibi başkalarının ihanet etmesine de meydan ve müsaade edebilirler, Eğer temsil hükümetinde amaç böyle bir sorumsuzluk ise itiraf ederim ki ben de bu tarz hükümet hakkında Russo'nun lâyık gördüğü 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bütün eleştirileri kabul ve tasdik eylerim".(10 Mayıs tarihli konvansiyon celsesi) Robespiyer yukarıdaki fikrinin sonucu olarak iki şey teklif ediyordu: 

Birinci olarak: Görevden alma hakkı.... Bununla birlikte bu görevden alınmanın ne şekilde uygulanacağını o da belirtmemiştir. Robespiyer diyor ki: ulusa mensup bütün devlet memurlar, yine ulus tarafından tayin edilecek şekil çerçevesinde ve halkın vekillerini görevden alma doğal hakkından başka hiçbir sebep bulunmaksızın görevden almalarını isterim. 

İkinci teklifi şu idi: “Ulusal mahkeme oluşturulsun, bu mahkemenin tek görevi devlet memurlarının yolsuzlarını inceleme ve mahkeme etmekten oluşsun. Meclisteki vekiller medliste açıkladıkları fikirlerinden dolayı bu mahkemenin takibine uğramasınlar. Ancak işleyecekleri rüşvet ve hıyanet suçları için bu mahkeme kendileri hakkında takibat ve muhakeme eylesin, yaptıkları adı suçlara gelince onlarda normal mahkemeye aittir.” ; 

Görülüyor ki vekillerin sorumluluğunu son dereceye vardırmaya taraftar olan Robespiyer sonuçta bilmeyerek şimdiki teoriye ulaşıyor. 
Hıyanet ve görevi kötüye kullanma suçundan zaten vekillerin sorumlu tutulamayacaklarını kabul eden hiçbir akıl sahibi kimse yoktur. 
Aynı şekilde adi suçlardan dolayı vekillerin normal mahkemeye tâbi olduğunu da kimse inkâr etmiyor. 
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Sayfa 645 

Milletvekilleri hiç görevden alınmaz mı?... alınabilir, o da eğer görevden alma demek uygun ise, iptal olunmak şeklinde çoğu ülkede bu hak yürütmeye aittir. Ancak İsviçre'de bu hak, yani iptal hakkı seçmenlere verilmiştir. 


: 651 


ol 50215 le O3$ bey var ez 
Myma yemli Salar eş İl pyy lle 


— çal ,öy alam ay geraeli şi yasla e şi 
MENE içe bül elle 00 
ask LLİ yal öz Bİ Ey Egil zi; S 
BASI İİ gland e ae ği 
—e EY Kakayilö ie, 
Cöziğr EMG zl ls alel Ti; 
GAML san güz ie Çepik 
Sir sks GÜZ Ge gl sale gl ekle Gi e Same SE yan 


EZE Zan, 


Sayfa 651 

Bu hükmü pek şiddetli ve aşırı görenler ve parlamentoyu bir çeşit cinayet işleyenlerin sığınma yeri sayanlar var ise de meclisin saldırılardan masumiyeti kuralı bu derece bir ihtiyata gereksinim gösterir. Bir meclis başkanının açık bir cinayet veya adi bir suça karar vermeden tutması veya gizlemesi ve bütün bir meclisin ona hizmet etmesi esasen zorbalık olduğu gibi savcılığın talep ve davası üzerine bir meclisin cani ve suçluyu koruması akla gelmez (tekraren hafif suç ve zaten yönetmeliklerle halledilmek olanağı bulunsun). 
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Bununla birlikte her şeye rağmen bir meclisin bir suçluyu içinde saklayarak uygulamaya engel olması halinde o meclisin yeni seçimde manevi ceza çekmesi doğaldır. 
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Sayfa 653 

Bununla birlikte bir milletvekilinin verdiği oy pusulasını masumiyet ve sorumsuzluk geçerli olmaz. Burada anayasanın adı geçen 47.maddesine muhalefet yoktur. Çünkü milletvekili veya ayan için uygulama ve sorumluluğu gerektiren hal parlamento dairesi içinde oluşan oy verme işleminin gereği olan seçme işinin eylem ve ön durumudur ve yan durumdur. Parlamento üyesinden biri dışarıda çıkar karşılığı oy vereceğine söz veriyor, oyunu satıyor ve sonra fikrini, oyunu o çıkar için harcıyorsa, bunun soncunda oy verme işinin tamamen dışında kalan bu eylem görevi kötüye kullanma, rüşvet cezasını çağrıştırır. 
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Sayfa 655 


O zaman üye aleyhine dava açanlar, mecliste söylediği sözden dolayı değil, dışarıda söylediği sözden dolayı takibatı yapmış olurlar. 
Bununla birlikte bir milletvekilinin dışarıdaki eylem ve sözleri hakkında ne gibi kanuni işlem cereyan edecek ise onun aynısı cereyan eder ki yakında bu konu ayrıca söylenecektir. 


— itiş — 
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DÜNYA TARİHİNİN 
MÜSTAKBEL SAFHASI 


(DÜNYA TARİHİNİN 
GELECEKTEKİ EVRESİ) 


Çankaya Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 345 


Yazar .—— 

Cild : Kırmızı 

Ebadı 
En :27.55cm. 
Boy :204cm. 


Sayfa Adedi : 12 yaprak 
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Sayfa : 2 
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Sayfa 2 

Ewelce bir ilâhın yahut bir dine dayanarak hüküm süren bir egemenin ayrıcalığı olan hâkimiyet, şimdi bütün toplum içinde yaygınlaşmıştır. Roma Cumhuriyeti, nüfuz ve iktidarını bütün İtalya'ya şehir- devlet boyutlarını geçmiş hür bir topluluk yoktu. 
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Sayfa 4 
Muhtemeldir ki insanlığın büyük çoğunluğu bunları heyecan ve takdirle takip etmektedir. Fakat bu çoğunluğun fikirleri yetersiz 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kalmaktadır. İnsanlığın temel dayanakları hakkındaki bu büyük 


lar. 

Şimdiye kadar topluluklarda olduğu gibi bireylerde de bizi birbirimizden ayrı bırakmak isteyen gaddar ve hain belirleyici unsurlara karşı çarpışan ve galip gelen eski kuwet, din, talim ve terbiye olmuştur. 
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Sayfa 5 

Talim ve terbiye, bireyi, toplumun hizmetine hazırlamaktır. Dini eğitim bu hazırlığın bizzat ruhudur. 19. asırda ortaya çıkmış olan ciddi fikirlerin hücumu sonucunda yollarını şaşıran eğitimcilerin bir çeşit karamsarlığa yakalanmaları, kaçınılması mümkün olmayan bir sonuçtu. Toplum hakkında edindiğimiz fikir, sarsılmış ve yeni baştan 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teşekkül yoluna girmiş iken, bireyleri toplum hizmetine hazırlamayı düşünemeyiz. düşünemeyiz. Eski zamanın belirsiz dini kuralları artık ruhlara kendilerini zorunlu zorla kabul ettiremiyorlar. 


Sayfa : 7 
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. Sayfa7 

» Hâlbuki büyük savaştan önce Türk İmparatorluğu'nda olduğu gibi "geniş bölgeleri" ve "bağlı milletleri" içinde toplayan siyasi sistemler, dağılmadan evrensel bir birlik sistemine kendilerini dönüştüremezler. 

Yeni hükümetler ister müsait eğilimlerde bulunsunlar, ister kör ve düşman olsunlar iyi niyet durumunda bütün insanların temel görevleri aynıdır: Bu da dünyaya yayılmış her ortak girişim için zorunlu bir esas olmak üzere insanlara her yerde yeni bir izah,yeni bir açıklama ve tarihin ortak bir yorumunu ortaya koymaktadır. 

1919 bildirgesiyle ortaya konulmuş olan esaslar bir insanlık birliğini amaçlamakta mıdır? İnsanlar Staliyirass'ın söylediği şekilde bütün bu toplumlarla çalışmaya ve eğer zorunlu ise çarpışmaya " - şimdiye kadar tıpkı yurtları ve vatanları için çarpışmadıkları gibi — hazır mıdırlar? 
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Sayfa : 8 
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Sayfa 8 

Şimdiki halde Milletler Cemiyeti devlet ve hükümetlerin kısmi bir toplanışına öncülük ediyor. Cemiyet kararları hâlâ hâkim durumda olan milletler bulunduğunu ortaya koymaktadır. Dünyanın talep ve iddia ettiği şey ne milletler ne de kavimler birliği değil, fakat insanların birleşmesidir. Bütün hâkimiyetler tek bir tanesi içinde eritilmiş olmazsa, milletlerin üstünde bir kuvvet meydana çıkmazsa dünya mahvolacaktır. Fakat bunun için insanların zihninin cezalandırma, bilgilendirme ve düşünme itibarıyla hazırlanmış olması gerekir. Siyasi terbiye, işte en büyük görevimiz budur. 

Olasıdır kidar kapsamlı birlikler, evrensel bir birliğin ortaya çıkarılmasına dayanak oluşturur. Birleşik Devletler, İngiltere ve Fransa'nın dostluk bağları hiç etkili olmaz iken Avrupa ve Asya'nın felâketleri ve ortak ihtiyaçları belki dünyanın bu eski kısmını kavimlerin bir dereceye kadar birleşmesine yol açmış olacaktır. 
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Sayfa : 10 
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Sayfa 10 

Çalışma şartlarının birleştirilmesi ve işçiler için asgari bir hayat standardının belirlenmesi konusu son derece acil ihtiyaç. Böyle bir tedbirin doğal sonucu geneli için asgari bir eğitim derecesi belirlemek olacaktır. 

Hava yollarının bütün dünyada kontrol edilmesi dışında milletleri havacılığın harikulâde nimetlerinden istifade ettirmenin imkânsızlığı bu çeşitli tespitlerimizde zorluk çıkarmasına karşın bizi sonuca ulaştırmış oluyor: Irkların çarpışmalarına ve dillerindeki farklara rağmen dünya tarihinin gelecek evresini bu evrensel siyasi ortaklığı uygulama sahasına çıkarmak ve imkânsız bırakmak işini bireyler arasındaki savaşlar teşkil edecektir. Fakat bu ortaklık içimizden hemen her birisini alâkadar eden sürekli ihtiyaçlara karşılık gelmektedir. 


332 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Dünya Tarihinin Müstakbel Safhası 


Sayfa : 11 ( 
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Sayfan 

Evrensel devletin ortaya çıkışı görünürde çok kudretli gözüken kuvvetlerin tesiriyle gecikebilir. Fakat daha kudretli bir kuvvet, insanlığın hür anlayış kudreti onu öncelikli kılmaktadır. Gerçekten bugün dünyada sayıları henüz az fakat gittikçe artan tarihçiler, arkeoloji, etnoğrafya âlimleri, iktisatçılar, sosyologlar, ilâhiyatçılar ve eğitimciler vardır ki eğitim kurumları hakkında, tıpkı 17 ve 18. 
asır âlimlerinin hayatımızın içeriği ve şartlar hakkında yaptıkları gibi, aydınlık bir tahlile koyulmuşlardır. Onlar nasıl, telgrafı, sürat katarlarını, buharı, uçağı ve o zamana kadar yapılması mümkün olmayan binlerce şeyi mümkün kıldılar ise, birinciler de bu saatte henüz kimsenin hatta kendilerinin de tahmin etmediği nicelere ulaşmış olabileceklerdir. 
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Biz de yarının evrensel devletinin temel özellikleri olacağını zannettiğimiz şeyleri ortaya koyalım. 


N Basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak hale konulmuş ev- 
“ rensel bir din tesis olunacaktır. Bu ne Hristiyanlık, ne Müslümanlık, ka ne de Budizm olacak, fakat saf ve lekesiz, dinin kendisi olacaktır. 


Sayfa : 12 
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Sayfa 12 

“Yalnız, falan sınıfdan falan kavim değil, bütün ırk eğitim görecektir. Akrabanın büyük kısmı pedagoji hakkında teknik bilgilere sahip olacaklar ve oldukça büyük sayıda kâhinler hayatlarının şu veya bu döneminde terbiyeci olarak hizmet edeceklerdir. Bu 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yeni devirde terbiye hayatın bir başından öteki başına kadar sürecek ve öğrenciler zamanı gelince öğrenmeğe bir son vermeden öğretmen olacaktır. 

11. Ne ordu, ne donanma, ne işsizler, ne zengin ne de fakirler olacaktır. 

V. Fen bilimleri araştırmalarının dünyadaki teşkilâtı şimdikiyle karşılaştırılacak olunursa tebaşir devrindeki deniz korsanları zamanında yaşayan bir kölenin bir ağaç gövdesi içine oyduğu sandalıyla denize açılmasını hatıra getirecektir. 

V. Eleştiri ve tartışma eserleri sayısız olacaktır. 

vi. Dünyanın siyasi teşkilâtı demokratik olacaktır. Yani toplumu idare ile sorumlu kararlar halka doğrudan doğruya ve devamlı olarak sunulacaktır. Halk da eğitim görmüş ve düşünce sa- 


ğal servetlerin ve fen bilimlerinin keşfedeceği bütün yeni servet kaynaklarının işletmesine yönelik olacaktır. 


Sayfa : 13 
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Sayfa 13 


Eğer uyuşma usulleri ve parasal işler, kurnaz ve namussuz unsurların müdahalelerinden korunmaszsa, devlet için siyasi ve iktisadi sıhhat tasavvur edilemez. 
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Sayfa : 
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Sayfa 14 

İnsanlık anlayışının 15 ve 16. asırlarda kurtuluşundan sonra sayısı nisbeten sınırlı fikir gelişimi sahibi ve zeki bazı fen bilimleri âlimlerinin Batı Avrupa'da insan hayatının uygun şartlarında nasıl bir devrim ortaya çıkarmış olduklarını gördük. Bu kişilerin çoğu genel bir umursamazlık arasında ve çağdaşlarının mali yardımı olmaksızın çalışmışlardır. 


Sayfa : 15 
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Sayfa 15 

Son üç asır zarfında tek başına İngiltere hiç bir vakit yarınını öğrenmemiş olan düzinelerle Newtonları, şilteler üzerinde açlıktan can veren yüzlerce Daltonlar, Danwinler, Baconlar, Hucsları meydana getirebilirdi. Son savaşta bundan büyük adım olabilecek olan binlerce delikanlı Batı cephesinin siperlerinde öldüler. Fakat uluslararası barış, sosyal adalet rejimini kurmayı başarmış olacak bir dünya, evrensel bir terbiye sisteminin vücuda getireceği ağın sıkı ilmikleri içinde bütün yeterlilikleri elde tutabilir ve tarihin hiç bir devrinde olmayan miktarda çok verimli büyük adamların hizmetini kendisine sağlamış olabilir. Savaş o kadar müthiş bir şey olmuştur ki biz ona bir son vermeyecek olursak o bizim toplumumuzu tahrip edecektir. 


Sayfa : 16 
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yaşamıştır. Saf bir havayı ancak ayrılmış, fen bilimlerinin her gün onun için genişlettiği harika görünen hikmet yayıcılığına ancak girmiş gibidir. Yarınki insanlara belki açılacak olan bu birleşik dünyayı hayal etmek zihin için bir oyundur. Herkes orada daha kesin bir biçimde nefes alacak, herkes kalbinin daha çabuk çarptığını hissedecektir. 
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Birinci Tümen Kurmay Binbaşı 
Mehmet Nuri 
Nisan 1914 


. o Sofya Ateşemiliteri Erkân-ı Harbiye 
” Kaymakamı M. Kemal Bey Kardeşime takdim olunur 
I Mayıs (11320 


ZABİT VE KUMANDAN 


Sunüf-i muhtelife ümerâ ve zabitâni ile mekâtib-i askeriye şâkirdânının ve bilcümle eshâb-ı mütâla'nın inzâr-ı kıraatine 


329 senesi kış devresinde birinci fırka ümerâ ve zabitânına verilmiş 
konferansların tevhid ve tevsii 


Dersaadet Tanin Matbaası 
1330 (1914) 


Çankaya Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 886 


Yazar : Mehmet Nuri (Conker) 
Cild : Bordo 
Ebadı : 

En :12 cm. 

Boy :18 cm. 


Sayfa Adedi : 101 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Zabit ve Kumandan 


Sayfa ie 
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Sayfa | 
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Sayfa 3 

lAmaca Başlamadan Öncel 

Bu kitap; subayın, acemi erlerin, temel eğitim ve öğretiminden, atış kurallarından, eğitim ve öğretim plân ve programlarının plânlanmasından, bölüğün yetiştirilmesinden, taburun açılmasından, alay ve tümen manevralarından, harita okuma ve çalışmalarından, 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saldırı ve savunma gibi konulardan söz etmeyecektir. Bu kitap, bir subayın, bu saymış olduğum ve buna benzer görevleri, savaşta uygulamak ve yapmakla yükümlü olan her derece ve türdeki komuta etmeye yetkili kişilerin, zafere ulaşabilecek ve üstün gelecek biçimde görev yapabilmeleri için, kesinlikle edinilmesi kaçınılmaz nitelik ve bilimsel görüşten, askeri karakter ve askeri geleneklerden, as- 

Bu kitapta, tüfek ve top gürültülerinin gökleri inlettiği, bu gürültülerin kulakları geçici de olsa sağır ettiği, gözleri duman kapladığı bu patlamalardan bir veya bir kaçının isabetiyle olduğu yerde kalmak olasılığının her an var olduğu, bununla birlikte subayın, en çok görmeye, işitmeye ve düşünmeye ve göstermekle işittirmeye ve düşündürmeye zorunlu olduğu yerde ve anda, subayın moral gücünü beslemeye yardımcı olacak nokta ve nitelikleri araştırması ve değerlendirmesi üstlenilecektir. 


Yalnız kendi silâhını iyi kullanmak göreviyle, savaşa katılacak olan erlerin, direnebilecek ve cesaretle savaşabilecek bir düzeyde (sayfa 4) yetiştirilmeleri için, erlere aşılanacak moral gücünden sözedilecektir. Ancak, astlar üzerinde bu gibi sıkıntılı anlarda etkili olabilmek, amirin etkisini sağlayabilmek için, daha barıştan eğitilmesi ve pekiştirilmesi yolu yöntemi de bu kitabın konusu olacaktır. 


Özetle bu kitap; subay ve ruh yüreğinin, subayda bulunması gerekli üstün belirtiler ve subay karakterinin, askerlik sanatı açısından subayın en önemli ve üstün niteliklerinin aynası olmaya çalışacaktır. 
Bu konuda görülecek ve söylenecek görüş ve düşünceler, savaş kurallarının yorumu demek olan talimname, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda ve savaş alanında geçen olaylardan, deneylerden kaynaklanır. Bundan ötürü yazdıklarım sadece kişisel görüşlerim sayılmamalıdır. Bu görüşüm bana bu araştırmayı yapmaya ve bu kitabı yazmaya cesaret verdi. Kişi hiçbir zaman yanlışlıklardan kendini kurtaramaz, bu da bana güven verdi. Yazdıklarımın yetkili kişilerce eleştirilmesini kendi adıma takdir sayarım. Tanrının yardımı eksik olmasın. 
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Sayfa : 6 
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Sayfa 5 
Önümüzde acılıklarını gözümüzle gördüğümüz ve kalbimizle duyduğumuz, felâketle sonuçlanmış bir savaş vardır. Öyle bir savaş ki zarar verdiği ülkenin çocuklarından olmak bakımından biz askerlerin de payımıza düşen ibret dersi, yeterince uyanık bulunmak ve uyanıklığımızın aradan zaman geçtikçe artması zorunlu olduğu gibi, tarihi eskidikçe meslek adına bundan elde edeceğimiz yararların da artacağı ve kuwet kazanacağı kuşkusuzdur. Çünkü savaşın deneyimlerinden beklenilen gerçek yararların ortaya çıkması ve tamamen gerçek belgelerin ve savaş bilginlerinin sağlıklı bir biçimde toplanıp birleştirilmesine, savaşta yaptırma yetkisinde olanların (komutanların) bu eylem ve hareketten ve yaşanılan dünyadan çekilmelerine (ölmelerine) bağlıdır ki bu da ancak zamanın geçmesiyle olur. Öyleyse savaşın tarihi eskidikçe savaş tarihinin askerlere yarar sağlama yönünden değerinin artmış olması doğaldır. 
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Savaş, askerlik sanatının öğrenilmesine yarayan araçların en olağanüstüsü, en gerçeğidir. Savaşa hazırlık döneminden ibaret olan ve bundan dolayı askerlerce savaşın ateşsiz olarak devamın- 

4 dan başka bir şey gibi sayılmaması gereken barış döneminde, çe- 
4 şitli rütbelerdeki komuta yetkililerine savaş Isayfa 6) gücü, beceri ve 
yeteneğini kazandırmak üzere yapılmakta olan harita üzerinde taktik sorunların çözümü, bu amaçla atlı subay gezileri, savaş oyunları, müfreze tatbikatları kurmay gezileri ve en sonunda büyük manevralar gerçek savaşın yapısına ve oluşumuna yaklaşmak, amaç ve hedefleri sırasıyla izlemekte iseler de bunların hiç biri, savaşın bilinen kendine özgü sıkıntılarını ve özellikle düşman ve ölüm tehlikesini taşımadıklarından savaşanları, savaşı tanımak ve savaşa yaklaştırmak açısından savaşın gerçek olarak yapılması kadar yarar sağlamazlar. Bunlar ne kadar olsa nitelikçe birer savaş taklidi olmaktan 
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Sayfa 7 

Bir olayı bizzat gören ve yapanla, bunun yapılışını anlatan askeri bir kitaptan okumak arasında var olan dağlar kadar fark, savaşa katılanla, savaşı tarihinden okuyan arasında benzerlik aynı olduğundan, ordumuz subaylarının büyük bir kısmının savaşa katılmış olması dolayısıyla bunca ateşleri kalbimizi yakmış olan bu son savaşın bize meslek açısından yarar sağlamaktan geri kalmadığı sonucuna varılır. 
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Sayfa 8 

Hiç unutmam, Harp Akademisi sınıflarında bir gün, o zamanlar Osmanlı Devleti hizmetinde görev yapmakta olan Ferik (Korgeneral) Von Dtifort ile savaş oyununu uygularken arkadaşlardan biri, henüz savaşı sona erdirmiş olan bir bölüğü derhal toplayıp başka tarafa göndermek ve orada başlamış bulunan:muharebeye sokmak için karar ve emir vermek isterken Paşa, buna karşı: "Sabahtan beri yaptığı yürüyüş sonunda verdiği savaştan sonra bu bölük artık o dediğiniz yere gidemez, çünkü bu, erlere savaşamayacakları ve buna dayanamayacak bir görev yüklemek olur. 
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Sayfa 9 

Savaş sonrası demek olan şu zamanda ve bundan sonra, erlerimizin eğitim ve öğretiminin, kendi komutanlık sanatımızın ilerlemesi için gösterilecek çalışma ve çabaların sürekli savaşın gerçek durumuna göre yönlendirilmesi ve idaresi gereği ve önemi buraya kadar anlattıklarımızın özeti olur. 
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JİM il m 33 İpe Söğ sayöy 
AŞA SAY lal ği Şale al gszyee 
Ev e Pİ 


Jel kl 8233 İİ çöle bi ŞA ik e ül 
4 wee ri w$3ö ir Mİ 435 Ayi 


il 


ei 


Sayfa 10 

Yukarıda barış dönemi için, savaş döneminin ateşsiz olarak devamından ibaret gibi sayılması gerektiği söylenmişti. Evet, biz kendimizi her zaman savaş halinde bilmeliyiz. Böyle bilirsek, savaş çıkınca, hazırlık dönemiyle savaş dönemi arasında çok fark görmeyiz, şaşırmayız, kaybetmeyi. 
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Sayfa : 11 
İmali haf ye 
We ela OE! gl 6 Se ip el OY 


di — - 
XT özi ik ol le v5 liz, S5 
-3A03p2 JA Gl 


b 


Sayfa Ni 

Savaş sanatını öğrenecek ve uygulayacak olan yüce askerlik mesleğini bilenler için öyle nitelik ve erdemler vardır ki bunların da bilimsel yeteneğimizle atbaşı birlikte ilerletilmesi ve güçlendirilmesi 


zorunludur. 


Sayfa : 12 
gli zi dür Se İİ ze Al 

Mali Sia ANAN AE byk alim gl 
OY arala LI Mahi Sİ Ce kös laği sal çe Ba ir Az ŞU Gel 


e 


<i 


Sayfa 12 

Ordumuzun son Balkan savaşındaki ağır yenilgisi acı bir gerçektir. Düş kırıklığına uğranıldı. Komuta heyetinin gücünü ve askeri yeteneklerini, birliklerine eğitim ve öğretim durumlarını tanıyanlarca bunun böyle olacağı gerçi biliniyordu. 
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Sayfa : 12 


O A day | 
SV SŞ SAKU 43 3 gl sig GA mi 
ŞO dyafz Lİ. yi) JE İyiyi 


Dai 


> El İN gele 3S: Va ci) 
Je Gi) Şa “| İL A as 


Sayfa 12 
Bundan, savaşta bütün işlerini, kuru direnme ve kahramanlığın göreceği düşüncesi anlaşılmasın demeyi gereksiz görürüm. 


Esaslı bir çalışma ve araştırma ürünü olmayan ciddi bir bilim anlayışına dayanmayan cesaret ve özverinin yalnız başına iş görmesi zamanı çoktan geçmiştir. 


Sayfa : 13 
ır 
ELE Lİ laiy İpe giz üzel 
SAYEN 3243! Yüz s3 SY ME El par kimal eiğ Aİ E ge LİE ike 
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. ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPTAN — 


— 
JE BALİ e daa 0 pk iç çil daş dale ül 37 İl EŞ e O “alaz ve gil Ça el giz! 
ya all göz ye sila Ee 2 < ASE'> 
5 gale eler şia Ü333341 EY çe E v1 
vala lg so) > gp çe AİN Yili 


çal Ül ale 


Sayfa 13 

Bunun için kitabın konusunu yalnız bu noktanın açıklanmamasına ve yorumuna ayırdık. Buna en parlak ve yeni bir örnek olarak İtalyan Savaşı'nı gösterebiliriz. İtalya ordusu askerlerinin gerçek Avusturya ve Fransa sınırlarında da Bingazi ve Trabius'taki gibi savaşacaklarını sanıp kabul etmemeliyiz. İklim ve arazi özelliklerinin düşmanlarının özel durumlarının kendilerine kazandırdığı üstünlüğü hesaba katmakla birlikte her zaman güç olarak on beş yirmi kat zayıf ve hele malzeme ve savaş araç, gereçleri ve mühimmat açısından oransız derecede gerisinde bulunan bir düşmanla çarpışan İtalyanların muharebelerde gösterdikleri ruh hali, savaş için bilim ve teknikten önce geldiğini savunduğum askerliğe ilişkin yüksek erdemlere pek de sahip bulunmadıkları ortadadır. Onun için, ben bilim ve tekniği daha çok maddi güçten saydım. 


Sayfa : 14 u sa 0 $ a iş İN le. 
vale EĞİN çi İALN İİŞ e Gllüş Ma 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e 
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Sayfa 14 

Sr AN Mp İlla Da çel 7 e 
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Sayfa : 15 
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Sayfa 14 

Şu tarihi kıyaslama ve deneyime göre, savaşta zafer ve üstün gelme, askerliği bilmek, üstün niteliklerin anlamını kavramış olmak şartıyla dörtte dört manevi güçle öğrenileceği neticesini çıkarırsak sonucu bire indirmiş oluruz. Askerlik sanatının ayrıntılarını bize öğreten talimnamelerimizin işte bu zaferi sağlayacak olan manevi gücün seçkin nitelikteki maddelerini araştıralım. Talimnamelerin silâh kullanma, dönüşler, selâmlama bölümleri arasında bulunmayacak olan bu maddelerin hiç okunmadığını veya pek az okunduğunu açıkça söylemek gerekir.Ne yalan söyleyeyim, biz Piyade Talimnamesinin (sayfa 15) ikinci bölümü olan muharebe kısmını üç yıllık Harp Okulu öğreniminin son aylarında birkaç derste, her öğrenci ikişer üçer madde olmak üzere, bir okuma kitabı gibi okumuştuk. Hemen bütün öğretim ve eğitim süresince yalnız birinci bölümü, öğrenmeye ve uygulamaya bağlı kalmıştık.Oysa bu ilk bölüm daha çok erin ve belki en küçük tam askeri birliklerin savaşa hazırlanmasına ilişkindi. Subayın, subay olarak yetişmesini, subayın asıl görevlerini, savaşın subaydan istediği ruh ve bilimsel güç ve niteliği temelde ikinci bölüm kapsıyordu. Hele subaya ruhsal ve bilimsel talimat veren Savaş Hizmetleri Tüzüğü'nün başındaki giriş bölümünü hiç okumamıştık. Sefer sırasında aldığımız ilk ders "Savaş düzeni ve askeri kısım" olmuştu. Oysa bu girişin her bölümü, başlı başına bir ders olabilecek genişlikte ve önemdeydi. 


Sayfa : 18 


—eleğle Sky ekil vöşi öz sazğal Sesle, 


.3aSEs Gil AT 5S öge) yi sl > 
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Sayfa 18 


Bu maddeler üzerinde biraz durulunca anlaşılır ki, subaylık demek canını ve özvarlığını vermeyi kesinlikle göze almış olmak demektir. 


Sayfa : 20 


SALI N Mühe LAy pe üz y 

e 9 2 ELİ A AE Şvi> vi iz yı 
22 SAĞIN MA le 3 iğ yy şi 
Rez Elya aye yeğ all daa 


0 Gm) e GE a 
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» 


Bu önemli ve büyük görevin en birinci belirtisi ve gerekçesi yukarıdaki maddelerde gizil olduğu gibi özverili ve korkusuz olmak, canını ve nefsini hiçe saymaktır. Bir subay sanatı adına, canına ve varlığına hiç önem vermeyecektir. Gerek kendisinin, gerekse emri altındakilerin hayat ve hatta rahatını korumaya, ancak bunları sanat ve görevi gerektirdiği anlarda kullanmaya çalışacaktır. Ve bu gibi anlarda bunları hiç düşünmeyecektir 
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Sayfa : 20 
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Sayfa 20 

Kuzey Afrika savaşlarında İtalyan subaylarının taarruzlarda her zaman erlerin ilerisinde, geri çekilmelerde, gerilerde hareket ettikleri ve erlere sürekli ve canlı örnek oldukları, değişik rütbedeki komutanların da yine komutanlıklarının gerektirdiği yerlerde bulundukları görüldü. 


Sayfa : 22 
MİŞ, gr33 SAS bela 


il Sayfa : 23 


| ak) depp gi LA ek 2 esi 


po 


Sayfa 22 
Subay ruhunu bütün erlerinin Isayfa 23) ruhuna oldukça sağlam bir telgraf teliyle bağlamalıdır. 
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Sayfa : 24 
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pe 


Sayfa 24 


Subayın, kendi bilgi ve deneyiminden komutası altındaki insanları yararlandırabilmesi için, komutası altındakilerine güç ve cesaretlerinin toplamından daha fazla güç ve cesarette olması gerekir. 


Ev rt 


İk LOVE Vİ 
İŞ İs 12 OYA çöl a Çiğ Yel 
Ni rug İle zy OUE vaya ill 
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Sayfa 26 

İtalya Harbi'nde 9/0 Aralık 1911 yılı sabahı Tobruk dolayların- da Nazure tepesine yapılan saldırıda bu tepe alınmış ve burada bir İtalyan Musevi makineli tüfek eri, tüfeğinin başında ve elleri tüfeğinin kabzasında ölü bulunmuştur. Bu tepeye saldıranlar arasında kabile reisi ünlü Şeyh Müberri, düşman makineli tüfek bölüğünün yüz metre uzağında şehit olduğundan, mutlu makineli tüfek erinin pek namuslu bir görev yapmış olduğu muhakkaktır. 


Sayfa : 27 
silpezzz, öle si eş Eli iL Ça SUE ge! ass s3 ULA gl) 

© Se UZ saye İş ÖĞİŞ 2 
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Jul vamıı İE3 42) OYA Şİ özel Sr 
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Sayfa 27 


Uygar yönetimler çalışma alanı ve uygulamada neredeyse birbirine paralel ve aynı doğrultuda yol almaktadırlar. Onların bu durumu birbirlerine karşı bir güç dengesi oluşturmaktadır. Kaldık ki bu ülkelerin ulusları, yönetimleri yok olsa da yaşamlarını sağlamak ve varlıklarını sürdürmek için gerekli olan devlet olma olgunluğuna 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erişmiş ve birlikte çalışmayı kazanmış olduklarından, kendileri yani ulus olarak varlıkları ortadan kaldırılamaz. Fakat Türk Milleti, İslâm ümmeti, böyle değildir. Henüz içinde bulunduğu yaşam savaşımı alanında tutunabilmek için şiddetli savunmaya ve korunmaya gereksinim duymaktadır. 


Sayfa : 2 


pervrr EN YLif gi Şek iie 
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Sayfa 28 

Konu dışı sayılmaması gereken bu anlatımlardan amaç; subaylarımızı, varlığı ile yaşayabileceğimiz kutsal yurdumuzun korunması adına yeniden özveride bulunmaya çağırmaktır. 


Subay, özellikle savaşta görev yaparken bu görevin kendisinden özveri ve kahramanlık beklemekte olduğunu daima göz önünde bulundurmalı ve düşünmeli ki kendi can ve tenini esirgeyecek olursa binlerce, milyonlarca yurttaşının yaşamını yitireceği, namusunun yabancı ellere düşeceği, yokluk çekeceği, göç edeceği, kutsallığının kirleneceği kesindir. Er geç yok olacak olan önemsiz kişisel varlık ve yaşam, bundan daha değerli midir ki esirgensin? Savaş alanlarında isteğimizle vermekten çekinmeyeceğimiz can ve tenimizin biraz sonra düşmanın ayakları altında çiğneneceğini düşünmeliyiz. Bu kişisel yaşamın yanında, subayın ailesinin yaşamı da yer almaktadır. 
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Sayfa : 29 
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Sayfa 29 

Subayın şehitlik rütbesine erişmesinden sonra, diyelim ki hükümet ailesine yardım elini uzatmayacaktır, böyle olsa bile bütün bir ülke halkının sıkıntı ve tutsaklığı yerine yalnız kendi ailesi acı ve sıkıntılara düşse ne çıkar? Kaldı ki subay, kendi ailesinin acı ve sıkıntıya düşeceğinden korkarak can ve tenini fedadan çekinirse sonradan edineceği çocuk ve torunlarının acı ve sıkıntılarını görmekten başka bir sonuca ulaşamayacağı da ortadadır. Subay, toplumun yararını düşünen en büyük varlık olmalıdır. Camilerin kiliseye döndürüldüğünü, İslâm kızlarımızın ve kız kardeşlerimizin, düşman kucaklarında dolaştırıldığını, yetimlerin ve yaşlıların düşman çizmeleri altında can 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verdiğini, yüzbinlerce göçmenin aç ve çıplak, yağmur ve kar altında yollarda perişan olduğunu görmek en çok bizi, subayı acı acı düşündürmelidir. Bunların böyle olmaması için düşmana gerilecek siper 

Bunları görecek olan subay, savaşta ölmediğine yansa yeridir. 
Bu felâketler, biz hepimiz savaş alanlarına serilmeden görülmemelidir. Ne kadar gelişmiş silâhlarımız olursa olsun, ne kadar iyi eğitilmiş olursak olalım, yüksek derecede özveri duygusuyla donatılmamış olursak bundan sonraki sonuç bundan öncesinden farklı olmayacaktır. 


Sayfa : 30 
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Sayfa 30 


İstanbul'dan kalkıp Balkanları, Tunaları birçok defa aşan, Hıristiyan Isayfa 31) dünyasının, tutucu ve birleşik Haçlı Ordularını yenen ve bunları koruyan, zamanın dayanıklı kalelerini gücüyle kendine bağlayan, Viyanaları kuşatan , Macaristan ovalarını maneji eğitim yerine çeviren, koca yiğitlerin ne şerefli, ne cesur, ne yardımsever, ne güvenilir insanlar olduklarını ve bu her ulusa nasip olmayan başarıların ancak bu çok yüksek duyguyla elde edilebileceğini anlamakta geç kalmayız. 


Ne zaman ki ahlâkımız bozularak özveri ve mertlik damarlarımız gevşedi, fetih düşüncelerimiz söndü, devlet çıkarı yerine kişisel çıkar sağlama ve kendi rahatımızı düşünmeye başladık, yenilgiden yenilgiye felâketten felâkete düştük, (sayfa 32) türlü acı ve sıkıntılarla yokluklara uğradır. 


Sayfa : 33 
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Sayfa 33 

Stefanisky Kilisesi'ndeki düşman generalinin hırslı atının ayağı altında inlemekte olan çaresiz yeniçeriyi kurtaramazsak da bugün Rumeli'de zorla yurtlarından atılanların yardımına yetişelim ve bu azim ve kesin karardan ayrılmayalım ki aynı felâketleri hiç olmazsa Meriç Nehri'nden bu yana getirmiş olmayalım. 
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Sayfa : 34 
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Sayfa 34 
Subay onuru, bu kadar acı yenilgilere katlanmamalıdır. Savaşta yenilmek ordunun kabul edemeyeceği bir leke olmalıdır. Öç alma düşüncesi, hareketimize yol gösterici olmalıdır. Sürekli bu düşünceyi besleyecek ve uygulamaya koyabilecek biçimde çalışmalı ve çalıştırmalıyız. Savaşı yitirmemiz bizim cesaretsizliğimize, ölmeden geri dönmemize bir kere daha neden olmamalıdır. 


Sayfa : 43 
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Sayfa : 
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Sayfa 43 


Şimdi komutanların savaşlardaki tutum ve davranışlarına ilişkin talimnamelerdeki maddeleri dinleyelim: Piyade Talimnamesi; 


Kısım-2 Madde 277: İleri yürüyüş sırasında düşmanla bir karşılaşma olasılığı varsa komutan olabildiğince ileride ve kural olarak öncünün ileri kısmında bulunmalıdır... Böylece kendisi belirli bir yere bağlı kalmayarak aşama aşama ilerlemelidir. Bu sayede komutan kişisel araştırmasıyla düşmanın komşu kıtalarının durumuna ve araziye ilişkin bilgi elde eder ki ne harita, ne rapor ve ne de yazılardan çıkarılan bilgiler bunun yerini tutar. 


Bu maddede anılan komutan, kural olarak en aşağı tümen komutanı ise de, bağımsız hareket eden her hangi bir müfrezenin komutanı, öncü kuwetler komutanı gibi daha küçükler de doğal olarak aynı şekilde hareket ederler. 
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Sayfa : 53 
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Sayfa 52 
(Bölüm 2 


Subaylar, erlerin kalplerini ve güvenlerini kazanmaları ve moral güçlerini desteklemeleri. 


Erler, askeri hizmetlerde bulundukça subayların gerçek çocukları gibidir. Bir insan kendi çocuğunun adam olabilmesi için eğitim ve öğretimini, genel sağlık durumunu, tutum ve davranışını nasıl gözetir ve onlara özen gösterirse, subay babalar da, er olan çocuklarının sağlık ve esenliğini, görev ve mesleğini, iyi öğrenmesini, ahlâkının düzgünlüğünü özetle her şeyini, aynı kayıt , özen ve çabayla çalıştırarak gözetecektir. Birinci bölümde açıklanan ve ölümle pençeleşen savaş alanlarında ere hâkim ve amir olabilmek, bunalımlı zamanlarda ere ölümü gerektiren şanlı ve başarılı görevler gördürebilmek için, subay ruhsal varlığının, erin gözünde oldukça büyük tanınmış olması gerekir. Erin, bu ruhsal varlığı tanıdığı andan sonra bundan bir çok büyüklükler, türlü şefkat ve cömertlikler görmüş olması ve böylece bu ruh ve varlığı tapınırcasına gizli ve güve- ne layık bilmesi ilk şarttır. Yoksa hiçbir şey yapamaz. 


Seferiye madde-3: "Askerin yapacağı görevlerin hakkiyle yararlı olması ancak amirin isteğine ve amacına göre yönetme ve sayfa 
53) uygulamasıyla mümkün olabilir. Bu da ancak askeri disiplinle sağlanır. 


Askeri disiplin, ordunun temeli ve başarının birinci şartı olduğundan, her halde tam bir sertlikle kurulmalı ve sürdürülmelidir. Barışta, çoğu zaman gayret göstererek kıtalarda sağlanamayıp yalnız görünüşte elde edilmiş olan disiplin, savaşın tehlikeli anlarında ve beklenmeyen olaylar karşısında verimsiz ve yararsız kalir. 


Önce şunu söyleyelim ki, ordunun temeli ve her başarının ilk şartı disiplindir. Astlara emrin istek ve anlamına göre hizmet gördürmek için esas olan insan ve güveni elde edebilmek amacıyla bu bölümde bir kısımdan söz edilecek olan çeşitli yollar bölümünün başında yazıldığı gibi, disiplin yalnız erle subay arasında geçerli olmayıp bütün üst ve astlar arasında uyulması gereken zorunluluktur. 
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Sayfa : 54 
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Sayfa 54 


Askerlik bir işlem yapmak değil, insanların sevk ve idaresi sanatıdır. 
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Sayfa 55 
Bundan her üstün taşıması gerekli olan üstün nitelik ve bilimsel gücün derecesi kolayca anlaşılabilir. Askerlik komutanlık sanatıdır. 
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Fakat emir ve komuta edebilmek için, her üst, astlarının önce eğiticisi, yetiştiricisi ve aynı zamanda öğretmeni olmak zorundadır. 
Eğitim, ahlâk, deneyim, bilgi ve kültür bakımından astlarına üstün olan bir komutan ancak o zaman onlara komutan olabilir. Seferiye Kanunnamesinin askeri disiplin maddesinden sonra gelen dördüncü maddesi: (Subay, askerlik görevinin her kesiminde erlerin eğiticisi ve amiridir. Bunun için bilgi, deneyim, ciddiyet, kişisel dayanıklılık yönlerinden erlerden üstün bulunmalıdır... Üstler, komutaları altındaki subayların yiğitlik duygularını harekete getirme ve pekiştirmeye çalışmalıdır.) 


Sayfa : 56 
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Sayfa 56 
Disiplinin temel ilkeleri konusunda bu kadar açıklamayı yeterli 


görerek karşılıklı güven ve bağlılık konuların da araştırmamızı sürdürelim. 


Sayfa : 59 
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Sayfa 59 


Ülkemizde sancağın önemi ve kutsallığı pek yaygınlaşmamış ve çok savsaklanmıştır. Sancağa saygı ve sevgi herkesin boynunun borcudur. Bütün halk daha küçükten bunu tanımalı, buna saygı göstermeli ve fsayfa 60) ululamalıdır. Bazı alayların sancaklarıyla birlikte keniten geçerken, halk buna karşı pek ilgisiz ve duygusuz görünmektedir. 

Sancağın anlamı ve lâyık olduğu yücelik herkesçe bilinmeli ve önünden geçerken saygı ile ve ululuğuna inanarak selâmlanmalıdır. 
Çünkü, herkes bir gün, bu kutsal birlik ve beraberlik simgesinin yiğitlik kanadı altında toplanacaktır. Sancak her alayın ün ve şerefinin göstergesidir. 


Düşman Çatalca kapılarına dayandığı anlarda, İstanbul hayatının hiç savaş yokmuşçasına geçtiği, İstanbul'da bir çok gençlerin bu sirada baston sallaması ve cübbe yellendirmesi gibi aymazlık belirtileri İslâm milletinin gevşemesi bir daha görülmemelidir. Ülkenin savunulması kaygısı herkesin ruhunda büyük bir yer tutmalıdır. Saldırıyı yok etmek için herkes zamanında hazır olmalıdır. 


Sayfa : 68 
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Sayfa 68 


Saldırıyı yapan zaten savunmayı sağlamıştır. Ancak savunan, saldıranın her zaman amansız vuruşlarından yakasını güç kurtarır ve çoğu kez yalnız bununla yetinir. Ama saldırıyı yapan başarılı olmasa bile zararı yalnız budur. Ordu saldırı ordusu olmalıdır. Savunmayı bir savaşma biçimi dışında görüp, yalnız saldırıyı bir savaş yöntemi olarak Isayfa 69) tanımalıdır. Saldırı ordusunun savunma zorunluluğu dışında savunma sınırlı zamanlarda ve saldırının etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacını gütmelidir. 
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Sayfa : 70 
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Sayfa 69 
Ordumuzun son Balkan Savaşındaki harekatına bir bakacak olursak yalnız İşkodra ve Yanya kaleleriyle, Çatalca Ordumuzun (sayfa 
70) ve Edirne'yi savunanlarımızın bize acımızı unutturacak hareketleri görülür. Oysa savaşın buralarda kesin savunma şeklinde uygulandığı ve ancak manevra ve hareket güç ve yeteneği ile kazanılabilecek olan Kırkkilise (Kırklarelil, Lüleburgaz, Komanova... meydan savaşları gibi açık arazide hareket eden ordumuzun büyük kısımla-İ nnın hiçbir iş göremedikleri bilinmektedir. Geçen Rus harbinde ve 
| yalnız Plevne'deki savunmada ordumuzun ünlü savunma hareketi ile yüzümüzü güldürmüş, öte yandan asıl ordu amaç ve hedefini bilmeyerek pusulasız bir gemi gibi hareketsiz kalmıştır. 
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Sayfa : 73 
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Sayfa 73 

Bilelim ve askerimize bildirelim ki elimizdeki silâh kendimizi düşmandan korumak için değil, belki düşmanı bizden korunmaya zorlamak içindir. Yalnız kendimizi korumak için çalışırsak, buna ulaşmak belki mümkün olur. Fakat askerden istenilen görev ve ordunun varlığından beklenen amaç, askerin kendisini şahsen koruması olmayıp bütün ülke ve ulusun varlığının korunmasıdır. 
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siya : 75 
ELK pi. yağ çir gri Mzsş | dilan dez3 PLAN ee EEE > öYgiği 
ES İN a leş girgb blağzğ | İ ver öleli. ği al Sel i 
İy-E)z ebe kal le Löş Şal 3, 
PEN JUL. uk-3 gil O! izl, 24)3-235 
İs yiyip 176 


Da sesle OYA! elli 45) al ki zeyl 
Me İY iş çi hü. yal az 
IEA my ev yi Ke 
2331, zi GEN pa dei AE eye 
22 İlel derz VA — leş «İyi pala 
İla GAL e ASAN op $ az 
YE e Sal dş pr İpe zg 
“; e ... 4 4 3 İM gelen yyl dmlal Şasi 38 UL kiş me kii lal 
Sakral > 

> İz Sli Sea iza VE — esleş 
$ dr diy “5 Ni 33 A pr yuz! 

mi ii 7 Şia 3 s3eöle öne EE) 


© ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Zabi! ve Kumandan 
Shyfa : 76 
SaZLE ŞA AĞ Al ye ME a 243 eeğ 
Sgk lğe! 


JS gair gli İK yeleli EN. 

jaluzi İYİ ii e > is delay ül EN e dar S2 313 ik j5 siğye Üdy «7 ME Yüreği 
İpe iŞ geni ys İİ A çiş 
Ms pp ÇE Şow Hu; gil Seal 


Sayfa : 77 
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Sayfa 74 

Saldırımızın gücünü ve yeteneğini öğreteceğimiz ve arttıracağımız sırada talimnamenin aşağıdaki maddelerini okumak yararlıdır: 

Piyade Talimnamesi - Madde 326: "İyi eğitimli ve öğrenimli piyade askerinden açık arazide bile ateşe ancak ortalama uzaklıklarda başlaması beklenir" 

Piyade Talimnamesi -Madde 327: "Aralıksız ilerlemek eğilim ve isteği ve bu konuda komşu birliklerden önde olmak çabası, saldıran birliklerin bütün kesimlerinde var olmalıdır.” 

Piyade Talimnamesi -Madde 345: “Avcı hattı kesin sonucun olgunlaştığını anlarsa hücuma kalkmakta geç kalmamalı ve bu kararını işaretle geriye bildirmelidir. 

Gerideki birlikler ise hemen harekete başlamalı, kayıplara önem vermeyerek en kısa yoldan yetişmelidirler" 

Piyade Talimnamesi -Madde 347: ".. ateş hattının henüz geride kalan kısımları, elden geldiğince hızlı olarak Isayfa 75) en yakın uzaklığa kadar düşmana yanaşmaya çalışırlar ve geride bulunan destekleme birliklerinin hepsi ileriye koşarlar.” 

Piyade Talimnamesi -Madde 348: "Avcı hattı hücuma kalkacağı zaman boru ve trampetler süratli olarak hücum borusu çalmaya başlayarak tüm kısımlar tam bir istekle düşman üzerine atılırlar. Düşman mevziine girmezden önce yedeklerin yetişmesi- ne yer bırakmayacak biçimde avcıların çabuk ve sert hareket etmeleri şeref ve namus gereğidir. Düşman önü yakınında süngü takılarak Allah Allah sesleriyle düşman mevzilerine girilir.” 

Savunmada bulunanlar kendilerine saldıranlara karşı daha uzak mesafelerden ateş edeceklerdir. Çünkü savunmanın amacı, saldırganı elden geldiğince uzaktan tutmak, kendine yaklaştırmamak, onu yormak ve ona vakit kaybettirmek, böylece vakit kazanmak, düşmanın saldırısını boşa çıkarmaktır. Saldıranlar etyazılı 326.maddeye aykırı davranmış olurlar. Çünkü hem boş yere cephane tüketileceği gibi vakit de kaybedilir. Ve asker de yorgun düşürülür. Onun için ancak orta mesafelerden Isayfa 76) ateşe başlamayı, Talimname, eğitim ve öğretimi üstün olan piyade erlerinden bekliyor. Fakat eğitim ve öğretimi üstün olan bu piyade erlerinin ruhu, eğer 327. madde gereğince sürekli olarak ilerlemek eğilim ve isteği ile ve komşu birliklere öncelik çabası ile beslenmeyecek olursa ve 348. maddeye göre avcıların düşman mevzilerine girmeden önce yedeklerin kendilerine yetişmelerine meydan vermeyecek biçimde çabuk ve şiddetli hareket etmelerinin şeref ve namus gereği olduğu inancıyla piyade eri eğitilmiş olmazsa, acaba orta mesafelere kadar ateş'açmadan saldırı yapılabilir mi? 

Madde -345 gereğince gerideki kıtalar hemen harekete başlayıp kayıplara önem vermeyerek en kısa yoldan yetişebilirler mi? 

Elbette hayır. O halde bu erin eğitim ve öğretimi üst düzeyde değilmiş ve savaşın baş harekâtı olan saldırı eylemini bu maddenin amacına uygun olarak yapmak için yine bu maddelerde öğütlenen eğitimin doruk noktasına ulaşabilecek şekilde eğitilmek zorunluluğu varmış. Şimdiye kadar eğitim ve öğretimi için yaptığımız çalışma ve verdiğimiz emeklerin sonucu son savaşlarda (sayfa 77) görülmüştür. Bunun ayrıntılarına girmeye gerek görmem. Yalnız bu geçmiş çalışmalardan elde edilmesi gereken amaçtan ne kadar uzak bir isabetsizlik içinde olduğunu söylemekle yetineceğim. Açıkça söylemeliyiz ki bu çalışma erlerimize mekanik bazı hareketleri göstermek ve tekrar ettirmekten başka bir şey değildir. Böyle çalışmanın sonucu da tabii olarak böyle olur. Oysa talimnamenin 322, 345, ve 348. 
maddelerine bağlı bir er yetiştirebilmek için, önce erin ruhunu eğitmek ve güçlendirmekle işe başlamak gerekir. Yani, eğitim ve öğre- 
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| Sayfa 78 
(Bölüm 41 
IKendiliğinden işgörme ve sorumluluğu yüklenmel 


Bir subayın en büyük üstün niteliği, bilimsel niteliği ve uygulama yeteneği, kendi kendine işgörmeye istekli ve işgörme tutkunu olmasıdır. Kendi kendine işgörme ve davranışlarında özgürlük demek olan (insiyatif) bu özellik, subay ve komutanı yücelten, üstün kılan, belirleyen, güven ve gurur kaynağıdır. Ordunun esenliği ve mutluluğu, komuta kurulunun bu yüksek niteliğe fazlasıyla sahip olmasına bağlıdır. Ordu, görevini yerine getirirken mutlaka yukardan emir beklemeyen amirler subay ve subaylar heyetinin varlığına gereksinim duyar. Her rütbedeki komutanlarda amaca ulaşmak konu- 

Pi sunda ne kadar kendiliklerinden iş görme , bağımsız karar verme, 

düşünme ve iş yapmak, işe girişmek kudret ve alışkanlığı ve yatkınlığı olursa, (sayfa 79) ordunun çevikliği ve uygulaması da o kadar yüksek olur. 


Ordunun zafer elde etmesi ve üstün gelmesi için, en küçükten en büyüğüne kadar bütün komutanların şahsi teşebbüsleriyle kendiliklerinden uygulamaya geçmeye alışmış bulunmaları önde gelen en büyük koşuldur. Bunun için komuta heyeti, ortak amacın gerçekleştirilmesi için aynı görüş açısından araştırma, değerlendirme yapabilmeli; sezebilmeli ve karar verebilmelidir. Bu gibi durumlarda komutanların üst seviyede eğitilmiş ve öğretilmiş olmalarının büyük bir önemi ve etkisi vardır. 


Uygulamalarında yürekli ve serbest olmayan bir komutan, askerlik sanatını ne kadar bilirse bilsin, ne kadar bilgili olursa olsun bu bilgi ve yeteneğinden yararlanarak ordusuna faydalı olma fırsatını kaçırır ve emeği boşa gider. Kendiliğinden iş görme, bilim, kültür ve bütün askerlik sanatı tecrübelerinden üstündür. 1870 yılında Fransız ordusu acı bir yenilgiye ve tutsaklığa uğradı. Başkentleri Paris düştü. Fransız halkını kötü ve acıklı duruma düşüren Almanların üstünlüğü Alman askeri eğitiminin, bilim ve teknik yönden aşırı gelişmiş olmasından çok, kendiliklerinden iş görme konusunda yüksek bir düzeye ulaşmış olmalarına, bağımsız ve hür davranışlara yatkın bulunmalarına dayanır. 


: 
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Sayfa 81 
Piyade Talimnamesi -Madde 304: "Sorumluluğu üzerine almaktan çekinmemek, bir komutanın kendisinde olması gereken en yük- 


sek niteliktir.” 
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Piyade Talimnamesi -Madde 251: "Talimat ve eğitimin tümünde gerek komutanların ve gerek tek avcının kendiliklerinden iş görmeleri konusunda ortak çaba harcanmalıdır.” 

Piyade Talimnamesi - Madde 2: Savaş sıkı bir disiplinin varolmasını ve bütün maddi ve manevi güçlerin kullanılmasını gerektirir. 
Özellikle savaşta zaferin elde edilmesi ve üstün gelinmesi, bütün subay ve erlerin yurt ve ulus uğrunda büyük bir istekle canlarını feda etmelerine ve en küçüğüne kadar bütün rütbe sahiplerinin kendiliklerinden düşünerek, duruma uygun hale göre kendiliklerinden önlemler almaya alışmış olmalarına ve erlerin zafer kazanma kesin isteklerine ve üstlerine yaralanmaları veya şehit olmaları halinde bile bu isteği yitirmemek niteliklerini kazanmış bulunmalarına bağlıdır. 


Sayfa : 82 
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Sayfa 82 

Süvari Talimnamesi -Madde 47: “Kendiliğinden iş görme en büyük komutanlık erdemliliği olup, güçlerin toplu bulundurulması da en kesin zafer aracıdır.” 


Sayfa : 82 
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Sayfa 82 
“Düşmana ilişkin eksik bilgi, hiçbir zaman kendiliğinden işgörmeyi bırakmaya neden olmamalıdır." 


Sayfa : 83 
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Sayfa 83 

Ülkemizde altı yıl öncesine kadar süregelmiş olan bilinen yönetim, özellikle ordudaki kişisel yetki, duygu ve gücü geçersiz sayarak yok etmiştir. Hiç kimsede kişisel karar ürünü olarak, hareket bağımsızlığı bırakmamış, en ufak ve önemsizine varıncaya kadar her şey, o zamanın politikasına göre lüzumlu görülen yukarıdan sormak gibi sakat ve sonuç vermeyen bir usule bağlanmış, bu durum ise komutan ve subayların yetişmemiş olmasında zorlayıcı bir etken olmuştur, bunu kabul etmek gerekir. 


385 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Zabit ve Kumandan 


: 84 


EL 5 Jia | Kya yon zel ğer adla el Dayi ğ "Yı Sl dez, zamak pa güzl LE A 2 göle palm Ki ye Diye 
> ya Hayal öğe ge zeiai pe 
Şe ELELE vr YE A ELİN 
Aİ OE EAA Şİ Miğiyeye 
İDAME EYİ İF Daye SU MEN çü 


sip ir salslz Ge Yesas Tu “a b İZ set ALİN ee 


... “e 


»— 404 — yy, — Mİ ssk, 


ASS i'm AED. 24 Z dö 
Oi gi UY 2, yö ..ip! Ja Mi yka! oi 


M Sayfa 84 

Geçmişe ait kötü alışkanlıklardan olmak üzere kendi kendimize yapacağımız bir çok işleri, hâlâ üst kademeden bekler ve davranışımız hakkında üstün yazılı emrini almak ister ve bunu açıkça söylersek, bunun da muharebede ne kadar büyük kötülüklere ve başarısızlıklara sebep olduğunu ve olacağını görürüz. Artık bu beceriksizlik ve iş görmemeye mahküm olmaktan kurtulma zamanının çoktan gelmiş olduğunu kolayca anlarız. Her rütbe sahibine kendi yetki sınırı içinde serbest davranma ve uygulama yetkisi verilmiştir. 


Piyade Talimnamesi - Madde 454: *... fakat, bölüğe varıncaya kadar her tam birliğin; belirtilen görev ve sınırlandırılan çember içinde kalmak koşuluyla yetkisi büyüktür.” 
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Önsöz 

(Özeti 

insanların görüşlerini, ılımlı bir biçimde incelemek istediğimiz zaman, şu durumu öğrenmekle büyük bir hayrete düşeriz: En esaslı saydıkları görüşlerinde bile, en sade gerçekleri tanımak, en açık, boş, gereksiz şeyleri, abesleri reddetmek, en açık çelişkilerden tiksinmek için sağduyuyu, yani muhakeme yetisini, insanlar pek ender olarak kullanır. Bu durumun bir örneğini her zaman, her ülkede, insanların büyük çoğunluğunca saygı duyulan "ilâhiyat"ta, toplumların mutluluğu için en önemli, en yararlı ve en gerekli saydıkları bu konuda buluruz. Gerçekten, bu adı geçen bilimin dayandığı ilkeler biraz incelenecek olursa, teslim edilir ki itiraz kabul etmez olduklarına hükmedilmiş olan bu ilkeler gelişigüzel varsayımlardır. Ve bu varsayımlar cehaletin hayal ürünüdür, heyecan ya da ikiyüzlülük yaymıştır. Utangaç safdillik, bunu kabul etmiştir. Asla muhakeme etmeyen alışkanlıklar tarafından korunmuş ve kendisinden hiçbir şey anlaşılmadığı için saygıdeğer tutulmuştur. 


Montaigne şöyle der; “Bazıları inanmadıkları şeylere inandıklarına, halkı inandırırlar; sayıları daha çok olan bazıları da, inanmanın içeriğine nüfuz etmeyi bilmediklerinden inanmadıkları şeye kendi kendilerini inandırırlar, yani nefislerini aldatırlar” 


Sözün kısası, dini görüşler hakkında sağduyusuna danışan herkes ve bu inceleme ve araştırmada halk arasında dikkate değer var- 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Akl-ı Selim 


sayılan şeylere özenle eğilen herkes, kolayca görür ki bu görüşlerin hiçbir sağlam temeli yoktur, her din temelsiz bir binadır; teoloji, tabiat bilgisi; nedenlerinin sistemleştirilmiş cehaletinden ve kocaman bir ham hayal ve çelişkiler yumağından başka bir şey değildir. Her ülkede ilâhiyat, dünya kavimlerine, bir kahramanda birleştirilmesi mümkün olmayan sıfatlardan ibaret olan ve gerçeğe benzeyen hiçbir yanı bulunmayan bir romandan başka bir şey sunmaz. Bu roma- nın, her kalbe saygı ve korku ilham etmek yeteneğinde olan kahramanının adı, belirsiz bir kelimedir. İnsanlar bu kelimeye , hiçbir zaman hiçbir sıfat ekleyemezler; ki önceki olaylar onu yalanlamasın. 


Bu fikirsiz mevcut kavramı ya da daha doğrusu bu mevcudu |Etre'yil ifade eden kelime, yani "Allah", yeryüzüne sayısız zarar vermemiş olsaydı, ihmal edilebilir, ilgilenilmezdi. 


İnsanlar, bu hayalin, yani tanrısallığın kendileri için çok önemli bir gerçek varlık olduğu düşüncesiyle hazırlanmışlardır. Bu nedenle anlaşılmaz olmasından, onu düşünmelerine ihtiyaçları olmadığı sonucunu çıkaracakları yerde, insanlar tersine, onunla ne kadar ilgilenseler az olduğu, onu aralıksız düşünmek, sonsuza kadar onu iyice düşünmek gözden bir an kaybetmemek gerektiği sonucunu çıkarırlar. Bu konuda kuşatılmış bulundukları yenilmez cehalet, insanları bu imkânsız endişelerden uzaklaştırmak şöyle dursun, fikri meraklarına zarar vermekten başka bir şey yapmaz. Hayal gücünün etkisinden sakındıracağı yerde, bu cehalet onları yobaz, inanç düşkünü ve zorba yapar. Dimağlarının doğurduğu kuruntu ve hayallere biraz kuşku ve tereddüt telkin edenlerin tümüne karşı hiddetlenmelerine neden olur. 

Çözülmeyen bir sorunu çözmek gündeme geldiğinde ne büyük şaşkınlık görülür! Anlaşılabilir, bununla birlikte, kendisi için pek önemli saydığı bir şey hakkında rahatsızlık veren bir düşünce, işin sonunda insanı oldukça huysuzlaştırır ve kanı beynine toplanmasına neden olabilir. Bu sıkıntılı ruhsal durumlara; çıkar, büyüklük taslama hırsı da eklendiğinde, toplumda karışıklık kaçınılmaz olur. İşte bunun içindir ki boş düşüncelerini sonsuz gerçekler sayan ya da o suretle satan birkaç ahmak hayalcinin garabetlerine nice milletler sahne olmuş ve bu hayalciler, hükümdarların ve kavimlerin heyecanlarını alevlendirmişler ve tanrısallığın şanı ve ülkelerin mutluluğu- nun temeli dedikleri görüşler doğrultusunda hükümdarları silâhlandırarak birbirlerinin üstüne sürmüşlerdir. Yeryüzünün her yerinde sarhoş bağnazların birbirlerini boğazladıkları, diri diri yaktıkları, hiçbir üzüntü ve acıma duymaksızın, görev adına en büyük cinayetleri işledikleri, insan kanını sel gibi akıttıkları bin kez görülmüştür. Niçin? 
Birkaç meczubun küstah zanlarını vb. sonuna kadar korumak ve yaymak için; ya da birkaç madrabazın oyunlarını, yalnız hayallerin- de var olan, ancak yeryüzünde yapmış olduğu yıkımlar, çekişmeler, deliliklerle kendini tanıtan bir zatın hesabına geçirmek için. "Yani kendi arzu ve hilelerini, Allah'ın işleri ve eylemleri olarak halka sürmek için" 

Eskiden, vahşi, zalim, hep savaşçı olan milletler çeşitli adlar altında kendi düşüncelerine uygun, yani zalim, yırtıcı, çıkarını düşünen, kana susamış bir Allah'a tapmışlardır. Yeryüzünün bütün dinlerinde bir ordular Allah'ı, kıskanç bir Allah, bir intikamcı Allah, bir öldürücü, yok edici Allah, öldürmekten vuruşmaktan hoşlanan bir Allah, insanları kendi zevkine göre ibadet ettiren bir Allah vardır. Ona kuzular, tosunlar, çocuklar, insanlar, dinden dönenler, iman etmeyen krallar, tümüyle milletler kurban edilir. Bu kadar barbar olan bu Allah'ın işgüzar kulları, doğrudan doğruya nefislerini de ona kurban olarak sunmaya ve teslim etmeye kendilerini zorunlu görmeye kadar varmıyorlar mı? Korkunç Alllahlarını sefilce düşündükten sonra, gözüne girmek için kendilerine mümkün olan her eziyeti yapmak ve akla hayale gelmez acılar çektirmek gerektiğini sanân bu deliler her yerde görülür. Sözün kısası, her tarafta tanrısallığın uğursuz düşünceleri, insanları karşılaştıkları zorluklar konusunda teselli etmek şöyle dursun, yüreklere kargaşa sokmuş ve insanlık için yıkıcı delilikler doğurmuştur. 


Korkunç hayalet görüntüleriyle berbat edilen, cehaletin ve korkuların sürmesinde çıkarı olan insanların kendisine yol gösterdiği insan düşüncesi nasıl ilerleyebildi? İnsanı, başlangıçtaki alıklık döneminde sürünmeye, ot gibi yaşamaya zorladılar. Ona, alın yazısının elinde olduğu varsayılan görünmeyen kuwetlerden başka bir şeyden söz edilmedi. 


Yalnızca endişeleri ve anlaşılmaz hayalleriyle uğraşan insan, hep rahiplerin oyuncağı oldu; bu rahipler, başkaları adına düşünme ve onları tutum ve davranışlarını, yani yaratılışını düzenleme hakkını kendileri için korudular. 


Bundan dolayı, insan, hep tecrübesiz bir çocuk, cesaretiz bir esir, düşünmekten korkan ve ecdadının bıraktığı dehlizlerden, dolambaçlı çıkmaz yollardan kendisini asla kurtaramamış bir alık oldu ve öylece kaldı. Zavallı insan, kendisini, ancak peygamberlerin efsane-Vi hikâyeleriyle tanımış olduğu tanrılarının boyunduruğu altında inle- 

” — meye zorunlu sandı. Bu peygamberler, bu rahipler, bu din babaları insanı inanç bağlarıyla sımsıkı bağladıktan sonra, onların yol göstericileri (hüdaventleri) oldular. Ya da onu, yeryüzünde, yol göstericileri oldukları tanrılardan daha az korkunç olmayan zorbaların mutlak saltanatına teslim ettiler. 


Ruhani ve maddi kuvvetin çifte boyunduruğu altında ezilen kavimler, aydınlanmak ve refah ve mutlulukları için çalışmak imkânsızlıkları içinde kaldılar. Din gibi, siyaset ve ahlâk da namahremlerin dahil olmasına asla izin verilmeyen, kadınlara mahsus haremler oldular. Insanlar, şeriat koyanların ve rahiplerin göklerin en yüksek katından, bilinmeyen diyarlardan indirdikleri ahlâktan başka ahlâk tanımadılar. İnsan düşüncesi, teolojik görüşler içinde şaşkınlaştı, kendisine yabancılaştı, kendi gücünden kuşkuya düştü, tecrübeye güvensizlik duydu, gerçeklerden korktu, akıl ve muhakemeyi aşağıladı. 
Ve ruhani ya da maddi otoriteyi körü körüne izlemek için, akıl ve muhakemeyi terk etti. Hareketlerini düzenlemede tek yetkili olan zorbaların ve rahiplerin ellerinde, insan, tümüyle bir makine oldu. Hep esir gibi kullanıldı ve hemen her zaman, her yerde esirlerin ahlaâki suçlarına ve karakterlerine sahip oldu. 


İşte ahlâk bozukluğunun gerçek kaynakları. Bu ahlâk bozukluğuna ise, din, hiçbir zaman yararsız, boş ve etkisiz engellerden başka bir şeyle karşı durmaz. Cehalet ve esaret insanları kötü ve mutsuz kılmaya mahsustur. İnsanları köreltmeye çalışır ve doğrudan yoldan saptıklarında onları o yola daha çok iler. Rahipler insanları aldatır, zorbalar, daha çok esirleştirmek için onları bozar. Zorbalık her zaman hem ahlâk bozukluğunun, hem kavimlerin bilinen felaâketleri- nin gerçek kaynağı olmuştur ve olacaktır. Dini kavramlar ya da metafizik hayallerle gözleri kamaşmış olan bu kavimler, sefaletlerin doğal ve gözle görülebilir nedenlerine göz atacakları yerde, kötü durumlarını yaratılışlarının olgunlaşmamış olmasına ve felâketlerini tanrıların öfkesine mal ederler. 


Gerçekte, kendi ihmallerine, cehaletlerine, yol gösterenlerini bozuk ahlâklarına, sağduyuya uygun olmayışlarına, anlamsız alışkanlıklarına yanlış görüşlerine, makul ve insaflı olmayan yasalarına bakacakları yerde, nur eksikliğinden doğan felâketlerinin sona ermesi için Allah'a yalvarırlar, kurbanlar, hediyeler sunarlar. 


Ruhlar zaman geçmeden doğru fikirlerle doldurulsun, insanların aklı eğitilsin, insanları adalet yönetsin; ozaman ihtiraslara karşı ilâhlardan korkulmaz, zayıf engeller koymaya gerek görülmez. İyi eğitim ve öğretim gördükleri, iyi hükümetle yönetildikleri, vatandaşlarına yaptıkları kötülükten dolayı cezalandırıldıkları ya da hor görüldükleri ve bunlara yaptıkları iyilikten dolayı son derece hak ve adalete uygun olarak ödüllendirildikleri zaman, insanlar iyi olacaklardır. 


Batıl düşüncelerden uzaklaştırılmadıkça insanları kötü durumlarından kurtarmak için yapılacak şeyler boşuna olacaktır. Kendilerine gerçek gösterilecektir ki ve ancak bu sayededir ki insanlar en yüce çıkarlarını ve kendilerini iyiliğe yöneltmesi gerekli olan gerçek nedenleri öğreneceklerdir. Çok zamandan beri, kavimlerin öğretmenleri gözlerini semaya diktiler. Artık bakışlarını yeryüzüne indirsinler. 


Anlaşılmaz bir ilâhiyattan, gülünç efsanelerden, çocukça tören ve protokollerden yorulan insan düşüncesi, doğal şeylerle, akıl edirilebilecek konularla, duygularımızla, incelenmesi mümkün gerçeklerle, yararlı bilgilerle uğraşsın. Aradan çok geçmeden, alın yazılarının hep sapkınlık olduğunu sanan kafalara, doğru görüşlerin kendiliğinden yerleştiği görülecektir. 


Batıl din düşüncesini yok etmek ya da sarsmak için, anlaşılması mümkün olmayan şeyin insan için uygunsuz ve yararsız olduğunu göstermek yetmez mi? En açık ve kesin bilgilerle birleştirilmesi mümkün olmayan bir zatın, kendisine atfedilen eserlerle sürekli çelişme halinde bulunan bir eser sahibinin, çelişkiye düşmeksizin hakkında bir kelime söylenilemeyen bir zatın, evrenin muammalarını açıklaması beklenemez. Açıklamak şöyle dursun, bu muammaların açıklanmasını daha çok imkânsız kılan, mutluluklarını elde etmek ve acılarının sona erdiğini görmek için insanların yüzyıllardan beri bu kadar yararsızca kendisine başvurduğu bir zat hakkında edinilen bir düşüncenin emsalsiz bir düşünce olduğunu anlamak ve böylece bir zatın kendisinin de açıkca akıl hastası olmadığını onaylamak için, yalnızca sağduyudan başka bir şey gerekli midir? 


Kısacası, peygamberleri ve tercümanları tarafından, her ülke için zorbaların en acımasızı, en adaletsizi, en zalimi, ve bununla birlikte yeryüzü sakinlerinin sözde kural ve yasaları olması gereken bir güçlü Allah olarak tanımlanan bir tanrı kavramıyla, ahlâk ve erdemin 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birleştirilmesinin olanaksız olduğunu, her şey kanıtlamıyor mu? 


Gerçek ahlâk ilkelerini görmek ve seçmek için insanlar ne teoloiye, ne vahye, ne tanrılara muhtaçtır. İhtiyaçları yalnız ve yalnız sağduyudur. Yalnızca kendilerine gelmeleri, kendi tabiat ve içeriklerini düşünmeleri, özel yararlarını incelemeleri, toplumun ve toplumu oluşturan üyelerden her birinin amacını göz önünde bulundurmaları yeterlidir. O zaman insanlar şunu kolayca onaylar: Erdem oğulların kârı ve kötü ahlâk oğulların zarandır. İnsanlara, tanrılar öyle istediği için değil, insanların sevgilisi olmak için, adil, iyiliksever, anlayışlı, geçimli olmalarını söyleyelim. Ahrette cezaya uğrayacakları için değil, sonucuna bu dünyada katlanacakları için kötülükten ve cinayetten çekinmelerini söyleyelim. Montesguieu der ki "Cinayetlere engel olmak için çafeler vardır, bu çareler cezalardır; ahlâkı değiştirmek için çareler vardır, bu çareler güzel örneklerdir.” 


Gerçek sadedir. Doğru yoldan sapma karmakarışıktır; seyir ve hareketinde güvenilir değildir, dolambaçları çoktur. Gerçeğin doğal sesi kolay anlaşılır; yalanın sesi cinaslı, içinden çıkılmaz ve esrarlıdır. 
Gerçeğin yolu doğrudur, hilenin yolu eğri büğrü ve karanlıktır. İnsana her zaman gerekli olan bu gerçek, adil ruhlara Gittir, onlar tarafından hissedilir. Aklın öğütleri bütün temiz ruhlar tarafından izlenir, onlara özgüdür. Insanların muisuz olması, ancak cahil olmalarındandır. İnsanların cahil olması ise aydınlanmalarını yasaklamak için aleyhlerinde gizli, fesat her şeyin çevrilmekte olmasındandır. İnsanların bu kadar yaramaz olması, akıl ve muhakemelerinin henüz yeteri kadar gelişmemiş olmasındandır. 
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Sayfa 295 

Vahyin Reddi 

Yerkürenin bütün hatalarında Allah'ın, vahyettiği kendisini vahy ve ilham ile açıkladığı bize garanti edilir. Allah insanlara ne öğretti. Kendisinin mevcut olduğunu açık bir şekilde insanlara kanıtlıyor mu? Ne- 


ze verilmek istenilen parlak fikirlere uygun düşer mi? Asla! 
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Sayfa : 301 
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Sayfa 300 

İnanılmaz mucizelere bizi inandırmak için (sayfa 301) hangi şahitlerden bahsediliyor? Bunlara bizi inandırmak için binlerce seneden beri var olmayan ve (söz konusu mucizeler hakkında tanıklık edebilseler bile) kendi hayal güçlerinin aldanmış olmaların- da ve bunların gözleri önünde mahir sahtekârların yaptıkları hokkabazlıklara aldanmış olduklarında şüphe edilebilirdi. Fakat bu mucizeler, bir devamlı geleneği bize kadar gelmiş olan kitaplar- da yazılıdır. Bu kitapları kim yazmıştır? Bunları nakleden ve destekleyen insanlar kimlerdir? Ya dinleri kuranlar yahut din kurucularının ümmetleri yahut alâkadarlarıdır. Demek olur ki din işlerinde alâkadarlarının tanıklığı itiraza açık değildir. 
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Sayfa 307 

Mucizeler Allah'a çok şeref vermek, dinin ilâhi kökenli olduğunu kanıtlamak şöyle dursun, Allah hakkında değiştirilemeyen, başkasına nakl edilemeyen softaları hakkında bize verilen fikri 


açık bir şekilde mahveder. 
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Sayfa 310 

Bir mucize, kanıtlanmış bir gerçeğin açıklığını mahvetmeye yetkin midir? Bir adam bütün hastaları iyi etmek, bütün topalları düzeltmek, bir şehrin bütün ölülerini diriltmek, havalara yükselmek, güneşin ve ayın seyir ve hareketini durdurmak sımına sahip 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olan bir adam, bunun delaletiyle iki kere ikinin asla dört etmediğine, birin üç olduğuna, üçün ancak bir olduğuna, genişlik ve büyüklüğüyle evreni dolduran bir Allah'ın, bir Yahudi'nin vücuduna girdiğine, ebedinin bir ölümlü adam gibi olabildiğine, değiştirilemez, her şeyi gören ve yüce olduğu söylenen bir Allah'ın dini hakkında bakış açısını değiştirebilmiş ve kendi eserini yeni bir vahy ile ıslaha mecbur olabilmiş olmasına beni ikna edebilir mi? 


Sayfa : 491 
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Sayfa 491 

Hükümdarlar! Rahiplerinizin ahmak düşüncelerine iştirak edeceğinize, bütün halkınızı tek bir şekle uydurmak iddiasında bulunacağınıza, onların bu dünyadaki mutluluklarıyla (sayfa 492) meşgul olunuz. Diğer bir dünyada onları bekleyen talih ile kendinizi rahatsız etmeyiniz. Onları adaletle idare ediniz, kendilerine iyi kanunlar veriniz, hürriyetlerine ve mallarına dokunmayınız. Terbiyelerine dikkat ediniz, sorunlarında onlara yardımcı olunuz, yetenek ve erdemlerini ödüllendiriniz, edebe aykırı hareketi cezalandırınız. Hem sizin, hem kendileri için yararsız ve anlamsız şeyler hakkındaki düşünme biçimleri ile meşgul olmayınız. O zaman kendinize bağlı kılmak için partilere (fiction) muhtaç olmazsınız. Halkınızın yegane rehberleri olursunuz. Size borçlu bulunulacak sevgi ve saygı hakkında fikirleri tek şekil olur, birlik olur. İlâhiyat efsaneleri ancak akıl ve yargılama üzerine hükümran olmak sanatını bilmemezlikten gelen baskıcılar için yararlıdır. k 


<3) Gİ Tesir sel 


zade Gl Jake ği ürik ile nm ag mm 


Sayfa 492 

Kutsallık söylenceleri ancak akıl ve yargı sahipleri üzerinde egemen olmak sanatını bilmemezlikten gelen müstebitler (diktatörler) için yararlıdır, anlamlıdır. 
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Sayfa 493 

İlâhiyatçılar anlaşılması mümkün olmadığını bizzat teslim ettikleri konular üzerinde, aralarında tartışacak kadar deli iseler, şu halde, toplum onların delice kavgalarına katılmalı mıdır? Birkaç inatçı hayalperestin hayallerine kıymet vermek için milletlerin kanlarının akması mı gerekir? İlâhiyatçıların maniyalarından ve milletlerin sapkın fikirlerinden yarar ummak pek güç ise, herhalde bir tarafın aykırılıklarının, diğer tarafın budalalıklarının pis etkiler meydana getirmesine engel olmak pek kolaydır. Herkese istediği gibi düşünmeye izin verilsin, fakat yorum biçimi yüzünden başkasına zarar vermek hakkı hiçbir kimseye verilmesin. 


402 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Akl-ı Selim 


Sayfa : 494 
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Sayfa 494 

Kömürcü inancı "La foi du charbonnier" denilen basmakalıp inanca sahiptirler. Papazları onların adına inanırlar. Onlar da klavuzlarının bilinmeyen inançlarına sözlü olarak katılırlar. 


Sayfa : 494 
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Sayfa 494 
Hükümdarlar ilâhiyata karışmaktan uzak kalınca ilâhiyatçıların tartışmalarında korkulacak bir şey kalmaz. 
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Sayfa 495 
Gerçek halde dinleri hakkında halkın hiçbir fikri yoktur. Dinin düzelttiği şey bilinmeyen ve esrarlı fiillere kör bir bağlılıktan başka bir 


şey değildir. Fiilen halktan. dinini almak, ondan hiçbir şey almamaktır. 


Sayfa : 498 
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Sayfa 498 

Tarih bize öğretir ki bütün dinler milletlerin cehaletlerinin yardımıyla utanmaksızın tanrı tarafından gönderildiklerini söyleyen adamlar tarafından kurulmuştur. 
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Sayfa 512 

Bütün devirlerde kamu düşüncelerinin kutsal kılmış olduğu sapkın fikirlerden, tehlikeden uzak bir şekilde ayrılmak mümkün olmamıştır. 
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Sayfa 515 

Din işlerinde yanılmaya gelmez. Diğer her konuda cezaya çarptırılmaksızın hata edebiliriz; yolunu kaybedenlere acınır, bazı yeni gerçekler keşfeden kimselere bazı üst görevler verilir; gerek düşülen 

: hatalarda, gerek yapılan keşiflerde ilâhiyatın alâkadarlığına hükm 

: olunur olunmaz kutsal bir gayret alevlenir, hükümdarlar imha ederler*. Ahali çıldırır, milletler ne için olduğunu bilmeksizin homurdanmağa başlarlar. 

Genel ve özel huzur ve mutluluğun boş, prensiplerden uzak, hasta hayallerden başka hiçbir zaman bir temeli olmayan ve zekâya, anlamsız kelimelerden başka bir şey sunmayan bir bilime dayanmadığını görmek kadar keder verici hiçbir şey var mıdır? 
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Sayfa 535 

Rahib Melye'nin Vasiyetnamesi Hakkında 

Sağlam Akıl'ın ateşli yazarı Rahip Melye'nin meşhur vasiyetnamesini değiştiren ve bir araya toplayan bu kitabı hararetle tavsiye ederiz. Çevirenin Önsözü şu satırlarla son buluyor: Jan Melye'nin yüreğinde yanan gerçek aşkı ve hürriyet sevgisi yürekleri istilâ ve işgal edecektir! Gerçek yemininin heyecanından bir kıvılcım olan bu eserciği gerçek güneşi, ey muhabbet güneşi sen koruyacaksın. 
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Ön Söz (Özeti 
Başlangıç 


Bu denemenin konusu, yanlış bir adlandırmayla Felsefi Zorunluluk Doktrini denen dektrinin —yersiz olarak da olsa- karşıtı olarak gösterilen, İstenç Özgürlüğü dedikleri özgürlük değildir. Uygarlık ya da Toplumsal Özgürlüktür. Toplum tarafından birey üzerinde meşru bir surette kullanılabilen iktidarın içeriği ve sınırlarıdır. Bu konudan söz edilmesi ve tartışılması çok ender olmakla birlikte daha çok genel bir içerikte olarak yürütülür. Ancak güçle varoluşu ile bu yüzyılın eylemli savaşımlarına derin bir biçimde etki eden ve daha sonra da kendini geleceğin hayati sorunu olarak benimsetmesi muhtemel olan bir takım konulardır. Yeni olmaktan oldukça uzaktır. Bir bakımdan hemen hemen en eski devirlerden beri insanları ayrılıklara sürüklemiştir. Ancak insanoğlunun daha uygar bölümlerinin şu anda bulundukları gelişmişlik aşamasında yeni koşullar altında yeniden ortaya çıkmakta, değişik açılardan ve daha derinliğine olarak bir incelenmeyi gerektirmektedir. 


Özgürlük ile Otorite arasındaki mücadele, tarihin bizlerce bilinen en eski dönemlerinin, özellikle Eski Yunanistan, Roma ve İngiltere tarihlerinin en göze çarpan özelliklerindendir. Ancak eski zamanlarda bu mücadele uyruk ile ya da uyruğun bazı sınıfları ile yönetimler arasında olurdu. Özgürlük denince, bundan iş başındakilerin baskısına karşı korunma anlaşılırdı. Eski Yunanistan'ın bazı halk yönetimleri dışındaki, yöneticiler, yönettikleri halk ile zorunlu olarak hasım bir durumda düşünülürdü. Bunlar yetkilerini miras yoluyla ya da fetihten alan ve her durumda da o yetkilerini yönettikleri kimselerin isteği dışında elde etmiş bulunan bir tek yönetici kişiden ya da yönetici bir kabile veya sınıftan oluşurdu. Yetkilerin bir zulüm aracı olarak kullanılmasına karşı ne gibi önlemler alınırsa alınsın, yönetenlerin 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üstünlüğüne insanlar karşı çıkmak cesaretini gösteremezlerdi, büyük bir olasılıkla bunu istemezlerdi de, Onların gücü, zorunlu ancak, 

son derece de tehlikeli sayılırdı. Çünkü bu güç, onların dış düşmanlara olduğu kadar kendi uyruklarına karşı da kullanabilecekleri bir « — silâhtı. Topluluğun zayıf üyelerini sayısız yırtıcı kuşların pençesine - düşmekten korumak için, öbürlerinden daha zorlu ve bunlara baş kaldırtmamakla görevli bir yırtıcı hayvanın var olması zorunlu idi. Ancak akbabaların en büyüğü de sürünün üzerine çullanmaya, küçük çaylakların herhangi birinden daha az heveslenir olamayacağı düşünülünce, onun gagasına ve pençelerine karşı da savunma halinde bulunmak kesinlikle gerekliydi. Onun için yurtseverlerin hedefi, yönetenin toplum üzerinde kullanmasına izin verilecek iradesine belli sınırlar koymaktı. Onların özgürlükle anlatmak istedikleri şey, işte bu sınırlama idi. Buna iki yoldan yeltenilirdi. Birincisi, siyasi haklar ya da özgürlükler denen bazı ayrıcalıkları yönetene benimsetmek yolu idi ki bunların onun tarafından bozulması bir görevi kötüye kullanma sayılacağı gibi, onun bunları doğrudan doğruya zedelediği takdirde, artık ya belli bir direnmeyle ya da genel bir isyanla karşılaşılması da doğru görülürdü. Bir ikinci -ve çoğunlukla daha sonra ortaya çıkan- çözüm de anayasa engellerinin kurulmasıydı. Böylece yöneten gücün daha önemli bazı tasarıları için, topluluğun ya da onun çıkarlarının temsil ettiği düşünülen her hangi bir heyetin onayını almak gerekli bir koşul oldu. Avrupa ülkelerinin çoğunda, yöneten güç, bu sınırlama biçimlerinden birincisine, az çok boyun eğmek zorunda bırakılmıştı. İkincisi için durum böyle değildi. Buna ulaşmak ya da bir dereceye kadar zaten elde edilmiş bulunduğu durumlarda, bunu daha tam bir biçimde ele geçirmek, her yerde özgürlük sevenlerin başlıca amacı oldu. İnsanlar ise bir düşmanı diğer bir düşmanla çarpıştırmaktan memnun oldukları ve yöneticinin baskısına karşı az çok etkili bir güvencenin verilmesi koşuluyla, bir efendi tara- 


: 
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fından yönetilmekten hoşnut oldukları sürece isteklerini bu noktadan öteye götürmediler. 

Böyle olmakla birlikte insanların işlerinin yürüyüşünde öyle bir zaman geldi ki artık insanlar kendilerini idare edenlerin mutlaka aynı ve çıkarı kendilerinkine karşıt bir güç olmasını, doğanın bir vergisi gibi düşünmekten vazgeçtiler. Onlara, devletteki çeşitli makam sahiplerini, diledikleri zaman azledebilecekleri birer ücretli memur veya vekil haline getirmek çok daha uygun göründü. Halk tarafından kurulmuş bir partinin var olduğu her yerde yavaş yavaş yönetenlerin seçimle iş başına gelmeleri ve onay istemeleri yolundaki bu yeni istek, parti çabalarının en açık hedefi oldu ve yönetenlerin yetkilerini sınırlama konusunda önceki çabaların büyük ölçüde yerini aldı. 


Bu denemenin amacı, toplumun birey ile olan zorlama ve denetim yöntemindeki işlemlerini ve bu konuda kullanılan araçları ister yasa cezaları şeklinde maddi kuwet olsun, isterse kamuoyunun manevi baskısı olsun, kesin bir biçimde yönetmeye elverişli basit bir ilke ortaya koymaktır. Bu ilke, insanların, birey olarak ve toplu olarak, aralarında herhangi birinin hareket özgürlüğüne karışılmasına onay veren biricik amacın “nefsi korumak" olduğudur. 


Sayfa : 134 
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Sayfa 134 

İnsan davranışı, kuralları hakkındaki düşüncelerimizde bize kılavuz olan bilimsellikle, herkesin zihnine yerleşmiş bir düşünceden ibarettir ki o da başkalarını kendisinin ve kendisiyle düşündaş bulunanları istedikleri gibi harekete zorlamaktadır. 
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Sayfa : 139 
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Sayfa 138 


Dünyanın din özgürlüğü adına sahip olduğu pek çok şeyi borçlu olduğu büyük yazarlar, vicdan özgürlüğünün ortadan kaldırlması- nın kabul edilemez bir hak olduğunu (sayfa 139) savunmuşlar ve bir insanın dini inancından dolayı kendisini başkalarına hesap vermek durumunda kalmasını kesinlikle reddetmişlerdir. Böyle olmakla birlikte insanların içten bağlı oldukları şeylere karşı müdahale ettirmemek yönündeki duyguları o kadar doğaldır ki din özgürlüğü hemen hemen hiçbir yerde var olmamıştır. Yalnız barış ve esenliğin bilimsel düşüncelere ilişkin tartışmalarla bozulduğunu görmekten hoşlanmayan dine ilgisiz kimselerin bu tartışmalara karıştığı yerler hariç. Hoşgörü ruhu bütün dindar insanların kafalarında. 


Hatta en hoşgörülü ülkelerde bile ancak bir takım çekinceler- le benimsenmiştir. Birisi kilise yönetimi konusunda konuşulmasını hoşgörüyle karşılarken, inançlar söz konusu olduğunda buna izin vermez. Bir üçüncüsü, vahiy dinlerine inananların tümüne hoşgörüyle bakarken, çok azı ise acıma duygusuyla biraz daha ileri gitmekle birlikte, tek Allah ve öbür dünya inancı söz konusu olunca dururlar. 


Sayfa : 142 


0! li e OLiNy cia «Y>le | oyalar GAS ey öğl dke Yal laa öl Jyüm la ei İbo Oley i dk ll öl ek 7 Ya daa se i 
EE İz ENE e iy. dal gil SE 3, e) EN a gl ile a ai, 


GS ep) alekh, yda gd Olde 
FES OİL spk öMag 
SALA Gys desigi ON Malyeye$ 
SAN SEZ Şara 33 ez 

G8 elele la 4S > kl uy 
GİJU il EE ia m aya 


416 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hürrüiyef 


shiyfa < 143 
Ğİ 2 
Gez) ÖYE)EEYE SİK. a5 öal Gi eği eği 6S” yaln Li PM Yy ri) 
MEŞK er ve 


My Gey sal erk ae ça Sİ! 


23511 Gil geli bö > Şb ŞE EL 
ON MA) şi edim e ozkal Olep> 
22 bö) ük el del e Şal ei 
3 ÜreRE$ gl SE ek ye e ğa 
öç Sakalar eya yi AVİ Men 
A re VE 


ve em 


Sayfa 142 


Tarafsızca düşünülürse bir insan kendisi için daha iyi olacağı ya da bu şekilde davranmanın kendisini daha mutlu kılacağı düşüncesiyle ya da başkalarının düşüncesine göre daha geçerli ve daha doğru olduğu yargısıyla bir şeyi yapmaya ya da o şeyi yapmaktan vazgeçmeye zorlanamaz. Bütün bunlar ona uyarıda bulunmak, onunla tartışmaya girişmek, onu ikna etmeye çalışmak ya da ona ricada bulunmak için iyi nedenler olabilir, ancak önemsemediği zaman onu zorlamak yada ona ısrarda bulunmak için değildir. Böyle bir zorlama ya da ısrarı kendinde bir hak olarak görebilmesi için, söz konusu kişinin vazgeçirilmek istenilen 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davranışının başka birine zarar verici bir etkisinin olması gerekir. 
Bir kişinin davranışları nedeniyle topluma karşı sorumluluk duymak durumunda olduğu kısım, bu davranışların başkalarını da Isayfa 143 kapsayan kısmıdır. Yalnız kendisini ilgilendiren alanlarda bağımsızlığa bir hak olarak görebilir. Kişi, ancak kendi, bedeni ve düşüncesi üzerinde başına buyruktur. 


Açıkça söylemeye bile gerek olmadığı gibi, olasıdır ki bu görüş yetişkin insanlara yönelik olarak uygulanmak üzere ileri sürülüyor. 
Çocuklardan, olgunluk çağına gelmemiş delikanlı veya kızlardan söz etmiyoruz. Henüz başkalarının bakımına gereksinim duyacak yaşta olanların, dışarıdan gelecek her zarara karşı korundukları gibi, kendi yanlışlarına ve davranışlarına karşı da korunmaları gerekir. 


Sayfa : 144 
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Sayfa 144 

Fakat insanlık, kanıları yada inandırılmaları yöntemiyle kendi başına hareket edecek çağa gelince (burada ilgileneceğimiz ulusların tümü uzun zamandır bu aşamaya ulaşmıştır). insanların iyiliğine diye gerek doğrudan doğruya, gerekse yasalara uymamaktan dolayı bir ceza olarak zor kullanmak ve eziyet etmek yararlı kabul edilemez. Bu tür davranışlar, artık yalnızca birbirlerine yönelik olarak bir kötülük karşısında bir hak olarak görülebilir. 


Sayfa : 145 
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Sayfa 145 


Bir adam başkalarına yalnızca yanıltıcı tavır ve davranışlarıyla değil eylemsizliğiyle de zarar verebilir. Dolayısıyla karşı tarafın uğramış olduğu zarar ve kayıplardan sorumludur. 


Sayfa : 147 
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Sayfa : 147 
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Sayfa 147 

Fakat düşünce özgürlüğü kadar önemli olduğundan ve çoğunlukla aynı nedenlere dayandığından, bu iki özgürlük uygulamada 

birbirinden ayrılmazlar. İkinci olarak insanın özgürlüğü ilkesi, eğlence ve amaç özgürlüğünü, yaşamımıza doğamıza ve karakterimize göre düzenlemekle davranış sınırlarımız aptalca ya da kötü düşünülse bile, kimseye zarar vermediğimiz sürece türdeşleri- 

, mizin engellemesiyle karşılaşmaksızın ne olursa olsun canımızın » istediğini yapmak özgürlüğünü gerektirir. 


Sayfa : 170 
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Sayfa 170 


Baskıcı kanunlar ve kamuoyu ile aralarında sürüp giden çatışmalar yaşanmış Sokrat adında bir adamın bu dünyaya gelmiş olduğu insanoğluna ne kadar hatırlatılsa yine de azdır. 
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Sayfa 176 

Kendisini derin bir biçimde ilgilendiren ve o zamana kadar bilinmeyen şeyleri dünyaya bildirmek, manevi ya da maddi çıkarlarının bazı hayafi noktalarda aldanmış olduğunu ona kanıtlamak: İşte bir insanın türdeşlerine verebileceği en önemli hizmet. Kimi durumlarda, örneğin ilk Hristiyanlar ya da reformcular konusunda Doktor Conson'un taraftarları insanlığa sunulabilecek en değerli armağanın bu olduğuna inanıyorlardı. Oysa bu görüşe göre bu kadar büyük iyiliklerin taşıyıcılarına en aşağı caniler gibi davranmak ve onları şehitlikle ödüllendirmek insanlığın pişmanlıkla karşılayacağı açık bir hayıflanma ve felâket değil, doğal ve kabul edilir bir davranıştır. 
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Sayfa 177 

Ancak, gerçeğin her zaman baskı ve zorlamaya galip geldiği sözü, kuşkusuz, insanların basma kalıp bir hale gelinceye kadar birbirlerine yineledikleri, ancak her türlü deneyimin çürütmüş olduğu tatlı yalanlardan biridir. 


422 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Hürriyet 


Tarih bize gerçeğin her zaman zorlama ve baskı karşısında susmak zorunda kaldığını gösteriyor. Gerçek sonsuza kadar yok edilemese bile yüzyıllar boyunca geri Iplândal bırakılıyor. 
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Sayfa 179 

Bu ceza uygulamalar, gelecekte bütün güçleriyle yeniden canlanmayacaklarına kesin bir güven duygusu verecek kadar konudan yoksun değildir. 1875 yılında Cornawall Kontluğu ceza mahkemesi, yaz dönemi toplantısında, söylentiye göre bütün yaşam ilişkilerinde her türlü suçtan arı bir adam, bir kapının üzerine Hristiyanlıkla ilgili olarak aşağılayıcı birkaç söz yazdığı ve söylediğinden dolayı yirmi bir ay hapis cezasına mahküm olmuştur. 
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Sayfa : 180 
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Sayfa 180 


Allaha (hangi Allah olursa olsun) ve öbür dünyaya inanmayan bir adamın adalet karşısında tanıklığının kabul olamayacağına ilişkin yasa görüşü uyarınca dava reddedilmiştir. 


Sayfa : 182 
İz Ütelmla iz 
Fs». ui bal EE yl > çal sk ile gl 


# ge o S5 e iliyp ag Meme 
KV A TET EC EZİ 
PA ENE 


po 


Sayfa 182 

Bir halkın duygularında, ülkemizin orta sınıflarında ötedenberi kesinleşmiş bulunan, o sürekli ve güçlü yardımsevmezlik mayası bulunursa, ezilmeye değer gibi düşünmekten uzak kalmadığı kimselere etkin biçimde zulümlere onu yöneltmek için pek az bir şeye gereksinme duyulur. 
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Sayfa : 184 
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Sayfa 184 

Servetleri kendilerini diğerlerinden ayrı kılan kesim dışındaki herkes için kamuoyu, bu noktada, kanun kadar güçlüdür. Hapse girmek olasılığı kadar ekmeğini kazanmaktan yoksun olmak da vardır. Ekmekleri güvence altında olanlar ne iktidar makamlarındaki kimselerden, ne de bir başka kurumdan ya da halktan iyilik beklemezler. Ancak bunlar düşüncelerini serbestçe söylemekten korkmazlar. Fakat sözlerinden dolayı, başkalarının düşüncelerin- de kötü davranış görürler. Buna katlanmak için de büyük bir kahramanlığa gerek yoktur. Bu gibi kimseler için merhamet dileğin- de bulunmanın yeri olamaz. Ancak bizim gibi düşünmeyenlere karşı eskisi kadar şiddetli kötülük istememekle birlikte, onlara yönelik gösterdiğimiz davranış ile birbirimize yine her zamanki kadar zarar vermekteyiz. Sokrat idam edildi. Fakat felsefesi gökyüzünde bir güneş gibi yükseldi ve ışıklarını bütün düşünce evreni- ne yaydı. Hristiyanlar arslanların pençesine atıldı. Fakat Hristiyan kilisesi görkemli bir ağaç oldu. Daha eski daha güçsüz ağaçları geçti. Ve gölgesi ile onları boğdu. Bizim salt toplumsal hoşgörüsüzlüğümüz kimseyi öldürmüyor. Hiçbir düşünceyi kökünden sökmüyor. Fakat insanları düşüncelerini saklamaya ya da düşüncelerini ortaya koymak için etkin bir çalışmadan ve çabadan sakınmaya yöneltiyor. Bize Isayfa 1851 aykırı düşen düşünceler her on yılda ya da her kuşak boyunca ne büyük bir şey yitiriyorlar ne de kazanıyorlar. Hiçbir zaman canlı bir ışıkla parlamıyorlar. Somuftaştıkları düşünürlerin ve bilginlerin dar çevresi içinde gizli gizli var olmayı sürdürüyorlar. Ve insanlığın genel konularına gerek doğru gerekse yanlış bir aydınlık saçmıyorlar. İşte bu şekilde bazı kimseler için oldukça mutluluk verici bir düşünce ortamı sürüp gidiyor. Bunların mutlu olmalarının nedeni, bütün egemen düşünce ve görüşleri, kimseye para cezası ya da hapis cezası vermek gibi can sıkıcı bir uygulamaya gerek duymadan düşünmek hastalığına yakalanmış olarak, aykırı düşünenlerin akıllarını kullanmalarına engel olmaksızın, görünüşte bir sessizlik içinde korumaları ve sürdürmeleridir. Bu durum, bilimsel düşüncede barış ve sessizliğin korunmasına ve her şeyin hemen hemen önceki biçimiyle sürmesine oldukça uygun bir ortamdır. Fakat bu biçimdeki barış ve sessizlik insan düşüncesinin bütünüyle manevi cesaretten kopartılması pahasına gerçekleşti. Bu öyle bir durumdur ki etkin ve olgun düşüncelerden çoğu bu yüzden inançlarının gerçek nedenlerini gizlemeyi ilkellik olarak görürler ve halkı, ona söz söylerken kendi düşünüş biçimlerinden geçerli olanlarını kesinlikle benimsemedikleri temelinden uzlaştırmaya çalışırlar. Bu da bir zamanlar bilimsel düşünceyi süsleyen o açık ve cesur karakterleri yerine koyma ve devretme zekâlarını ortaya çıkaramaz. 


Sayfa : 187 
Ge m ve pa VE ce Sü vE kğ EİN gl € İyi $ 33) 
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Sayfa : 188 
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Sayfa 187 


Kendisini ötürü ötürsün, kim bir düşünür sıfatıyi zekâsını izlemeyi en birinci görev saymazsa büyük bir düşünür 


için değil, tam tersine sıradan insanları (sayfa 188) yeteneklerinin ortaya koyduğu düşünsel yüksekliğe eriştirecek bir duruma getirmek için gereklidir. Hatta daha da gereklidir. Düşünce yasakları- nın olduğu genel bir hava içinde büyük bireysel düşünürler yetişmiştir. Ve yine de yetişebilir. Ancak hiçbir zaman böyle bir hava içinde düşünsel olarak etkin olan bir kavim görülmemiştir ve görülmeyecektir. 4 


Sayfa : 225 
AÇA ZE e iş il Gey vie hha ceke las iii Hek al il Şa seyi ge Şi 
JUN hi a YE iyiye 

Eiki yaf EŞE Göre fi 


Sayfa 225 

Genel olarak ölçüsüz bir tartışma, tecavüz, kişiyle alay etme vb. deyimlerle anlatılmak istenen şikayet konusu tavırlara gelince, aynı yasaklama durumu her iki tarafı da kapsadığı ölçüde kabul görmeye lâyıktır. Fakat bunun kullanımı, yalnızca var olan geçerli düşünce karşısında sınırlanabilir. 
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Sdyfa : 226 
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Sayfa : 227 


gY» da yl eyle dye ela hü 


li ve van salli SEN e İŞ, 

— İŞİŞ le eu LAN Giza 
DEN çeki y OK PE Jİ, Ve vi 

İrA AN 32 NA Ed pk 

İs YA iel yl leyl dil ga >. 

e gi ALİ öle PER e 
SİYAM af ENİ İL YLA 


Sayfa 226 

Örneğin ikisinden birini seçmek gerekirse, devletin dininden çok, her tür inanca karşı ortaya çıkabilecek aşağılamaya yönelik saldırıların yasaklanması gerekir. (saya 227) Bununla birlikte karşıt düşünenlerimize sırf karşıt düşüncede olduklarından dolayı bu kötülüğü mal etmeye kalkılmamalıdır. Hangi görüşte olursa olsun, bir adamın karşıtlığının kime ve düşüncelerinin ne olduğunu gerçekten görmek gönül rahatlığına ve hakkını vermek dürüstlüğüne sahip olduğu, başkalarına zarar verebilecek konularda hiç aşınya kaçmadığı ve onlara göre doğru olabilecek şeylerin hiç birini saklamadığı anlaşılacak olursa bu kişiyi saygıyla karşılamalıdır. İşte genel bir tartışmada gerçek ahlâklılık budur. 
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Sayfa : 248 
vee Alü döyelirle Ear GA 
G3 ğer EĞİ İT alir dila vel im eği $ zi, il GE vü Jai leği ya ales öle ales Hal m İZİ gili 7 13» 

e Sağl geli çel Heli 


Sayfa 248 

Dâhiler sıkılganlık ve çekingenlik dürtüsüyle bu kalıplardan birine girmeye ve varlıklarının böyle bir baskı altında gelişemeyen kısmını gelişmemiş olarak bırakmayı kabul ederlerse, kamuoyu onların dehalarından hiçbir zaman yararlanamayacaktır. Ancak kendilerinde güçlü bir karakter varsa ve bağlarını koparırlarsa kamuoyunun dikkatleri üzerlerinde olur. 
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Sayfa 250 

Gerçek şu ki düşünsel üstünlüğe karşı ne kadar büyük saygı gösterildiği iddia edilirse edilsin, hatta ne kadar saygı gösterilirse gösterilsin kamuoyunda durum ve olayların genel gidişatı, bayağılığı ve iktidarsızlığı egemen güç ve kuvvet haline getirmek yönündedir. 


İS söy âe ile öle 5lü ça ey GE edaiy Jp e iy» İğ 


ye ekim gele Me) O ŞE ok Bici biraz 


Sayfa 251 


Halkın düşüncesini hemen hemen kendileriyle aynı düzeye getiriyorlar. Bunlar, gazeteler aracılığıyla halka yönelik hitap ediyorlar. Ya da halk adına zamanın konularına ilişkin fikir ileri sürü- 


yorlar. 
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Sayfa : 253 
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# 
Sayfa 252 


Çünkü kamuoyunun baskısı ve sıradışılığı bir tür cinayet sayılabilecek (sayfa 253) derecede sert olduğundan dolayı bu baskıyı kırmak için insanların sıradışı bir durumda ve davranışta olmalarına gerek vardır. Sıradışılık ve karakter gücü bugün birbirine paralel yürüyor. Bir toplum içinde var olan sıradışılıkların toplamı, genellikle içerdiği deha, düşünce gücü ve manevi cesaretin toplamıyla orantılı bir yaygınlıktadır. Günümüzün belli başlı tehlikesini gösteren şey pek az adamın sıradışılıklarını açıklamak cesaretine sahip olduklarını görmektir. 


Sayfa : 259 
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Sayfa : 260 tese 
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Sayfa 259 


Bununla birlikte ilerleme ilkesi, gerek özgürlük aşkı şeklinde olsun, gerekse barış aşkı şeklinde olsun, geleneklerin egemenliğinin düşmanıdır. Çünkü, hiç olmazsa bu egemenlikten kurtulmayı sağlar. Bu iki güç arasındaki mücadele, insanlık tarihinin en 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esaslı biçimde ilgi çeken yönünü oluşturur. Dünyanın büyük bir kısmı tam anlamıyla (sayfa 260) tarihten yoksundur. Çünkü bütünüyle geleneklerin baskısı vardır. İşte tüm doğu bu durumda bulunuyor. Gelenek orada her şeyin bağlı olduğu bir kuraldır. Adalet ve hukuk tam anlamıyla tek bir şeyi anlatır. Adaletin kanıt ve yargılamasına direnmeyi kimse düşünmez. Bunun sonucu görüyoruz. 
Bu uluslarda bir zamanlar belli bir kişiliğin ve özelliğin bulunması gerekir. Bunlar böyle kalabalık, okumuş ve bazı sanayi hayatına derin bir biçimde sahip olarak yerin altından çıkmamışlardır. 
Bütün bu özellikleri bakımından onlar kendi varlıklarını kendileri yaratmışlardır. O zamanlar dünyanın en büyük ve en güçlü uluslarıydılar. Oysa şimdi nedirler ki? Ataları ormanlarımızda serseri bir biçimde dolaşan kabilelerin uyruğu ya da onların doğal ataları o zamanlar büyük saraylara, görkemli tapınaklara sahiptiler. Fakat ormanlarda dolaşan o barbarlar üzerinde birey özgürlüğü, ilerleme ile birlikte yarı yarıya egemendi. Görülüyor ki bir kavim bir süre ilerlemeci olabiliyor. Ve sonra duruyor. Ne zaman duruyor? Ne 


zaman bireyliğini yitirirse. 


Sayfa : 261 
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Sayfa 261 


Siyaset, eğitim ve hatta gelenekler ve ahlâk konusuna çok çabuk barış elde temeye eğilimliyiz. Bununla birlikte bu son noktada başladığımız barış düşüncesi özellikle diğerlerinden isteyerek veya istemeyerek de olsa bizim kadar iyi yapmaktan ibarettir. 
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Sayfa : 262 
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Sayfa 262 


Bu noktada karşımızda bir örnek ve bir uyarıcı görüyoruz ki o da Çin'dir. Çinliler oldukça hızlı bir ulusturlar. 


Sayfa : 262 


3 
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Sayfa 262 

Kuşkusuz bunu yapan kavim, insanlığın gelişme yeteneğinin gizemini ortaya çıkarmıştır. O kavimin, genel ilerleme hareketinin başında egemen bir biçimde yürüyüp gittiği sanılır. Oysaki, hayır! Çinliler oldukları yerde saymaktadırlar. Binlerce yıldan beri şu an 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FENN-İ RUH 


Kraft und Stoff 
Kitabı meşhurunun üç mebhas-ı tammiyle diğer tefahhusât-ı fenniyeyi havidir. 
(Büchner), Ludwig (1824 — 1899) 


Mütercimi: Dr. Abdullah Cevdet 


İstanbul 
Matbaa-ı İctihad wn 


Çankaya Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 82 


Yazar : Ludwig Büchner 
Cild : Kırmızı 
Ebadı 
En :12.6cm. 
Boy :19.1cm. 


Sayfa Adedi : 136 
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Sayfa : 29 
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Sayfa 29 

Beyin, dış dokuların taşıdığı fosforuri iki katını taşır. Beyinin küllerin- de fosforun, (alkali| kalevi fosfatların çokluğu bundandır. Yoğun bir düşünsel çalışmadan sonra idrarlarda, alkali fosfat ve alkali sulfatların belirdiği Dr.Byasıon'un yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Sayfa : 31 
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Sayfa 31 

Sonuç olarak: Lesitin (Lâicthine) şekli altında fosfor içeren tüm besin (ağdiye), yoğun beyin çalışmasının neden olduğu beyin kayıplarının onarılmasına ve yerine getirilmesine yarar. Bir besinin sinir takviyesi yönünden güç ve önemi, bu azotlu cevherlerin fosforca zenginliğinin derecesiyle orantılıdır. 


Sayfa : 32 
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Sayfa 32 

Terbiye'nin, idman ve irfanın ruh üzerindeki etki ve değerinden bahsetmek istiyoruz. Bu etki o kadar büyktür ki sınırlı zekâdaki bir kişi özenle yetiştirilince, yetenekli ve zeki bir insandan daha zeki görünür. 
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Sayfa : 38 
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Sayfa 38 

Dr. Wilder, 42 yaşında aptal bir kadının beyin ağırlığını 330 gr. 
bulmuştur. Başlarının daire çemberleri (16) parmak gelmeyen kişiler her zaman ya aptal yahut kıt akıllıdırlar. 


Sayfa : 50 


A ela GA İS del YS Al ye 
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Sayfa 50 
Sinirli bir mizaca sahip insanlar, diğerlerinden daha az ve daha çabuk yaşarlar. 
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Sayfa : 88 
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Sayfa 88 


Dikkatsizlik, yorgunluk, zihin etkinliğinin durgunluğu veya kaşıklığı gibi nedenler; kavrama ve tepkinin süresinde etkilidir. 


Sayfa : 93 
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Sayfa 93 


Oduncuya ve yaya dolaşana kasları aracılığıyla harcadığı gücü sağladığı gibi bilginlere, düşünürlere, şairlere de düşünce gücü verir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
Eğitim Bakanlığı Yayını 
Sayı: 8 


RUHÜ'L KAVANİN 


Yazan: Montesgue Çeviren: Hüseyin Nazım 


İstanbul- Matbaa-i Amire 
1923 


Çankaya Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 60 


Yazar : Montesgue (Çev: Hüseyin Nâzım) 
Cild : Kırmızı 
Ebadı : 

En :17.2 cm. 

Boy : 23.5 cm. 


Sayfa Adedi :445 41841 
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Sayfa | 

Ön Söz (Özeti 

Bu kitabın konusunu oluşturan konular arasında bazı kişileri gücendirecek olan yerler çıkabilir. Fakat eserin hiçbir zaman kötü bir niyet taşımadığını söylemeliyim. Eflatun, Sokrat'ın zamanında Dünya- 
'ya geldiği için Allah'a şükretmiştir. Ben de hayatımı emniyette bulunduran ve bana sevdirmiş olduğu kişilere bağlılık göstermemi arzu eden bir hükümet zamanında doğduğum için şükrediyorum. 

Şunu söylemek istiyorum ki; yirmi senelik bir çalışmanın ürünü olan bu eser için birkaç dakikalık bir okuma ile yetinerek hüküm vermeyiniz. Karara varmak için, içinden birkaç kelimeyi değil bütün kitabı dikkate alınız. Çünkü, yazarın fikrini öğrenmek için eserin tamamını okumak gereklidir. i 

Öncelikle insanları inceledim ve şunu gördüm ki kanunların ve ahlâkın çeşitliliği içinde insanları yönlendiren şey özellikle kendi keyif ve arzuları değildir. 

Esaslar koydum: bütün milletlerin tarihi, güçlerinin derecesi ve kapladıkları alanlar karşısında özel durumları önemden ayıran, bu esaslar sonucudur ve özel olan her kanun başka bir kanunla ilişkili veya daha genel bir kanuna bağlıdır. 

Hiç bir milletin durum ve adetlerini eleştiren yazı yazmadım. Her millet burada kendi kurallar bütününü bulacaktır. 

Bu kitabımla ben herkese görevini, vatanını, kanununu sevdirmeye, bulunduğu herhangi bir memleket, hükümet ve mevkisinin mutluluğunu daha iyi hissettirmeği başarırsam kendimi ölümlü olan insanların en mutlusu kabul ederim. 

Kanun koyma yetkisine sahip olanların bu kanunlar için gerekli olan bilgilerinin çoğaltılmasında ve bu kanunlara uyacak olanların 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bunu zevkle yapmalarını sağlayacaksam çok mutlu olurum. 


Bu kitabı bir çok kez yazmaya başladım ve yarım bıraktım. Yazdığım sayfaları belki binlerce defa rüzgâra savurdum. Amacımı plânsızca takip ediyor, ne kuralları ne de istisnaları tanıyordum. Gerçekleri tekrar kaybetmek için buluyordum. Fakat esaslarımı bir defa keşfettiğim zaman artık aradığım her şey bana koştu ve yirmi senelik bir zaman içinde eserimin başladığını, geliştiğini ve sonunda bittiğini gördüm. 

Bu eserin eğer bir başarısı varsa, bu başarının büyük bir kısmını eserin konusuna borçluyum. Bununla birlikte kitabımın başarısını hiç bir eser daha gösterememiş olduğunu zannetmem. Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da o kadar büyük adamların bu yolda benden önce yazı yazdıklarını görünce hayrette düştüm ve onlara karşı takdirden kendimi alamamakla beraber cesaretimi de asla kaybetmedim. 
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Sayfa 10 

Bu ilkel toplumlarda herkes kendisini diğer kişilerden daha aşağıda bulur. Kendi gücünü diğerlerininkiyle eşit görenler enderdir. Bunun için başkalarına saldırı akla gelmez. Barış ve dostluk ilk doğa kanun halini alır. 
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Sayja : 11 
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Sayfa nl 

İnsanın acizlik duygusuna ihtiyaç duygusu eklenir. Böylece ikinci doğa kanunu, insanları yiyecek bulma hırsına yönelten kanun olur. 

Ani bir şey karşısında ilk insanların titreyip kaçtıklarını yukarıda söylemiştik; fakat korkanlar kendileri gibi başkalarının da korktuklarını anlayarak, yavaş yavaş, birbirlerine yakınlaşarak; her hangi bir hayvanın, hemcinsine yakın bulunmakta hissettiği zevk, toplumların oluşmasını ayrıca kolaylaştırdığı gibi, erkek ve dişilerin karşı cinslerin- de buldukları burada pek büyük etkisi var. Erkek ve kadının her gün birbirine ettikleri o doğal aşk ihtiyacı üçüncü bir doğa kanunu halinde ortaya çıkar. 

Bu ilk duygudan sonra insanlar bilgi sahibi olmaya başlarlar. Diğer hayvanlarda bulunmayan bu önemli bağlılık ve toplumun oluşumunda yeni bir sebep hükmündedir. Nihayet yaşamak arzusu dördüncü doğa kanununu oluşturur. 
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Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine mütercimin bir takdime-i acizanesidir. 
15 Eylül 1340 

Cemil Said 


KUR'ANIKERİM TERCÜMESİ 


Mütercim ve tabı: Cemil Said 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 184 


Yazar : (Çev: Cemil Said) 
Cild : Bordo 
Ebadı - 
En :1d4cm. 
Boy :20cm. 


Sayfa Adedi : 720 
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Sayfa : 
. 1 vik 
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Mi 2 


Sayfa 3 

Açık bir gerçektir ki yer yüzündeki üç yüz milyonu bulan müslümanlar arasında sırf Arapça konuşanlar çoğunluk oluşturmaktadırlar. Asya'nın Mezopotamya, Suriye ve Hicaz'dan başka bütün ülkelerinde, Çin'de, Hindistan'da, Cava'da, İran'da, Afganistan'da, Belucistan'da, Buhara'da, Kafkasya'da, Kırım'da bulunan yüzlerce milyon Müslüman kuşkusuz Arapça'dan çok Türkçe konuşuyorlardı. 
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Kur'an'ı Arapça okuyamazlar. Oysa şimdiye kadar Kuranıkerim 

Türkçe'ye çevrilmemiştir. Bunun başlıca nedeni, dünyadaki bütün 

müslümanların başına geçerek bu ana kadar bu dinin inananlarının 

büyük bir görkemle itibar kazanmasına hizmet etmiş olan Türklerin, Pp İslâm dinine duydukları özel yakınlıklarından dolayı Türkçe'ye çeviri- 
© — sinde olabilecek hatalardan korkmalarıdır. 


Oysa, zamanımızda bu gibi görüşlere tahammül yoktur. Çünkü dünyada hatadan tamamen yoksun bir şey yapılamayacağı bilimsel bir gerçektir. Böyle olası bir hata endişesinden dolayı, Kuran'ı anlamadığı bu Arapça diliyle tamamen ezberleyecek düzeyde dinine aşık olan Türk Milleti'ni, Kutsal Kitab'ın bu yüce anlamını istediği gibi anlayabilmekten yoksun bırakmak doğru değildir. 


Kur'anıkerim, Arapça dilinden hemen hemen bütün dillere bir çok kereler çevrilmiş (sayfa 41 olduğu halde, Türkçesi için yalnızca tefsirlerle yetinilmiştir. Bu yorumların en iyi örneklerinden biri de, Sultan Abdülaziz zamanında Eğitim Bakanlığında bulunmuş olan, dedem Kemal Paşa tarafından basılan "Kitabü'l Tefsir"dir. Ancak tefsir ile çeviri arasında büyük bir fark vardır. 


- Tefsir yazanlar, bilinen hocalar ve İslâm bilginlerinin sözlerine dayandırılmış bile olsalar, Kuran'ın metnini aynı şekilde bize bildirmeyip, doğru çıkarımlar yaptıkları kanısında oldukları anlamları bize bildiriyorlar. Oysa ki bazen yazdıkları cümlelere ilişkin olarak Kur'anıkerim'de bir işaret bile yoktur. Dinler tarihi ve din bilimlerine hâkim olmayanlar için Kuran'ın bir çok yerlerini anlayabilmek gerçekten zor olduğundan dolayı tefsir kuşkusuz gereklidir. Ancak, her şeyden önce aynı şekilde anlamı anlamak ve sonra tefsire başvurmak gerekir. Yoksa anlamı bilinmeyen bir cümlenin tefsiri doğal olarak bir yargı ifade edemez. Bazılarının iddiasına göre Kur'anıkerim'i çevirmek için on beş kişiden oluşan ve Arapçayı iyi bilen, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm, Arap Edebiyatı, Felsefe, Psikoloji, Toplum bilimi ve Ahlâk bilimlerinde uzman olan bir kurul gereklidir. Böyle bir heyetin senelerce çalışabilmesi için ne kadar para gerektiğini düşünülürse 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ve hükümetin bizzat oluşturduğu dil bilimcileri heyetinin bile sürdüremediği bilinirse de bu gibi iddiaların ne kadar anlamsız olduğu ve Kuranıkerim'i ancak girişkenlik ve kararlılık sahibi cesaretli adamların çevireceği anlaşılıyor. 

Bütün Arap Doğu bilimcileri Kur'anıkerim'i harfiyen çevirmek gereğini duymuşlar ve tek bir çeviriyle yetinmemişlerdir. 

Bu aciz kul, yeryüzünde Türkçe konuşan milyonlarca Müslümanlara bir hediye bırakmış olmak üzere Kur'anıkerim'i gerek Arapçası'ndan, gerekse değişik Türkçe tefsirlerinden araştırarak aynen çeviri ve Türkçe (sayfa 51 şivesiyle anlamlarını birebir korumaya çalıştı. Türkçe'ye uygun bir biçimde çevirebilmek için eklenmesi gerekli olan sözcükleri ekledim. Çünkü başka türlü anlamı vermek olası değildi. , 

Hatasızlık Allah'a özgü olduğundan Kurân çevirisinde hata yapmadığımı ya da anlam vermede hiç bir eksiklik göstermediğimi iddia edemem. Ancak yıllarca süren bir inceleme sonucu olarak her sözcük için değişik çeviriler ve tefsirleri karıştırarak oluşturduğum bu çevirinin orijinal metnine bağlı kaldığıma inanıyorum. 

Çevirmenlik görevinden kaçınmadım, ancak tefsire de gerek duymadım. Çünkü değişik tefsirlerden birini seçmek için yetkin değilim. Bu bakımdan isteyenler istedikleri tefsirlere başvurabilirler. Benim görevim Arapça'yı aynı şekilde çeviri olarak Türkçe'ye aktarmaktır. Bunu, mahkemede bir şahidin ifadesini aynı şekilde çevirmeye zorunlu olan bir çevirmenin görevi gibi aldım. Bilindiği üzere çevirmenin belirsiz ve kuşkulu noktaları açıklamak yetkisi yoktur. O görev yorumcusuna Gittir. 


Cemil Said 
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Sayfa 10 
( Bakara Suresi) 


. 10- Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman, © hayır biz islâh ediyoruz derler. 


1- Bozgunculuk yaparlar, fakat anlamazlar. 


2- Kendilerine herkes gibi iman ediniz denildiği zaman, biz abdallar gibi mi inanacağız derler. Hâlbuki kendileri abdaldır ve fakat bilmezler. 
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Sayfa : 254 
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Sayfa 254 
(Hud Suresi) 


80- “Melekler Lut Aleyhisselam'a geldikleri zaman, kavminden bir çokları yanına geldiler, birçok siyaatde bulunuyorlar idi. 
Onlara dedi ki "işte kızlarım bunlarla evlenin, fakat misafirlerime tecavüzle beni rezil etmeyiniz, içinizde merd bir adam yokmudur?" 
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Din Yok Milliyet Var 


Benim Dinim Benim Türklüğümdür 


Çankaya Atatürk Kitaplığı Bilgileri 
Envanter No :2 
Yazar : Rüşeni 
Cild : Kırmızı 
Ebadı : 
En :21.9 cm. 
Boy :34.1 cm. 
la Adedi :1V 4 247 | 
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Sayfa : 4 
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Birinci Kısım 
Dinlerin Tahlili 

Bir Kaç Söz 

Bu kitabı, dinlerin iç yüzünü millete göstermek ve milletimi bu belâdan kurtarmak için yazdım. Eskiden ben de dindar idim. Dinin bey- ne ve vicdana yüklemiş olduğu kötü yönünü uzun seneler taşıdım. 
Memleketimin en yüksek eğitimini gördüğüm halde tabiat ve ilim karşısında bu yanılgıyı çok geç anladım. 

Beynimin en taşkın sorgulama çağında dine karşı baş kaldırmadığımı ve ona "sen! kimsin ? nesin?" demeğe cüret etmediğime çok yanarım. Eğer eğitim öğrenim görürken her şeye yapıştırdığım soru işaretini dinin de esrarlı maskesine yapıştırmış olabilsem, şüphesiz daha o zaman o fesat, o korkunç maskeyi yırtar ve onun arkasında bir şey bulunmadığını görürdüm. Yazık ki (sayfa 3) binlerce seneden beri insanların beynini ve vicdanını ezen bu kara kabus benim de asi ruhumu mağlup etti. Beni de senelerce kendisine bağladı. Bununla 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beraber şükrederim ki bu kabusun ağırlığı nihayet ruhumda ters etki yaptı ve beni dine karşı şüphe ve savaşa yöneltti. 
1912 senesinde ilk defa İran'a gittiğim zaman orada yüzlerce ve 
yüz binlerce İranlı ile karşılaştım. Dünyanın en rezil, en ahlâksız ruh- 
<  banları olan İran bilginleri hemen ruhumda ters bir etki yaptı. Bundan dolayı dini kabusa karşı vicdanımda ilk isyan ortaya çıktı. O zamandan beri araştırmaya ve dinleri incelemeye başladım. On sene bağımsız bir vicdanla din adına ne buldumsa didikledim. 


Sonunda, bunların içinde hayal ve ifsattan başka bir şey bulamadım. Ne mutlu milletime ki büyük Mustafa Kemal'in büyük mücadelesi, bozguncu ve gerici olan insanları milletin başından uzaklaştırdı. Bundan dolayı büyük inkılâpçıyı bende minnetle anarım. Bununla birlikte açık söylemeliyim ki bu korkunç kabus, hâlâ dünyanın her yerinde kutsallık gömleğini taşımakta ve hâlâ Müslümanları geriye götürmektedir. 

Bunun için her düşünür, dinin maskesini düşürmek ve kutsal gömleğini yırtmak için olanca kuwetiyle çalışmalıdır. Bu maske düş- 

»tükten ve bu gömlek yırtıldıktan sonra milletim, iğrenç bir hayal gö- 
“remeyecek ve o zaman bunun uğrunda verdiği (sayfa 4) sayısız kurbanları büyük acı ile anacak ve bundan dolayı çok üzülecektir. 

İşte ben payıma düşen vazifeyi görmek için bu kitabı milletime takdim ederim. 
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Sayfa 135 


Bizim kutsal kitabımız, bilgiyi esirgeyen, varlığı taşıyan, mutluluğu kucaklayan, Türklüğü yükselten ve bütün Türkleri birleştiren “ulusalcılığımız”dır. O halde felsefemizde “din” sözcüğünün tam karşılığı “ulusalcılık"tır. Ulusunu seven, ulusunu yükselten ve ulusuna dayanan insan, her zaman güçlü, her zaman namuslu ve her zaman onurlu bir insandır. 

Yüksek bir ulusun, ulusalcı bireyleri, ak günde mutlu, kara günde dayanıklı ve kanlı günde ezicidir. 
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Sayfa : 13 


: i biç Mak! İM m Tük 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vhs. yo a He öm 


Sayfa 136 


En çok din maskarası olan Doğu ulusları, eski çağlardan bu yana, sürekli yalan söylemeği ve bunun için sözlerini birçok andlarla güçlendirmeyi gelenek haline getirmişlerdir. Bu gün de Araplar çok yalan söylerler ve andiçerler. Hele Acemler... 


Sayfa : 13 


Ye ER AE MİLLİ İZ si Tanka 


a ire üç 2 imla e çen vedele b'iz alaz yle; Afi ei zere evı 


maielerma 


Sayfa 136 

Ulusun egemenliğini simgeleyen insanları söylence kitabıyla çok doğrudur diye bağlılığa çağırmak ve dahası, bir ulusun en saygın kişisi olan Cumhurbaşkanını yine din törenleriyle söylence kitabı önünde eğilmeye çağırmak ve söylenceye ant içirmek insanlık için ne alçak bir durum ve ağır bir aşağılamadır. 


466 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR *Din Yok Milliyet Var 


Sayfa : 137 
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#** Birey ister istemez ölümlüdür; ama si isterse ölümsüz olur. 


Sayfa 137 

Hangi ulusun yüceliği, Türklüğün ululuğu kadar tarihin bilinmeyen enginlerine uzanmıştır? Ve en nihayet hangi ulus ölürken azraili tepeleyerek dirilmiştir? Dünyada Türk olmak kadar onur mu var? Ve Türk olmak kadar “din” mi var?.... 
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Rübneddin Ahmet bin Ahmet bin Abdüllatif e-Rubeydi 


Mütercim 
Darulfünun Müderrislerinden Ahmet Nacim 
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Şehzade Başı: Evkaf Matbaası 
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Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 
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Sayfa 260 

Yine Aişe Radiyallahü Anha'dan: 

Şöyle demiştir: Bir defa beni Ekrem SAV, üstünde damlalar bulunan bir hamisafl) içinde namaz kılıp (namaz sırasında) üstündeki damlalara bir bakmışlardı. Namazdan çıkınca "benim şu hamisamı Ebu Cehm'e (2) geri götürün de Ebu Cehm'in encicaniyyesini (3) bana getirin, zira demin namazımdaki huzurdan az kalsın beni alıkoyacaktı" buyurdu. (3) 
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(1) Hamisa, yün yahut softan dört köşeli, iki tarafın zencefri bir tür siyah abaya denirdi ki pek yumuşak ve durunca pek az yer tuttuğu için bu ismi vermişlerdi. Bu hamisa Şam kumaşlarından olup Peygamber efendimize Ebu Cehm-i Kureyşi tarafından hediye edilmişti. 

(2) Ebu Cehm Amir yahut Ubeyd bin Huzeyfetü'l-Kureyşiyyü'l-Adevi RA'dır ki Mekke'nin fethi sırasında islâm'ı kabul etmişti. Kureyş'in ileri gelenlerinden olup, Kureyş içinde soy-sop hakkında en çok bilgiye sahip olan dört kişiden biri olarak tanınmaktadır. 

(3) Bu garip kelimenin benzerliği hakkındaki dedikodular bizim için gereksizdir. Bu süslü ve güzel olmayan yumuşak, fakat kalın sof abaya denir ki hamisa kadar ünlü kumaşlardan sayılmazmış. Peygamber efendimiz hamisayı iade ederek, Ebu Cehm'in Encicaniyyesini istemekle reddinden dolayı gönlünün kırılacağı düşüncesiyle, hediyenin kabulünden dolayı yapmış olduğu iltifatı ikinci defa yaparak tekrar gönlünü almayı amaçlamışlardır . 


Mİ . 


RR 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w 


Sayfa 275 

Yine Enes RA'dan: Hz. Muhammed SAV nalını ayağında namaz kılar mıydı? diye sorulup (1), evet cevabını verdiği güçlü bir senet ile rivayet olunuyor (2). 
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 ————————— cc? 


(1) Soran kişi, rivayette bulunan Ebu Mesleme Sait bin Yezid Ezdi dir. 


(2) Bu hadis-i şerif nalını çıkarmaksızın namaz kılmanın uygunluğuna kanıt olduğu gibi, gelecekteki hadislerin buna uygun düştüğüne bile delalet 


eder. 


Sdyfa : 287 
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Sayfa 287 

İbrahim'in makamını musalla (yani namazgah) (1) olarak kabul etsek dedim. "Ve't-tehizu Makamı İbrahim'e musalla" (2) ayet-i kerimesi indi. Bir de örtünme ayeti “Ey Allah'ın Peygamberi, emretsen de tertemiz olan eşlerin örtünüp saklansalar. Çünkü, kötü ve günahkâr insanlar onlarla konuşabiliyor" dedim (3). 
Derken örtünme ayeti iniverdi. Aynı şekilde Hz. Muhammed Isayfa 288) SAV'in tertemiz olan eşleri bir defa kendisine karşı kıskançlık göstermek üzere birleşmişlerdi. Onlara "Asa rabbühü in-tallekakün- ne en-yübeddilehu ezvacen hayra min- künne" dedim. Derken bu ayet indi (4). 


(1) Namaz kılmak için yön belirlemekten amaç, tavaftan sonra orada iki rekat namaz kılmaktır ki bu namaz bir ictihada göre vacib ise de diğerlerince 


müstehaptır. 
(2) Anlamı: İbrahim'in makamını musalla kabul ediniz. 


(7) Örtünme Ayetinin inişinden önce, efendimiz hazretleri kadınların erkeklerden kaçması konusunda Arapların halen var olan âdetlerine ilişmiyorlardı. Bununla beraber onların perde içinde olmalarının daha hayırlı olacağı da Peygamber tarafından bilinmekte idi. Fakat kendileri söylemektense vahiy ile değiştirilmesini tercih ediyordu. Hatta Kurtubi'nin açıklamasına göre Hazreti Faruk bu görüşü sunduğunda Hz. Muhammed'in onayı henüz gerçekleşmemişti. Örtünme ayeti bir görüşe göre beşinci, diğerine göre üçüncü, başka bir görüşe göre de dördüncü sene içinde inmiştir. Hz. Muhammed, inananların annesi Zeyneb binti Cahş hazretleri ile evlendiklerinde bir düğün ziyafeti düzenlemiş olduklarından kendi evinde yenilmiş içilmiş, o sırada bir topluluk muhabbet ve sohbeti uzatmış. İnananların Annesi hazretleri hep yüzü duvara doğru onların dedikodularından huzursuz olurlarmış. Adamcağızlar çıkmayınca, Hz Muhammet belki anlarlar diye dışarıya çıkmışlar. Döndüklerinde hâlâ oturup konuşuyorlarmış. Ayetin iniş nedeni de bu olmuş. 
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(4) Bu hikayenin aslını Buhari yorumcusu Ayni'den olduğu gibi aktara- 


lım: 


Allahın elçisi efendimiz her gün sabah namazını kıldırdıktan sonra İnananların Annelerini birer birer hücrelerine girip yoklamak her zaman yaptığı güzel âdetlerinden idi. Hafsa binti Ömer'e bir tulum bal hediye edilmiş, o da her sabah Allah'ın Elçisine selâm vererek odasına girdiklerinde kendilerini biraz alıkoyup bal şerbeti içirirmiş. Aişe ise kadınlık gayreti nedeniyle, bu kadarcık olsun orada durmalarını hoş görmediğinden Hazıra ismindeki Habeşli cariyesine " Allahın elçisi, Hansa'nın yanına girdiği vakit sen de git bak ne yapıyor bana haber ver" diye tenbih etmiş . Hazıra gördüğünü, bal kıssasını anlatmış. İnananların Annesi Aişe bundan dolayı gayrete gelip Peygamber'in diğer eşlerine, Allah'ın Elçisi yanınıza gelip sizleri şereflendirdiklerinde: "Ey Allahın elçisi senden meğafir kokusu geliyor deyiniz " diye haber gönderdi. Meğafir, urfud denilen Arabistan meşelerinin bal gibi tatlı ancak kötü kokulu bir sıvıdır. Allahın Elçisi ise zaman zaman melek- le görüştükleri için, üst-başında fena bir kokunun bulunması çok fazla güçlerine giderdi. Peygamber efendimiz, Sevde binti Zem'a'nın hücresine girdiler. Sevde der ki ben o sözü pek de söylemek istemiyordum. Ama sonradan Aişe'den korktum da söyledim. Dedim ki "Ey Allahın elçisi senden 

“duyduğum şu koku nedir? Yoksa meğafir mi yedin?" Buyurdular ki "hayır ancak Hafza bana bal içirdi.” Sonra İnananların Annelerinin yanlarına birer birer uğradılar. Her birinden de o sözü duydular. En sonunda Aişe'nin yanına gidince o -işe daha fazla önem vermiş olmak için- burnunu tıkadı. "Ne oluyorsun" diye buyurunca "Ey Allahın elçisi senden meğafir kokusu duyuyorum. Yoksa yedin mi?” dedi. "Hayır Hafsa bana bal şerbeti içirdi" buyurulunca da "Demek o balın arıları urfut otlamış" dedi. Bunun üzerine Peygaberimiz de "Vallahi bir daha ağzıma koymam" diye yemin edip bal şerbetini kendilerine haram kıldılar, Bunun üzerine "Ya eyyühennebiyyü lime tuharrimu ma-ehallallahü leke tebtagi merzate ez-vacike" ile başlayan Tahrim Suresi indi. Kutsal anlamı : "Ey Peygamber, hanımlarının gönlünü almak için Allah'ın sana helâl ettiğini niçin kendine haram edersin”"dir. 
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Sayfa : 292 z 
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Sayfa 292 

Enes bin Malik RA'dan 

Şöyle demiştir: Hz. Muhammed birgün kıble duvarında tükürük buldu (1). Bu Muhammed'i o kadar üzdü ki üzüldüğü mübarek yüzünden belli oldu (2). Kalktı ve mübarek eliyle üstünü kapattı. Sonra buyurdu ki her biriniz namazına durduğu vakit şüphesiz Tanrı'ya yakarışta bulunur. Tanrı kendisi ile kıblesi arasındadır. O halde hiçbiriniz kıblesine karşı tükürmesin (3). Çok zor durumda kaldığında ya solu tarafına ya, sol ayağının altına (sayfa 293) tükürsün (4). Sonra kutsal şalının kenarından tutup ve içine tükürüp durarak: "Yahut işte böyle yapsın" buyurdu (5). 

Ebu Hureyre ile Ebu Saif'den de önceki (262.) hadis rivayet ediliyor. Ancak bunda "ve la an yeminihi" sağ tarafına da tükürsün anlamına gelen fazladan bir cümle daha vardır. 


(1) Buhari'nin, İbn Ömer'in rivayetine dayanarak söylediğine göre bu namazda iken gerçekleşmiştir. Orada şöyle deniliyor: Hz. Muhammed cemaatin önünde namaz kıldırmakla meşgul iken mescidin kıblesi yönünde (yani mihrabda) bir tükürük buldu. Namaz içindeyken onu kazıdı. Namazdan çıktığı vakit de buyurdu ki herhanginiz namazda iken Allahü Teala ve Tekaddes hazretleri yüzünün geldiği tarafındadır. Hiçbiriniz namazda iken önüne doğru tükürmesin. N 


(2) Nesai'nin rivayetinde "o kadar kızdılar ki o mübarek güzel yüzü kıpkırmızı oldu" denilmiştir. 


(3) Tükürük, İbrahim Nah'i'den başkasına göre hep temiz ise de mescide özellikle kıble yönüne tükürmek makam ve yöne karşı terbiyesizlik ve saygısızlık olduğu için yasaktır. Sünen-i Ebi Davud'da rivayet edildiğine göre biri bir topluluğa imamlık yapmış. Adamcağız namazda iken kıbleye doğru tükürmüş, Allahın elçisi de görmüşler ve namazları bittikten sonra "bu adam size imam olmasın” buyurmuşlar. O zat bir daha mihraba geçmek istediğinde kendisini alıkoymuşlar ve Allah'ın elçisinin böyle buyurduklarını bildirmişler. 
O da Peygamber efendimizden bu durumun nedenini sorduğunda "evet sen Allah'a ve Resulü'ne zulmettin" buyurmuşlar. Diğer bir rivayette bu adamın karısı, kocasının Hz. Peygamber tarafından azledildiğini öğrenince hemen Haluk (ki Arapların zafirandan ürettikleri bir ubbi ilaçtır) alıp mihraba sürmüş. 
Peygamberimiz o mescide tekrar uğradıklarında: “Bunu kim yaptı” diye sormuşlar. İmam'ın karısı denmiş. İmam'ın günahını karısına bağışladım ve imamlığını da tekrar verdim buyurmuşlar. 
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(4) Zira sağ tarafta yapılan iyilikleri yazan melek vardır. Nitekim Buhari'nin diğer rivayetinde "feinne an yeminihi meleken" denilmiştir. İbn Ebu Şibe sağlam senet ile bunu rivayet ediyor. Sağ tarafa tükürmek hakkındaki yasaklamanın sadece namaza özel olmadığına ve bu konuda mescidin içi ile 

* — mescidin dışının bir olduğuna Şeyh Nuri iddia etmiştir. Nitekim İbn Mesud 

” namazda değil iken bile sağ tarafa tükürmeyi mekruh görmüştür. Ömer bin Abdülaziz, oğluna bunu kesin bir şekilde yasaklamıştır. Muaz bin Cebel de "İslâm'a girdim gireli sağ tarafıma tükürmüş değilim" diyor. İmam Malik ise namaz dışında bunda bir sakınca görmemiştir. 


(5) Pratiğin sözle tanımlamadan daha kuvvetli olduğuna kanıttır. 
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Sayfa : 294 
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Sayfa 294 

Enes'den : 

Şöyle demişdir: Allahın elçisi buyurdu ki mescidde tükürmek bir günahdır. Kefareti de onu gömmektir (1). 

Ebu Hureyre'den : 

Şöyle demiştir : Bir gün Allah'ın Elçisi buyurdu ki siz benim kıblem yalnız şurasıdır ve namazda önümden başka bir yeri görmem mi sanıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin ne namazdaki düşünceleriniz (2) bana gizli kalır, ne de rükuya duruş biçiminiz. Yemin ederim ki sizi arkamdan da görüyorum. 


(1) Mescid-i Ahmed'de, Sa'd bin Ebi Vakkas'dan: “İçinizden her kim mescidde tükürüp balgam çıkaracak olursa tükürüğünü, bir inananın tenine veya elbisesine dokunup Zarar vermemek için gömüp yok etsin" hadisi rivayet edildiği gibi, Ebu Davud'da Ebu Hureyre'den : "Bu mescide girip de tükürecek yahut balgam çıkaracak olan kimse, yeri kazıp içine gömsün. Bunu yapmazsa elbisesi içine tükürüp sonra dışarıya çıkarsın" hadisini aynı şekilde ri- 


vayet etmektedir. 
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(2) Müslim'in rivayetinde "bi's-sucudi" denilmiş ki sizin secdedeki kendi- 


nizden geçişiniz demek olur. 
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Sayfa : 509 
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Sayfa 509 

Ezd kabilesine mensup kimselerden olan Abdullah bin Malik ibn Buhayne (1)'den : 

Şöyle demişdir : Allahın elçisi bir sabah namazında farz için kamet getirildiği sırada, birinin (2) iki rekat sünnet kıldığını gördü. Allahın elçisi, namazdan çıkınca oradakiler etrafını (3) sardılar. Allah'ın elçisi, azarlayarak ona : "Sabahı da mı dört kılıyorsun, sabahı da mı dört kılıyorsun?" buyurdu (4). 


(1) Abdullah bin Malik ibn Buhayne'den 254. olarak bir rivayeti daha geçmişti. Buhari bu hadisi dört senet ile rivayet ederek, rivayet edenin ismindeki anlaşmazlığı belirtmiş ve rivayetin Abdullah'a ait olduğunun doğruluğuna işa- 


ret etmiştir. 


(2) O sırada iki rekatı kılan, rivayet edenin kendisidir. Nitekim Mesned-i Ahmed'de işin bu yönü açıklanmıştır. İbn Huzeyme'nin, İbn Habba'nın, Bezzar'ın, Hakim'in ve diğerlerinin İbn Abbas RA'dan rivayet ettikleri : "Namaza durmuştum, müezzin de kamete başlamıştı. Hz. Muhammed SAV beni çekip sabah namazını dört rekat mı kılıyorsun? buyurdu.” Hadisi ile Ahmed bin Hambel'in rivayetleri arasında herhangi bir çelişki yoktur. Çünkü bunlar ayrı ayrı anlatımlardır. 
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(3) Kimin etrafını sardılar? Rivayetin bu şekline göre açıkça cemaat ve o bağlamda o sünneti kılan kimse de Allah'ın Elçisi'nin etrafını sarmış ve Hz. 
Peygamber tarafından o kimse azarlanmış olmaktadır. Ancak Buhari'nin İbra- 

- him bin Sad tarikinden olan rivayetinde : "Merre biraculin ve kad ukimeti's-salatü" denilmiş olduğuna göre cemaat o kimsenin etrafını alıp ne namazı kıldığı- 


nı sorarlarken azarlanmıştır. 


(4) Müslim'in yine İbrahim bin Sait yoluyla olan rivayeti başka türlüdür. 
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Sayfa 522 

Yine Enes bin Malik'den : 

Şöyle demiştir : Allahın Elçisi buyurdu ki "akşam yemeğiniz önünüze konduğu vakit, akşam namazını kılmadan yemeğe başlayınız. Acele edip de yemeğinizi bırakmayınız (3)." 


(3) Burada söz konusu olan namaz akşam namazıdır. 
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Sayfa : 541 27 
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Sayfa 541 

Ebu Hureyre'den : 

Şöyle demişdir : Hz. Muhammed buyurdu ki "imamdan önce başını secdeden kaldıran herhangi biriniz, acaba şundan korkmaz mı ki Allahü teala başını eşek başına -yahut şeklini eşek şekline-çevirsin? (3). 


(3) Ebu Hureyre'den : "İmam'dan önce başını kaldıran, imamdan önce başını indiren (yere koyan) kimsenin alnı ancak şeytanın elinde bulunur." Hadisini rivayet ettiği gibi Teberani de ilerideki hadisde, Ebu Sait Hadri'den rivayet ediyor : Biri Hz. Muhammed'in ardında namaz kıldı. Efendimizden önce rükuya varıp, rükudan başını kaldırmağa başladı. Efendimiz namazı bitirdikden sonra: "Bunu yapan kim idi?" diye sordular. O kimse "Benim ey Allah'ın Elçisi” dedi. Bunu üzerine: "Namazın güdük olanından sakınınız. İmam rükuya vardığında rükuya varınız, başını kaldırdığında başınızı kaldırınız” buyurdular, 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Sahih-i Buhari 


Sayfa ez 
“iv yrj *£ 


ze NC GENEMİ LE ça, di ciler Mg 


> 


? 4s” pa 


A ETE İİ 


w Ağ 
EŞİNE Üye) re ellere üye) ele il () 
ANI SALE Sl Sam Hamad ealde GEÇ El ga İY 
Cpyağ ayal YA Sy» : (çe ül) le İY sala > 
GİR özlem yi el Ağ Yl 1603 öğe GA 


İİ e 5023 (GİS İY ALS ( UY) Göğe Sy sak 
- 2305 SİNT AMİ ala. ydi ŞE yi ğa 


GÜ Me dör Sli yün yle İİ aa DAG ey Sie Ür) 
ELA dye zak gir Yag süne EU gi) ŞE asl esk 
Halal 33 EE çize. saple ün ÇE (NEN) 2 del ak ülserli «il e Pİ İP 6 e gağY zeğyk sa ağla sa li sr izi İümelği liği sella izini se ES Age e İSE 6 55 lere çel “Şap. 333 peh fal Sl ik de AT gelir af 
345 “Ela 53015 4g call pa yuk İT dazlissiaLe gi 
dimi azl, elk Mİ es 67 ga al 3303 saz ŞT EL 
23 IM a yi “3373p salya eli gelir 


Sayfa 547 

Yine İbn Abbas'ın, teyzesi (inananların Annesi Meymunete bintü'l-Halis )'nin evinde gecelemesine dair hadisi ki önceden geçmişti. 
Bu rivayette ise: "Sonra uykuya daldığını gösteren teneffüsleri duyulacak kadar uyudu. Zaten uyuyunca seslice nefes alıp vermek her zamanki alışkanlığı idi. Sonra müezzin Bilal gelip kendilerine namaz vaktini haber verdi. Bunun üzerine çıkıp namaz kıldırdılar ve abdest almadılar" (2) diyor. 


486 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Sah ih-i Buhari 


(2) Hadisin burada tekrarından amaç, İbn Abbas hazretleri çocukluk haliyle yalnız başına imama uyduğu zaman, imamın neresinde durulacağını bilmeyerek sola geçmişken sağ tarafına geçirilmiş olduğunu açıklamak içindir. 141. hadise bakınız. Namaz kılan tek olursa imamın hizasın- da ve sağ tarafında durması lâzımdır. Bu Amr ile İbn Ömer, Enes, İbn Abbas ile Ebu Hanife Malik'in kullarıdır. Muhammed bin el-Hasan ayaklarının parmaklarını imamın ökçesi yanına kor diyor. Şafii'ye göre imam ile aynı olan hizasından biraz gerilemesi müstehaptır. İbrahim Nahi'ye göre rükuya varıncaya kadar imamın arkasında durur o vakte kadar biri daha gelmezse imamın sağına geçer. Ahmed ibn Hanbel imama uyan kimse imamın solunda durursa namazı bozulur, der. 


Sayfa : 548 
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Sayfa 548 

Cabir bin Abdullah Ensari'den: 

Şöyle demiştir: Muaz bin Cebel her defa Hz. Muhammed'in arkasında yatsı namazını kıldıktan sonra dönüp milletine yani Seleme Oğulları'na o namaz için imamlık ederdi (4). Bir defasında yatsıyı kıldırdı (5). 
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Sayfa 552 

Ebu Mes'ud ve Bedri-i Ensari'den: 

Şöyle demiştir: Allah'ın Elçisi'ne bir defa biri (1) gelip: "Ey Allahvın Elçisi filanca (2) bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki vallahi sabah namazına gitmekten âdeta geri kaldım" dedi. Allahın Elçisi'ni hiçbir konuda o günkü kadar kızgın görmedim. Sonra buyurdu ki "Ey insanlar, içinizden bazı kimselerde cemaatı kendinden nefret ettirme eğilimi vardır. Herhangi biriniz namaz kıldıracak olursa hafif tutsun. Çünkü cemaatin içinde zayıf olanı var, yaşlı olanı var, iş güç sahibi olanı var (3). 


() İsmi söylenilmemiştir. Bazılarınca yine önceki hadisde şikayet edildiginden bahsedilen Hazm bin Ebi Ka'b'dır. 


(2) Şikayet olunan bu filanca Muaz bin Cebel ile Übbi bin Kab'dan biridir. 

(3) Bu hadis-i şerif yukarıda yine Ebu Mes'ud-ı Ensari'den 79. Hadis ola rak geçmişti. İki rivayet arasında bir miktar anlaşmazlık vardır.Bazı rivayette küçük, hamile, çocuk emziren, abir-i sebil-ki yolcu demektir- tabirlerinden bahsedilmektedir. Bunların hepsi de ihtiyaç sahibi sırasına girebilir. Buhari'nin Ebu Hureyre'den olan rivayetinde de Allah'ın Elçisi'nin "Biriniz insanlara namaz kıldıracak olursa hafif tutsun. Çünkü, içlerinde zayıf olanı var, hasta olanı var, yaşlı olanı var. Kendi kendine namaz kıldığında ise, istediği kadar namazını uzatsın" buyurmuş oldukları söyleniyor. Bunlardan imam için namazı hafifleştirmenin mendup olduğu anlaşılır. Hatta bazılarınca bu emir vacibdir bile. Namazı uzatmaya razı olan kimselere, kıldıran kimsenin uzun süreler okumasında rüku ve secdeleri uzun tutmasında ise bir sakınca yoktur. 
Nitekim Peygamber efendimiz hazretleri, sahabenin bu konudaki rıza ve tercihlerini bildikleri için çok kere böyle de yaparlardı. Herhalde namazı hafifleştireceğim diye namazda uyulması gereken kuralların hiçbirini ihlâl etmemek gerekir. Çünkü Peygamber efendimiz hazretleri rüku ve secdelerini tam olarak yapmayan kimseye: "Dön de namazını kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın" demiştir. 
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Kitab-ı Mukaddes 


(Tevrat ve İncil 


Yani 
Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid 


An Asıl Muharren bulunduğu İbrani ve Keldâni ve 
Yunani lisanlarından bil-ercümedir. 


Boyacıyan Agop Matbaası 
İstanbul 


1886 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 
Envanter No : 189 
Yazar : Tercüme 
Cild : Siyah 
Ebadı 
En :15 cm. 
Boy :21 cm. 
Sayfa Adedi :2 4102342 — 
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Sayfa 562 
YEDİNCİ BAB 
T- Ey emirin kızı, papuçlarla yürüyüşün ne güzeldir. Kalçaların (ayakların) usta eliyle işlenmiş bir mücevher gibidir. 
E 2- Göbeğin şerbetle dolu yuvarlak tasa benzer. Karnın zamd baklarla kuşanmış buğday yığını gibidir. 

3- İki memen sanki bir çift ikiz ceylan yavrusu gibidir. 

4- Boynun fildişi kulesi gibidir. Gözlerin Bat-rabbim kapısı yanındaki Heşbon havuzları gibidir. Burnun Şam'a doğru bakan Lübnan kulesi gibidir. 

5- Senin başın Karmel gibidir. Başında saçların sanki erguvan. 
Kral senin kaküllerine kul oldu. 

6- Ey sevgilim, ey zevkler içindeki kız, sen ne kadar güzelsin ve ne kadar şirinsin. 

7- Boynun hurma ağacı, memelerin de salkımlarına benziyor. 

8- Dedim ki hurma ağacına çıkayım, dallarına yapışayım ve memelerin üzüm salkımları gibi olsun, soluğunun kokusu, elma kokusu gibi olsun. 

ii 9- Ağzın kırmızı şarap gibidir ki sevgilim içiri güzelce akar ve uyuyanların dudaklarını söyletir. 
10- Ben sevgilimin özlediğiyim, benim özlediğim de o. 
11- Gel ey sevgilim kırlara çıkalım ve geceyi köylerde geçirelim. 
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